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De liturgische kleur: groen, adventstijd: paars

4 november
19:30

Oud. v. dienst
Collecte

8 november
9:30

Oud. v. dienst
Collecte

15 november
9:30

Oud. v. dienst
Collecte

22 november
9:30

Oud. V. dienst
Collecte

29 november
9:30

Oud. v. dienst
Collecte

KERKALENDER
25 november

Dankdag

Ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt
Mw. A. van Oosten
Dankdagcollecte

Eerste zondag van de voleinding
ds. I. Boersma-Prins

Dhr. R. van Marle

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

Tweede zondag van de voleinding

Ds. J.M. Weststrate, Heerde

Dhr. J.A.S. Hiemstra

1. Kosten erediensten 2. Kerk
Uitgang: Doelcollecte

Derde zondag van de voleinding
ds. I. Boersma-Prins

Gedenken van gestorvenen
Dhr. J.R.H. Huisman

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Beheer en onderhoud

Eerste zondag van de Advent

Ds. C.M. v.d. Leek-Vosmeer, Vaassen
Adventsproject
Mw. A. van Oosten

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Kosten erediensten

Inleveren kopij december/januari



OM OVER NA TE DENKEN

Het blijft onwennig... als kerkenraad niet samenkomen in de
consistorie maar elkaar ontmoeten via het scherm, online vergaderen.
Voor sommigen is dat - thuiswerkend - aan de orde van de dag, maar
ik blijf het moeilijk vinden! De afgelopen kerkenraadsvergadering
opende de voorzitter Annemarie van Oosten de vergadering met een
overdenking uit het blad ‘Petrus’. Omdat het niet alleen bemoedigend
was voor de kerkenraadsleden maar voor de hele gemeente hoop ik
dat u deze tekst ook wilt lezen.

Genade. Het is een oud woord, dat als een rode draad door de hele
Bijbel gesponnen is. Een woord dat wezenlijk is voor ons geloof en
voor ons kerk-zijn.

We leven in een tijd waarin kerken het moeilijk hebben, kleiner
worden. Er is op veel plekken sprake van krimp. Je ziet dat heel veel
gemeenten eigenlijk proberen de situatie wat in de greep te houden.
Het mag ons toch niet uit de vingers glippen!

Maar van ‘krimp’ kun je zomaar in een ‘kramp’ komen. En voor je het
weet, word je geloof verkrampt. Terwijl geloof ons toch eigenlijk leert
dat we ontspannen mogen leven.

Dat is nu net wat dat woord genade wil bewerken in onze levens.

‘Aan mijn genade heb je genoeg’, zo lezen we in de tweede brief van
Paulus aan de Korinthiérs. Genade als kernwoord. Een diep woord,
een breed woord. Een explosief woord ook, want als jij alles in je
vingers probeert te houden, dan blaast dat woord ‘genade’ je het uit
je handen.

“Als jij alles in je vingers probeert te houden, blaast dat
woord ‘genade’ je het uit je handen”

Paulus schrijft die zin, 'Aan mijn genade heb je genoeg', aan de huis-
gemeenten in Korinthe. In die tijd was men in Korinthe heel spiritueel.
Hoe spiritueler je was, hoe meer je het geestelijk leven in de vingers
had, hoe hoger je op de ladder stond. Tegen die achtergrond schrijft
Paulus over zijn eigen ervaring. Ook een spirituele ervaring, maar hij
beroept zich er niet op. Integendeel zelfs. Hij zegt: ‘Om mij niet te
verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven.’” Een doorn, een
soort splinter. Wat dat precies is geweest? Sommigen zeggen: iets in
zijn oog, iets pijnlijks. Het was in ieder geval iets chronisch. Je kunt
het woord dat Paulus gebruikt ook wel vertalen met het woord ‘paal’.
Een paal waar een misdadiger aan vastgebonden werd en vervolgens
werd gegeseld.



En sommige uitleggers wijzen erop dat het woord dat Paulus gebruikt
ook wel gebruikt werd voor een kruis.

Drie keer heeft Paulus gebeden of die ‘doorn’ niet weggenomen mag
worden, schrijft hij. Drie keer, maar tevergeefs. Een zelfde ervarin
komen we nog een keer tegen in de Bijbel. Jezus bidt in Gethsemane
drie keer of de drinkbeker aan hem voorbij mag gaan. Maar hij moet
die weg gaan.

Die doorn in het vlees herinnert Paulus aan Jezus. Aan de weg die
Jezus ging. Niet zijn geestelijke ervaring - hoe hoger, hoe beter; hoe
meer grip, hoe meer je voorstelt - maar juist zijn kwetsbaarheid leert
hem de weg van Jezus te gaan. De weg van de navolging.

“Juist zijn kwetsbaarheid leert hem de weg van Jezus te
gaan”

Daar wil genade ons bij bepalen. Niet bij wat we hebben, maar bij wat
we ontvangen. God die in zijn liefde naar mensen omziet, in Jezus ons
voorgaat door het leven. Ons open maakt voor elkaar. Daar komt het
op aan. Voor jezelf persoonlijk, voor ons als kerk. En daarom dat
woord ‘genade’. Daar hebben we genoeg aan. Om van en mee te
leven (ds. De Reuver).

Ds. 1. Boersma-Prins



OMZIEN NAAR ELKAAR

Omzien naar elkaar: hoe doe je dat in deze tijd? Die opdracht kan
overweldigend op je afkomen, waar begin je en waar houdt het op?
Onze kaartenbak telt meer dan 800 leden! Ik wil u aanmoedigen om in
kleine kringen te denken. Als iedereen zich voorneemt om zo’n 10 of
12 mensen uit de gemeente ‘onder z'n hoede te nemen’ door eens te
bellen of een kaartje te sturen of door voor die persoon of familie te
bidden. De verschillende gespreksgroepen vormen al zo’n kring van
mensen die nu niet bij elkaar kunnen komen maar wel proberen met
elkaar mee te leven. Mooi om te merken! Wilt u het eens proberen?
Schrijf eens tien namen op van mensen die u de komende tijd wilt
bemoedigen met gebed en meeleven.

In deze tijd waarin we met een kleine groep mensen samenkomen in
de kerk en waar het grootste deel de diensten bijwoont via internet
lijkt het soms of je op jezelf teruggeworpen wordt en dat kan bang en
eenzaam maken. De ervaring van de psalmdichter van Psalm 42 kan
zich aan je opdringen: ‘weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner
hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God-
een feestende menigte, juichend en lovend.” Hoor wat in diezelfde
psalm tegen hem gezegd wordt: ‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en
onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.’

Huwelijksjubilea

We feliciteren Henri en Wanda van Werven die 25 jaar getrouwd
waren (Vorchter Enkweg 5, 8193 KM Vorchten). We feliciteren Willem
en Rie Meijer die 50 jaar getrouwd waren (Huis en Hof 13, 8181 EJ
Heerde). We feliciteren Gerrit en Heintje Hulleman (de Vree 73, 8191
JE) die a.s. maandag 2 november hun 60-jarig huwelijksjubileum
gedenken. Mijlpalen in coronatijd worden helaas anders gevierd dan
gedacht maar we wensen jullie toe dat je zegeningen tellend terug
kunt kijken en vodruit de toekomst in!

Ziekte en zorgen

We leven mee met de zieken in onze gemeente.

Kanker is een onheilspellend woord en als dat woord klinkt als je de
uitslag van medische onderzoeken krijgt dan schudt de grond onder je
voeten. En het duurt even voor zich een weg ontvouwt.... van
behandelingen, een operatie, chemo...dat het een weg van hoop mag
zijn en dat je omringd mag worden door liefde en meeleven.

Zo denken we aan Gert Heideveld (Prof. Brummelkampstr. 40, 8191
XA) die zo'n schokkend bericht over zijn gezondheid kreeg. Hij gaat
een zware periode tegemoet van chemobehandelingen en biddend om
genezing willen we rondom hem en zijn gezin, Gerrie en Milan, staan.



Zo leven we mee met Alien Koetsier: een ingrijpende operatie staat
haar te wachten. We bidden om kracht voor jou en je naasten.
(Kwartelweg 46, 8191 AT Wapenveld)

Zo denken we ook aan ds. Erik Dwarshuis van gemeente de Brug met
meeleven en gebed. (Kanaaldijk 58, 8191 NB, Wapenveld )

In de afgelopen periode zijn een aantal gemeenteleden in het zieken-
huis opgenomen en weer thuisgekomen:

Dhr. Albert Jonker onderging een zware operatie maar is nu herstel-
lende thuis, samen met Elly die tobt met haar hand (Groteweg 33+,
8191 ]S Wapenveld).

Mevr. Riek Jonker-Tichelaar (Nachtegaalweg 17, 8191 XZ) bleek na
een valpartij toch meer schade te hebben opgelopen dan het leek en
moest plotseling worden geopereerd. Gelukkig is ze nu weer thuis.
Mevr. Jeanet Klos-van 't Ende is na een operatie weer thuisgekomen
(de Vree 48, 8191 JE).

Mevr. Biesterbosch-Kist (Brinkhoven 16, 8181 DC Heerde) is na een
operatie naar de revalidatieafdeling van Isala gegaan, naar IJsselheem
(dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle).

Leeft u ook mee met mevr. Maria van Ravenzwaaij na het overlijden
van haar man, onze oud-predikant ds. Han van Ravenzwaaij. Het
adres is: Zutphensestraatweg 40 E, 6955 AJ Ellecom. We hebben onze
welgemeende excuses aangeboden dat er een fout gemaakt is in
de rouwadvertentie in de Schaapskooi waarbij haar naam niet
werd genoemd. Op de kaart die wij ontvingen, staan regels uit het
prachtige lied 950: ‘Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede.
Dat ik door het vuur gegaan en mijn laatste leed geleden, komen mag
in Uwe vrede. Dat Gij mij zult noemen bij mijn naam. Doe mij binnen-
gaan.’

We zijn op de kerkelijke kalender op weg naar de laatste zondag van
het kerkelijk jaar, de zondag waarop we de overledenen van het
afgelopen jaar zullen gedenken. Hoe moeten we dat gestalte geven
met de huidige coronamaatregelen? Daar zijn we nog over aan het
nadenken. Het zal in ieder geval anders dan anders zijn waarbij we
allereerst de familie van de nabestaanden zullen uitnodigen.

U krijgt nog nader bericht over deze dienst. In andere jaren werd
veelvuldig gebruik gemaakt van de gelegenheid om zelf een kaarsje
aan te steken voor een dierbare die je mist. Dat zal nu niet kunnen
maar ik nodig u van harte uit om naar de scriba of naar mij een
berichtje te sturen zodat de ouderling van dienst dat voor u kan
verzorgen.



Decemberkaartenactie

Maak (of koop) kaarten, schrijf er een bemoedigende tekst op (een
mooi gedicht of lied), onderteken met: ‘namens de Petruskerk’ en
vervolgens uw eigen naam. Stop de kaarten in de brievenbus van de
Eerk en wij adresseren de kaarten en zorgen dat ze goed terecht-
omen!

Voor de kinderen

In deze Wegwijzer vind je een rebus om op te lossen en een mooie
kleurplaat. Die kun je natuurlijk boven je eigen bed hangen, maar je
mag ‘'m ook bij mij in de brievenbus doen (Kwartelweg 11) en dan ga
ik er iemand mee verrassen!

Weet je trouwens dat als je op zondag naar de kerk gaat en er zijn
dan niet genoeg kinderen om kindernevendienst voor te organiseren
er dan wel een kleurplaat of een werkblad voor je klaar ligt om te
maken tijdens de dienst?

Voor jongeren en gezinnen

In de laatste jeugddienst zagen we een dans van hoop: de Jerusalema
dance. Denk nog even aan de oproep toen om als gezin of als
vrienden die dans in te studeren (niet moeilijk!), te filmen en op te
sturen naar rienkvanmarle@gmail.com. Hij maakt er dan een mooie
compilatie van. Om mensen blij te maken en te laten glimlachen!

Gesprek online

Veel doordeweekse activiteiten in de kerk kunnen niet doorgaan. Wat
zijn andere mogelijkheden? In november zou ik graag een inleiding
houden en een gesprek voeren over het onderwerp ‘christen zijn in de
klimaatcrisis’ n.a.v. het boek ‘het groene normaal’ van Alfred Slomp.
Er is plek voor zo'n tien deelnemers. Wie zich opgeeft krijgt een link
toegestuurd en hopelijk (ik moet nog ontdekken of dit allemaal lukt)
kunnen we dan een goede samenkomst hebben via het beeldscherm
op de donderdagavonden 5, 12, 19 en 26 november.

Zie ook de aankondiging hiernaast.

Hartelijke groet,
ds. Ida Boersma-Prins



CHRISTEN IN DE
KLIMAATCRISIS

GRAAG GA IK MET EEN GROEP
IN GESPREK OVER WAT WI1J
ALS CHRISTENEN KUNNEN DOEN,
AAN DE HAND VAN HET BOEK:

"HET GROENE NORMAAL”
ALFRED SLOMP

VIER DONDERDAGEN IN NOVEMBER
ONLINE OM 19.30 - 20.30

OPGEVEN VIA
iboersmaa@live.nl



Verslag classicale vergadering Veluwe

Vergaderen is een kunst

Bij de classicale vergadering Veluwe begint schriftelijk vergaderen
ingeburgerd te raken. Op deze manier kunnen we een aantal besluiten
nemen. Er is echter één grote ‘maar’. We kunnen elkaar niet
ontmoeten en ook niet met elkaar spreken over wat er nodig is
om kerk te zijn en te blijven. De vergadering heeft besloten dat
ds. Gerben Westra namens de ring Ede, ouderling Harry Westerink
namens de ring Harderwijk en ds. Leendert Plug namens de ring
Nijkerk zijn benoemd voor een nieuwe periode van vijf jaar. Ouderling
Wijnand Westerink is benoemd als lid van het breed moderamen voor
de ring Harderwijk. Ouderling Wim van de Berg heeft zich beschikbaar
gesteld voor het breed moderamen voor de ring Hattem. Zijn
benoeming vindt plaats op de volgende vergadering. De vergadering
heeft ingestemd met het beroepen van ds. Jan Piet Vlasblom
als predikant met bijzondere opdracht voor zijn werk als docent
geestelijke verzorging bij de Christelijk Hogeschool Ede. Op 14 oktober
is het beroep bij hem gebracht en heeft hij dat aangenomen. Hij
wordt daarmee aan de classicale vergadering verbonden en heeft
voor zijn werk dan een kerkelijke zending. Naast hem zijn er nog vijf
predikanten aan de classicale vergadering verbonden. De vergadering
heeft een voorstel aangenomen waardoor het mogelijk wordt dat een
kerkelijk werker stemgerechtigd lid is. Als laatste is de begroting voor
2021 vastgesteld. Er zijn woorden aangereikt voor de opening en de
sluiting die ieder voor zichzelf kon overdenken. Woorden die ook
spreken van vertrouwen en perspectief omdat kerkenwerk werk in
Gods wijngaard is.

Gerrit Bok,
scriba classicale vergadering Veluwe

DIACONIE

Spaardoosjes
Als u nog volle spaardoosjes heeft, kunt u deze t/m 20 november
inleveren bij Evelien Lamberts-van der Scheer, Patrijsweg 12.

Najaarszendingscollecte

Bij deze Wegwijzer treft u een acceptgiro aan. Deze is bestemd voor
het werk van de zending.

Het werk van de zending wordt van harte bij u aanbevolen.

Namens de ZWO commissie
Evelien Lamberts-van der Scheer
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Zendingserfgoedkalender 2021

Het thema luidt: Eenheid in verscheidenheid. Verbeeld als het samen
optrekken in een sfeer van tolerantie en wederzijds respect
van volgers van de grote godsdiensten in Indonesié. Eenheid in
verscheidenheid is ook het nationale symbool van de Indonesische
republiek.

De Zendingserfgoedkalender is sinds de eerste editie van 2015
een groot succes. In veel gemeenten wordt deze verspreid en ook
particulieren weten de weg te vinden om er een of meerdere te
bestellen, voor eigen gebruik of om cadeau te doen. Hiermee wordt
de traditie van de vertrouwde Missie Zendingskalender (MZK), die in
2013 voor het laatst werd uitgegeven, voortgezet. In deze traditie
staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azi€, Afrika
en Latijns Amerika centraal. Op de Zendingserfgoedkalender 2015
(afbeeldingen uit Egypte van dr. Farid Fadel), 2016 (Bijbelse
schilderingen van de Jesus Mafa serie uit Noord Kameroen), 2017
(kunst en kerk in Papoea, Indonesi€), 2018 (iconen en miniaturen uit
de Oriéntaals-Orthodoxe kerken in Nederland) en 2019 (traditionele
schilderkunst van Bali, Indonesi€) en 2020 (schilderijen van de Indiase
kunstenares Jayashree Jayapaul) ontvingen we veel positieve reacties.

De Zendingserfgoedkalender 2021 toont ons Bijbelse verhalen naar
het ontwerp van de Javaanse dominee Khristian Aris Widodo die met
de hand gebatikt zijn door de batik-studio die ds. Aris in de gemeente
Kalipenten (een voorstad van Yogyakarta) heeft opgericht om de
kerkelijke gemeente meer op haar woonplaats, met een overgrote
meerderheid van moslims, te betrekken. Moslims en christenen
werken hierin dus van harte samen..

De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Java, ook
over de plek die kerk en moskee hier innemen. Het vertelt over
Yogyakarta een belangrijke plek als kunstcentrum. Tot slot wordt stil-
gestaan bij de Christelijke batikkunst van ds. Aris en op de gebruikte
batiktechniek.

Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK traditie toe en beveelt
deze van harte aan bij ZWO-commissies, zendingscommissies en
diaconieén. De Zendingserfgoedkalender 2021 met als thema Eenheid
in verscheidenheid kost € 9 per stuk.

Voor bestellingen en vragen kunt u terecht bij op de website: https://
www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender-2021/

Namens de ZWO commissie
Evelien Lamberts-van der Scheer
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MUTATIES
Er waren vorige maand geen mutaties in het ledenbestand

FINANCIEEL OVERZICHT

datum: collecte: bedrag:
27 september via Givt € 127,00
4 oktober via Givt € 133,00
11 oktober via Givt € 126,00
18 oktober via Givt € 105,00
25 oktober via Givt € 108,00
giften:

contant ontvangen:

Via Klazien Kers jeugdwerk (walnotenverkoop) € 105,00
Via Jacolien Wonink  kerk € 50,00
Via ds. I. Boersma kerk € 20,00
Via ds. I. Boersma kerk € 20,00
Via ds. I. Boersma kerk € 20,00
Via ds. I. Boersma kerk € 100,00
Via Henny Kwakkel PBD € 50,00
Via Henny Kwakkel PBD € 10,00

Alle giften die per bank zijn binnengekomen, worden niet vermeld.
Hartelijk dank voor alle giften, op welke wijze deze ook bij ons zijn
binnengekomen.

Namens de kerkrentmeesters,
Ton Eilander

Opbrengst oud papier
Augustus: € 108,75

Dini van Raalte
Opbrengst oude metalen
Coll. Rwanda: € 150
Actie schoenendoos: € 100

Vriendelijke groeten,
Tjeerd en Grietje de Kroon
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JEUGD

Actie schoenendoos 2020

Ook dit jaar willen we als kerk meedoen aan actie schoenendoos van
Gain (voorheen Actie4kids). Doet u/jij dit jaar ook weer mee om
zoveel mogelijk schoenendozen te vullen zodat we weer veel kinderen
blij kunnen maken?

Wilt u een schoenendoos vullen en/of bijdragen in de verzendkosten,
neem dan contact op met Hetty. Als u uw adres dan doorgeeft, zorg ik
ﬁat u een folder krijgt. Ook zullen er folders in de hal van de kerk
iggen.

De gevulde dozen mogen bij mij thuis worden gebracht, of in de kerk
worden gezet. De dozen worden 18 november weggebracht, graag
ontvang ik ze voor 17 november.

Plak de dozen niet dicht (zie ook instructiefolder).

Meer informatie kunt u vinden op de website: schoenendoosactie.nl.

Namens het jeugdwerk,
Hetty de Weerdt
j.de.weerdt@planet.nl
038-4479356 / 0630170592
Hullenweg 8-1

Wapenveld

Bedankt

Wij willen graag iedereen die met ons heeft meegeleefd in de vorm
van gebed, bemoediging, kaarten, telefoontjes en het aanbieden van
vervoer, hartelijk bedanken.

We zijn aan de beterende hand, met geduld en vertrouwen!

Een hartelijke groet van ons,
Elly en Albert Jonker
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier OUD'PAP ‘ER‘I!“!

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het
kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de
familie Westhoff, Marledijk 2.

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd
de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar
een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines,
magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. U kunt uw
uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de Kwartelweg 7,
tel. 038-4470457.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-
vriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. de Kroon.

Bijbelgroep 'Voor iedereen’

Deze interkerkelijke bijbelgroep is er speciaal voor mensen met een
verstandelijke beperking.

In totaal zijn er 6 groepen in Heerde en Wapenveld, verdeeld over de
Kanaalstraat, bij Stichting Philadelphia Zorg aan de Vree en nu ook
één groep in het Trefpunt (voorheen kwam deze groep in Welgelegen
bijeen).

Een aantal van deze groepen was weer opgestart, maar helaas zijn we
ingehaald door het coronavirus en moeten we voorlopig stoppen. Voor
de deelnemers, waarvan er ook een heel aantal op het koor
'De Regenboog' zitten, een grote teleurstelling: geen bijbelgroep, geen
koor. Laten we deze gemeenteleden (en ook niet-gemeenteleden) in
onze gebeden, kaarten en aandacht niet vergeten.

Wilt u meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met mij:
Harriét Vroling

Tel.: 038-4470135 / 06-20555610
emailadres: harrietvk@gmail.com
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NBG-blogserie over lastige bijbelteksten

Nederlands
Bijbelgenootschap

Als je alles kwijtraakt, moet je dan nog - net als Job - God prijzen? Of
als je oprecht naar God zoekt maar Hem niet vindt, wat klopt er dan
van Jezus’ belofte ‘zoek en je zult vinden™?

Op zulke vragen gaan het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenoot-
schap (NBG en VBG) in, in de blogserie ‘Schurende bijbelteksten’.
Wat is voor u zo'n schurende bijbeltekst? Stuur uw bijbeltekst naar
info@bijbelgenootschap.nl onder vermelding van ‘Schurende bijbel-
tekst voor blog'.

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nbg-blogserie-over-lastige-

bijbelteksten

Dirk De Wachter: ‘Ontmenselijking dreigt door corona’

'Nu we elkaar vanwege het coronavirus nog steeds niet mogen aan-
raken, leidt dat op termijn tot ontmenselijking.'

Dat zegt de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter in een podcast waar-
mee het Nederlands Bijbelgenootschap mensen wil inspireren tot
‘barmhartigheid’. De Wachter houdt van dat bijbelse woord, want:
‘Zorgen voor mensen in moeilijkheden is het mooiste wat er bestaat’.
Link .- https://www.bijbelgenootschap.nl/wdj-goede-raad-geven/

Bijbelgenootschappen wereldwijd solidair in de coronacrisis

De drastische maatregelen die de meeste landen namen om het
coronavirus in te dammen, beperken vaak de mogelijkheden voor het
vertalen en verspreiden van de Bijbel.

Er is daarom een Solidariteitsfonds ingesteld, een noodfonds om het
bijbelwerk in landen te steunen die het zwaarst geraakt zijn door de
crisis. Leden en donateurs van het NBG hebben royaal bijgedragen.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschap-in-
coronatijd-slotbijbelgenootschappen-wereldwijd-solidair-in-de-
coronacrisis/

Jolanda Liefers
Harriét Vroling
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Deze bladzijde is bewust leeg gelaten, dan kun je de bladzijde er uit
knippen voor de kleurplaat op de achterzijde van deze bladzijde
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VERJAARDAGEN 75+

04 nov
04 nov
05 nov
07 nov
09 nov
15 nov
19 nov
01 dec
06 dec

Mw. J. Kruijs Voorberge-de Zeeuw
Nijenhuislaan 21, 8043 WB Zwolle

Dhr. R.J. van Ommen

Revelingseweg 55, 8191 KP Wapenveld
Mw. A.M. Egberts-Metz

De Vree 1 k 205, 8191 JE Wapenveld
Dhr. H. Liefers

Manenbergerweg 6, 8191LS Wapenveld
Mw. K. van Piekeren-Eikelboom
Lagekamp 13, 8191 TD Wapenveld
Mw. F.J. Groffen

Kwartelweg 36, 8191 AT Wapenveld
Mw. D. Schoenman-Olthuis

Patrijsweg 32, 8191 BJ Wapenveld

Mw. C.W. Bredewolt-van Ommen
Brinkweg 6, 8191 XE Wapenveld

Mw. J. van den Brandhof-Dijkslag
Revelingseweg 69, 8191 KJ Wapenveld

KERKDIENSTEN VIA RADIO HEERDE

4 nov

8 nov

15 nov

22 nov

29 nov

19:30 Geref. Kerk

Heerde

9:30 Chr. Geref. Kerk Ds. H.M. Mulder
Heerde

10:00  Vrije Evang. Ds. J.M. Weststrate
Gemeente

9:30 Herv. gemeente Dhr. G. Timmer
Heerde

9:30 Herv. gemeente
Veessen
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