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De liturgische kleur: In de Lijdenstijd: paars, tijdens het Heilig 
Avondmaal wit  en in de Paastijd wit 

2 april  Palmpasen 
9:30  Ds. T. Noort, IJsselmuiden   

                                       40-dagenproject 

19:00  Ds. G. Blijenberg                     Jeugdienst 

Oud. v. dienst ochtend Dhr. W. Zonnenberg 

 avond Mw. A. van Oosten 

Collecte  1. 40-dagenproject 2. Kerk  
Uitgang: Beeld en geluid 

6 april  Witte Donderdag 
16:00  Ds. I. Boersma-Prins   

                 Heilig Avondmaal in Rehoboth 

19:00  Ds. I. Boersma-Prins   
                       Heilig avondmaal aan tafel 

Oud. v. dienst middag Mw. A. van Oosten 

 avond Dhr. A.C. van de Beerecamp 

Collecte  1. 40-dagenproject 2. Kerk  
Uitgang: kosten erediensten 

7 april  Goede Vrijdag 
19:00  Ds. I. Boersma-Prins  

Oud. v. dienst  Dhr. J.A.S. Hiemstra 

Collecte  1. 40-dagenproject 2. Kerk  
Uitgang: Gebouwen en onderhoud 

8 april  Stille Zaterdag 

22:00  Ds. I. Boersma-Prins  

Oud. v. dienst   Dhr. J.A.S. Hiemstra 
Collecte  1. 40-dagenproject 2. Kerk  

Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk 
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Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig. 
 
 
 
 
 
 

9 april  Eerste Paasdag 

9:30  Ds. I. Boersma-Prins  
                               Koffie na de dienst 

Oud. v. dienst  Dhr. W. Zonnenberg 

Collecte  Paaszendingscollecte 

16 april  Zondag als pasgeboren kinderen 

9:30  Mevr. R. de Kok-van der Born 

19:00  Ds. I. Boersma-Prins         Zangdienst 

Oud. v. dienst ochtend Mw. N. Dubois-Bastiaans 

 avond Mw. A. van Oosten 

Collecte  1. Doelcollecte (zie pag. 13) 2. Kerk  
Uitgang: Kosten erediensten 

23 april  Zondag ‘s Heren Goedertierenheid 

9:30  Ds. I. Boersma-Prins  

Oud. v. dienst  Dhr. W. Zonnenberg 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Gebouwen en onderhoud 

30 april  Zondag Juicht 

9:30  Dr. E.S. Klein Kranenburg, Olst 

Oud. v. dienst  Dhr. A.C. van de Beerecamp 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Jeugd– en jongerenwerk 
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KERKKALENDER 
 
6 april  Wandelen. Elke donderdagmorgen 9:30 uur na 
 app-contact. Informatie: Jenneke Zonnenberg 
11 april Bijbelkring in de Rots, 9.30-11.00 uur  
 (elke 2e dinsdag van de maand) 
12 april Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur 
12 april Gebedsgroep 18.45-19.30 uur 
 Voor info: Gerhard Koele 
12 april Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
19 april Kleine kerkenraadsvergadering 19.30 uur 
19 april Pastorale avond in de Rots, 19.30 uur 
20 april Gesprekken over Bonhoeffer,  
 15.00 uur in de Rots 
25 april Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots 
 (elke laatste dinsdag van de maand) 
26 april Gebedsgroep 18.45-19.30 uur 
 Voor info: Gerhard Koele 
26 april Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
26 april Inlevering kopij mei Wegwijzer 
 
Data voor Follow Me worden gecommuniceerd via de app. Voor 
info en/of deelname aan de groepsapp, neem dan contact op 
met Rienk van Marle of Harm Jan Töpfer. 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 
Intercity bestemming Pasen. 
Welkom op deze reis met de trein richting Pasen! 
Dapper! 
Want het wordt geen eenvoudige tocht, geen luchtig uitstapje of 
midweeks shopuitje. De reis voert langs kille perrons, donkere 
stationsgebouwen en lange tunnels. Maar aan het einde is er 
licht en volgen onverwachte vergezichten. 
Op ieder station ben je uitgenodigd om uit te stappen, je benen 
te strekken en deel te nemen aan wat te gebeuren staat, voor-
dat de trein doorrijdt naar de volgende bestemming. 
 
Zie hier een stukje beeldtaal voor de diensten in de Goede 
Week: verschillende stations in het verhaal van Jezus. Zijn  
intocht en laatste dagen in Jeruzalem, zijn viering van het laat-
ste Avondmaal, de hof van Getsemane, zijn veroordeling en 
kruisdood. Om uiteindelijk aan te komen op de eindbestemming, 
de zondagmorgen van Pasen, de dag van zijn verrijzenis uit de 
dood. Het wordt een reis door het donker naar het licht. 
 
Je bent uitgenodigd om de hele reis mee te maken, maar geen 
mens zal je verbieden om slechts een paar stations aan te doen 
of voortijdig uit te stappen. Er is geen conducteur die je kaartje 
controleert.  
En op deze reis hoef je nooit alleen te zijn. Want anderen reizen 
mee, ervaren of onervaren op deze tocht. Je kunt bij elkaar  
terecht voor raad en advies of een helpende hand bij het uitstap-
pen. We gaan deze weg met elkaar. 
Goede reis en alvast een gezegend Paasfeest! 
 
Welke stations kom je onderweg tegen? 
Zondag 2 april: de intocht van Jezus in Jeruzalem (9.30 uur). 
 
Maandag 3 april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april: avond-
gebeden met het thema ‘verander je mee?’ (19.30 uur). 
 
Donderdag 6 april, witte Donderdag, Avondmaalsviering op 
Rehoboth (16.00 uur) en in de kerk (19.30 uur). 
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 Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, we lezen over de gevangen-
neming en kruisiging van Jezus (19.30 uur). 
 
Zaterdag 8 april, Stille Zaterdag, paaswake waar we in het  
donker wachten op het licht van de Opgestane (21.00 uur,  
let op: een uur eerder dan we in voorgaande jaren deden, in 
de hoop dat meer mensen dit station meebeleven). 
 
Zondag 9 april, Pasen, eindstation waar we de opstanding van 
Jezus Christus vieren. U zij de glorie! 
 

++++ 
 
(Jarenlang hebben belijdeniscatechisanten deze reisgids voor 
de Goede Week uitgereikt gekregen, uitgave van Raad van  
Kerken) 

 
Hartelijke groet,  
ds. Ida Boersma 

 
 
Welkom in de Petruskerk in de Stille Week van 2023 
 
Iedere avond is er in de Stille Week gelegenheid om een dienst 
te bezoeken. Thema gedurende deze week is: ‘Verander je 
mee?’ 
De avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag dragen 
er aan bij om deze Stille Week ook de stilte te zoeken voor  
bezinning en overdenking. De liturgische vorm maakt verstilling 
mogelijk. De invulling van de vespers gaat over de weg naar  
verandering. Op maandag, dinsdag en woensdag zien we hoe 
die weg van verandering verliep bij enkele mensen die we uit de 
Bijbel kennen. Vanaf donderdag volgen de diensten de weg van 
de grote verandering, de weg van Jezus. Van harte welkom, van 
maandag t/m vrijdag beginnen de diensten om 19.30 uur en op 
zaterdag om 21.00 uur. De Paasjubel klinkt op zondagmorgen, 
dan begint de dienst om 9.30 uur. 
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OOG VOOR ELKAAR 
 
 

Een beetje liefde 
kan als een druppel water zijn 
die een bloem de kracht geeft 

zich weer op te richten 
Een beetje liefde 

Kan een mens genezen! 
Een mens genezen is hem helpen 
de verloren moed terug te vinden 

Meer dan door je mond 
zal de liefde spreken 

door de zachtheid van je handen 
de tederheid van je gelaat 

en de aandacht van je hart!  
(Phil Bosmans) 

 
Deze tekst is overgenomen in het 40 dagenmagazine van Kerk 
in Actie met gedurende 7 weken 7 projecten waar jullie aandacht 
voor is gevraagd bij de collectes in de diensten. 
En vergeet ook het deeldoosje niet! Na de afgelopen weken in 
de verschillende huiskamers te hebben gestaan, worden ze met 
Pasen in de kerk verzameld. 
Allemaal kleine druppels die heel veel betekenen voor anderen. 
Zo willen we ook naar elkaar omkijken met aandacht en begrip! 
We denken dan aan iedereen die het feest van Pasen zullen  
vieren met in hun hart het verdriet en het gemis van een  
geliefde. 
 
We leven mee met de naasten van Edy Zuurbier die overleed op 
2 maart jl. (elders in Wegwijzer het In Memoriam). 
 
 
 
Onlangs belde Peter Koetsveld, zoon van ds. Koetsveld  
(† mei 2020), mij. Hij is professioneel klarinettist en bood aan om 
muzikale medewerking te verlenen aan onze dienst op de Paas-
morgen. Wat een mooi initiatief!  
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Een goede Stille Week en blijde Pasen toegewenst. 
 

Hartelijke groet, 
 ds. Ida Boersma 

 
 

Pastorale avond 
 
Woensdag 19 april 2023 organiseren wij weer een pastorale 
avond voor de bezoekmensen van onze kerk. Uiteraard is  
iedereen die belangstelling heeft voor bezoekwerk ook van harte 
welkom. 
Dit is de laatste pastorale avond met ds. Boersma. 
 
Onderwerp:  Tot de kern komen 
Inloop: om 19.15 met koffie/thee 
Aanvang: 19.30 uur 
 

Coördinatie Team Pastoraat 
 



IN MEMORIAM 
 

Elias Johannes ~Edy~ Zuurbier  
* 17 december 1931          † 2 maart 202 

 
Op donderdag 2 maart overleed onze broeder in het geloof  
Edy Zuurbier. Intense jaren gingen daaraan vooraf: nadat zijn 
vrouw Henny in 2019 overleed, had het leven voor hem alle 
glans verloren. Daarnaast werd hij langzamerhand steeds  
afhankelijker van hulp. Toch ging dat lange tijd goed op de  
vertrouwde plek aan de Rhijnsburglaan: kinderen, kleinkinderen, 
vrienden, buren en professionele zorg staken de helpende hand 
toe en maakten het leven toch de moeite waard met hun liefde 
en aandacht, met maaltijden en fietstochtjes. Toen die zorg niet 
voldoende meer was, moest meneer Zuurbier verhuizen naar 
Rehoboth; hij noemde die plek stelselmatig ‘het reservaat’ maar 
vond het daar tot zijn eigen verrassing toch goed toeven.  
 
Edy Zuurbier groeide op in Amersfoort als enig kind; hij werd  
leraar aardrijkskunde en was later conrector. Samen met een 
hecht team van collega’s bouwde hij vanuit de vestiging van de 
school in Zwolle de Noordgouw in Heerde op. Hij straalde gezag 
uit.  
 
De orde van dienst voor zijn afscheid hadden we al langere tijd 
geleden samen voorbereid. Het boek Prediker was favoriet bij 
Edy en dat paste bij zijn zoekende manier van in het leven 
staan: hij nam geen genoegen met gemakkelijke antwoorden. 
En waar zijn vrouw Henny houvast vond in Romeinen 8 ‘ik ben 
verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, 
welke is in Christus Jezus onze Here’ voelde Edy zich meer de 
man van het vraagteken. Daarom voelde hij zich ook zo thuis en 
haalde hij zijn hart op bij de gesprekskring ‘opnieuw geloven’ 
waar hij de ruimte voelde om zijn vragen te stellen. Als tekst 
voor zijn afscheid koos hij Prediker 3:7 ‘wanneer het stof terug-
keert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de 
adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft  
gegeven.’ 
 



Veel mensen hebben afscheid van Edy kunnen nemen en zoals 
bij alles - want hij had de regie stevig en gefocust in handen - 
had hij ook goed nagedacht wat hij als afscheidsgroet zou  
zeggen: A Dieu! Niet als oppervlakkige groet, maar vol betekenis 
voor hem. A Dieu, naar God!  
 
De dag dat hij stierf, werd ik bij hem geroepen en meestal gaat 
het dan zo dat ik de woorden uitspreek bij een gezamenlijk  
gebed, maar hij zei: ik wil graag met je bidden en toen bad hij 
het gebed dat hij van zijn moeder had geleerd: “ik ga slapen, ik 
ben moe, ‘k sluit mijn beide ogen toe, houd o Here deze nacht 
over mij getrouw de wacht”. Hij vertelde dat de predikant uit zijn 
jeugdjaren, ds. Steenbeek, altijd zei: ‘wat het eerst in het schip 
gaat, gaat het laatste eruit’. Met andere woorden: wat je als kind 
meekrijgt daar val je op terug, blijft je tot het allerlaatste bij.  
Het was een ontroerend moment dat ik mocht delen met u als 
gemeente. 
 
Wij verliezen in Edy Zuurbier een betrokken en trouw gemeente-
lid. De kinderen Peter, Robert & Marijke en de kleinkinderen  
verliezen in hem een markante en liefdevolle vader. Dat het 
trouwlied van hun ouders ‘Wat de toekomst brengen moge, ons 
geleidt des Heren hand’ meegaat op hún levensweg en hen 
troost geeft. 
 

Ds. Ida Boersma-Prins 
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MUTATIES  
 
 
Overleden 
· Dhr. E.J. Zuurbier, De Vree 1, kamer 22 op 2 maart 2023 in 

de leeftijd van 91 jaar. 
 
 

Ton Eilander 
 
DIACONIE 

 
Doelcollecte zondag 16 april a.s. 
 
Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak. 
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de  
verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in 
het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd 
goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je 
neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te 
staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout 
uitpakken.  
Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun 
jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als 
je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. 
Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw  
water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen 
ze 17 was, ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze 
stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. 
Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels 
haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster  
opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans 
die ze zelf kreeg. 
 
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer 
straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in 10 maanden een 
vak te leren: naaien, sieraden maken of het kappersvak. Ze  
worden nog minstens 2 jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot 
een succes te maken.  
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Een maand lang eten voor 1 meisje kost € 40. 
Materiaal voor een vaktraining kost € 55. 
Een meisje een jaar lang begeleiden kost € 70. 
 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/ 
straatmeisjesghana. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de 
collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 
0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana. 
 

Namens de diaconie, hartelijk dank! 
 
 
 
 
ZWO - Inleveren spaardoosjes 
 
Denkt u aan het inleveren van de spaardoosjes? Op zondag  
9 april, Paaszondag, vindt de inzameling plaats. 
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw spaardoosje in  
de kerk in te leveren, dan mag u het ook inleveren aan de  
Annenkamp 46. Graag voor 9 april a.s.  
 

Namens de ZWO-commissie, 
Jannemieke van Doorn 
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KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkbalans 2023 
 
Uw gezamenlijke toezegging voor 2023 is € 104.500, dat is 4% 
meer dan de toezeggingen voor het jaar 2022. Dat is  
geweldig!! 
Hier zijn we uiteraard bijzonder blij mee in deze moeilijke  
financiële tijd en daarom hierbij ook onze hartelijke dank voor uw 
welgemeende toezeggingen. 
Daarnaast willen we de mensen bedanken die weer hun  
inspanningen hebben geleverd om de enveloppen te bezorgen 
en weer op te halen. 
 
Helaas staat er nog € 1.500 open van de toezeggingen over 
2022, maar we hopen en verwachten deze binnenkort te  
ontvangen om zo onze jaarekening 2022 sluitend te kunnen  
maken. 
 

Namens de kerkrentmeesters, 
Ton Eilander 
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FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Datum Collecte  Bedrag 
26-3 via collecte € 152,50 
  via Gift € 67,00 
  via bankrekening € 37,00 
 
5-3 via collecte € 206,66 
  via Gift € 106,50 
  via bankrekening € 147,00 
 
8-3 via collecte € 64,15 
  via Givt € 56,50 
 
12-3 via collecte € 129,60 
  via Givt € 95,50 
  via bankrekening € 113,50 
 
19-3 via collecte € 367,66 
  via Givt € 105,50 
  via bankrekening € 207,00 
 
 
 
Ontvangen per bank  Doel  Bedrag 
Activiteiten  oud papier  € 132,42 
Activiteiten  oude metalen € 610,00 
Gemeentelid  gift biddag € 50,00 
 
Giften contant ontvangen  
Via  Doel  Bedrag 
Ds. I. Boersma-Prins kerk € 20,00 
Ds. I. Boersma-Prins kerk € 20,00 
Dhr. J. Hiemstra kerk € 20,00 
 
 

Ton Eilander 
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Vrijwilligersavond/gemeenteavond 
9 mei  
 
Alle vrijwilligers die meewerken  
aan het groeien en bloeien van  
onze gemeente zijn van harte  
welkom op 9 mei. Het belooft  
een gezellige avond te worden  
waarin cabaretier/dominee  
Rob Favier zorgt voor liedjes en verhalen.  
De avond begint om 19.45 uur met een kop koffie en eindigt met 
een hapje en drankje. 
Voorafgaand aan deze bijeenkomst, vanaf 19.00 uur, liggen de 
financiële cijfers van het afgelopen jaar ter inzage. Ook kunt u 
meer lezen en horen over het reilen en zeilen van de diverse 
bloembladeren. 
 
We zien u graag! 
 

De kerkrentmeesters 
Acceptgiro Wegwijzer 
 
 
Bij dit nummer treft u de allerlaatste acceptgiro aan voor de half-
jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de druk- en papierkosten voor 
Wegwijzer. 
Het College van Kerkrentmeesters wijst er met nadruk op dat het 
om een vrijwillige bijdrage gaat.  
U treft dan ook geen ingevuld bedrag aan op de acceptgirokaart. 
Om deze kosten te besparen, kunt u er ook voor kiezen de  
Wegwijzer digitaal te ontvangen. 
Dit kunt u doorgeven op: wegwijzer@pkwapenveld.nl. 
Ter informatie: 1 jaargang van Wegwijzer (11 nummers) kost  
ongeveer € 15. 
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Omdat de acceptgirokaart per 1 juni 2023 als betaalmiddel komt 
te vervallen hebben we alvast een QR-code in het leven  
geroepen, waarmee gemakkelijk betaald kan worden, maar wij 
beseffen ons ook ten zeerste, dat dit voor heel veel ouderen 
best moeilijk zal zijn. 
Hoe kunt u uw betaling voldoen: 
1. Uw bijdrage overmaken via telebankieren op rekening-

nummer: NL 12 RABO 0396 5638 72 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Wapenveld o.v.v. Wegwijzer. 

2. Uw bijdrage, via een overschrijvingskaart uit uw bankboek-
je over te schrijven op rekeningnummer:  
NL 12 RABO 0396 5638 72 t.n.v. Protestantse Gemeente 
te Wapenveld o.v.v. Wegwijzer. 

3. Voor 1 juni 2023 deze acceptgiro nog te gebruiken door 
deze in te vullen en deze te ondertekenen en op te sturen 
naar uw bank. 

4. Via het scannen van de QR-code; het bedrag staat  
ingesteld op € 15 ( de kosten voor 11 Wegwijzers per jaar). 
Dit bedrag kunt u desgewenst aanpassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het College van Kerkrentmeesters 
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Oud papier 
 
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen 
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op 
het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2. 

 
 

 
De activiteitencommissie 

 
 
 
Inzameling oude metalen 
 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen,  
kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt  
denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobiel-
tjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteits-
kabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard. Ook auto-accu’s 
kunt u inleveren. Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude 
koelkasten, diepvriezers, en beeldbuis TV’s niet worden ingele-
verd.  
U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 
in Marle. 
Wanneer het veel te groot is en u heeft er geen vervoer voor, 
kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.  
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Hulp aan Oekraïense vluchtelingen door SNR en Liviu 
 
Stichting Netwerk Roemenië en stichting Perspective Daneş 

hebben hun handen ineen geslagen door de internationaal  
bekende gospelgroep Vinesong rond Pasen op te laten treden 
voor Oekraïense vluchtelingen. 

Het gaat om 4 optredens in Daneş en Sighisoara in Roemenië 
en om 4 optredens in Chernivsti in Oekraïne zelf. In Oekraïne 
wordt samengewerkt met een kleine gemeente, God’s family. In 
samenwerking met deze gemeente is al veel noodhulp verspreid 
onder de vluchtelingen aldaar. Gerrit Draaijer mocht daar zelf 
ook onderdeel van zijn op een van zijn reizen.   
SNR begeleidt Vinesong op deze reis. 
De optredens zijn bestemd voor Oekraïense vluchtelingen en 
zijn gratis toegankelijk voor hen. Op deze manier wil Vinesong 
hen op een mooie ontspannen manier kennis laten maken met 
het evangelie. Het streven van SNR is om alle vluchtelingen na 
afloop van de concerten een voedselpakket mee te geven. Dit is 
helaas nog steeds broodnodig. In totaal zal hiervoor € 6.000  
nodig zijn. 
Wil je helpen om dit mooie initiatief tot een succes te maken dan 
is dat mogelijk met een financieel offer. Dit kan via de rekening 
van SNR: NL63RABO0122123182 o.v.v. ‘voedselpakketten  
actie’ of via de QR code op de poster in de hal van de kerk. 
Namens Vinesong, SNR, Liviu en God’s Family heel hartelijk 
dank. 
 

Grote groet,  
Gerhard 

 
Wist u dat Liviu tegenwoordig ook een Nederlandstalige site 
heeft? www.perspectivedanes.nl  Een bezoekje waard.  
Een videoboodschap over dit initiatief vindt u via: 
https://youtu.be/b_DC5VQifM8  
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Uitgelicht bij 17/18 nisan 5783 en 8/9 april 2023,  
Pesach en Pasen 
 
‘Waarom laat God dat toe?’ 
‘Wat heeft het voor zin?’ 
In het boekje Gottsuche und Sinnfrage bespreekt Pinchas  
Lapide dit soort vragen met Viktor Frankl, overlevende van de 
concentratiekampen. 
 
‘Heb je daar gebeden?’, vraagt Lapide. 
‘Ja, wie bad daar niet? Maar ja, daarmee hield het moorden niet 
op.’  
Lapide: ‘Ja, maar gaf het gebed je dan kracht?’  
‘Kan ik niet zeggen’, zegt Frankl. ‘Ik was al blij dat ik de kracht 
had om te bidden. En dan nog: wat is bidden? Bidden betekent 
voor mij niet vragen om iets; het is veeleer een soort openstellen 
van mijn leven voor het grotere en hogere perspectief, mijn  
leven opdragen aan de Eeuwige. Trouwens, waarom zou ik  
bidden om redding voor mijzelf? Wie ben ik dat ik dat verdiend 
zou hebben? En de anderen dan?’ 
‘Wat heeft volgens jou zin?’ 
‘Leren’, zegt Frankl , ‘blijven leren. In Auschwitz. Maar zeker ook 
ná Auschwitz. Auschwitz kan zin krijgen als wij leren ons erdoor 
te laten veranderen tot beter mens-zijn.’’ 
‘Daarom’, zegt Lapide, ‘is het jammer dat de volkeren het woord 
van Jezus aan het kruis niet goed verstaan. Hij zou gezegd  
hebben: mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Maar 
dat is de heidense gedachte die eindigt in doffe berusting; niet 
weten waar je met de goden aan toe bent. Maar Jezus citeert 
Psalm 22: Le-ma sabachtani. Le-ma betekent niet ‘om wat’ maar 
‘tot wat’? ‘Waartoe’ hebt U mij verlaten?’ 
 
De waarom-vraag schept geen toekomst. ‘Waartoe?’ getuigt van 
hoop op een ‘pesach’, ‘voorbijgaan’ van nood en dood. 
 
Bron: Op Weg, ontmoeting met het jodendom, uitgave Protes-
tantse Kerk.  
 

Aangedragen door Peter Hammingh 
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Kind & Bijbelsite voor ouders en opvoeders 
 
Ouders en opvoeders 
van kinderen van 0-15 
jaar die willen toeleven 
naar Pasen met de  
Bijbel, kunnen inspiratie 
vinden op kindenbijbel.nl, 
een nieuw platform van 
het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap. De 
speciale gezinsscan is al 
700 keer gedaan. ‘Dit 
voorziet dus in een  
behoefte’, zegt Renske Huisman. 
Renske Huisman is uitgever bij het NBG en verantwoordelijk 
voor Kind & Bijbel. ‘Ieder kind is anders. Daarom zetten we op 
de site heel verschillende werkvormen, ervaringsverhalen,  
informatie en producten in de spotlights. Wie kinderen met de 
Bijbel vertrouwd wil maken, kan hier eenvoudig passend materi-
aal vinden: je kunt zoeken op leeftijd, kinderbijbels en artikelen 
(waaronder werkvormen).’  
Op de homepage staat een filmpje waarin kinderen vragen  
stellen als: ‘Hoe kan God alles weten?’ of: ‘Kan ik dit Bijbel-
verhaal wel echt geloven?’ Huisman: ‘We laten ouders merken 
dat het niet gek is als ze dat soort vragen ongemakkelijk vinden. 
En we willen hen helpen om er goed mee om te gaan.’  
 
Palmpasen Peuterparty 
Onder de categorie ‘artikelen’ zijn op Kind & Bijbel onder meer 
ervaringsverhalen te vinden zoals ‘Is er een zwembad in de  
hemel?’ en een gouden ouder-en-kindmoment. Ook zijn er aller-
lei gratis downloads met bijvoorbeeld een complete Peuterparty 
voor Palmpasen en – voor oudere kinderen – een ‘Stille Week 
Challenge’. Verder geeft de site inzicht in Bijbellezen met  
kinderen per leeftijdscategorie: welke aanpak past bij welke  
leeftijd?  
Veel van het aanbod op de site is ook bruikbaar voor het kinder-
werk in de kerk en in het basisonderwijs. 
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Gezinsscan 
 

Om zo goed mogelijk in te spelen op wat ouders zoeken in de 
periode tot Pasen, is er op Kind & Bijbel een gezinsscan die je 
kunt doen. Huisman: ‘Je beschrijft je gezinssituatie in enkele 
eenvoudige stappen en krijgt daarna een persoonlijk advies.  
De vragen spelen in op je eigen voorkeur en de leeftijd van je 
kinderen. En dat werkt! In de afgelopen weken hebben al ruim 
700 mensen de scan gedaan, werkvormen gedownload en  
artikelen gelezen.’  
Kind & Bijbel is een internetplatform en is ook te volgen via 
Facebook en Instagram. Het platform krijgt van gebruikers een 
hoge waardering: 4,5 op een schaal van 1-5. 
 
 
 

******* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




