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De liturgische kleur: in de zomerperiode: groen
Bi het Heilig Avondmaal: wit

2 juli
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

9 juli
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

16 juli
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

23 juli

09:30

Oud. v. dienst
Collectes

30 juli
09:30
Oud. v. dienst

Collectes

6 augustus
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

Mevr. P.L. Hellinga uit Zwolle
afscheid KND

Dhr. A. C. van de Beerecamp

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Beeld en Geluid

Mevr. M. de Velde-Roos uit Marle

Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

Ds. R. Roukema uit Zwolle

koffie na de dienst
Dhr. R. van Marle
1: Doelcollecte zie blz. 16 2: kerk
Uitgang: Gebouwen en Onderhoud

Dr. J. Wiegers uit Olst

Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

Ds. R. Koning uit Putten
Mevr. A. van Oosten

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Ned. Bijbel Genootschap

Ds. R. Roukema uit Zwolle

Dhr. J.A.S. Hiemstra

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Beeld en Geluid
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13 augustus

09:30

Oud. v. dienst
Collectes

20 augustus
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

27 augustus
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

3 september
09:30

11:00
Oud. v. dienst
19:00

Oud. v. dienst
Collectes

Nog geen voorganger bekend
koffie na de dienst

Dhr. A. C. van de Beerecamp

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

Ds. D. van Meulen uit Epe

Mevr. A. van Oosten

1: Doelcollecte zie blz. 17 2: kerk
Uitgang: Gebouwen en Onderhoud

Ds. J.B. Diermanse uit Bathmen
voorbereiding Heilig Avondmaal
Dhr. J.A.S. Hiemstra

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

Ds. J. Schep uit Westerbork
viering Heilig Avondmaal

Voortzetting H. Avondmaal op Rehoboth
Dhr. J.A.S. Hiemstra
Ds. J.M. Weststrate uit Heerde

Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Beeld en Geluid

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig



5juli
19 juli
25 juli

2 aug.

16 aug.
21 aug.
23 aug.
29 aug.

30 aug.

KERKKALENDER
Gebedsgroep 18.45-19.30 uur voor info: Gerhard Koele

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur voor info: Gerhard Koele

Koffie-uurtje £ 10.00-11.00 uur in de Rots (elke laatste
dinsdag van de maand)
Gebedsgroep 18.45-19.30 uur voor info: Gerhard Koele

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur voor info: Gerhard Koele
19.30 uur kleine kerkenraadsvergadering

Inlevering kopij september-nummer

Koffie-uurtje £ 10.00-11.00 uur in de Rots (elke laatste
dinsdag van de maand)

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur voor info: Gerhard Koele

OM OVER NA TE DENKEN

Op de uitnodigingskaarten voor mijn afscheidsdienst had onze
scriba een mus en een zwaluw afgebeeld. Prachtige vogels om
te observeren, maar ook op zondag zie je ze afgebeeld op de
ramen van de kerk. Ze nodigen je uit om na te denken over jouw
plekje onder het pannendak, waar vind jij geborgenheid?

Psalm 84 zegt: net zoals een mus een plekje vindt en de zwa-
luw een nest waar ze haar jongen bergt zo mag jij een plek, ge-
borgenheid, veiligheid vinden bij God.

En onze kerk, maar vooral ook onze gemeenschap wil die blijde
boodschap uitstralen en doorgeven. We hebben het vaak gezon-
gen, bij de opening ook na de grote verbouwing van de kerk:

“Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!”
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Nu zijn zwaluwen en mussen twee heel verschillende vogelsoor-
ten. In de kerk zit je ook met heel verschillende mensen onder
eén dak. Dat is spannend zoals verschillen altijd spannend zijn
en je een uitdaging geven. Raak je elkaar kwijt of hou je elkaar
vast. Vaak is het zo dat je gedoe krijgt over dingen die er eigen-
lijk helemaal niet zo toe doen. Onze professor kerkgeschiedenis
zei altijd: de meeste ruzies in kerken gaan niet over hoofdzaken
maar over bijzaken Zetten we de bloemen aan de rechterkant
van de tafel of de linkerkant, zulk soort dingen. We hebben gele-
zen uit hoofdstuk 14 en 15 van de Romeinenbrief -we zijn er zo-
maar middenin gevallen- en daar heb je ook te maken met ver-
schillen, met 2 groepen. Paulus noemt ze niet mussen en zwalu-
wen, maar sterken en zwakken.

Het punt dat wordt aangeroerd in deze brief aan de christenen in
Rome is -even heel kort door de bocht- :hoe ga je met elkaar om
als je verschillend over dingen denkt? Ga elkaar nou niet zitten
veroordelen of bekritiseren, kijk nou niet neer op iemand die an-
dere keuzes maakt dan jij. Als je nou allebei gegrepen bent
door het evangelie van liefde en verlossing door Jezus Christus
dan is dat toch het belangrijkste?

Als iemand zichzelf bepaalde regels of beperkingen oplegt om te
kunnen blijven geloven, regels als hulpmiddel, dan ga je daar
toch niet met een neerbuigende blik naar kijken? En dan Kijk jij
die houvast en steun vindt in bepaalde regels op jouw beurt toch
niet kritisch en veroordelend naar die ander? ledereen heeft
daarin een eigen verantwoordelijkheid naar God toe.

Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want
het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken,
maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige
Geest. Wie Christus z6 dient doet wat God wil en wordt
door mensen gerespecteerd. (Romeinen 14: 16 en 17)

Ik wil jullie graag aanmoedigen om deze drie woorden
‘gerechtigheid, vrede en vreugde’ te gebruiken bij de uitdaging
van het kerkzijn in deze tijd. In de opdracht om eerst het Konink-
rijk van God te zoeken. In Jezus is dat Koninkrijk nabij gekomen.
Jezus die een nieuwe orde van zaken op aarde heeft aangekon-
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digd -een liefde-orde- en het fundament ervan heeft gelegd. En
hier in de Petruskerk mogen we getraind en toegerust worden in
het zoeken van dat Koninkrijk.

Hou elkaar daarin vast ook als er verschillen zijn in overtuigin-
gen.

Wat ben ik dankbaar voor de jaren hier, voor het lief en leed dat
we mochten delen en ik bid dat jullie onder dit pannendak keérk
blijven, van de Heer blijven, dat de Geest jullie inspireert om het
Koninkrijk van God te zoeken. En dat heeft te maken met deze
woorden: gerechtigheid, vrijheid en vreugde.

Met woorden, met daden, maar ook met het lied. Als mus, als
zwaluw, als wat voor vogel dan ook. Blijf samen het loflied zin-
gen tot eer van de Allerhoogste.

(een deel van de verkondiging bij mijn afscheid op 11 juni)

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te
onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te
putten uit de Schriften zouden blijven hopen” (Romeinen
15: 4)

Een hartelijke groet,
ds. Ilda Boersma- Prins



BEDANKT

Vanuit Beilen een hartelijke groet van Mark en mij. We zijn zo
onder de indruk van het prachtige afscheidsweekend, de gezel-
ligheid en hartelijkheid, de lieve woorden: op papier gezet of
luidop gezegd of gezongen.

Op ons nieuwe adres staan her en der nog verhuisdozen te
wachten om uitgepakt te worden, maar er zijn ook bakken vol
herinneringen mee naar Drenthe gegaan. De secretbox vol
prachtige A-viertjes staat symbool voor wat we hebben beleefd
samen. Zoveel kostbare momenten om te gedenken. Daar wa-
ren momenten bij van diep verdriet, maar ook van blijdschap,
geluk en liefde, alles wat een mensenleven tekent. Om nooit te
vergeten. Zoals we zongen: wat was het toch mooi om samen
met jullie gemeente te zijn!

Wat leuk zijn die bordjes met de namen van de kinderen. Alle-
maal schaapjes en toen de taart op was kwamen de woorden op
de grote schaal tevoorschijn: ‘Jezus is de goede herder’. Dank
jullie wel!

En wat een geweldige verrassing om de bugel cadeau te krijgen!
Niet normaal! Maar wel iets om heel erg blij mee te zijn. Inmid-
dels heb ik een aantal keren meegespeeld bij de muziekvereni-
ging in Beilen met de mooie naam AMDG, de afkorting van ‘tot
meerdere glorie van God’. Zo hoop ik dit instrument ook te mo-
gen bespelen, met grote dank aan jullie!

Ook onze kinderen hebben genoten en waren onder de indruk
van de mooie vrijdagavond en de zondag. Gerlien en Jonas kon-
den er niet bij zijn, ze waren die donderdag ouders geworden
van Jitse Andor. Al met al dus bewogen, vreugdevolle dagen.
Heel veel dank! We bidden jullie Gods zegen toe! Een hartelijke
groet Ida Boersma, ook namens Mark en de kinderen.

Mark en |da Boersma,
Lievingerveld 114, 9411 DA Beilen.



IN MEMORIAM

Gerrit de Jong
* 27 januari 1937 T 26 mei 2023

Op 26 mei overleed onze broeder in het geloof Gerrit de Jong in
de leeftijd van 86 jaar, na een periode van afnemende gezond-
heid. Een dienst van dankbaarheid voor zijn leven werd gehou-
den op 2 juni in onze kerk waarna de begrafenis plaatsvond op
begraafplaats Engelmanskamp in Heerde.

Gerrit de Jong groeide op in Heerde, met twee zussen en vier
broers. Prachtige foto’s van hun gezin kun je vinden in het ge-
denkboek van Transportbedrijf de Jong. Hij was zo op en top
Heerdenaar dat ik verbaasd was dat de geboorteplek Kampen
was: maar daar lag het binnenvaartschip in januari ‘37 toen hij
geboren werd.

Toen Gerrit de Jong samen met zijn vrouw Trijntje van Olst in
2019 in Wapenveld kwam wonen op Rehoboth hadden ze al
gauw een vertrouwde plek in onze gemeente gevonden. Ze von-
den het fijn om hier te zijn en deel uit te maken van onze ge-
meente. Dat ze mensen zagen die ze kenden vanuit Heerde,
maar ook door het werk dat Gerrit al die jaren had gedaan als
schilder hielp mee aan het ‘thuisgevoel’. Maar wat werd het
moeilijk in 2020 toen corona uitbrak, toen de vrijheid ingeperkt
werd op Rehoboth en Trijntje aan de gevolgen van corona over-
leed. In heel kleine kring moesten we afscheid nemen, toen nog
met de verwachting dat we later een dienst van dankbaarheid
zouden kunnen houden. Gerrit voelde zich gekooid op Rehoboth
dus het betekende bijzonder veel voor hem dat hij de kans kreeg
om in een appartement aan de Vree te gaan wonen. Een eigen
voor- en achterdeur, vrijheid!

Er werd veel verdriet meegedragen: het gemis van zijn vrouw
Trijntje, maar ook het verlies van zoon Herman en schoonzoon
Erik. Maar het geloofsvertrouwen bleef, het houvast dat hij vond
in de beloftes van God bleef. Zonder dat er veel woorden voor
werden gebruikt merkte je dat.

Samen met Jeanet, Gert Jan en Trijnie hebben we voorafgaand
aan de begrafenis vele herinneringen gedeeld. Mooie kinder- en
jeugdherinneringen aan een vader die best wel streng was maar
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je wist dat hij van je hield: zijn taal van liefde was dat hij voor je
klaarstond, dat hij hielp waar hij maar kon. Ook de klein- en ach-
terkleinkinderen hebben dat ervaren.

We lazen in de dienst uit Psalm 139, over God die jou dieper
kent dan jij jezelf kent. Veel mensen vinden het een enge ge-
dachte dat God jou ziet en kent, maar het mag juist een troost
Zijn en je angst wegnemen. Want het bijbelse woord kennen ligt
in de lijn van liefde. God kent jou betekent: Hij heeft jou lief. Zo
lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Zo lief dat Hij zelfs in
het dodenrijk jou weet te vinden en vasthoudt, zo lief dat als je
wakker wordt je bij Hem bent. Daarom bidden we de familie toe
dat ze blijven zingen over die toekomst vol van hoop!

Ds. Ida Boersma- Prins



IN MEMORIAM

Willy Luchtenbelt-Middag
*Zwollerkerspel, 8 februari 1935 { Wapenveld, 29 mei 2023

Wij gedenken bij het licht van de opstanding van Jezus Christus
onze zuster in het geloof Willy Luchtenbelt-Middag. Zij overleed
op 2° Pinksterdag 29 mei in de leeftijd van 88 jaar.

Zij was echtgenote van Gerrit Hendrik Luchtenbelt die in 1999
overleed.

Samen met haar man was ze lid van de kerk in Vorchten, maar
na zijn overlijden werd ze lid van de Petruskerk. De laatste jaren
kerkte zij regelmatig bij de Protestantenbond in Heerde.

Toen zij op Rehoboth kwam wonen nam ze deel aan de woens-
dagmiddag-bijbelkring.

Zij werd geboren op een boerderij in Harculo. In de oorlog ging
ze naar de lagere school in Windesheim. Na de middelbare
school kreeg zij werk op de Vechtstroom in Dalfsen, een vakan-
tiehuis waar groepen werden ontvangen.

Een van haar hobby’s was toneelspelen. Tijdens het spelen leer-
de ze Gerrit Luchtenbelt uit Oldeneel kennen. In 1958 trouwden
Zij en gingen in een deel van de boerderij van zijn ouders wo-
nen.

Later verhuisden zij naar boerderij ‘de Werverhof aan de Wer-
verdijk in Wapenveld.

Zo bracht zij haar leven, zoals op de rouwkaart stond, door aan
beide zijden van de IJssel, de ader van haar leven.

Op de Werverhof, met op het dak gedurende 20 jaar een be-
woond ooievaarsnest, kregen zij 3 kinderen.

Mevrouw Luchtenbelt was zeer actief in het sociale leven: platte-
landsvrouwen, handwerken bij Afke Wullink, zingen o.l.v. Dinie
Voeten, gymnastiek, rijden en codrdineren van Tafeltje Dekje,
koffie schenken op Rehoboth en vrijwilligerswerk op Groot Stok-
kert.



Tot op hoge leeftijd maakte zij mooie reizen en heeft heel wat
van de wereld gezien.

Begin 2022 verhuisde zij naar Rehoboth en heeft daar ondanks
haar lichamelijke beperkingen, met plezier gewoond.

De laatste maanden ging haar gezondheid steeds verder achter-
uit en op 2° Pinksterdag doofde haar kaarsje.

Wij hebben haar in de morgendienst van 4 juni herdacht met het
lied ‘de steppe zal bloeien’, dat ook op haar begrafenis vanuit de
Julianakerk in Heerde op 5 juni klonk.



VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de (kleine) kerkenraadsvergadering gehouden op
20 april 2023.

De voorzitter opent met het lezen van een gedeelte uit de Brief
van Paulus aan Timotheus. Er zijn 2 leden afwezig met kennis-
geving. De notulen van 15 februari 2023 worden besproken en
na aanpassing van een enkele naam zijn deze akkoord. De
avond met de pastorale bezoekers is redelijk bezocht met 18 be-
zoekers. Onderwerp was “Hoe krijg je meer diepgang in het ge-
sprek”. Was een goede avond. Er zal worden gekeken om de
diaconie meer aan te laten sluiten bij het pastoraat. Op die ma-
nier krijgt de diaconie ook meer inzicht v.w.b. waar bijvoorbeeld
de kaarten/bloemen heen zouden moeten gaan. De Paasmaal-
tijld was een groot succes en de bloemengroet wordt gewaar-
deerd. Volgende vergadering is 15 mei 2023. Op 20 april 2023 is
de laatste middag van de Bonhoeffer-groep geweest. Voor her-
haling vatbaar om een dergelijk wat zwaarder onderwerp in ge-
sprek te brengen. Door de verschillende kijk op de teksten komt
er een mooie discussie op gang. Voor wat betreft de Bijbelkring
op Rehoboth is het de intentie dat Esther Bootsma dit op zich
neemt van ds. Ida Boersma. In principe tot er een nieuwe predi-
kant is.

Follow Me is afgesloten met een slotavond. Er kan teruggekeken
worden op een mooi seizoen, waarbij er bijeenkomsten waren
met veel deelnemers verspreid over twee avonden in de week.
Het experiment om meer leeftijdsgroepen bij elkaar te zetten
heeft prima uitgepakt. Met Follow Me is dit jaar de Paas-
challenge gespeeld. Dat was een mooie avond. Plan is om voor
de tieners nog een gezellige activiteit te organiseren. In juli is het
afscheid van de oudsten van de kindernevendienst. Aandachts-
punt is hoe we dat voorbereiden. Ds. Ida Boersma heeft daar de
afgelopen jaren een actieve rol in gehad. Er is wel zorg met be-
trekking tot de opkomst bij de KND, zeker als de oudsten straks
afscheid hebben genomen.

De diaconie is bij een bijeenkomst geweest m.b.t. de “Week van
het Geld”. Tevens aanwezig geweest op 13 april bij de IDO-
vergadering (IDO = Interkerkelijk Diaconaal Overleg) van de ge-
meente Heerde. Er is veel geld ingezameld voor energiepro-



bleemgevallen, maar er bleken relatief weinig aanvragen te zijn
gedaan.

De organisatie voor de dienst met de VEG Heerde op Hemel-
vaartsdag loopt. Er komt een oproep/meer informatie via de
Wegwijzer, o.a. voor cake-bakkers. Collecte is voor de kleding-
bank in Heerde.

De invulling van het kosterschap is afgerond. Mia Eilander en
Betsy Eikelboom nemen de taken over, waarbij de nadruk voor
Mia Eilander op de algemene codrdinatie en het agendabeheer
zal komen te liggen en voor Betsy Eikelboom op de keuken en
begrafenissen.

Nelleke Dubois-Bastiaans sluit de vergadering met een “Gebed
om Moed”

Johan Hiemstra
Scriba

'"Vacature vrijwilliger(s) coordinator 80+ groep!!

Met ingang van 31 december 2023 gaat Roelie Draaijer stoppen
met het codrdineren van de 80+ groep, dus zijn wij (de werk-
groep) op zoek naar één of meerder personen die haar willen
vervangen.

Er zijn drie hoofdtaken, en deze kunnen elk door iemand anders
worden ingevuld.

% Coordinatie en administratie

Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die een beetje handig is
met Word en Excel omdat alle informatie, bestanden en het
groepsbestand hierin opgeslagen zijn. Het één en ander is dus
gemakkelijk over te dragen.

Een klein overzichtje van wat er allemaal te doen:
* Deelnemen in het pastoraat als vertegenwoordiger van
de 80+ groep.
* Het up-to-date houden van de 80+ lijst in excel.
* Het up-to-date houden van de email adressen.
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* Het organiseren van de Paasmiddag.

Samen met de andere leden van de werkgroep organiseer je
de gezellige middag voor Pasen.

De voorbereiding kost drie vergaderingen, daarnaast wordt er
overlegd in de Whats-app groep. In de week vooraf worden pre-
sentjes opgehaald en rondgebracht door de bezoekmensen,
naar diegenen die niet aanwezig kunnen zijn en de ochtend
voorafgaand wordt de zaal en de catering voorbereid.

Voor alle werkzaamheden en activiteiten zijn draaiboek en voor-
beelden beschikbaar.

*  Het organiseren van de Kerstmiddag.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de Paasmiddag.

Heb je affiniteit met de 80+ groep en mocht je nu denken: “oh
dat lijkt mij wel wat”’, neem dan eens contact op met Roelie
Draaijer 06-22846616

DIACONIE

Doelcollectes juli en augustus

Kerk versterkt werk en positie boeren op Zuid-Sumatra

Op zondag 16 juli 2023 collecteren we voor het werk van Yabi-
ma, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra in
Indonesié. Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische
Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet ge-
noeg oplevert. Ook zijn er veel conflicten over landeigendom,
omdat boeren het risico lopen door grote bedrijven of door de
overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk
in Actie helpt de kerk van Zuid-Sumatra deze boeren op te ko-
men voor hun rechten en om hun landbouwopbrengsten te ver-
hogen. In groepen leren boeren meer over duurzame landbouw,
die meer oplevert. Ook helpt de kerk bij het opzetten van spaar-
en kredietgroepen, zodat boeren kunnen investeren in nieuwe
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zaden of een stalletjie om hun producten te verkopen. Daarnaast
organiseert de kerk activiteiten voor mensen met verschillende
religies en etnische achtergronden, bedoeld om respect en be-
grip voor elkaar te krijgen, en conflicten te verminderen.

Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk van de kerk van
Zuid-Sumatra. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Boeren Indonesié

Kerk-zijn doe je met elkaar

20 augustus 2023

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er
niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in
de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en onder-
steunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis
te zijn in hun omgeving.

Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Assen Bloeit’. Het kerkge-
bouw De Open Hof is alle dagen open voor de stadsbewoners.
Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen,
samen kunt eten en mee kunt doen met workshops. Door het
organiseren van al deze activiteiten gaat ‘Assen bloeit’ armoede
en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.
Het draait om het zien van en het zijn mét de ander.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten
die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw
bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de
diaconale presentieplek in Assen. Geef aan de collecte of maak
een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. collecte ‘Diaconaat Nederland’.

De diaconie beveelt beide collectes van harte bij u aan!

Namens de diaconie,
hartelijk dank!
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datum: collecte:
28-5-2023via collecte
28-5-2023 via Givt
28-5-2023 via Bankrekening
4-6-2023 via collecte
4-6-2023 via Givt
4-6-2023 via Bankrekening
11-6-2023 via collecte
11-6-2023via Givt
11-6-2023 via Bankrekening
18-6-2023 via collecte
18-6-2023 via Givt
18-6-2023 via Bankrekening

giften: per bank
Activiteiten
Activiteiten

giften: contant ontvangen

via mw. H. Kwakkel

via dhr. W. Westhoff
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FINANCIEEL OVERZICHT

doel: bedrag:

€ 222,65

€ 75,50
€ 100,00
€ 210,00

€77,50
€ 226,00
€ 228,95
€ 149,50
€ 127,00
€ 161,95

€ 73,50
€ 122,00

doel:
Oude metalen
Oud papier

bedrag:
€ 485,00
€ 60,75

doel:
Bezoekdienst
verjaardagfonds

bedrag:
€ 10,00
€ 10,00

Ton Eilander



MUTATIES

Overleden:

. Dhr. G.J. de Jong, De Vree 5, 8191 JE Wapenveld, op 26
mei 2023 in de leeftijd van 86 jaar.

. Mevr. W. Luchtenbelt-Middag, De Vree 8191JE Wapen-
veld op 29 mei 2023 in de leeftijd van 88 jaar

Ton Eilander
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

ledere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op
het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIERI!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kun-
nen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt den-
ken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes,
computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, ko-
per, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu’s kunt u inleve-
ren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-
vriezers en ook beeldbuis TV’s niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2
in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor,
kunt u ook bellen @ 06 4699 1710

BEDANKT

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor vele kaarten
en telefoontjes die ik ontvangen heb voor mijn 90e jverjaardag.

Hartelijke groeten,
Evert |Jzerman
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Startweekend jaarthema: Ga je mee!

Uitleg illustratie jaarthema: (links is rood, rechts /
is blauw) ///
. Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken L
uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Sym-
bool voor het verbond van God met de
mens en daarin met de hele kerk.
. De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het
kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.
. Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het
offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm.
Het symbool van liefde.

Uitnodiging startweekend:

Ga je mee! Vrijdag 8 september naar Rehoboth voor een sing-in,
start om 19:00 uur (inloop vanaf 18:45 uur)

Ga je mee! Zondag 10 september naar de startdienst om 09:30 uur.

Ga je mee! Zondag 10 september naar de kinderdienst om 09:30
uur

Ga je mee! Zondag 10 september naar de tienerdienst ook om
09:30 uur

Ga je mee! Na de dienst koffiedrinken met iets lekkers in de kerk

Ga je mee! Na de koffie op de fiets naar Wim Westhoff
(Heeft u vervoer nodig laat het dan weten, dan regelen we dit.)

Ga je mee! Spellen spelen. (meerkamp)

Ga je mee! Gezamenlijk eten.

Ga je mee! Zingen en bidden

Ga je mee! Naar huis

Tegen wie zeg jij, ga je mee, ik ga ook!
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CLASSIS

5 jaar classicale vergadering Veluwe
Op 22 september komen we bij elkaar in de Grote kerk in Har-
derwijk. Deze bijeenkomst staat in het teken van 5 jaar classica-
le vergadering Veluwe. Pastor Jolanda Aantjes-Lubbersen uit
Hall en Voorstonden en ds. Arnolt Stijf, docent bij de CHE, zullen
beiden vanuit de eigen invalshoek hierover spreken. Onze clas-
sispredikant, dr. Wilbert van Iperen, leidt aansluitend het mid-
daggebed. Daarna is er ruimte om elkaar te ontmoeten in de
omloop van de kerk. De bijeenkomst begint om 15.00 uur.
Kijk voor de uitgebreide uitnodiging op de website pknclassis-
veluwe.nl/agenda.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe
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