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Mededelingen: 
——————— 
Volgende week zondag, 23 juli 2023, om 
09:30 uur, zal Ds. D. van Meulen uit Epe 
 voorgaan 
——————— 
Er is koffie na de dienst !  
———————————— 

 
 

 
 

 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
13 aug. 2023   09:30 uur 

 

Achtste zondag van de zomer 

Liturgische kleur: Groen 

 
God, breng mij uitkomst, HEER, kom mij 

haastig te hulp. 
Psalm 70: 2 

 

Voorganger: Mevr. M. de  Velde-Roos uit Marle 

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte 

Ouderling v. dienst: Dhr. A. C.  van de Beerecamp 

Lector: Mevr. A.Tijssen-Frelink 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Kosten erediensten 
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Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 

 
Welkom en mededelingen door de  

ouderling van dienst 
 

Wij zingen staande ons intochtslied:  
Psalm 147 : 1 en 3  

(Nieuwe Psalmberijming) 
 

1.  Goed is het onze God te eren, 
om blij voor Hem te musiceren. 
De HEER maakt van zijn stad van vrede 
de mooiste stad van alle steden. 
Zijn volk, van huis en haard verdreven, 
zal Hij een nieuwe toekomst geven. 
Hij heelt het hart dat is geschonden, 
verbindt de pijnlijk diepe wonden. 
 

3.  Zing voor de HEER om Hem te danken. 
Haal uit de harp de mooiste klanken 
voor Hem die luchten laat betrekken, 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 

Zegen met gezongen “Amen” 
 
 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 

dankgebed, voorbeden, stil gebed en  
gezamenlijk gebeden “Onze Vader”   

 
aandacht voor de collecte,  

mededelingen op het scherm 
 
  

 
 
 
 
 
 

Wij zingen staande het slotlied: lied 416 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 

het blauw met wolken kan bedekken, 
die lenteregens neer laat stromen, 
zodat het gras weer op kan komen, 
die ieder dier genoeg laat eten; 
geen vogeltje zal Hij vergeten. 
 

Stil gebed, onze hulp en groet 
 

(wij gaan zitten) 
 

Wij zingen lied 314: 1,2,3 
 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 

2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
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moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 

Leefregel: Deut. 6:4-9,  Mat. 22: 37-40 

 
4 
Luister, Israël: de HEER, onze God, 

de HEER is de enige! 
5 
Heb de HEER, uw 

God, lief met heel uw hart en met heel uw 
ziel en met heel uw kracht. 

6
 

Houd de geboden die ik u vandaag opleg 
steeds in gedachten. 

7
Prent ze uw 

kinderen in en spreek er steeds over, thuis 
en onderweg, als u naar bed gaat en als u 
opstaat. 

8 
Draag ze als een teken om uw 

arm en als een band op uw voor-
hoofd. 

9
Schrijf ze op de deurposten van uw 

huis en op de poorten van de stad.  
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3. Hoor, de HEER spreekt in het vuur, 
op de steppen, kaal en guur. 
De woestijn beeft door zijn woord; 
het wordt overal gehoord. 
Dieren, van zijn macht doordrongen, 
werpen in hun nood hun jongen. 
Als Gods stem klinkt in de wouden 
zal geen stam zijn schors behouden. 
 
Verkondiging:   ‘De stem van God’  

 
Wij zingen lied 912: 1,5,6 

 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heilige Geest er woon’. 
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ter naar U toe moet komen.’ 
29

Hij zei: 
‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep 
over het water naar Jezus toe. 

30
Maar toen 

hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij 
bang. Hij begon te zinken en schreeuwde 
het uit: ‘Heer, red me!’ 

31
Meteen strekte 

Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en 
zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je 
getwijfeld?’ 

32
Toen ze in de boot stapten, 

ging de wind liggen. 
33

De leerlingen 
wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U 
bent werkelijk Gods Zoon!’  

 
Wij zingen psalm  

(Nieuwe psalmberijming) 
 

2. Vol van majesteit en macht 
spreekt de HEER met grote kracht. 
Bomen buigen neer voor Hem, 
ceders schudden door zijn stem. 
Ja, de dikste takken breken 
als de HEER begint te spreken. 
Hoge heuvels, bergen, bossen 
springen op als jonge ossen. 
 

5 

37 
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, 

lief met heel uw hart en met heel uw ziel en 
met heel uw verstand. 

38 
Dat is het grootste 

en eerste gebod. 
39 

Het tweede is daaraan 
gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 

40 
Deze 

twee geboden zijn de grondslag van alles 
wat er in de Wet en de Profeten staat.’  

 
Wij zingen lied 885:  1,2  

 
1. Groot is uw trouw, o Heer,  
 mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart;  
dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer,  
groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond. 
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2. Gij geeft ons vrede,  
 vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer,  
groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond. 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

We zingen het kinderlied van de maand 
met de Beamer mee: 

"Daar waar de zon opkomt" 
 
Daar waar de zon opkomt 
tot waar die ondergaat 
daar wordt de naam van God geprezen 
mensen van noord tot zuid 
en ook van oost tot west 

11 

U, trouwe God, 
10

maar ik zal mijn stem in 
dank verheffen en U offers brengen; mijn 
geloften los ik in. Het is de HEER die redt!’ 
11

Toen, op bevel van de HEER, spuwde de 
vis Jona uit op het droge.  

 

Schriftlezing: Mat. 14:22-33  
22 

Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen 
in de boot te stappen en alvast vooruit te 
gaan naar de overkant. Hij zou ook komen 
nadat Hij de mensen had weggestuurd. 

23 

Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de 
berg op om er in afzondering te bidden. De 
nacht viel, en Hij was daar helemaal al-
leen. 

24
De boot was intussen al vele sta-

diën van het vasteland verwijderd en werd, 
als gevolg van de tegenwind, door de gol-
ven geteisterd. 

25
Tegen het einde van de 

nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over 
het water. 

26
Toen de leerlingen Hem op het 

water zagen lopen, raakten ze in paniek. 
Ze riepen: ‘Een geest!’ en schreeuwden 
het uit van angst. 

27
Meteen sprak Jezus 

hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees 
niet bang!’ 

28
Petrus antwoordde: ‘Heer, als 

U het bent, zeg me dan dat ik over het wa-



10 

grote vis. Drie dagen en drie nachten zat 
Jona in de buik van de vis. 

2
Toen begon hij 

in de buik van de vis tot de HEER, zijn 
God, te bidden: 
3
 ‘In mijn nood riep ik de HEER aan 

en Hij antwoordde mij. Uit het rijk van de 
dood schreeuwde ik om hulp – U hoorde 
mijn stem! 

4 
U slingerde mij de diepte in, 

naar het hart van de zee. Kolkend water 
heeft mij omgeven, zwaar sloegen uw gol-
ven over mij heen. 
5 
Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit 

uw ogen. Maar eens zal ik weer uw heilige 
tempel aanschouwen. 
6
 Het water sneed mij de adem af. 

Muren van water hebben mij omgeven, 

met wier is mijn hoofd omwonden. 
7
 Ik 

zonk naar de bodem, waar de bergen 
oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels 
voorgoed achter mij sloot. Maar U trok mij 
levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn 
God! 

8
Toen mijn levensadem mij verliet, 

riep ik U aan, HEER, en mijn gebed kwam 
tot U in uw heilige tempel. 
9
Zij die armzalige goden vereren, verlaten 

7 

iedereen die Hem dient 
prijs de naam van de Heer! 
 

Refrein: 
overal, iedereen, elke dag, altijd weer 
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 
prijs dan de naam van de Heer! 
 
wie is als onze God 
die in de hemel woont 
en alle mensen ziet op aarde? 
als je het moeilijk hebt 
helpt Hij je er door heen 
nee, niemand is als Hij 
prijs de naam van de Heer! 
 

Refrein: 
overal, iedereen, elke dag, altijd weer 
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 
prijs dan de naam van de Heer! 
 
halle, halle, halleluja! 
halle, halle-leluja! 
halle, halle, halleluja! 
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halle, halle-leluja! 
 

Refrein: 
overal, iedereen, elke dag, altijd weer 
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 
prijs dan de naam van de Heer! 
 

Refrein: 
overal, iedereen, elke dag, altijd weer 
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 
prijs dan de naam van de Heer! 
 

Gesprek met de kinderen. 
 
De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
en nemen het licht mee 
 

Schriftlezing: Psalm 29 
1 
Een psalm van David. 

Erken de HEER, o goden, 

erken de HEER, zijn macht en majesteit, 
2
erken de HEER, de majesteit van zijn 

naam, buig u voor de HEER in zijn heilige 
glorie. 
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3 
De stem van de HEER boven de wateren, 

de God vol majesteit doet de donder rollen, 

de HEER boven de wijde wateren, 
4
de stem van de HEER vol kracht, 

de stem van de HEER vol glorie. 
5
De stem van de HEER splijt ceders, 

de HEER splijt de ceders van de Libanon. 
6 
Opspringen doet Hij de Libanon als een 

kalf en de Sirjon als het jong van een wilde 
stier.  
7
De stem van de HEER ontbrandt in vurige 

vlammen, 
8
de stem van de HEER brengt 

de woestijn tot beven, beven doet 
de HEER de woestijn van Kades. 
9
De stem van de HEER doet de hinden 

kalven en de geiten hun jongen werpen. 

‘Majesteit!’ roept heel zijn paleis.  
10

De HEER heeft zijn troon boven de 
vloed, ten troon zit de HEER als koning 
voor eeuwig. 

11
De HEER zal macht aan 

zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk 
zegenen met vrede. 

 

Schriftlezing: Jona 2:1-11 
1 
De HEER liet Jona opslokken door een 


