
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
20 aug. 2023   09:30 uur 

 

Negende zondag van de zomer 

Liturgische kleur: Groen 

 
Kom uw verbond met ons na;   

vergeet uw  vernederd volk niet voorgoed.   
Sta op, God, verdedig uw zaak. 

 Psalm 74: 20a, 19b, 22a. 

 
 

Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe 

Organist: Dhr. A. Dijkslag 

Ouderling van dienst: Mevr. A. van Oosten 

Lector: Mw. A. Koetsier-van de Mars 

  

 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Doelcollecte 
Kerk 

Gebouwen en onderhoud 
2 

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 

 
Welkom en mededelingen door de  

ouderling van dienst 
 

 
Wij zingen staande het intochtslied: 
psalm 65: 1,2 

 
1. De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

2. Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 

Stil moment 
 
Votum en Groet 

 
(wij gaan zitten) 
 

Aanvangstekst 
 
Wij zingen psalm 111: 1.3 

 
1. Van ganser harte loof ik Hem 

in ’t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ’t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschou-
wen. 
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3. Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 

zijn kinderen geeft Hij nimmer prijs, 
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. 
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 
Het land waarin de afgod troont, 
wilde Hij aan de zijnen schenken. 
 

Gebed van Verootmoediging 
 
Leefregel 
 
Wij zingen lied 718: 1,2,3,4 

 
1. God, die leven 

hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, - 
dank voor ’t dagelijks brood. 
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2. Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
 

3. Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
’t roepen aan de poort. 
 

4. Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 
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Gebed om opening van het Woord 
 
Kinderlied 

     
We zingen het kinderlied van de maand 
met de Beamer mee: 
"Daar waar de zon opkomt" 
 

1. Daar waar de zon opkomt 
tot waar die ondergaat 
daar wordt de naam van God geprezen 
mensen van noord tot zuid 
en ook van oost tot west 
iedereen die Hem dient 
prijs de naam van de Heer! 
 

Refrein: 
overal, iedereen, elke dag, altijd weer 
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 
prijs dan de naam van de Heer! 
 

2. wie is als onze God 
die in de hemel woont 
en alle mensen ziet op aarde? 
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als je het moeilijk hebt 
helpt Hij je er door heen 
nee, niemand is als Hij 
prijs de naam van de Heer! 
 

Refrein: 
overal, iedereen, elke dag, altijd weer 
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 
prijs dan de naam van de Heer! 
halle, halle, halleluja! 
halle, halle-leluja! 
halle, halle, halleluja! 
halle, halle-leluja! 
 

Refrein: 
overal, iedereen, elke dag, altijd weer 
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 
prijs dan de naam van de Heer! 
 

Refrein: 
overal, iedereen, elke dag, altijd weer 
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 
prijs dan de naam van de Heer! 
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Schriftlezing: Jesaja 55: 6 t/m9 
6 
Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, 

roep Hem terwijl Hij nabij is. 
7 
Laat de god-

deloze zijn slechte weg verlaten, laat de 
onrechtvaardige zijn snode plannen her-
zien. Laat hij terugkeren naar de HEER, 
die zich over hem zal ontfermen; laat hij te-
rugkeren naar onze God, die hem ruimhar-
tig zal vergeven. 

8 
Mijn plannen zijn niet jul-

lie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn 
wegen – spreekt de HEER. 

9 
Want zo hoog 

als de hemel is boven de aarde, zo ver 
gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en 
mijn plannen jullie plannen. 

Wij zingen lied 88:1 (Hemelhoog) 
 

1. Zoek eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 

 
Refrein: 

Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
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Schriftlezing:  Mattheus 6: 24 t/m 29 
24 

Niemand kan twee heren dienen: hij zal 
de eerste haten en de tweede liefhebben, 
of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en 
de andere verachten. Jullie kunnen niet 
God dienen én de mammon. 

25 
 Daarom 

zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je 
leven, over wat je zult eten of drinken, 
noch over je lichaam, over wat je zult 
aantrekken. Is het leven niet meer dan 
voedsel en het lichaam niet meer dan  
kleding? 

26 
Kijk naar de vogels in de lucht: 

ze zaaien niet en oogsten niet en vullen 
geen voorraadschuren; het is jullie hem-
else Vader die ze voedt. Zijn jullie niet 
meer waard dan zij? 

27
Wie van jullie kan 

door zich zorgen te maken ook maar één 
dag aan zijn levensduur toevoegen? 

28 
En 

wat maken jullie je zorgen over kleding? 
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groei-
en in het veld. Ze werken niet en weven 
niet. 

29 
Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al 

zijn luister niet gekleed als een van hen.   
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Wij zingen lied 88:2,3 (Hemelhoog) 
 

2. Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 

Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 

3. Bid en u zal gegeven zijn, 
zoek en gij zult het zien, 
klop en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 

Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 

Verkondiging 
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Wij zingen lied 978:  1,2,3,4 
 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
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4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

Gebed, stil moment en gezamenlijk  
gebeden "Onze Vader..." 

 
Aandacht voor de collecte en  
de mededelingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

Wij zingen staande het slotlied: lied 
910: 1,2,3,4 

 
1. Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 
de Heer is ’t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ’t goede doen, 
Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen. 
 

2. Goddank, wij overdenken 
’t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 
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3. Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
 

4. Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 
 

Zegen met een gezongen "Amen" 
 
 

0-0-0-0-0-0-0-0 
 
 



15 

MEDEDELINGEN: 
----------- 
Volgende week zondag,  
27 augustus 2023, om 09:30 uur, zal  
Ds. J.B. Diermanse uit Bathmen voorgaan 
--------------------------------------------------------- 
Doelcollecte: 
Kerk-zijn doe je met elkaar 
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun 
wijk, verandert er niet alleen wat in de le-
vens van mensen in de knel, maar ook in 
de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie 
begeleidt en ondersteunt kerken in heel 
Nederland bij hun taak om van betekenis 
te zijn in hun omgeving. 
Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Assen 
Bloeit’. Het kerkgebouw De Open Hof is al-
le dagen open voor de stadsbewoners. 
Het is een plek van ontmoeting, waar je op 
adem kunt komen, samen kunt eten en 
mee kunt doen met workshops. Door het 
organiseren van al deze activiteiten gaat 
‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te 
lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. 
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Het draait om het zien van, en het zijn mét 
de ander. 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt pro-
testantse gemeenten die diaconaal present 
willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bij-
drage steunt u diaconale projecten van 
Kerk in Actie, zoals de diaconale presentie-
plek in Assen.  

Geef aan de collecte of maak een bijdrage 
over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. collecte ‘Diaconaat Ne-
derland’. 
Namens de diaconie, hartelijk dank! 
  
 
--------------------------------------------------------- 
 

 
 
 


