
12 

 Heenzending en Zegen met een  
gezongen "Amen" 
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

 
 

MEDEDELINGEN: 
 

Vanavond om 19:00 uur is er een 
praisedienst o.l.v. Esther Bootsma 

uit Heerde. 
In deze dienst zingt Noa Junte uit Oene en 
zal Esther Horst uit Wapenveld haar op de 

piano begeleiden. 
Jacqueline van de Beerecamp - Bunte zal 

de gemeentezang begeleiden. 
 
 
 

Volgende week zondag 8 oktober is er een 
eredienst om 9:30 uur. In deze dienst gaat 

voor Ds. Noort uit IJsselmuiden. 
 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 

  
Protestantse Gemeente  te 

Wapenveld 
in de Petruskerk 
1 okt. 2023 09:30 
ISRAELZONDAG 

 

  
Liturgische kleur: Groen 

Zeg tegen mij: ‘Ik ben het die je redt.’  De 
HEER hoort de kreten van de rechtvaardi-

gen. 
  

Psalm 35: 3b; 34-18a 
 

Voorganger: Ds. G.C. van Rheenen 
 uit Hattem 

Organist: Dhr. Th. van der Wal 
Ouderling van dienst: Dhr.  J.A.S. Hiemstra 

Lector: Mw. A. Koetsier-van de Mars 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
kerk 

 Kerk en Israël 
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Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 

Lied voor de dienst:  
"Lichtstad met uw paarlen poorten" 

ELB 413. 
 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,  

wond’re stad, zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op de deze aarde  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  

  
Refrein:  

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist’ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.  

 
2. Heilig oord vol licht en glorie,  

waar de boom des levens bloeit  
en de stroom van levend water  
door de gouden Godsstad vloeit. 

Refrein: 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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Refrein: 
 Jeroesjalajiem, stad van God, 
 wees voor de mensen een veilig huis. 
 Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
 breng ons weer thuis. 
 
2. Er is een huis om in te wonen 
 voorbij het dodendal, 
 er is een vader met zijn zonen, 
 zij roepen overal.  
Refrein: 
 
3. Er is een tafel om te eten 
 voorbij het niemandsland. 
 Er is een volk dat wordt vergeten, 
 dat volk roept overal.  
Refrein: 
 
4. Er is een wereld zonder grenzen, 
 zo groot als het heelal. 
 Er is een hemel voor de mensen, 
 dat hoor je overal. 
Refrein: 
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de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk 
Onze Vader 

 
Aandacht voor de 

collecten 
 

Kinderen komen 
terug uit de 

kindernevendienst 
 

 
Wij zingen staande ons uittochtslied:  

ELB 194 
 
1. Er is een stad voor vriend en vreemde 
 diep in het bloemendal, 
 er is een mens die roept om vrede, 
 die mens roept overal. 
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3. Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein. 

Refrein: 
 
4. Wat een vreugde zal dat wezen,  

straks vereend te zijn met Hem  
in de stad met paarlen poorten  
in het nieuw Jeruzalem. 

Refrein: 
 

Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst 

 
Wij zingen staande ons intochtslied:  

Psalm 146: 1 en 3 
 
1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 

zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
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3 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

 
Stil gebed, Bemoediging en Groet 

 
Wij zingen het Klein Gloria:  

LB 195 "Ere zij de Vader en de Zoon" 
 
1 Ere zij de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 

 
(Wij gaan zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 

Woord van Leven 
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Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

 
Uitleg en verkondiging “Wonen bij God” 
 

Wij zingen: NLB 653: 1, 3 en 7  
"U kennen, uit en tot U leven" 

 
1 U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

 
3 Gij zijt het water ons ten leven; 

de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
 

7 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
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drinken! [38] “Rivieren van levend water 
zullen stromen uit het hart van wie in Mij 
gelooft,” zo zegt de Schrift.’ [39] Hiermee 
doelde Hij op de Geest die zij die in Hem 
geloofden zouden ontvangen; de Geest 
was er namelijk nog niet, want Jezus was 
nog niet tot Gods majesteit verheven. 
 

Wij zingen: Ps. 42: 1 en 3 
 
1 Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

 
3 Hart onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
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Wij zingen: Psalm 72: 7  
 
7 Laat ons de grote naam bezingen 

van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
Gebed bij de opening van de Bijbel 

 
Wij zingen met de kinderen:  

"Ik ben" 
(met de beamer mee) 

Gesprek met de kinderen 
Kinderen gaan naar de  

kindernevendienst 
 

Bijbellezing uit Leviticus 23 vers 33 - 44  
 
[33] De HEER zei tegen Mozes: [34] ‘Zeg 
tegen de Israëlieten: “Op de vijftiende dag 
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van de zevende maand begint ter ere van 
de HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven 
dagen duurt. [35] De eerste dag moet je 
als heilige dag samen vieren; je mag dan 
niet werken. [36] Elk van de zeven dagen 
moeten jullie de HEER een offergave aan-
bieden. De achtste dag moet je opnieuw 
als heilige dag samen vieren, en ook dan 
moeten jullie een offergave aanbieden aan 
de HEER. Er zal dan een feestelijke sa-
menkomst zijn en er mag niet gewerkt wor-
den. 
[37] Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, 
die je als heilige dag samen moet vieren 
en waarop jullie de HEER een offergave 
moeten aanbieden, brandoffers, graan-
offers, vredeoffers en wijnoffers, al naarge-
lang voor een bepaalde dag is voorge-
schreven. [38] Deze offers vallen buiten 
wat jullie de HEER elke sabbat geven en 
buiten je wijgeschenken, gelofteoffers en 
vrijwillige gaven. 
[39] Neem dit in acht: Op de vijftiende dag 
van de zevende maand, wanneer je de 
oogst van het land hebt gehaald, begint 
het feest van de HEER, dat zeven dagen 
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duurt. De eerste dag en de achtste dag 
moeten voor jullie rustdagen zijn. [40] De 
eerste dag moeten jullie mooie vruchten 
plukken en takken afsnijden van dadelpal-
men, loofbomen en beekwilgen. Zeven da-
gen lang moeten jullie feestvieren ten 
overstaan van de HEER, jullie God. [41] 
Elk jaar moet dit feest ter ere van de 
HEER zeven dagen lang gevierd worden. 
Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie 
na generatie. Vier dit feest in de zevende 
maand. [42] Zeven dagen lang moeten jul-
lie in hutten wonen, elke geboren Israëliet 
moet in een loofhut wonen, [43] om jullie 
kinderen eraan te herinneren dat Ik de Is-
raëlieten in hutten liet wonen toen Ik hen 
uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jul-
lie God.”’ [44] En Mozes maakte de hoog-
tijdagen van de HEER aan het volk be-
kend. 
 

en uit Johannes 7 vers 37 - 39 (NBV21) 
 
[37] Op de laatste dag, het hoogtepunt van 
het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij 
riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en 


