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Orde van dienst 1 oktober 2023 
Praise-dienst Petruskerk thema ‘HOOP’ 

Voorganger: Esther Bootsma 
Muzikale medewerking: Noa Junte (zang) 

en Esther Horst (piano) 
__________________________________ 

 
Wij zingen voor de dienst: 

Opwekking 697: "Al wat ik ben" 
 

Al wat ik ben, leg ik in uw hand, 
ik geef mijzelf volledig. 
Mijn leven rust in de palm van uw 
hand, 
ik ben van U voor eeuwig. 
 
Jezus, ik geloof in U. 
 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 

ORDE VAN DE AVONDDIENST 
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Zo wandel ik heel dicht aan uw zij, 
ook in mijn pijn vertroost U mij. 
En ik vertrouw op wat U belooft, 
uw woord staat vast voor eeuwig. 
 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 

 
Ik aanbid U, ik aanbid U, Heer. (4x) 
 
Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. (2x) 
 
Jezus, ik geloof in U. 
Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
Jezus, ik geloof in U. 
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Jezus, ik vertrouw op U. 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen. 
 

Welkom en mededelingen door OVD 
  

Wij zingen staande: 
Opwekking 70: "Heer, onze God" 
 
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw 
naam 
Die U ons noemt door sterren, zon en 
maan 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd 
Tonen het wonder van Uw heerlijkheid 
 
Heer, onze God, die aard' en hemel 
schiep 
Zeeën en land met macht te voorschijn 
riep 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons 
denkt 
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En ons Uw heerlijkheid en luister 
schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet  
U geeft ons, Heer 
Verlossing door Zijn bloed 
U roept ons, mensen, in Uw heerlijk-
heid 
Leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer 
Ons lied een loflied zijn 
Dat in ons zingt met eindeloos refrein 
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan 
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw 
naam! 

 
Woorden van groet en hulp  
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Wij zingen 
Opwekking 585: "Er is een dag" 

 
Er is een dag waar al wat leeft al lang op 
wacht, 
Een dag van blijdschap, als heel de schep-
ping wordt bevrijd. 
En op die dag, dan komt de Heer en haalt 
zijn bruid, 
Die rein en stralend opgaat in zijn Heerlijk-
heid. 
 
Er klinkt geschal, wanneer de graven 
opengaan 
En doden opstaan, voor eeuwig levend 
door Zijn kracht. 
Hun aardse tent wordt nu bekleed met 
heerlijkheid, 
De dood verzwolgen, overwonnen voor al-
tijd. 
 
Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd 
op Hem lijken 
En Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
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Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want 
wij zullen met Hem leven 
In zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen! 
 
Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen 
is, 
Maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeu-
wigheid. 
En als je lijdt, weet dat het maar voor even 
is. 
Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijk-
heid. 
Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd 
op Hem lijken 
En Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want 
wij zullen met Hem leven 
In zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen! 
 
Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd 
op Hem lijken 
En Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd 
op Hem lijken 
En Jezus kennen zoals Hij is, amen! 
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Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want 
wij zullen met Hem leven 
In zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen! 
  
Bidden en een zegen vragen voor deze 

dienst  
 
Liederen gezongen door Noa en Esther   

 
1e 'Holy spirit you are welcom here"  

2e "Geen afstand" (Eline Bakker & Reyer) 
 

Introductie op het thema 
 

Schriftlezing uit Romeinen 8 vers 12 - 25 
 
[12] Broeders en zusters, we zijn dus niet 
langer gebonden aan het aardse, om vol-
gens aardse maatstaven te leven. [13] Als 
u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u 
echter uw zondige praktijken doodt door de 
Geest, zult u leven. [14] Allen die door de 
Geest van God worden geleid, zijn kin-
deren van God. [15] U hebt de Geest niet 



9 

 

 

ontvangen om opnieuw als slaven in angst 
te leven, u hebt de Geest ontvangen om 
Gods kinderen te worden – door Hem roe-
pen wij God aan met ‘Abba, Vader’. [16] 
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij 
Gods kinderen zijn. [17] En als we zijn kin-
deren zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: 
erfgenamen van God, samen met Chris-
tus. Want wij delen in zijn lijden om ook 
met Hem te kunnen delen in Gods luister. 
[18] Ik ben ervan overtuigd dat het lijden 
van deze tijd in geen verhouding staat tot 
de luister die ons in de toekomst zal wor-
den geopenbaard. [19] De schepping ziet 
er reikhalzend naar uit dat de luister van 
Gods kinderen openbaar wordt. [20] Want 
de schepping is ten prooi aan zinloosheid, 
niet uit eigen wil, maar door Hem die haar 
daaraan heeft onderworpen. Maar er is 
hoop, [21] omdat ook de schepping zelf zal 
worden bevrijd uit de slavernij van de ver-
gankelijkheid en zal delen in de vrijheid en 
luister die Gods kinderen geschonken 
wordt. [22] Wij weten dat de hele schep-
ping nog altijd als in barensweeën zucht 
en lijdt. [23] En zij niet alleen, ook wijzelf, 
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die als voorschot de Geest hebben ontvan-
gen, ook wij zuchten in onszelf in afwach-
ting van de openbaring dat we kinderen 
van God zijn: de verlossing van ons sterfe-
lijk bestaan. [24] In deze hoop zijn we ge-
red. Als we echter nu al zouden zien waar-
op we hopen, zou het geen hoop meer 
zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan 
zien? [25] Maar als wij hopen op wat we 
nog niet zien, blijven we in afwachting 
daarvan volharden. 
   

Overdenking  
 

Liederen door Noa en Esther 
 

3e Opwekking 873: "Duizend halleluja’s" 
 4e "Toon mij uw glorie" (Reyer)   

     
Danken en voorbede 
 
Aandacht voor collecte 
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Wij zingen staande  
Opwekking 822: "Anker" 

 
Hoe diep de zee ook is, het water onder 
mij 
Ik heb een anker dat tot elke bodem reikt 
U houdt mij op mijn plek. Al kolkt de oce-
aan 
En slaan de golven steeds tegen mij leven 
aan 
Geen storm is sterker dan het anker van 
mijn ziel 
 
Mijn anker, sterke God 
In U alleen is mijn hoop zeker 
Mijn anker, U laat niet los 
Mijn hoop is in de naam van Jezus 
 
Mijn hoop vindt vaste grond waar ik op ben 
beland 
Zelfs midden in de storm houdt U mij in Uw 
hand 
Geen storm is sterker dan het anker van 
mijn ziel 
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Mijn anker, sterke God 
In U alleen is mijn hoop zeker 
Mijn anker, U laat niet los 
Mijn hoop is in de naam van Jezus 
 
De woeste zee, de zwarte lucht 
Mijn wereld beeft, maar ik vind rust 
Wat vrees ik nog, U houdt mij vast 
Geen storm is sterker 
Geen storm is sterker 
 
De woeste zee, de zwarte lucht 
Mijn wereld beeft, maar ik vind rust 
Wat vrees ik nog, U houdt mij vast 
Geen storm is sterker 
Dan het anker van mijn ziel 
 
Mijn anker, Sterke God 
In U alleen is mijn hoop zeker 
Mijn anker, U laat niet los 
Mijn hoop is in de naam van Jezus 
 

Dankwoorden en zegen uitspreken 
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Wij zingen ook staande het Slotlied 
"Toekomst vol van hoop" 

 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
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U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 



15 

 

 

MEDEDELINGEN: 
 

Volgende week zondag 8 oktober is er 
een eredienst om 9:30 uur. 

In deze dienst gaat voor  
Ds. Noort uit IJsselmuiden. 

 
0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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