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De liturgische kleur: Bij Heilig Avondmaal en Doop: wit  
Overige zondagen: groen 

3 september   
9:30  Ds. J. Schep, Westerbork   

                       viering Heilig Avondmaal 

11:00  Ds. J. Schep, Westerbork 
                 Heilig Avondmaal in Rehoboth 

19:00  Ds. J.M. Weststrate, Heerde  
                      Heilig Avondmaal aan tafel 

Oud. v. dienst ochtend Dhr. J.A.S Hiemstra 

 Rehoboth Dhr. J.A.S. Hiemstra 
 avond Mw. T.G. de Jong-Wijenberg 
Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  

Uitgang. Beeld en geluid 

10 september   
9:30  Ds. D. van Meulen, Epe   

           Startzondag en afsluitende viering  
Oud. v. dienst  Dhr. A.C. van de Beerecamp 
Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  

Uitgang. Kosten erediensten 

17 september    
9:30  Dhr. P. Hartkamp, Wapenveld 

19:00  Mevr. W. Marskamp, Emmeloord 
Oud. v. dienst ochtend Dhr. R. van Marle 
 avond Dhr. J.A.S. Hiemstra 
Collecte  1. Doelcollecte (zie pag. 17) 2. Kerk  

Uitgang. Gebouwen en onderhoud 
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Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig. 
 
 
AVONDDIENSTEN 
 
In september starten de avonddiensten weer: de eerste en 
derde zondagavond van de maand. 
We beginnen op 1 oktober met ‘HOOP’. Een praisedienst waarin 
Esther Bootsma voorgaat. Enthousiaste muzikale begeleiding 
wordt geleverd door Noa Junte (zang) uit Oene en Esther Horst 
(piano) uit Wapenveld. Ze spelen/zingen vooral opwekkings-
liederen.  
Iedereen van harte welkom ! 
 
 
 
 
 
 

24 september   

9:30  Ds. J.M. Weststrate         doopdienst 

Oud. v. dienst  Mw. A. van Oosten 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 
Uitgang. Jeugd- en jongerenwerk 

   

1 oktober   

9:30  Ds. G.C. van Rheenen, Hattem 
                                        Israëlzondag 

Oud. v. dienst ochtend Dhr. J.A.S. Hiemstra 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Kerk en Israël 

19:00  Mw. E. Bootsma               praisedienst 

 avond Dhr. R. van Marle 



5 

 

KERKKALENDER  
 
8 september Start nieuwe seizoen op Rehoboth, 19.00 uur 
10 september Startzondag met eredienst, activiteiten en lunch 
12 september Bijbelkring in de Rots, 9.30-11.00 uur  
 (elke 2e dinsdag van de maand) 
13 september Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
13 september Gebedsgroep 18.45-19.30 uur  
 voor info: Gerhard Koele 
13 september Bijbelstudie Rehoboth 
20 september Thema-avond Pastoraat en Dementie 
20 september Inleveren kopij oktober-nummer 
24 september Doopdienst Laure Stijf en Tom van Ommen 
26 september Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots 
 (elke laatste dinsdag van de maand) 
26 september Gemeenteavond m.b.t. vacature predikant 
27 september Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
27 september Gebedsgroep 18.45-19.30 uur  
 voor info: Gerhard Koele 
 
Data voor Follow Me worden gecommuniceerd via de app. Voor 
info en/of deelname aan de groepsapp, neem contact op met 
Rienk van Marle of Harm Jan Töpfer en/of Marlies Draaijer. 
 
Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij 
Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer. 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 
Wat komt op de eerste plaats? 
 
Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, 
dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven 
worden. (Matteüs 6: 33) 
Mijn juk is zacht en mijn last is licht. (Matteüs 11: 30) 
 
Het moderne leven is veeleisend. 
Voor de jongere generaties is ‘multitasking’ een sleutelwoord 
geworden. Op onze computers draaien vele programma’s 
tegelijk, terwijl je op je mobiel ook nog het nodige bij te werken 
en te communiceren hebt. Smartphones met oordoppen in de 
oren. Soms denk je: zíen en horen we elkaar nog wel echt? 
Nemen we nog wel tijd om ons te bezinnen op wat er werkelijk 
toe doet? Alles moet sneller, preken moeten korter en het gaat 
vooral om het snel hebben van ervaringen die ons ‘raken’. 
Voelen is daarbij dikwijls belangrijker dan denken of je bezinnen. 
Is er nog tijd en innerlijke ruimte om de dingen te wégen? En 
hebben we nog ruimte voor het Woord van God om het te laten 
lánden, zoals Maria die de woorden van de engel en van de 
herders ‘overwoog’ en ‘bewaarde in haar hart’? Er is zoveel 
waar we ons druk om maken. Van zoveel kanten wordt aan ons 
getrokken, er is zoveel dat ons opeist…. 
Temidden van al dat ‘multi’, al die veelheid, laat Jezus Gods licht 
schijnen, als Hij zegt: Zoek eerst het Koninkrijk. Volgens Paulus 
betekent dat Koninkrijk van God ‘gerechtigheid en vrede en 
vreugde, door de Heilige Geest.’ (Romeinen 14: 17) 
Dat wil Jezus met ons: dat we het Koninkrijk zoeken - en vinden! 
Bij Matteüs heet dat trouwens het Koninkrijk der Hemelen. Dat 
betekent niet dat je het pas in de hemel vindt. Maar eerder dat, 
zoals we in het Onze Vader leren bidden, Gods wil gedaan 
wordt op aarde zoals dat in de hemel (door de engelen) al 
gebeurt. Het hemelse Koninkrijk is bestemd voor de aarde. De 
wereld is bedoeld om Gods Koninkrijk te worden. Dat vraagt om 
mensen die Hem Koning laten zijn over hun leven. 
In het jodendom is het een vast ritueel de dag te beginnen (en 
ook te besluiten) met de belijdenis ‘Sjema Jisraeel’: Hoor, Israël, 
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 met daarin o.a. de opdracht uit Deuteronomium 6 om de HEER 
lief te hebben met heel je wezen en alles wat je ter beschikking 
staat. Het uitspreken van die belijdenis noemt men dan dat je 
‘het juk van Gods Koningschap op je neemt’. 
En zo je bereid verklaart Gods wil te zoeken en te doen zoals 
die in de Tora is uitgeschreven. 
Bij ‘juk’ denken wij al gauw aan iets dat knelt en onvrij maakt. 
Helaas hebben mensen dat nogal eens gemaakt van religie, die 
daarmee een ondraaglijke last wordt. Maar een juk is juist 
bedoeld om het dragen van lasten gemakkelijker te maken. 
Zonder juk wordt 2 emmertjes water dragen een stuk moeilijker! 
Met zijn Tora, zijn ‘Wet’, wil God het ons niet lastiger maken, 
integendeel. Met die woorden wil Hij ons vrije mensen maken, 
zoals Hij ons bedoeld heeft: vrij om lief te hebben, vrij om 
gerechtigheid te doen. Niet voor niets beginnen de Tien 
Woorden met ‘Ik ben de HEER jouw God, die jou uit de 
slavernij bevrijd heb’. 
Jezus leefde in radicaal vertrouwen in deze God. Als onze 
hemelse Vader kent Hij ons en weet Hij wat wij nodig hebben. 
Jezus nodigt ons uit om zijn Koningschap tot prioriteit van ons 
leven te maken. En zo telkens weer nieuwe inhoud te geven aan 
het eerste gebod, nl. dat we voor Gods aangezicht geen andere 
goden zullen hebben. De wereld is vol goden en machten: 
zaken, waarden die we tot god kunnen verheffen. 
Geld, bezit, de ‘mammon’ bijvoorbeeld (een goede knecht, een 
slechte heer!), eigen geluk als hoogste waarde, of wat ons 
aanzien en status geeft: ons imago. Dat mag er allemaal zijn, 
maar zo gemakkelijk kunnen het machten worden die onze 
emotie en toewijding helemaal opeisen, met alle zorgen van 
dien. Dan raken we vervreemd van wie we zijn: vrije kinderen 
van de Vader, dragers van zijn beeld. 
Zoals Hij één is, onverdeeld, zo worden wij mens door met een 
onverdeeld, toegewijd hart zijn bondgenoot te zijn. Bondgenoot 
voor het leven, bondgenoot tegen kwaad en dood. 
Daarom: zoek eerst het Koninkrijk. 
Bedenk bij alles wat je doet: wat vraagt deze situatie van mij als 
mens van God? 
In zijn Bergrede (Matteüs 5-7) en overal in het Evangelie heeft 
Jezus daar veel over te zeggen.  
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Wat de Tora al vertelt, spitst Hij toe: God liefhebben met je hele 
wezen en je naaste want die is als jij. Dat is een smalle weg, niet 
een weg van de minste weerstand. Want gericht tegen het ik-
gerichte dat in ons allemaal zit, tegen het alleen vanuit jezelf 
denken en handelen. Maar wel een weg die leidt naar bevrijd 
leven, naar menswording en zo: naar Gods Koninkrijk, als 
hoogste doel van ons leven. Dat maakt christen-zijn niet 
loodzwaar, integendeel. 
Er is er Één die ons voorgaat en die het allemaal heeft volbracht. 
 
Voor ons - maar niet zonder ons. 
‘Mijn juk is zacht, mijn last is licht’, zegt Hij tegen hen die 
godsdienst hebben meegekregen als een stelsel van 
onvervulbare voorschriften. Onder zijn ‘juk van Gods 
Koningschap’ weten we ons gedragen door een Liefde die altijd 
weer geeft en vergeeft, een Liefde waarvoor niemand een 
hopeloos geval is. 
 

Ds. G. van den Dool  
Uit het kerkblad in Beilen 
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 OOG VOOR ELKAAR 
 
Allereerst groot verdriet voor het gezin van Gert Striker.  
Op 12 augustus is Gert overleden. De afscheidsdienst is  
17 augustus geweest. Verderop leest u het In Memoriam. 
 
 
Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel 
sterkte toegewenst. 
 
De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden 
samen in. Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het 
door aan pastoraat@pkwapenveld.nl. 
 

Hartelijke groet, 
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOE STAAT HET MET DE ZOEKTOCHT 
 
De vraag klinkt regelmatig; is er al zicht op een nieuwe 
dominee? Nou, als het zó snel zou gaan …. 
 
We hebben inmiddels aan allerlei verplichtingen voldaan en 
hebben toestemming om een predikant te benoemen voor 70% 
plús voor de eerstkomende 5 jaar een aanvulling van 10%. 
Vervolgens is er door de voorbereidingscommissie beroepings-
werk een concept profielschets van de gemeente opgesteld. 
Graag wil de kerkenraad met jullie allen discussiëren over deze 
profielschets, maar vooral ook over de profielschets van de 
dominee waarnaar we op zoek gaan. Deze bijeenkomst staat 
gepland op dinsdagavond 26 september vanaf 19.30 uur. 
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De avond zal geleid worden door Herman Ekenhorst, iemand die 
gespecialiseerd is in het begeleiden van beroepingsprocedures 
binnen de PKN. 
Wij hopen op een grote opkomst, zodat de besluiten die we 
nemen breed gedragen worden. Onderstaand staat de profiel-
schets afgedrukt, zodat u deze kunt lezen en er komende weken 
vast eens over na kunt denken: wat willen we nu precies als 
gemeente, waar staan we voor, waar willen we de komende  
5 jaar voor gaan en wat verwachten we daarin van een nieuwe 
dominee! 
 
Profielschets Protestante gemeente Petruskerk. 
De Protestantse gemeente Petruskerk te Wapenveld wil een 
ontmoetingsplaats zijn van geloof, hoop en liefde, een warm 
thuis voor mensen. Dit geven wij vorm door het houden van 
wekelijkse erediensten, door doordeweeks allerlei activiteiten te 
ontplooien en door eigentijdse vormen te vinden waarin de 
inhoud van het evangelie gedeeld kan worden. Zij wil het 
groeien in geloof bevorderen, omzien naar elkaar en zo vreugde 
en zorgen delen, dienen daar waar geen helper is, in of buiten 
de kerk, dichtbij of verder weg, open staan voor een ieder die 
betrokken wil zijn, zonder onderscheid naar afkomst of 
geaardheid en vanuit een eeuwenlange geloofstraditie hoop 
putten voor de toekomst. 
Rond 2000 vond een vereniging plaats tussen de 
Gereformeerde Kerk synodaal en Hervormde Gemeente  
‘de Kandelaar’ te Wapenveld. 
De huidige Protestantse gemeente (Petruskerk) bestaat uit  
± 750 leden, waarvan 250 meelevende leden die allen hun 
steentje bijdragen aan de organisatie in welke vorm dan ook, 
van ouderling tot lid van de tuinploeg. De kerkdiensten worden 
bezocht door ± 100 mensen. Uit de cijfers van “Kerkdienst 
gemist” zien we dat de diensten ± 100 keer per zondag online 
gevolgd worden. 
Er is een pastoraal team waar alle pastorale vragen/meldingen 
binnenkomen. Het team zoekt (samen met de predikant) naar de 
juiste vorm van aandacht bij de verschillende hulpvragen. 
Er bestaan enkele bijbelstudiegroepen, ad hoc gespreksgroepen 
en het team pastorale zorg organiseert enkele informatieve 
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avonden per jaar. Eenmaal per jaar is er een groothuisbezoek, 
waaraan ruim 100 gemeenteleden deelnemen. 
We missen al langere tijd de jongeren in de diensten; sinds 
corona missen we ook de ouders met jonge kinderen. Afgelopen 
zomer heeft een groep kinderen afscheid genomen van de KND 
en daarmee zijn er (haast) geen kinderen meer over voor de 
KND. 
Er draait 1 jeugdgroep met kinderen van 12-17 jaar. Zowel de 
kinderen als de leiding zijn erg enthousiast en deze club/
catechisatie loopt dan ook goed. Enkele malen per jaar wordt er 
behalve de jeugddiensten een tienerdienst voor deze groep 
georganiseerd, die synchroon met de zondagse morgendienst 
loopt. 
De gemeente van de Petruskerk wil zichtbaar en merkbaar 
aanwezig zijn in het dorp, samenwerking zoeken met andere 
kerkgenootschapen. Predikanten van de Petruskerk, 
Gereformeerde Kerk de Brug en de Hervormde Kerk verzorgen 
bij toerbeurt de maandsluitingen in Zorgcentrum Rehoboth en 
hebben 2x per jaar predikantenoverleg. 
‘Nieuw’ is een interkerkelijk groep die rond de feestdagen 
kerkelijke activiteiten in het dorp organiseert. En sinds afgelopen 
jaar zoekt de burgerlijke gemeente Heerde steeds vaker contact 
met de kerken om samen de schouders onder de verschillende 
maatschappelijke problemen te zetten, wat ook kansen biedt 
voor het intensiveren van de onderlinge contacten tussen de 
kerken in het dorp. 
Graag willen wij inzetten op het weer meer betrekken van 
gezinnen met jonge kinderen bij de gemeente c.q. de zondagse 
erediensten. Wij geloven dat wanneer kinderen betrokkenheid 
ervaren op hun leven en waardevolle ervaringen op kunnen 
doen met het vieren van geloof, zij daar later in hun leven op 
terug kunnen vallen. We staan daarom ook open voor nieuwe 
vormen waardoor kinderen en hun ouders zich weer betrokken 
voelen bij onze geloofsgemeenschap.  
 
 
 
 
 



 
IN MEMORIAM 

 
Gerrit Jan Striker 

* 14 juni 1959          † 12 augustus 2023 
 
Gert Striker overleed op 12 augustus op de leeftijd van nog maar 
64 jaar in Hospice Lotus, bij zorgcentrum Zandhove in Zwolle. 
Gert tobde al heel wat jaren met ziekte. In juli 2021 kwam het 
vreselijke bericht dat hij een kwaadaardige hersentumor had. 
Genezing was niet meer mogelijk. Gert zette altijd de schouders 
eronder en ook toen greep hij alles aan om langer bij hen die 
hem zo lief waren te blijven.  
 
Op 22 september zouden Gert en zijn Corrie 40 jaar getrouwd 
zijn. Het begon als liefde op het eerste gezicht, dé liefde is altijd 
gebleven. Gert was een echte familieman. De band met zijn 
broer Hans was altijd zeer hecht. Hans overleed plotseling in 
2011. Met anderen had hij vriendschappen voor het leven. Voor 
het leven was ook zijn band met WZC. Zíjn cluppie. Geen 
wedstrijd sloeg hij over, uit of thuis. Veel vrijwilligerswerk deed 
hij ook voor de voetbal. Bijzonder was het dat Gert tijdens zijn 
verblijf op Zandhove gehuldigd werd voor zijn 50-jarig 
lidmaatschap. Fotografie was ook een hobby van hem.  
Gert verdiende lange tijd de kost in de (oude) Philipsfabriek aan 
de Ceintuurbaan in Zwolle.  
 
Hij was een man van weinig woorden, rustig en stil. “Maar een 
muurbloempje was onze vader niet, soms kon hij zich helemaal 
laten gaan”, aldus zijn beide dochters Corinda en Carola.  
“Pa stond ook altijd klaar voor ons, ook toen de kleinkinderen er 
bij kwamen, ze waren zijn trots.” De laatste jaren waren er veel 
tegenslagen maar “Gert en Corrie konden genieten van het 
kostbare kleine: een kopje koffie bij de veerpont in Wijhe…, ze 
genoten van wat nog wel kon terwijl zoveel niet meer kon”, aldus 
ds. Ida Boersma (nu in Beilen) die hen zo lang en trouw 
begeleidde.  
 
 



 
Een tijd was de band met de kerk wat losser, de laatste paar jaar 
werd die weer hechter via het streamen van de diensten op 
zondag. Gert was geen open boek als het over zijn gevoel ging, 
dat gold ook voor zijn geloof. Het was bijzonder voor Corrie en 
zijn dochters om achterin een boekje van Toon Hermans een 
handgeschreven kladje van hem te vinden. Waarschijnlijk  
20 jaar oud met vers 6 van Gezang 56: “Ik ben het zegt Hij dan, 
kom maar met Mij mee op naar de overkant, wees maar niet 
bang hier is Mijn hand.” Het vertelt van zijn geloofsvertrouwen. 
En het verwijst naar het Bijbelverhaal uit Marcus 6, waarin Jezus 
zijn discipelen opdraagt om naar de overkant van het meer te 
varen. Jezus zelf gaat niet mee maar als een beangstigende 
tegenwind opsteekt, loopt hij over het donkere water (teken van 
de doodsmacht) op hen toe. Jezus heeft het doodsdonkere 
water onder de knie en in vertrouwen op zijn Hemelse Vader, 
reikt hij Gert de hand, op weg naar het Land aan de Overkant.  
 
Zijn dochters: “Hoewel we aan de ene kant opgelucht zijn dat 
zijn lijden hier nu over is, doet het tegelijkertijd zo ongelooflijk 
veel pijn. We hadden onze ouders nog zoveel mooie jaren 
samen gegund. We gaan hem verschrikkelijk missen, en altijd 
zullen we van hem houden.”  
 
Op donderdag 17 augustus hebben we in de Petruskerk 
afscheid van Gert genomen. Ik mocht in deze dienst voorgaan. 
We hebben hem te rustte gelegd op de begraafplaats aan de 
Kwartelweg. 
 

Ds. Han Wilmink  
(predikant van de Kruis- en Pauluskerk in Wezep) 
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KERKENRAADSVERSLAG 
 
Verslag van de (grote) kerkenraadsvergadering gehouden op  
24 mei 2023. 
De voorzitter opent met ‘De Kracht van de Heilige Geest’. Er zijn 
5 leden met kennisgeving afwezig. De notulen van 27 maart 
2023 worden besproken en akkoord bevonden. Hierna staan we 
eerst stil bij het afscheid van de ouderlingen Wilco Zonnenberg 
en Nelleke Dubois-Bastiaans. Roelie Draaijer gaat stoppen met 
de 80+-groep, dus opvolger is gewenst. Er zal een oproep 
komen in de Wegwijzer. Er zijn helaas nog veel gemeenteleden 
waar zorgen zijn. Voor het crisispastoraat tijdens de 
zomerperiode heeft Ida Boersma een protocol opgesteld en 
gedeeld. Er is ook een ‘leidraad overlijden’ gemaakt, zodat een 
ieder weet wat er wanneer moet gebeuren. Er is een pastorale 
avond gepland op 20 september, thema wordt ‘Pastoraat & 
Dementie’. De Seniorenkring en de Bijbelkring op Rehoboth 
worden overgenomen door Esther Bootsma en de maandsluiting 
wordt gedaan door Nelleke Dubois-Bastiaans. 
Het afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst 
is op 2 juli 2023. Er neemt dit jaar een behoorlijke groep 
afscheid. Er wordt al gekeken naar data voor Rock Solid en 
Follow Me voor volgend seizoen. Afsluiting Follow Me is 
geweest, Bosfootgolf met de jeugd, vervolgens daar gegeten en 
daarna gezamenlijk de jeugddienst gevierd. Het was een leuke 
middag/avond! 
Er is in de week van 20 tot 25 november een landelijke actie 
voor Oekraïne. De diaconie sluit hier bij aan. 
De huurprijs van de zalen is aangepast (lees: omhoog gegaan) 
en hier is over gesproken met de huurders. De uitnodigingen 
voor de afscheidsdienst van ds. Ida Boersma zijn verzonden.  
Het beleidsplan is naar aanleiding van enkele aanbevelingen 
vanuit de gemeente op enkele punten aangepast. Deze wordt 
besproken en vervolgens unaniem akkoord gegaan. 
Als afsluiting zingen we samen uit Opwekking. 
 

Johan Hiemstra, Scriba 
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KERKENRAADSVERSLAG 
 
Verslag van de (kleine) kerkenraadsvergadering gehouden op 
21 juni 2023. 
Voorzitter opent met “Waar zit je hier eigenlijk voor?” Alle 
kerkenraadsleden zijn aanwezig. De notulen van 24 mei 2023 
worden besproken en akkoord bevonden.  
Volgende week komt de voorbereidingscommissie bijeen met 
consulent Marit Bassa. Dan wordt er ook concreet gekeken wat 
er nu moet gaan gebeuren. Het ingeleverde werkplan is niet 
goedgekeurd door de classis. Er zullen enkele kleine 
aanpassingen worden gedaan. Het financiële plaatje is 
inmiddels wel akkoord. Er is toestemming om voor in ieder geval 
de eerste 5 jaar een predikant te beroepen voor 80% en daarna 
in ieder geval voor 70%. Na die 5 jaar moet worden gekeken of 
die 10% financieel haalbaar is.  
Er komen gelukkig pastorale meldingen binnen bij het pastorale 
team. Veel medewerking gevraagd en nodig van alle mensen 
van de gemeente. Het is niet duidelijk wat de werkwijze op dit 
moment is m.b.t. nieuw ingekomenen. Dit wordt uitgezocht en 
komen we later op terug. 
Het afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst 
is in voorbereiding. Follow Me is voor komend seizoen al 
voorbereid en gepland. De tienerdienst op de startzondag is in 
voorbereiding. Er wordt een kaart gestuurd naar de geslaagden, 
voor zover we dat weten. Rock Solid staat ook weer in de 
steigers. 
Er zijn vakantietasjes voor ca. 300 kinderen in de gemeente 
Heerde, die worden uitgedeeld. De diaconie heeft hiervoor een 
gift gedaan van € 500. Er komt een landelijke actie voor 
Oekraïnse kinderen, aansluiting hierop wordt opgepakt door de 
diaconie. Ook wordt geprobeerd om dit samen met de andere 
Wapenveldse kerken te doen. In oktober is er weer de Week van 
de Verslaving en op 26 juni is er een kerk-overleg van STIP over 
deze week. Helaas heeft Antoinet Huisman moeten besluiten om 
te stoppen als diaken. 
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We kijken terug op een op fijne afscheidsdienst en afscheids-
avond van ds. Ida Boersma-Prins. Alles is goed verlopen en er 
zijn veel complimenten binnengekomen voor een ieder die heeft 
geholpen met de organisatie!  
Er is een voorstel om kosten in rekening brengen bij 
begrafenissen, ook voor eigen kerkleden. Na enige discussie 
over dit punt, worden de kerkrentmeesters gevraagd hier nog 
nader naar te kijken en hier later op terug te komen. Ties 
Koetsier wordt voorzitter van de kerkrentmeesters.  
We sluiten deze vergadering af met ‘Kijk niet achterom’ van 
Matthijn Buwalda. 
 

Johan Hiemstra, Scriba 
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DIACONIE 
 
Doelcollecte zondag 17 september a.s.  
 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op 
de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het 
leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op 
zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, 
Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege 
lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie 
ondersteunt 3 organisaties die hen opvangen en begeleiden en 
kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven. 
Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op 
krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna 
krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een 
eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar 
lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis 
geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige 
vluchtelingen in 4 opvangcentra op het Griekse vasteland. In de 
voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen 
vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme 
gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor 
persoonlijke verzorging uitgedeeld.  
 
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. ‘Vluchtelingen 
Griekenland’, of doneer online.  
 

Namens de diaconie, hartelijk dank! 
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ZWO  
 
Voor de zomerperiode heeft de ZWO-commissie afscheid 
genomen van Bieuwkje van der Hoek. Bieuwkje is ongeveer  
20 jaar lid geweest van de ZWO-commissie.  
Bieuwkje, heel erg bedankt voor al het werk dat je in deze lange 
periode hebt verricht!  

 
De leden van de ZWO-commissie, 

Marijke Mensink 
Jannemieke van Doorn 

 
 
Na het vertrek van Bieuwkje bestaat de ZWO-commissie nog uit 
2 leden. Dit is erg kwetsbaar. Daarom zijn we hard op zoek naar 
nieuwe commissieleden! Wie wil zich aansluiten bij ons? De 
belangrijkste taken zijn het uitdelen van de Paasgroetkaarten 
rond palmzondag en aanwezig zijn bij het inleveren van de 
spaardoosjes. De ZWO-commissie vergadert 4 keer per jaar, dit 
als onderdeel van de diaconievergadering. 
Mogen we op u, op jou rekenen? 
 

Namens de ZWO-commissie, 
Jannemieke van Doorn  
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FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Datum Collecte  Bedrag 
25-6  via collecte € 199,95 
  via Givt € 37,50 
  via bankrekening € 177,00 
2-7 via collecte € 186,05 
  via Givt € 75,50 
  via bankrekening € 124,00 
9-7 via collecte € 161,40 
  via Givt € 91,50 
  via bankrekening € 107,00 
16-7 via collecte € 177,75 
  via Givt € 50,50 
  via bankrekening € 162,00 
23-7 via collecte € 149,35 
  via Givt € 82,00 
  via bankrekening € 91,00 
30-7 via collecte € 175,35 
  via Givt € 55,50 
  via bankrekening € 46,00 
6-8 via collecte € 157,10 
  via Givt € 43,50 
  via bankrekening € 171,00 
13-8 via collecte € 187,47 
  via Givt € 57,00 
  via bankrekening € 76,00 
20-8 via collecte € 150,90 
  via Givt € 86,00 
  via bankrekening € 27,00 
 
Ontvangen per bank  Doel  Bedrag 
Activiteiten  opbrengst keuken € 3.500,00 
Activiteiten  oud papier  € 110,25 
Activiteiten  oude metalen € 910,00 
Activiteiten  verjaardagsfonds € 125,00 
Gift via Givt  kerk € 100,00 
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Giften contant ontvangen  
Via  Doel  Bedrag 
Dhr. W. Westhoff diaconie € 25,00 
Dhr. A.C. v.d. Beerecamp kerk € 20,00 
Dhr. W. Westhoff kerk € 25,00 
Mw. R. Bunte kerk € 50,00 
Mw. B. Topfer kerk € 10,00 
Mw. W. Mateman kerk € 10,00 
Mw. E. Veldkamp PBD € 10,00 
Mw. E. Veldkamp PBD € 15,00 
Mw. H. Kwakkel PBD € 5,00 
Dhr. A. Jonker verjaardagsfonds €  5,00 
Dhr. A. Jonker verjaardagsfonds € 10,00 
Dhr. A. Jonker verjaardagsfonds € 20,00 
Mw. T. de Jong verjaardagsfonds € 20,00 
 

Ton Eilander 
 
 
 

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Oud papier 
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen 
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op 
het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2. 

 
 
 

De activiteitencommissie 
 
 
Inzameling oude metalen 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen,  
kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt  
denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, 
mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude 
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.  
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Ook auto-accu’s kunt u inleveren. Let op: vanwege de 
koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis 
TV niet worden ingeleverd.  
U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 
in Marle. 
Wanneer het veel te groot is en u heeft er geen vervoer voor, 
kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.  
 
 
 
 
 

AGENDATIP 
 

Op 20 september 2023 is er een pastorale avond. 
Iedereen die bezoekwerk doet of daarin geïnteresseerd is, is 
welkom. 
 
Thema:  Pastoraat en Dementie 
Locatie:  de Rots 
Inloop:  19.15 uur 
Aanvang:  19.30 uur 
 
Graag tot dan. 
 

Met vriendelijke groet, 
Coördinatie Team Pastoraat 
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Vacature vrijwilliger(s) coördinator 80+ groep 

Met ingang van 31 december 2023 gaat Roelie Draaijer stoppen 
met het coördineren van de 80+ groep, dus zijn wij (de 
werkgroep) op zoek naar één of meerdere personen die haar 
willen vervangen. 
 
Er zijn 3 hoofdtaken, en deze kunnen elk door iemand anders 
worden ingevuld. 
 
Coördinatie en administratie 
Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die een beetje handig is 
met word en excel omdat alle informatie, bestanden en het 
groepsbestand hierin opgeslagen zijn. Het één en ander is dus 
gemakkelijk over te dragen.  
 
Een klein overzichtje van wat er allemaal te doen:  
· Deelnemen in het pastoraat als vertegenwoordiger van de 

80+ groep.  
· Het up-to-date houden van de 80+ lijst in excel. 
· Het up-to-date houden van de e-mailadressen. 
 
Het organiseren van de Paasmiddag 
Samen met de andere leden van de werkgroep organiseer je de 
gezellige middag voor Pasen. 
De voorbereiding kost 3 vergaderingen, daarnaast wordt er 
overlegd in de whatsapp-groep. In de week vooraf worden 
presentjes opgehaald en rondgebracht door de bezoekmensen, 
naar diegenen die niet aanwezig kunnen zijn en de ochtend 
voorafgaand wordt de zaal en de catering voorbereid. 
Voor alle werkzaamheden en activiteiten zijn draaiboek en 
voorbeelden beschikbaar. 
 
Het organiseren van de Kerstmiddag 
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de Paasmiddag.  
 
Heb je affiniteit met de 80+ groep en mocht je nu denken:  
“oh dat lijkt mij wel wat”, neem dan eens contact op met Roelie 
06 22 84 66 16. 
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5 jaar classicale vergadering Veluwe 
 

Het is goed om te gedenken en dankbaar stil te staan bij wat 
God geeft. We hebben daar verschillende redenen voor. 
· De classicale vergadering Veluwe bestaat 5 jaar. 
· Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, is benoemd 

voor een nieuwe termijn van 5 jaar. 
· Onze preses, Martin Morsink, treedt aan het einde van dit 

jaar af en wordt opgevolgd voor ds. Gerben Westra. 
· De voorzitter van het classicaal college voor de visitatie, 

ds. Erik Schuitemaker, is benoemd voor een nieuwe 
periode van 4 jaar. 

 
 
 Vrijdag 22 september Grote Kerk 
 Harderwijk.  
  
 Ontvangst vanaf 14.30 uur  
  
 Aanvang viering 15.00 uur. 
  
 Na afloop ontmoeting 
  

 Om 17.30 uur is een buffet in  
 Wheme (naast de kerk) 
 
Opgeven voor 7 september bij cvVeluwe@kpnmail.nl   
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Het programma is als volgt: 
 
14.30 uur ontvangst in de Grote kerk 
15.00 uur opening door de preses Martin Morsink gevolgd door 
 samenzang 
15.10 uur pastor Jolanda Aantjes-Lubbersen spreekt over 5 jaar 
 classicale vergadering Veluwe van binnenuit bekeken  
 gevolgd door samenzang 
15.30 uur ds. Arnolt Stjf spreekt over 5 jaar classicale  
 vergadering Veluwe vanaf de zijlijn bekeken gevolgd  
 door samenzang 
15.50 uur dr. Wilbert van Iperen leidt de vesper 
16.20 uur informele ontmoeting in de omloop in de kerk 
17.30 uur deelnemers aan het buffet gaan naar de Wheme,  
 ander genodigden gaan naar huis 
19.00 uur einde van het samenzijn 
 
De Grote kerk is een kruis-basiliek in gotische stijl. De eerste 
delen stammen uit de 14e en 15e eeuw. Er is veel te zien. 
Onderstaand zie je een stukje van de kruisbogen. Tijdens de 
informele ontmoeting is er gelegenheid voor een rondleiding met 
een gids. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We vinden het fijn om u en jou te ontmoeten. Van harte welkom!  
 

Gerrit Bok,  
ondersteuning scribaat 
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NBG 
 

 
 
 

 
 
In 2022 kregen wereldwijd 35,5 miljoen mensen een complete 
Bijbel tegen 30 miljoen in 2021. Dit meldt United Bible Societies 
(UBS), het overkoepelend orgaan van de ruim  
150 Bijbelgenootschappen, in zijn rapport over 2022. 
“Dit is waarvoor we zijn opgericht”, zegt directeur Rieuwerd 
Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
(NBG). “Er zijn nog steeds veel situaties waarin mensen graag 
een eigen Bijbel willen hebben, maar niet zonder hulp aan een 
exemplaar kunnen komen. De Bijbel geeft kracht en inspiratie, 
juist ook in moeilijke tijden. Daarom zetten de Bijbel-
genootschappen wereldwijd alles op alles om zoveel mogelijk 
mensen toegang te geven tot de Bijbel, als boek, digitaal of in 
audio-vorm.” Als belemmerende factoren noemt de UBS de 
ontregelde productie en distributie en de stijgende prijzen, 
vanwege onder meer de oorlog in Oekraïne. Desondanks 
werden in 2022 in totaal 166,4 miljoen Bijbels en deeluitgaven 
verspreid; nagenoeg evenveel als de 169 miljoen in 2021. 
 
Digitale groei wereldwijd 
De digitale Bijbelverspreiding groeit sinds jaren gestaag. De 
terugval in 2021 was tijdelijk, laat het UBS-rapport zien. Om een 
indruk te geven van de aantallen: in 2010 werden wereldwijd 
digitaal ongeveer 200.000 Bijbels gedownload en vorig jaar  
10 miljoen. Het NBG ziet de digitale groei ook in Nederland en 
Vlaanderen. Het aantal gebruikers van de app Mijn Bijbel steeg 
met 8% tot 176.000. Vooral in Vlaanderen was er een sterke 
groei van 42%. Ook online Bijbellezen zit in de lift: in 2022 lazen 
bijna 1,4 miljoen mensen de Bijbel via de Bijbelwebsite. 
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Bijbels voor Oekraïense vluchtelingen 
Wat ook opvalt in het UBS-rapport is de inzet voor Oekraïne. Het 
Oekraïens Bijbelgenootschap verspreidde een half miljoen 
Bijbels en kinderbijbels. Het NBG en enkele andere Bijbel-
genootschappen verspreidden een kwart miljoen exemplaren 
onder Oekraïense vluchtelingen in landen rondom Oekraïne. 
Vluchtelingen in Nederland kregen via het NBG 8.500 Bijbels en 
Bijbelgedeelten in handen.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 




