
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
22 okt. 2023 09:30 

 

  

Liturgische kleur: Groen 

Als u de zonden blijft gedenken, HEER, 
Heer, wie houdt dan stand? 

Maar bij u is vergeving, daarom eert men u 
met ontzag. 

  
Psalm 130: 3 - 4 

 
Voorganger: Ds. J.M. Weststrate 

 uit Heerde 
Organist: Dhr. H. van der Geer 

Ouderling van dienst: Dhr.  J.A.S. Hiemstra 
Lector: Mw. A. Koetsier-van de Mars 

 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
kerk 

Gebouwen en Onderhoud 



2 

Orgelspel 
 

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 

 
Welkom en mededelingen door de  

ouderling van dienst 
 

Wij zingen staande ons intochtslied  
Lied 124: 1, 4  (NLB) 

 
1 
Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de Heer niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de Heer niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 
4 
Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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Ons heil is in de naam van God de Heer, 
die God, die aarde en hemel heeft ge-
maakt. 
 

Stil gebed, en onze hulp en groet 
 

Wij zingen het "Klein Gloria" 
 

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-
Geest als in den beginne, nu en immer en 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
(wij gaan zitten) 
  

Verootmoedigingsgebed       
 

Wij zingen Lied 139: 1, 14  (NLB) 
 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

 ’t ligt alles open voor uw ogen. 
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14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 
Genadeverkondiging   

 
Leefregel   

 
Gebed bij de opening van het Woord  

 
Het kindermoment: 

 
Wij zingen het kinderlied:  

"Ik ben het begin" 
 

Je voelt Me in de zon 
je ziet Me in de maan 
je ruikt Me in de bloemen 
die thuis op tafel staan 
je kunt Me zelfs proeven 
eet maar eens een vrucht 
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je hoort Me in het fluiten 
van de vogels in de lucht 
 
Ik ben het begin 
en Ik ben het eind 
Ik ben er altijd al geweest 
en zal er altijd zijn 
nergens ben Ik niet 
Ik ben overal 
de Maker van het leven 
de God van het heelal 
de Maker van het leven 
de God van het heelal 
 
Je voelt Me in de wind 
je ziet Me in het mos 
je ruikt Me als het regent 
in de geuren van het bos 
je proeft Me in de honing 
zo heerlijk en zo zoet 
je hoort Me in de stilte 
luister maar eens goed 
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Ik ben het begin   (2x) 
en Ik ben het eind 
Ik ben er altijd al geweest 
en zal er altijd zijn 
nergens ben Ik niet 
Ik ben overal 
de Maker van het leven 
de God van het heelal 
de Maker van het leven 
de God van het heelal 
 
Je kunt Me leren kennen 
misschien toch wel het meest 
wanneer je in de Bijbel 
over Jezus leest 
want Hij is mijn Zoon 
en Ik ben in Hem 
dus als je Hem leert kennen 
weet je wie Ik ben 
als je Hem leert kennen 
weet je wie Ik ben 
als je Hem leert kennen 
weet je wie Ik ben! 
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De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
en nemen het licht mee. 

 
Bijbellezing uit Mattheüs 9 vers 18 t/m 31 

 
[18] Hij was nog niet uitgesproken of er 
kwam een vooraanstaand man naar hen 
toe die zich voor Hem neerwierp en zei: 
‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom als-
tublieft en leg haar de hand op, dan zal ze 
weer leven.’ [19] Jezus stond op en volgde 
hem met zijn leerlingen. [20] Plotseling na-
derde hen van achteren een vrouw die al 
twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raak-
te de zoom van zijn mantel aan, [21] want 
ze dacht: Als ik alleen zijn mantel maar 
kan aanraken, zal ik genezen. [22] Jezus 
draaide zich om, en toen Hij de vrouw zag 
zei Hij: ‘Houd moed, mijn dochter, uw ge-
loof heeft u gered.’ En vanaf dat moment 
was de vrouw genezen.[23] Aangekomen 
bij het huis van de man zag Jezus de fluit-
spelers en de luid weeklagende menigte 
[24] en Hij zei: ‘Ga naar huis, het meisje is 
immers niet gestorven, ze slaapt.’ Ze lach-
ten Hem uit. [25] Nadat iedereen was weg-
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gestuurd, ging Hij naar binnen. Hij pakte 
het meisje bij de hand, en ze stond op. [26] 
Dit verhaal verspreidde zich in de hele om-
geving.[27] Toen Jezus van daar verder-
ging, volgden Hem twee blinden die luid-
keels riepen: ‘Heb medelijden met ons, 
Zoon van David!’ [28] En nadat Hij een 
huis was binnengegaan, kwamen de blin-
den naar Hem toe. Jezus vroeg hun: 
‘Gelooft u dat Ik dit kan doen?’ Ze ant-
woordden: ‘Ja, Heer!’ [29] Daarop raakte 
Hij hun ogen aan en zei: ‘Zoals u gelooft, 
zo zal het ook gebeuren.’ [30] En hun ogen 
gingen open. Jezus waarschuwde hen uit-
drukkelijk: ‘Zorg ervoor dat niemand het te 
weten komt!’ [31] Maar na hun vertrek ver-
spreidden ze het nieuws over Hem in de 
hele omgeving. 
 

Wij zingen Lied 534: 1 - 4  (NLB) 
 
1 Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
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2 Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 

 
3 Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 

4 Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

 
Bijbellezing uit Romeinen 8 vers 18 t/m 28 
 
[18] Ik ben ervan overtuigd dat het lijden 
van deze tijd in geen verhouding staat tot 
de luister die ons in de toekomst zal wor-
den geopenbaard. [19] De schepping ziet 
er reikhalzend naar uit dat de luister van 
Gods kinderen openbaar wordt. [20] Want 
de schepping is ten prooi aan zinloosheid, 
niet uit eigen wil, maar door Hem die haar 
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daaraan heeft onderworpen. Maar er is 
hoop, [21] omdat ook de schepping zelf zal 
worden bevrijd uit de slavernij van de ver-
gankelijkheid en zal delen in de vrijheid en 
luister die Gods kinderen geschonken 
wordt. [22] Wij weten dat de hele schep-
ping nog altijd als in barensweeën zucht en 
lijdt. [23] En zij niet alleen, ook wijzelf, die 
als voorschot de Geest hebben ontvangen, 
ook wij zuchten in onszelf in afwachting 
van de openbaring dat we kinderen van 
God zijn: de verlossing van ons sterfelijk 
bestaan. [24] In deze hoop zijn we gered. 
Als we echter nu al zouden zien waarop 
we hopen, zou het geen hoop meer zijn. 
Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 
[25] Maar als wij hopen op wat we nog niet 
zien, blijven we in afwachting daarvan vol-
harden. [26] En bovendien komt de Geest 
onze zwakheid te hulp; wij weten immers 
niet wat we in ons gebed tegen God moe-
ten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor 
ons met woordloze zuchten. [27] God, die 
ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil 
zeggen, want de Geest pleit voor de heili-
gen overeenkomstig Gods wil. [28] En wij 
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weten dat voor wie God liefhebben, voor 
wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, 
alles bijdraagt aan het goede. 
 

Wij zingen Lied 894: 1 - 4  (NLB) 
 
1 
Wanneer ik zoek naar woorden en niets 
dan stilte vind, 
dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem – 
uw eigen kind. 
Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt 
mijn bloed; 
mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt 
Gij goed. 
 
2 
Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om 
een gebed, 
niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in 
stil verzet, 
dan roep ik mij te binnen uw stem, o Chris-
tus – Gij, 
Gij zult eens overwinnen de tegenstem in 
mij. 



12 

3 
 
Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij 
leeft 
maar zich niet uit laat leggen en zich niet 
open geeft, 
dan ben ik al gevonden voordat ik U niet 
vind; 
dan bidt met duizend monden de Geest, 
vol vuur en wind. 
 
4 
Wanneer ik zoek naar woorden is mij uw 
woord genoeg; 
dat woord, dat wij eens hoorden, dat 
woord, dat mij al droeg, 
dat zal mij blijven dragen – mij maakt geen 
stilte bang; 
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U 
verlang. 
 

Verkondiging   
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Wijzingen Gezang 291  (LvK) 
 
1 
Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krach-
ten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
2 
Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdlingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en  
gezamenlijk "Onze Vader"  

 
 
 

Collecte- en 
verdere 

mededelingen 
 
 
 
 

Wij zingen staande ons slotlied:  
Lied 756:  1, 2, 4, 6  (NLB)  

 
1 Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 

 
2 Waar blijft het overlang 

beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
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4 Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

 
6 Wij bidden, Heer, sta op 

en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze herder zijt! 

 
Heenzending en zegen met een  

gezongen Amen 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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MEDEDELINGEN: 
 

Volgende week zondag 29 oktober 2023 
is er om 9:30 uur een eredienst, waarin  

 Mw. Velde-Roos zal voorgaan. 
 

——————— 
——— 

 
  


