
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
29 okt. 2023 09:30 

 

  

Liturgische kleur: Groen 

Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in le-
ven, u verdedigt mij tegen de woede van 
mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij 

redding. 
  

Psalm 138:7 

 
 

Voorganger: Mevr. M. Velde-Roos uit Marle 

Organist: Dhr. A. Dijkslag 

Ouderling van dienst: Dhr. R. van Marle 

Lector: Mw. W.A. IJzerman 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
kerk 

Jeugd en Jongerenwerk 



2 

Liturgie zondag 29 oktober 
Petruskerk Wapenveld 

 
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 

voor te bereiden op de dienst. 
 

Wij zingen staande ons Intochtslied:  
Psalm 149, 1 en 2 

 
1 Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

 
2 Laat het een hoge feestdag wezen. 

De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in ’s Heren heiligdom. 

 
Stil gebed, onze hulp en groet 

 
Wij zingen nog staande 

Lied 1010: 1, 2, 3 
"Geef vrede Heer geef vrede" 

 
1 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

 
2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
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de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

 
3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
Wij gaan zitten 
 

Leefregel uit Galaten 5 vers 13 - 18 
 
[13] Broeders en zusters, u bent geroepen 
om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om 
uw aardse begeerten vrij spel te geven, 
maar dien elkaar in liefde, [14] want de he-
le wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw 
naaste lief als uzelf.’ [15] Maar wanneer u 
elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan 
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maar op dat u niet door elkaar wordt ver-
slonden. [16] Ik zeg u dus: laat u leiden 
door de Geest, dan zult u niet toegeven 
aan aardse begeerten. [17] De aardse be-
geerte gaat in tegen de Geest, en wat de 
Geest verlangt gaat in tegen de aardse be-
geerte. Het een is in strijd met het ander, 
en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 
[18] Maar wanneer u door de Geest geleid 
wordt, bent u niet onderworpen aan de 
wet. 
 

Wij zingen Lied 912: 1, 2, 5  
"Neem mijn leven laat het Heer" 

 
1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
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5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heilige Geest er woon’. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 

 
Wij zingen het kinderlied met de 

Beamer mee: 
"Ik ben het begin" 

 
Je voelt Me in de zon 
je ziet Me in de maan 
je ruikt Me in de bloemen 
die thuis op tafel staan 
je kunt Me zelfs proeven 
eet maar eens een vrucht 
je hoort Me in het fluiten 
van de vogels in de lucht 
 
Ik ben het begin 
en Ik ben het eind 
Ik ben er altijd al geweest 
en zal er altijd zijn 
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nergens ben Ik niet 
Ik ben overal 
de Maker van het leven 
de God van het heelal 
de Maker van het leven 
de God van het heelal 
 
Je voelt Me in de wind 
je ziet Me in het mos 
je ruikt Me als het regent 
in de geuren van het bos 
je proeft Me in de honing 
zo heerlijk en zo zoet 
je hoort Me in de stilte 
luister maar eens goed 
 
Ik ben het begin ... (2x) 
 
Je kunt Me leren kennen 
misschien toch wel het meest 
wanneer je in de Bijbel 
over Jezus leest 
want Hij is mijn Zoon 
en Ik ben in Hem 
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dus als je Hem leert kennen 
weet je wie Ik ben 
als je Hem leert kennen 
weet je wie Ik ben 
als je Hem leert kennen 
weet je wie Ik ben! 

 
De kinderen gaan naar hun eigen dienst 

en nemen het licht mee.           
 
Schriftlezing uit Deut. 6 vers 1 - 9, 
 
[1] Dit zijn de geboden, wetten en regels 
die ik u in opdracht van de HEER, uw God, 
moet leren en die u moet naleven in het 
land aan de overkant, dat u in bezit zult ne-
men. [2] U moet voor de HEER, uw God, 
ontzag tonen door u te houden aan zijn 
wetten en geboden, zoals ik die nu aan u 
geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en 
voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan 
zult u lang leven. [3] Luister dus, Israël, en 
neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het 
u goed gaan in het land dat overvloeit van 
melk en honing, en zult u sterk in aantal 
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toenemen, zoals de HEER, de God van uw 
voorouders, u heeft toegezegd. 
[4] Luister, Israël: de HEER, onze God, de 
HEER is de enige! [5] Heb de HEER, uw 
God, lief met heel uw hart en met heel uw 
ziel en met heel uw kracht. [6] Houd de ge-
boden die ik u vandaag opleg steeds in ge-
dachten. [7] Prent ze uw kinderen in en 
spreek er steeds over, thuis en onderweg, 
als u naar bed gaat en als u opstaat. [8] 
Draag ze als een teken om uw arm en als 
een band op uw voorhoofd. [9] Schrijf ze 
op de deurposten van uw huis en op de 
poorten van de stad. 
 
en uit Psalm 1 vers 1 - 3, 
 
[1] Gelukkig de mens die niet meegaat met 
wie kwaad doen, die de weg van zondaars 
niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 
[2] maar vreugde vindt in de wet van de 
HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en 
nacht. 
[3] Hij zal zijn als een boom, geplant aan 
stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, 
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zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij 
doet komt tot bloei. 
 
en uit 1 Tess.1 vers 6, 7 2 vers 1 - 8 
 
[6] U hebt ons nagevolgd, en daarmee de 
Heer: onder zware beproevingen hebt u de 
boodschap van het evangelie ontvangen 
met de vreugde van de heilige Geest. [7] 
Zo bent u een voorbeeld geworden voor al-
le gelovigen in Macedonië en Achaje. 
 
[1] U weet zelf, broeders en zusters, dat 
ons bezoek aan u niet tevergeefs is ge-
weest. [2] Ondanks de mishandelingen en 
beledigingen die wij, zoals u bekend is, in 
Filippi te verduren hadden, vonden we in 
vertrouwen op onze God de moed u be-
kend te maken met zijn evangelie. Daar-
voor hebben we ons tot het uiterste inge-
spannen. [3] Onze oproep berust niet op 
een dwaling, op oneerlijkheid of bedrog. [4] 
Wij spreken alleen omdat God ons daartoe 
waardig heeft gekeurd en ons het evange-
lie heeft toevertrouwd – niet om mensen te 
behagen, maar God, die ons hart door-
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grondt. [5] U weet dat we u nooit naar de 
mond hebben gepraat en dat onze woor-
den nooit een dekmantel voor hebzucht 
waren. God is onze getuige. [6] We heb-
ben ook niet geprobeerd de gunst van 
mensen af te dwingen, niet bij u en niet bij 
anderen. [7] Hoewel we ons als apostelen 
van Christus hadden kunnen laten gelden, 
zijn we u tegemoet getreden met de teder-
heid van een voedster die haar kinderen 
koestert. [8] Vanuit die genegenheid voor u 
waren we niet alleen bereid u te laten de-
len in Gods evangelie, maar ook in ons ei-
gen leven. Zo dierbaar was u ons gewor-
den. 
 

Wij zingen: OTH 233 (Opw 689): 1 - 3 
"Spreek o Heer door Uw Heilig Woord" 

 
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld. 
Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
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Spreek, o Heer en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
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Verkondiging   "De vreugde van de wet" 
 

Wij zingen Lied: 754:  1, 2, 3 
"Liefde Gods die elk beminnen" 

 
1 Liefde Gods die elk beminnen 

hemelhoog te boven gaat, 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad. 
Jezus, één en al ontferming, 
daal vanuit de hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer. 

 
2 God almachtig boven mate, 

die zo nederig verscheen, 
keer opeens terug en laat ons 
nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen 
met uw heiligen omhoog 
tot in ’s hemels paradijzen 
wij U zien van oog tot oog. 
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3 Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
o voltooi het: maak ons rein, 
tot de wereld is gewonnen 
en in U hersteld zal zijn, 
tot wij eeuwig bij U wonen, 
schrijdende van licht tot licht, 
leggend onze gouden kronen 
zingend voor uw aangezicht. 
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Wij gaan staan en gedenken  
onze Broeder: Hendrik van der Scheer 

Geboren op 3 juli 1933 
Overleden op 24 oktober 2023 

 
 

en zingen ook staande: Lied 23b: 1  
"De Heer is mijn herder" 

 
 

1 De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 
 
 

Wij gaan zitten 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ge-
zamenlijk Onze Vader   

 
Collecte- en 
andere 
mededelingen  
 
 
 
 
 
 

Wij zingen staande ons Slotlied OTH 
167 (Opw. 710) 

"Zegen mij op de weg die ik moet gaan" 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
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als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 

 waarin U zelf  
 steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

Vader, maak ons tot een zegen; (2x) 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Heenzending en zegen met een gezongen 

Amen 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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MEDEDELINGEN: 
 
 

Woensdagavond 1 november, dankdag, 
is er een dienst in de Petruskerk 

om 19:30 uur. In deze dienst zal voorgaan 
ds. Van der Meulen uit Apeldoorn. 

 
 

Volgende week zondag, 5 november, zijn 
er de volgende avondmaalsdiensten: 

 
9:30 uur              Petruskerk (lopend)       

Ds. Van Meulen uit Epe  
 

11:00 uur            Rehoboth (zittend)         
Ds. Van Meulen uit Epe 

 
19:30 uur            Petruskerk (tafel)            

Ds. Diermanse uit Bathmen 
 
 

Dinsdagochtend is er weer koffiedrinken 
vanaf 10:00 uur in De Rots. 
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