GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

/@% Protestantse Gemeente te

N Wapenveld
in de Petruskerk
24 september 2023

09:30 uur

Protestantse Kerk ——

Vierde zondag van de herfst
Liturgische kleur: GROEN

""Laat mij, HEER, uw trouw ervaren,
red mij, zoals u hebt beloofd.
Dan kan ik antwoorden wie mij bespot,
want ik vertrouw op uw woord."
Psalm 119: 41-42

Voorganger: ds M. Veenstra— Oving uit Wijhe
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte
Ouderling van Dienst: Mevr. A. van Oosten
Lector: Mevr. A.Tijssen-Frelink

Collectes: Doelcollecte
Kerk
Kosten erediensten

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Thema: Waar bouw jij op?
DIENST VAN VOORBEREIDING
Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad en voorgan-
ger

Mededelingen door ouderling van
dienst

Wij zingen staande het aanvangslied:
Psalm 92: 1 en 2

1. Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst
zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt

houdt ons uw hand geborgen.
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2. Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen,
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.

Stilte
Bemoediging en groet
We zingen het Klein Gloria:
Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen

(wij gaan zitten)

Kyriegebed

Wij zingen het glorialied 305: 1,2 en 3

1.

Alle eer en alle glorie

geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!
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RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Bijbel
Inleiding op de lezingen

Wij luisteren naar het kinderlied: Een
wijs man bouwde zijn huis op een rots

(kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Lezing: Deuteronomium 11: 18-21

[18] Houd mijn woorden dus in gedachten,
maak ze u eigen, draag ze als een teken
om uw arm en als een band op uw voor-
hoofd. [19] Prent ze uw kinderen in en
spreek er steeds over, thuis en onderweg,
als u naar bed gaat en als u opstaat. [20]
Schrijf ze op de deurposten van uw huis en
op de poorten van de stad. [21] Dan zullen
u en uw kinderen lang mogen wonen in het
land dat de HEER uw voorouders onder
ede heeft beloofd, zolang de hemel boven
de aarde staat.

Wij zingen Psalm 78: 1 en 2

1.

Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,

een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wonderen en zijn grote kracht.

Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kinderen melden.
't Getuigenis aan Israél geschonken,

het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, -
ons en al wie door ons wordt ingewijd.

ezing: Matteus 7: 15-27

[15] Pas op voor valse profeten, die in
schaapskleren op jullie afkomen maar in we-
zen roofzuchtige wolven zijn. [16] Aan hun
vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch
geen druiven van doornstruiken of vijgen van
distels? [17] Zo brengt elke goede boom goe-
de vruchten voort, maar een slechte boom
brengt slechte vruchten voort. [18] Een goede
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boom kan geen slechte vruchten voort-
brengen, evenmin als een slechte boom
goede vruchten. [19] Elke boom die geen
goede vruchten voortbrengt, wordt omge-
hakt en in het vuur geworpen. [20] Zo kun-
nen jullie hen dus aan hun vruchten her-
kennen.

[21] Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen
Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel
binnengaan, alleen wie handelt naar de wil
van mijn hemelse Vader. [22] Op die dag
zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer,
Heer, hebben wij niet in uw naam geprofe-
teerd, hebben wij niet in uw naam demo-
nen uitgedreven, en hebben wij niet in uw
naam vele wonderen verricht?” [23] En
dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jul-
lie nooit gekend. Weg met jullie, onrecht-
plegers!”

[24] Wie deze woorden van Mij hoort en
ernaar handelt, kan vergeleken worden
met een wijs man, die zijn huis bouwde op
een rots. [25] Toen de regen neerstroomde
en de beken buiten hun oevers traden, en
er stormen opstaken en het huis van alle
kanten belaagd werd, stortte het niet in,
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want het was gefundeerd op een rots. [26]
En wie deze woorden van Mij hoort en er
niet naar handelt, kan vergeleken worden
met een dwaas man, die zijn huis bouwde
op zand. [27] Toen de regen neerstroomde
en de beken buiten hun oevers traden, en
er stormen opstaken en er van alle kanten
op het huis werd ingebeukt, stortte het in,
en er bleef alleen een ruine over.’

Wij zingen lied 313: 3en 4

3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.



4. Maar wie op 't woord vertrouwen

dat uitging uit Gods mond,

die kunnen veilig bouwen,

hun huis heeft vaste grond.

Des Heren woord maakt vrij

van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij

zijn plannen en gedachten.

Het rijk is ons nabij!

Overweging en aansluitend orgelspel

Wij zingen lied 841: 1, 2,3 en 4

1.

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen

en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen,

te vragen honderd-uit;

. geloof om veel te geven,

te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,

het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt —
hoezeer hij levend schijnt,

hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos

is tevergeefs geboren

en eindigt vruchteloos.

Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,

die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom

en als hij zich laat enten

hier in dit aardse dal,
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dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
gezamenlijk gebeden 'Onze Vader"'.

Aandacht voor de collecte
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Wij zingen het slotlied 422: 1,2 en 3

1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

1

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegen en gezongen Amen

0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:

Vanavond, 15 oktober 2023, om 19.00 uur
is er weer een Taizéviering in de
Petruskerk in Wapenveld. Dat betekent
een rustige viering: kaarslicht, zingen, bid-
den en het in stilte overdenken van een bij-
belwoord. Een stilte om de liederen door je
heen te laten klinken. Een stilte om dichtbij
jezelf te zijn, een stilte om bij God te zijn.
U/jij bent van harte uitgenodigd.

Volgende week zondag, 22 oktober 2023,
om 09:30 uur, gaat Ds. J.M. Weststrate uit
Heerde voor.
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Doelcollecte zondag 15 oktober:
Stichting Ripe for Harvest Ministry

Ripe For Harvest is een christelijke stich-
ting zonder winstoogmerk die in Awasa te
Ethiopié zendingswerk van een lokale kerk
ondersteunt. De visie van de stichting: De
tijd is nu om de oogst binnen te halen. Jo-
hannes 4:35 “Kijk om je heen, dan zie je
dat de velden rijp zijn voor de oogst!” De
stichting heeft als doel om iedereen te be-
reiken met het evangelie van Jezus Chris-
tus. Het evangelie van Jezus Christus te
verspreiden naar plaatsen die nog niet be-
reikte zijn in Afrika, te beginnen in Awasa
Ethiopie. Het goede nieuws doorgeven,
vanuit de relatie met de Here Jezus en
mensen bereiken en dienstbaar zijn. Het
uitdragen en onderwijzen vanuit de Bijbel,
het Woord van God. De stichting bereikt
haar doel door middel van zendelingen uit
lokale kerken. Het verstrekken van advies
aan de zendelingen en hun gezinnen, fi-
nancieel ondersteuning geven met betrek-
king tot basisbehoefte en geestelijk voe-
ding geven doormiddel van trainingen,

14



workshops en bidstond te organiseren. De
stichting richt zich met name op de zende-
lingen die in alle gemeenschappen het
evangelie van Jezus Christus brengen,
daarnaast de visie hebben om te verbin-
den en actief maatschappelijk betrokken te
zijn en werkt tot en bouwen aan liefdevolle
en hoopvolle samenleving waar mensen
verbondenheid gaan ervaren met de Here
Jezus Christus en met elkaar. Geef aan de
collecte of maak uw bijdrage over op
NLOS8ABNAO0106064096 t.n.v. Stichting Ri-
pe for Harvest Ministry.

Namens de diaconie, hartelijk dank!

Roemenie:

Gerrit Draaijer en Willem-Jan Stoffer gaan
21 oktober naar Roemenie om vrijwilligers-
werk te doen.

Vorig jaar hebben wij llie en Anamarie sa-
men met hun 2 kinderen ontmoet; ze
woonden in een oude caravan die niet wa-
terdicht was, wat erg aangreep. Het eerste
wat we dachten is dat ze zo snel mogelijk

een warm dak boven hun hoofd moesten
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hebben en zijn hier in Nederland begonnen
met acties, zoals aardappelen verkopen.
Nu is er nog een klein bedrag van 2500,-
euro nodig om de laatste dingen voor hen
te regelen. Zijn er gemeenteleden die

ons willen helpen om het laatste beetje bij
elkaar te brengen?

Dan kunnen zij contact opnemen met Ger-
rit of Willem-Jan.

Onze dank namens ILIE, ANAMARIE, MA-
DALINA, DENIS MATEI
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