
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
12 november 2023 

09:30 uur 

 

Eerste zondag van voleinding 

Liturgische kleur: PAARS 

 
Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.  

U hebt mij behoed voor het zinloze graf, u hebt mijn 
zonden weggedaan. 

Jesaja 38: 17 
 

 
 

Voorganger: Ds J.M. Weststrate uit Heerde 

Organist: Dhr. Th. van der Wal 

Ouderling van Dienst: Dhr.  J.A.S. Hiemstra 

Lector: Mw. W.A. IJzerman 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Kosten erediensten 
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling 
van dienst 
 
Wij zingen staande het intochtslied: Psalm 
108: 1,2 

 
1. Mijn hart is, Heer, in U gerust. 

Uw lof te zingen is mijn lust. 
Maak, harp en luit, de Here groot. 
Mijn lied begroet het morgenrood. 
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe 
onder de volken en ik doe 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 
daar ’k hemelhoog uw trouw zie blin-
ken. 

 
2. Ja, hoger dan het hemels blauw 

is, Heer, uw goedheid en uw trouw. 
Verhef u, dat uw aangezicht 
de hemel met zijn glans verlicht. 

ORDE VAN DE DIENST 



3 

Op aarde blinke uw heerlijkheid. 
Gord uw geliefden tot de strijd. 
Ten zege zij uw hand geheven, 
hoor mij, o Heer, wil antwoord ge-
ven. 

 
Stil gebed 
 
Onze hulp en groet                                                       
 
Wij zingen het Klein Gloria: 

 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen  

 
(wij gaan zitten) 
 
Verootmoedigingsgebed       
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Wij zingen Psalm 119: 1, 40  
 
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

wie in de regels van Gods wijsheid  
treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn 
vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt 
hen aan. 
De weg der zondaars wordt door 
hen gemeden. 

 
40. Uw woord is als een lamp, een hel-
 der licht, 

een schijnsel op mijn pad, een eeu-
wig baken 

dat in de duisternis mijn schreden 
richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te 
maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aange-
zicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de da-
ken. 
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Genadeverkondiging   
 
Leefregel   
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
Kindermoment  
 
Wij zingen het Kinderlied van de Maand 
mee met de beamer:    
 

Ik ken een heel leuk liedje en 
het maakt me blij 
het is vaak op de radio 
en past heel goed bij mij. 
Het liedje blijft zo hangen 
't is een leuke melodie 
maar het gaat ook ergens over 
nee, vervelen doet het niet 
het gaat van oeh, oeh, oeh oeh 
oeh oeh oeh oeh 
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Dit liedje maakt me happy 
en echt, het voelt zo goed! 
Het maakt me altijd vrolijk 
en geeft mij weer nieuwe moed. 
En zit ik er doorheen? 
dan zet ik mijn speakers aan 
dan luister ik dit liedje 
en kan ik er tegenaan! 

 
Want God zegt over jou en mij 
iets bijzonders 
en dat mij blij, Hij zegt: 
"groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog 
dieper dan de oceaan 
is hoeveel ik van je hou! 
maak je dus geen zorgen meer 
elke dag ben ik er weer" 
 
Dit allerleukste liedje 
is er voor iedereen 
ja, het geldt dus ook voor jou 
je bent niet meer alleen. 
Luister naar dit liedje  
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bij alles wat je doet 
herinner je dan telkens weer 
Hij maakt alles goed! 
 
Want God zegt over jou en mij 
iets bijzonders 
en dat mij blij, Hij zegt: 
"Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog 
dieper dan de oceaan 
is hoeveel ik van je hou! 
Maak je dus geen zorgen meer 
elke dag ben ik er weer 
als je eens wist hoeveel ik van je 
hou!” 
 
Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog 
dieper dan de oceaan 
is hoeveel ik van je hou 
maak je dus geen zorgen meer 
elke dag ben ik er weer 
als je eens wist hoeveel ik van je 
hou! 
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Bijbellezing: Mattheüs 19 vers 16 t/m 26 
[16] Nu kwam er iemand naar Jezus toe 
met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds 
moet ik doen om het eeuwige leven te ver-
werven?’ [17] Hij antwoordde: ‘Waarom 
vraagt u Me naar het goede? Er is er maar 
één die goed is. Als u het leven wilt bin-
nengaan, houd u dan aan zijn gebo-
den.’ [18] ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ ant-
woordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg 
geen overspel, steel niet, leg geen vals ge-
tuigenis af, [19] toon eerbied voor uw va-
der en moeder, en ook: heb uw naaste lief 
als uzelf.’ [20] De jongeman zei: ‘Daar 
houd ik me aan. Wat kan ik nog meer 
doen?’ [21] Jezus antwoordde hem: ‘Als u 
volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, ver-
koop alles wat u bezit en geef de op-
brengst aan de armen; dan zult u een 
schat in de hemel bezitten. Kom daarna te-
rug en volg Mij.’ [22] Na dit antwoord ging 
de jongeman terneergeslagen weg; hij had 
namelijk veel bezittingen. 
[23] Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: 
‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite 
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zal een rijke het koninkrijk van de hemel 
binnengaan. [24] Ik zeg het jullie nog eens: 
het is gemakkelijker voor een kameel om 
door het oog van een naald te gaan dan 
voor een rijke om het koninkrijk van God 
binnen te gaan.’ [25] Toen de leerlingen dit 
hoorden, waren ze hevig ontzet en vroe-
gen: ‘Wie kan er dan nog gered wor-
den?’ [26] Jezus keek hen aan en ant-
woordde hun: ‘Bij mensen is dat onmoge-
lijk, maar bij God is alles mogelijk.’ 
 
Wij zingen Lied 544 (Opwekking) 
 

Meer dan rijkdom, meer dan macht, 
meer dan schoonheid van sterren in 
de nacht, 

meer dan wijsheid die deze wereld 
kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit 
aanschouwd, 
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meer dan dat, zo eindeloos veel 
meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een 
steen, 
toen U zich gaf verworpen en alleen; 
als een roos, geplukt en weggegooid 
nam U de straf en dacht aan mij, 
meer dan ooit. 

 
Meer dan rijkdom, meer dan macht, 
meer dan schoonheid van sterren in 
de nacht, 

meer dan wijsheid die deze wereld 
kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit 
aanschouwd, 

meer dan dat, zo eindeloos veel 
meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
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In een graf verborgen door een 
steen, 
toen U zich gaf verworpen en alleen; 
als een roos, geplukt en weggegooid 
nam U de straf en dacht aan mij, 
meer dan ooit. 
 
In een graf verborgen door een 
steen, 

toen U zich gaf verworpen en alleen; 
als een roos, geplukt en weggegooid 
nam U de straf en dacht aan mij, 
meer dan ooit. 

  
Bijbellezing: Spreuken 22 vers 1 t/m 9 
[1] Een goede naam is te verkiezen boven 
grote rijkdom, 

waardering boven zilver en goud. 
[2] Een arme en een rijke hebben dit ge-
meen: 
de HEER heeft hen beiden gemaakt. 
[3] Wie verstandig is, ziet het gevaar en 
hoedt zich ervoor, 
wie onnozel is, gaat het tegemoet en zal 
daarvoor boeten. 
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[4] Wie bescheiden is en ontzag heeft voor 
de HEER wordt beloond met rijkdom, eer en 
een lang leven. 
[5] Wie de verkeerde weg gaat, treft dorens 
en valstrikken aan, 
wie zijn leven liefheeft, blijft er verre van. 
[6] Leer een kind van jongs af aan de juiste 
weg, en het zal er niet van afwijken wanneer 
het oud geworden is. 
[7] Een rijke heeft macht over armen, 
wie leent is de slaaf van zijn geldschieter. 
[8] Wie onheil zaait, zal onheil oogsten, 
door de stok waarmee hij slaat zal hij te 
gronde gaan. 
[9] Een goedhartig mens wordt gezegend, 
omdat hij zijn voedsel met de armen deelt. 
 
Wij zingen Lied 718: 1, 2, 4  
 
1. God, die leven 

hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, - 
dank voor ’t dagelijks brood. 
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2. Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 

 
4. Wil dan geven, 

dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
’t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

 
verkondiging 
   
Wij zingen Lied 256: 1, 3, 4 (Bundel JdH) 
 
1. Als op 's levens zee de stormwind 
 om u loeit, 

Als ge tevergeefs uw arme hart ver-
moeit, 
Tel uw zegeningen tel ze een voor een 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit 
alleen. 
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refrein: 
 Tel uw zegeningen een voor een, 

tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle, noem ze een voor een, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles 
heen. 

 
3. Als ge ziet op and'ren met veel geld 
 en goed, 

Weet uw Hemelvader geeft u over-
vloed. 
Tel uw zegeningen, voor geen geld 
te koop. 
Schatten in de hemel zijn uw blijde 
hoop. 

 
refrein: 

Tel uw zegeningen een voor een, 
tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle, noem ze een voor een, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles 
heen. 
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4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder 
 tal, 

Wees toch nooit ontmoedigd, God is 
overal, 

Tel uw zegeningen, en eng'len luist-
ren toe, 
Troost en hulp schenkt Hij u, volg 
dan blij te moe. 

 
refrein: 

Tel uw zegeningen een voor een, 
tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle, noem ze een voor een, 
en ge ziet Gods liefde dan door alles 
heen. 

 
 
Wij gaan staan en gedenken onze Zuster:  
 

mevrouw Janna (Jannie) van der Wal 
Overleden op  7 november 2023 

 
en zingen ook staande: Lied 753: 1 en 2 
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1. Er is een land van louter licht 
waar heiligen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 

 
2. Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ge-
zamenlijk gebeden Onze Vader  

 
Aandacht voor de collecte  
 
 
 
 
Wij zingen lied 912: 1, 2, 4, 6  
 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
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2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

 
4. Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

 
6. Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
 
Zegen en gezamenlijk gezongen 'Amen' 
  
Orgelspel  
 
 
 

0-0-0-0-0-0 
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MEDEDELINGEN: 
------------------------- 
Volgende week zondag 19 november 2023 
is er om 9:30 uur een jeugddienst, waarin 
dhr. Knijnenberg zal voorgaan. 
-------------------- 
Volgende week zondag 19 november 2023 
is er om 19:00 uur een eredienst, waarin 
ds. G. van den Dool uit Vledder zal voor-
gaan. 
------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 20 

 


