
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
26 november 2023 

09:30 uur 

 

Derde zondag van voleinding 

Eeuwigheidszondag 
 

Liturgische kleur: WIT 
 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb 
jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een 

hoopvolle toekomst geven. 
Jeremia 29: 11. 

 
 

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins 

Organist: Dhr. H. van der Geer 

Ouderling van Dienst: Mevr. A. van Oosten 

Lector: Mw. W.A. IJzerman 

GROOTLETTER LITURGIE  

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Jeugd– en jongerenwerk 
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Voor altijd draag ik jou mee 
gekend 
geleefd 

innig mee verbonden 
 

niet weg te denken  
uit het leven 

 
een hart vol herinneringen  

van liefde  
en verdriet 

 
Voor altijd draag ik jou mee 

 
 
 
 
 
 
 

ORDE VAN DE DIENST 
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Welkom en mededelingen 
 
Wij zingen staande het intochtslied: Psalm 
33: 5 en 7 
 
5. Van waar Hij woont,  
 in ’t licht verheven, 

ziet God op deze aarde neer. 
Al wat door mensen wordt bedreven, 
een open boek is ’t voor de Heer. 
Woord voor woord te lezen /  
is voor Hem hun wezen, 
want Hij vormt hun hart. 
Wat zij ook verzinnen, /  
heimelijk beginnen, 
wordt door Hem ontward. 

 
7. Heil hem, die hoopt  
 in vrees en beven 

op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, /  
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Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven /  
wil de Here laven 
wie ontbering lijdt. 

 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
Wij zingen het Klein Gloria: 
 

Ere zij de Vader en de Zoon, 
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 

 
(wij gaan zitten) 
 
Wij zingen Lied 283: 1 t/m 4 
 
1. In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 



5 

2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 
3. Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
 
Gebed om ontferming en vergeving 
 
Wij zingen Lied 462: 1, 2, 3 en 5 
 
1. Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 
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2. Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

 
3. Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 

 
5. Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 

 
Leefregel 
 
Wij zingen het Kinderlied van de Maand 
mee met de beamer    
 

Ik ken een heel leuk liedje en 
het maakt me blij 
het is vaak op de radio 
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en past heel goed bij mij 
het liedje blijft zo hangen 
't is een leuke melodie 
maar het gaat ook ergens over 
nee, vervelen doet het niet 
het gaat van oeh, oeh, oeh oeh 
oeh oeh oeh oeh 
 
dit liedje maakt me happy 
en echt, het voelt zo goed! 
Het maakt me altijd vrolijk 
en geeft mij weer nieuwe moed 
en zit ik er doorheen? 
dan zet ik mijn speakers aan 
dan luister ik dit liedje 
en kan ik er tegenaan! 
 
Want God zegt over jou en mij 
iets bijzonders 
en dat mij blij, Hij zegt: 
"groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog 
dieper dan de oceaan 
is hoeveel ik van je hou! 
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maak je dus geen zorgen meer 
elke dag ben ik er weer" 
 
dit allerleukste liedje 
is er voor iedereen 
ja, het geldt dus ook voor jou 
je bent niet meer alleen 
luister naar dit liedje  
bij alles wat je doet 
heriiner je dan telkens weer 
Hij maakt alles goed! 
 
Want God zegt over jou en mij 
iets bijzonders 
en dat mij blij, Hij zegt: 
"groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog 
dieper dan de oceaan 
is hoeveel ik van je hou! 
maak je dus geen zorgen meer 
elke dag ben ik er weer 
als je eens wist hoeveel ik van je 
hou! 
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groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog 
dieper dan de oceaan 
is hoeveel ik van je hou 
maak je dus geen zorgen meer 
elke dag ben ik er weer 
als je eens wist hoeveel ik van je 
hou! 

 
Gesprekje met de kinderen en daarna 
gaan ze naar  de kindernevendienst 
 
Schriftlezing: Genesis 2: 4-9  
4
 Dit is de geschiedenis van de hemel en 

de aarde, zo werden ze geschapen. 
In de tijd dat de HEER God aarde en he-
mel maakte, 

5
 groeide er op de aarde nog 

geen enkele struik en was er geen enkel 
gewas opgeschoten, want de HEER God 
had het nog niet laten regenen op de aar-
de, en er waren geen mensen om het land 
te bewerken; 

6
 wel was er water dat uit de 

aarde opwelde en de aardbodem overal 
bevloeide. 

7
 Toen maakte de HEER God 

de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aar-
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de, en blies hem levensadem in de neus. 
Zo werd de mens een levend wezen. 
8
 De HEER God legde in het oosten, in 

Eden, een tuin aan en daarin plaatste Hij 
de mens die Hij had gemaakt. 

9
 Hij liet uit 

de aarde allerlei bomen opschieten die er 
aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruch-
ten. In het midden van de tuin stonden de 
levensboom en de boom van de kennis 
van goed en kwaad. 
 
Openbaring 22: 1-4  
1
 Hij liet me een rivier zien met water dat 

leven geeft. De rivier was helder als kristal 
en ontsprong aan de troon van God en van 
het lam 

2
 en stroomde dwars door de stad. 

Aan weerskanten van de rivier stond een 
levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke 
maand zijn eigen vrucht. De bladeren van 
de boom brachten de volken genezing. 
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Er zal niets meer zijn waarop nog een 
vloek rust. De troon van God en van het 
lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren 
zullen Hem vereren 

4
 en Hem met eigen 

ogen zien, en zijn naam staat op hun voor-
hoofd. 
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Wij zingen Lied 753: 1 t/m 6 in wisselzang  
 
1. (Mannen) 

Er is een land van louter licht 
waar heiligen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 

 
2. (Vrouwen) 

Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 

 
3. (Mannen) 

Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël ’t beloofde land 
zag over de Jordaan. 
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4. (Vrouwen) 
Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 

 
5. (Allen) 

Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden ’t land zien van ons hart, 
dat ’t hemels licht bescheen. 

 
6. (Allen) 

God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 

 
 
Overdenking 
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Wij zingen het lied: "Ik zal er zijn" 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige 
naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn be-
staan, 
Waar ik ben, bent U: wat een kost-
baar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'. 
 

Een boog in de wolken als teken van 
trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: ik ben 
bij jou! 
In tijden van vreugde maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos 
goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U 
ontmoet. 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt 
zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet 
gaan. 
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'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige 
naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Je-
zus mijn Heer. 
Geen dood en geen leven, geen 
moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige 
naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
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Laten de namen hier genoemd blijven 
van wie gestorven zijn: 
zij schonken ons het leven 
en noemden ons Uw naam. 
Zij deelden met ons 
de dagen en nachten. 
Vol zijn onze gedachten van hen, 
vol herinnering, 
van verdriet, van dankbaarheid. 
Laten hun namen niet vergeten wor-
den. 

 
Wij gedenken: 
 

Gerrigje van Renselaar-Landman  
Overleden op 27-11-2022, in de leeftijd 

van 86 jaar 
 

Maria Johanna Coïni-Eppenga  
Overleden op 28-1-2023, in de leeftijd van 

87 jaar 
 

Elias Johannes Zuurbier  
Overleden op 2-3-2023, in de leeftijd van 

91 jaar 
16 

 
Betje van der Beek-Severs  

Overleden op 7-5-2023, in de leeftijd van 
81 jaar 

 
Gerrit Jan de Jong  

Overleden op 23-5-2023, in de leeftijd van 
86 jaar 

 
Willempje Luchtenbelt-Middag  

Overleden op 29-5-2023, in de leeftijd van 
88 jaar 

 
Gerrit Jan Striker  

Overleden op 12-8-2023, in de leeftijd van 
64 jaar 

 
Geertje van der Scheer-Eilander  

Overleden op 13-12-2022, in de leeftijd 
van 84 jaar 

 
Hendrik van der Scheer  

Overleden op 24-10-2023, in de leeftijd 
van 90 jaar 
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Janna van der Wal-Kers  
Overleden op 7-11-2023, in de leeftijd van 

79 jaar 
 

Grada Jonker-De Vries  
Overleden op 9-11-2023, in de leeftijd van 

80 jaar 
 

Jennigje Wienbelt-van Lente  
Overleden op 10-11-2023, in de leeftijd van 

96 jaar 
 

Maria Hermina Amptmeijer  
Overleden op 15-11-2023, in de leeftijd van 

55 jaar 
 
 
Wij zingen ‘Door goede machten’ (melodie 
Siegfried Fietz) 
 
1. Door goede machten trouw en stil 
 om geven, 

 behoed, getroost, zo wonderlijk en 
 klaar, 
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 zo wil ik graag met u mijn liefsten le-
 ven, 
 en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
Refrein: 

In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen 
mag. 
God is met ons des avonds en des 
morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 
2. Wil nog de oude pijn ons hart vernie-
 len, 

drukt nog de last van’t leed dat ons 
beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt be-
stemd. 
 

Refrein: 
In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen 
mag. 
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God is met ons des avonds en des 
morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 

3. Laat warm en stil de kaarsen bran-
 den heden, 

die Gij hier in ons duister hebt ge-
bracht, 

breng als het kan ons samen, geef 
ons vrede. 
Wij weten het, Uw licht schijnt in de 
nacht. 
 

Refrein: 
In goede machten liefderijk gebor-
gen 

verwachten wij getroost wat komen 
mag. 
God is met ons des avonds en des 
morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 

4. Valt om ons heen steeds meer het 
 diepe zwijgen, 
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de eenzaamheid die nergens uit-
komst ziet, 
laat ons dan allerwegen horen stij-
gen 

tot lof van U het wereldwijde lied.  
 

Refrein: 
In goede machten liefderijk gebor-
gen 
verwachten wij getroost wat komen 
mag. 
God is met ons des avonds en des 
morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 
Gelegenheid tot persoonlijke gedachtenis 
door het aansteken van een kaarsje 

 
(wij luisteren naar muziek uit Taizé) 
 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Aandacht voor de collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zingen staande het Slotlied: 
 
1. Ga maar gerust, want Ik zal met je 
 meegaan. 

Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal 
opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap 
wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten 
uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem 
haalt. 
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2. Ga maar gerust, want Ik zal met je 
 mee gaan  

Ik ben de zon, waardoor het donker 
knielt  

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt 
opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je 
ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bo-
men  
Ik ben de dag, die schemert in je 
droom 

 
3. Ga maar gerust, want Ik zal met je 
 meegaan. 

Ik ben de liefde, die een mens je 
schenkt. 

Ik ben de hoogste toon die jij kunt 
aanslaan. 
Ik ben de verte die verlangend 
wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist ver-
dwenen, 
ben Ik de  hand, die al je tranen wist. 

 



23 

 
Zegen, met gezongen 'Amen" 
 
 
 
 
 
 
 

0-0-0-0-0-0 
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MEDEDELINGEN: 
------------------------- 
Volgende week zondag, 3 december 2023, 
gaat Ds. R. Koning uit Putten om 9:30 uur 
voor. 
-------------------- 
Volgende week zondag, 3 december 2023, 
om 19.00 uur gaat Ds. G. Bleijenberg uit 
Heerde voor in de avonddienst 

--------------------------------------------------- 
 
------------------------  
 
 
 
 
 
 


