
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
25december 2023 

10:00 uur 
 

Kerstdag 
 

Liturgische kleur: WIT 
 

Een kind is ons geboren, een zoon is ons  
gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.  

Deze namen zal hij dragen:  
Wonderbare raadsman,Goddelijke held,  

Eeuwige vader, Vredevorst. 
Jesaja 9: 5. 

 
Voorganger: Ds. R. Koning uit Putten 

Organist: Dhr. A. Dijkslag 
Klarinet: Peter Koetsveld 

Lector: Mevr. A.Tijssen-Frelink 
Ouderling van dienst: Mevr. A. van Oosten 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Jeugd– en jongerenwerk 
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Deze namen zal hij dragen:  
Wonderbare raadsman,  
Goddelijke held,  

Eeuwige vader,  

Vredevorst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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LIEDEREN VOOR DE DIENST 
 
 Wij zingen lied 477: 1, 4 
 
1. Komt allen tezamen, jubelend van 
 vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethle-
hem ! 
Ziet nu de vorst der englen hier ge-
boren. 
Komt, laten wij aanbidden, komt, la-
ten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Ko-
ning. 

 
4. O Kind, ons geboren, liggend in de 
 kribbe, 

neem onze liefde in genade aan ! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons 
harte ! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, la-
ten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Ko-
ning. 
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Lied 487 (Intro door klarinet) 
 
1. Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. (2x) 

 
2.  Eer zij God die onze Vader 

en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. (2x) 
 

3.  Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vree, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. (2x) 
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ORDE VAN DIENST 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Wij zingen staande het Intochtslied:  psalm 
98 : 1, 3 
 
1. Zing een nieuw lied voor God de Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.  

 
3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 

de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
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Bemoediging en groet. 
 
(wij gaan zitten) 
 
Wij zingen:  Kerstnacht boven Bethlehem 
(Sela) Intro klarinet 
 

In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws be-
kend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’len-
macht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 
 
Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
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blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen.      
 
Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor 
mij. 

God werd mens tussen de mensen. 
 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 

 
Gebed 
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Kindermoment met het kinderlied: 
“Een nieuw begin”  

 
Dank God onze Vader, Hij heeft iets 
bedacht, 
een prachtig mooi plan dat geen 
mens had verwacht. 
Hij komt naar de wereld. In Jozefs 
gezin 

wordt Jezus geboren: Gods nieuwe 
begin. 
Gewikkeld in doeken, een voerbak 
als bed, 
de zoon van Maria, die Israël redt. 
Hij komt bij de mensen; God zelf 
wordt een kind 
dat liefde komt brengen en kwaad 
overwint. 
 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst 
en nemen het licht mee 
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Lezing: Jesaja 9:1–6 (NBV) 
1
 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet 

een schitterend licht. Zij die in het donker 
wonen worden door een helder licht be-
schenen. 

2
 U hebt het volk weer groot ge-

maakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap 
als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als 
bij het verdelen van de buit. 

3
Het juk dat op 

hen drukte, de stok op hun schouder, de 
zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, 
zoals Midjan destijds. 

4 
Iedere laars die 

dreunend stampte en elke mantel waar 
bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een 
prooi van het vuur. 

5 
Een kind is ons gebo-

ren, een zoon is ons gegeven; de heer-
schappij rust op zijn schouders. Deze na-
men zal hij dragen: Wonderbare raads-
man, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vre-
devorst. 

6 
Groot is zijn heerschappij, aan 

de vrede zal geen einde komen. Davids 
troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan 
vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot 
in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijve-
ren, de HEER van de hemelse machten. 
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Wij zingen lied 473: 1, 2, en 3 
 
1. Er is een roos ontloken 

uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profetenmond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 

 
2. Die roos van ons verlangen, 

dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in 't midden van de tijd. 

 
3. Die bloem van Gods behagen 

heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in 't midden van de dood. 
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 Lezing van het Kerstevangelie: Lukas 2:1-21 
1
In die tijd kondigde keizer Augustus een 

decreet af dat alle inwoners van het rijk 
zich moesten laten inschrijven. 

2 
Deze eer-

ste volkstelling vond plaats tij-dens het be-
wind van Quirinius over Syrië. 

3 
Iedereen 

ging op weg om zich te la-ten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij vandaan 
kwam. 

4-5 
Ook Jozef ging op weg om zich 

te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was, reis-
de hij van de stad Nazaret in Galilea naar 
Judea, naar de stad van David die Betle-
hem heet, aangezien hij van David afstam-
de. 

6 
Terwijl ze daar waren, brak de dag 

van haar bevalling aan, 
7 
en ze bracht een 

zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 
een voederbak, omdat er voor hen geen 
plaats was in het gastenver-blijf. 
8 
Niet ver daarvandaan brachten herders 

de nacht door in het veld, ze hielden de 
wacht bij hun kudde. 

9 
Opeens stond er 

een engel van de Heer bij hen en werden 
ze omgeven door de stralende luister van 
de Heer, zodat ze hevig schrokken. 

10 
De 
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engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want 
ik kom jullie goed nieuws brengen dat gro-
te vreugde betekent voor heel het volk: 

11 

vandaag is in de stad van David jullie red-
der geboren. Hij is de messias, de Heer. 

12 

Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen 
een pasgeboren kind vinden dat in doe-
ken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 

13 
En 

plotseling voegde zich bij de engel een 
groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: 

14
 ‘Eer aan God in de hoogste 

hemel en vrede op aarde voor de mensen 
die Hij liefheeft.’ 
 
Intermezzo - klarinet 
 
Vervolg lezing Kerstevangelie Lukas 2:15-21 
15 

Toen de engelen waren teruggegaan 
naar de hemel, zeiden de herders tegen el-
kaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om 
met eigen ogen te zien wat er ge-beurd is 
en wat de Heer ons bekend heeft ge-
maakt.’ 

16 
Ze gingen meteen op weg, en 

troffen Maria aan en Jozef en het kind dat 
in de voederbak lag. 

17 
Toen ze het zagen, 

vertelden ze wat hun over het kind was ge-
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 zegd. 
18 

Allen die het hoorden stonden 
verbaasd over wat de herders tegen hen 
zeiden, 

19 
maar Maria bewaarde al deze 

woorden in haar hart en bleef erover na-
denken. 

20 
De herders gingen terug, terwijl 

ze God loofden en prezen om alles wat ze 
gehoord en gezien hadden, precies zoals 
het hun was gezegd. 
21

 Toen er acht dagen verstreken waren 
en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de 
naam Jezus, die de engel had genoemd 
nog voordat Hij in de schoot van zijn moe-
der was ontvangen. 
 
 
Wij zingen lied 475: 1 en 3 
 
1. Ik kniel aan uwe kribbe neer, 

o Jezus, Gij mijn leven! 
Ik kom tot U en breng U, Heer', 
wat Gij mij hebt gegeven. 
O, neem mijn leven, geest en hart, 
en laat mijn ziel in vreugd en smart, 
bij U geborgen wezen! 
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 3. Ik lag in donkerheid en nacht, 
Gij waart mijn zon, mijn luister, 
de zonne, die mij vrede bracht 
en redde uit het duister. 
O Jezus, wil mijn zonneschijn, 
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte 
zijn: 
dan heb ik niets te vrezen. 

 
 
Verkondiging  
 
 
Intermezzo klarinet, uitlopend op: 
In de stad van Koning David (Op Toon-
hoogte 71: 1, 2 en 4) 
 
1. In de stad van koning David, 

zoals lang reeds was voorzegd, 
werd een baby door zijn moeder, 
in een kribbe neergelegd. 
Jezus Christus was dit kind, 
door Maria teer bemind. 
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 2. Hij kwam uit de hoge hemel,  
Hij de koning van 't heelal  
Heel eenvoudig was zijn woning  
en, zijn wieg stond in een stal.  
Armen riep Hij in zijn kring,  
toen Hij door de wereld ging, 

  
4. Eenmaal zien ook onze ogen  

Hem, die ons zijn liefde toont,  
want dat kind Is onze Heilland  
die nu in de hemel woont,  
Hij brengt al Gods kind’ren thuis  
bij Hem in het vaderhuis. 

 
Gebeden, stil gebed – onze Vader. 
 
Aandacht voor de collecte 
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 Wij zingen staande het Slotlied: lied 481 
 
1. Hoor, de englen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer ! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem ! 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer ! 

 
3. Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer ! 
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 Heenzending en zegen met gezongen 
“Amen” 
 
 
 
Intro klarinet 
 
Wij zingen “Ere zij God”: 
 

Ere zij God. ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in de hoge, 
ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen, in de mensen  
een welbehagen, in de mensen 
een welbehagen, een welbehagen. 
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Ere zij God, ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 

 
 
 
Uitleidend Kerstmuziek 
 
 

 
 

0-0-0-0-0 
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MEDEDELINGEN: 
 
------------------------  
Zondag 31 december 2023 
(Oudejaarsdag), 09:30 gaat Ds I. Postma 
uit Genemuiden voor. 
------------------- 
Op maandag 1 januari 2024,  
Nieuwjaarsdag, zal Mw. A. Koetsier- van 
de Mars uit Wapenveld voorgaan 
------------------- 

20 

  


