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Welkom en mededelingen door de ouder-
ling van dienst 

 
Wij zingen staande lied 413:2 (5 maal) uit 
de bundel "HemelHoog"  

 
2. Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 

 
Onder dit lied wordt de paarskaars aange-
stoken 
 
Votum en groet 
 
(wij gaan zitten) 
 

ORDE VAN DE DIENST 



3 

Wij zingen lied 145: 1, 2, 3, 4 en 5 uit de 
bundel "HemelHoog" 
 
1. O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
2. O kom, Gij wortel Isaï, 

verlos ons van de tirannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend, 
verjaag de nacht van nood en dood; 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
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4. O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
5. O kom, die onze Heerser zijt, 

in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai, die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Wees blij, wees blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
 
Gebed 
 
Wij zingen lied 462: 1, 2, 3, 4, 5 en 6  
 
1. Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 
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2. Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

 
3. Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 

 
4. Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

 
5. Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 

 
6. Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
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Lezing: Jesaja 9:1-6 
1 
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet 

een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen worden door 
een helder licht beschenen. 
2 
U hebt het volk weer groot gemaakt, 

diepe vreugde gaf U het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 
3 
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun 

schouder, de staf van de drijver, U hebt ze 
verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4 
Iedere laars die dreunend stampte en el-

ke mantel die doordrenkt is van bloed, 
ze worden verbrand, ze vallen ten prooi 
aan het vuur. 
5 
Een kind is ons geboren, een zoon is ons 

gegeven; de heerschappij rust op zijn 
schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare 
raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, 
Vredevorst. 
6 
Groot is de heerschappij en zonder einde 

de vrede voor de troon van David en voor 
zijn koninkrijk; 
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ze zijn gegrondvest op recht en gerechtig-
heid en staan vast voor altijd en eeuwig. 
De HEER van de hemelse machten 
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 
 
Wij zingen lied 441: 1, 3, 7, 8 en 10  
 
1. Hoe zal ik U ontvangen, 

wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 

 
3. Wat hebt U opgegeven 

om mij nabij te zijn, 
toen mijn armzalig leven 
getekend was door pijn? 
Zo veel was mij ontnomen 
waarin ik vreugde vind, 
maar toen bent U gekomen 
en wist ik mij bemind. 
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7. Waarom u zorgen maken 
met vragen, dag en nacht, 
hoe u Hem zult ontvangen 
met uw gebrek aan kracht? 
Hij komt, Hij komt met liefde, 
wil zo graag bij u zijn! 
Want Hij weet van uw grieven, 
en Hij stilt al uw pijn. 

 
 
8. Ook hoeft geen mens te vrezen 

die aan zijn zonden lijdt, 
want Hij komt u genezen 
met zijn genegenheid. 
Uw trooster is nu nabij, 
die uw vergeving is! 
Met alle kinderen deelt Hij 
zijn vaders erfenis. 

 
 
10. Hij zal de wereld richten, 

berecht wie Hem bevocht. 
Genadig zal Hij lichten 
voor wie Hem heeft gezocht. 
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Kom haastig, licht der wereld, 
en leid ons allemaal 
uw grote vreugde binnen, 
uw feest, uw liefdesmaal. 

 
Meditatie 
 
Wij zingen lied 442: 1 en 2  
 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordrin-
gen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst ver-
beidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
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Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Gebed 
 
Aandacht voor collecte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zingen lied 103 : 1, 2, 3 en 4 uit de bun-
del "Zingende Gezegend" (Melodie Psalm 
118) 
 
1. Dit is de nacht die vraagt om vreugde, 

Zegent elkaar met vrolijkheid! 
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Laat varen wat voor God niet deug-
de: 
wanhoop en overmoedigheid 
Wereld ten dode opgeschreven, 
De hemel opent wijd en een poort 
Zendt u een kind, een duif van vrede- 
Zie hoe reeds nu de morgen gloort! 

  
2.  Schreeuwend in doodsnood dwaalt 
 de  aarde 

vol en vervuild door dit heelal; 
wij die haar in Gods naam bewaar-
den, 
hoogmoedig kwamen wij ten val: 
onmachtig torenhoog te bouwen, 
verleid om meer dan mens te zijn, 
niet meer in staat tot vast vertrouwen 
onwillig volk in de woestijn. 

  
3.  God lof! Laat dit uw hart verblijden: 
 nooit laat Hij los wat Hij begon; 

over de heuvels van ons lijden 
klimt nu zijn liefde als de zon! 
Hijzelf zal bij de mensen wonen, 
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zijn Zoon gaat met ons mee op reis 
om ons bij dageraad te tonen: 
Jeruzalem - het paradijs! 

  
4.  Dan zal het dorre hout weer groeien, 
 heel de woestijn oase zijn, 

wijnstok en vijgeboom gaan bloeien, 
vloeien zal honing, melk en wijn. 
Dan zal dit kind de koning wezen, 
de wintervorst te gronde gaan, 
zonden en wonden wég, genezen- 
zijn zon, zijn zomer opgestaan! 

 
 
Zegen met een gezongen ‘Amen’ 
 
 
Wij zingen lied 433: 1, 2, 3, 4 en 5  
 
1. Kom tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
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2. Kind dat uit uw kamer klein 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 

 
3. Gij daalt van de Vader neer 

tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 

 
4. Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 

 
5. Lof zij God in ’t hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

 
 
 

0-0-0-0-0 
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MEDEDELINGEN: 
---------------------------- 
 
Volgende week zondag 10 december 2023 
is er om 9:30 uur een dienst waarin ds. 
Noort uit IJsselmuiden zal voorgaan. Er is 
dan na de dienst gelegenheid voor een 
kopje koffie of thee. 
-------------------- 
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