
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
7 jan. 2024 09:30 

  

Liturgische kleur: Wit 

 

Juich de Heer toe, heel de aarde, dien de Heer 
met vreugde, kom tot hem met jubelzang, 

  
Psalm 100:1-2 

 
Voorganger: Ds. G Timmer uit Welsum/Heerde 

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte 

Ouderling van dienst: Dhr. A. C.  van de 
Beerecamp 

Lector: Mevr. A.Tijssen-Frelink 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
kerk 

Beeld en Geluid 



2 

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 

 
Welkom en mededelingen door de oude-

ling van dienst 
 

Wij zingen staande ons intochtslied:  
Psalm 89: 1 en 6 

 
1 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons 
geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende 
geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U 
verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich 
welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zel-
ve. 
 
 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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6 
Wij loven, Heer, de macht van uw verhe-
ven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in 
stand. 

Gij hebt uw troon gegrond op recht en 
waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de 
tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw 
schreden 
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van on-
ze vrede. 
 
 

Stil gebed, onze hulp en groet 
 

Wij zingen: Klein Gloria  
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-
Geest als in den beginne, nu en immer en 
van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 
 
(Wij gaan zitten) 



4 

Aanvangstekst, in 2 Kronieken 30: 8  
(NBV) lezen we:  

"Betuig de HEER trouw" letterlijk staat er: 
"Geef de HEER uw hand" 

 
[8] Wees dus niet langer halsstarrig, zoals 
uw voorouders dat waren, maar betuig de 
HEER trouw en kom naar zijn heiligdom, 
dat hij voor eeuwig heeft geheiligd, om de 
HEER, uw God, te dienen. Dan zal hij zijn 
toorn van u afwenden. 
 

Wij zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4  
(God heeft het eerste woord)  

 
1 God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

 
2 God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
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3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

 
4 God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
Kyriëgebed 
 

Wij zingen een Glorialied:  
Lied 302: 1, 2, 3 en 4 

 
1 God in den hoog’ alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
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2 U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze koning. 

 
3 O Jezus, die de Christus zijt, 

des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm u over allen. 

 
4 O heil´ge Geest, ons hoogste goed, 

ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus’ dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 
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Gebed bij de opening van het Woord 
 
Wij zingen het kinderlied van de maand 

Januari:  
"Ben je groot of ben je klein" (ELB 421). 
 

Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 
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Kinderen naar komen naar voren en gaan 
na een praatje naar hun eigen dienst en 
nemen het licht mee. 
 
Schriftlezingen uit 
Prediker 9 vers 1 - 10 (NBV21) 
 
[1] Ik vestigde mijn aandacht op het vol-
gende en heb het onderzocht: Wat de wij-
zen en rechtvaardigen tot stand brengen, 
is in de hand van God. Ook hun liefde, ook 
hun haat. Geen mens kan in de toekomst 
zien. [2] Hij weet alleen dat ieder mens 
hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaar-
dige of zondaar, goed en rein of onrein, of-
fer je wel of offer je niet, ben je goed of 
zondig, durf je makkelijk een eed te zwe-
ren of ben je bang een eed te zweren – [3] 
alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo 
triest bij alles wat de mensen doen onder 
de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun 
leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en 
dat hun leven eindigt bij de doden. [4] Voor 
wie nog leven mag, is er nog hoop; beter 
een levende hond dan een dode leeuw. [5] 
Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat 
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ze moeten sterven, maar de doden weten 
niets. Er is niets meer dat hun loont, want 
ze zijn vergeten. [6] Hun liefde en hun 
haat, alle hartstocht die ze ooit hebben ge-
had, ging allang verloren. Ze nemen nooit 
meer deel aan alles wat gebeurt onder de 
zon. 
[7] Dus eet je brood met vreugde, drink 
met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles 
wat je doet allang met welbehagen aan. [8] 
Draag altijd vrolijke kleren, kies een feeste-
lijke geur. [9] Geniet van het leven met de 
vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen 
van je leven, die God je heeft gegeven. 
Het bestaan is leeg en vluchtig en je 
zwoegt en zwoegt onder de zon, dus ge-
niet op elke dag. Het is het loon dat God je 
heeft gegeven. [10] Doe wat je hand te 
doen vindt. Doe het met volle inzet, want 
er zijn geen daden en gedachten, geen 
kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. 
Daar ben je altijd naar op weg. 
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en Openbaring 1 vers 12 - 18 (NBV21) 
 
[12] Ik draaide me om, om te zien welke 
stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven 
gouden kandelaars, [13] en daartussen ie-
mand die eruitzag als een mens. Hij was 
gekleed in een lang gewaad en had een 
gouden band om zijn borst. [14] Zijn haar 
was wit als witte wol of als sneeuw, en zijn 
ogen waren als een vlammend vuur. [15] 
Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. 
Zijn stem klonk als het geluid van geweldi-
ge watermassa’s. [16] In zijn rechterhand 
had Hij zeven sterren en uit zijn mond 
kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. 
Zijn gezicht schitterde als de felle zon. [17] 
Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn 
voeten neer. Maar Hij legde zijn rechter-
hand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik 
ben de eerste en de laatste. [18] Ik ben de-
gene die leeft; Ik was dood, maar nu leef 
Ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van 
de dood en van het dodenrijk. 
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Wij zingen: Lied 827: 1, 2 en 4  
(Mensen wij zijn geroepen) 

 
1 
Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 
Hoog is de hemel boven ons verstand 
en onder onze voeten hier beneden 
de goede grond, het groene moederland. 
 
2 
God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
4 
Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de zon,  
daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 
 
Verkondiging 
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Wij zingen: Lied 909: 1, 2 en 3 
 
1 Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 

 
2 Wat God doet, dat is welgedaan. 

Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 

 
3 Wat God doet, dat is welgedaan, 

daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven – 
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als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en  
gezamenlijk Onze Vader 
 
 
Collecte- en andere 
mededelingen 
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Wij zingen staande ons slotlied:  
Lied 913: 1, 3 en 4  

(Wat de toekomst brengen moge) 
 
1 Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

 
3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandelen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

 
 
 



15 

4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Heenzending en Zegen met een  

gezongen Amen 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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MEDEDELINGEN: 
 

Zondagavond 7 januari 2024, 
om 19.00 uur, is er weer een Taizéviering 

in de Petruskerk in Wapenveld. 
Dat betekent een rustige viering: kaarslicht, 
zingen, bidden en het in stilte overdenken 

van een bijbelwoord. 

Ben je niet zo bekend met de liederen uit 
Taizé? 

Geen probleem: Vocaal uit Vollenhove 
o.l.v. Johan Bredewout zal ons zingend 

door de dienst leiden. 
U/jij bent van harte uitgenodigd. 

 
——————————— 

 
 

Volgende week zondag 14 januari 2024 is 
er om 9:30 uur een eredienst,  

waarin mevr. Velde- Roos uit Marle  
zal voorgaan. 

Er is dan ook koffiedrinken na de dienst. 
————————- 

 


