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De stijl en sfeer van de vieringen van Taizé 
wordt gekenmerkt door de karakteristieke lie-
deren op korte teksten, de verstilling en het 

grote accent op meditatie en aanbidding. 

Belangrijk verschil met de doorsnee protestant-
se eredienst is dat er geen preek wordt 

gehouden.  

 

Wel is er altijd een lezing van enkele teksten uit 
de bijbel. 

 

Wees welkom om bij binnenkomst een kaarsje 
aan te steken. 

 

Voor de dienst speelt Johan 

op het orgel/de piano. 

 

Bij aanvang van de dienst komt 

Vocaal zingend binnen. 

 

 

 

 

 

 

 

Orde van de Taizéviering 
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We zingen: Als alles duister is  

(Lied 588/ELB 171) 
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We zingen: Nothing can ever come 

(Taizé nr. 100)  

Vertaling: Niets zal ons kunnen scheiden van de 
liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in 
Christus Jezus. 

Nothing can ever come between us and the love 
of God, the love of God revealed to us in Christ 
Jesus. 

 

Schriftlezing Psalm 111: 1-10 

We lezen vers 1-3: 

 

Halleluja! 

Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de 
grote kring van oprechten. Machtig zijn de wer-
ken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt 
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ze. Zijn daden hebben glans en glorie, Zijn 
rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. 

 

We zingen: Alleluja 7 (Taizé nr. 6/Liedboek 
338b)  “Alleluja, alleluja, alleluja.” 

We lezen vers 4-8: 

 

Hij stelde een gedenkdag in voor Zijn wonderen, 
genadig en liefdevol is de HEER. Hij gaf voedsel 
aan wie Hem vrezen, eeuwig gedenkt Hij Zijn 
verbond. Hij toonde Zijn volk de kracht van Zijn 
daden en gaf hun het land van andere volken. 
Rechtvaardig en eerlijk is het werk van Zijn han-
den, uit al Zijn regels blijkt Zijn trouw, ze zijn on-
wrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens 
waarheid en recht. 

 

 

 

 



6 

We zingen: Alleluja 7 (Taizé nr. 6/Liedboek 
338b) Alleluja, alleluja, alleluja. 

We lezen: vers 9-10: 

 

Hij heeft Zijn volk verlossing gebracht, voor eeu-
wig Zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwek-
kend is Zijn naam. Het begin van wijsheid is ont-
zag voor de HEER, leven naar zijn regels ge-
tuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, 
voor altijd. 

 

We zingen: Alleluja 7 (Taizé nr. 6/Liedboek 
338b) Alleluja, alleluja, alleluja. 
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Schriftlezing: Marcus 1: 21-28 

 

Ze kwamen in Kafarnaüm, en op de eerstvol-
gende sabbat ging Jezus naar de synagoge en 
onderwees er de mensen. Ze waren diep onder 
de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak hen 
toe als iemand met gezag, en niet zoals de 
schriftgeleerden. Op dat moment was er in de 
synagoge ook een man die bezeten was door 
een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Wat heb-
ben wij met Jou te maken, Jezus van Nazaret? 
Ben Je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet 
wel wie Je bent, de heilige van God.’ Jezus 
sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit 
hem weg!’. De onreine geest deed de man 
stuiptrekken en verliet hem met een luide 
schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze te-
gen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een 
nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als Hij onrei-
ne geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoor-
zaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich 
algauw overal in Galilea. 
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We zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte 
(ELB nr. 222) 

We zingen: Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij 
God (Taizé nr. 32/83/Hemelhoog 542) (Vertaling 
van “Mon âme se repose”) 

 

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van 
Hem alleen mijn heil. 

Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert 
zich stil tot Hem. 
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Johan speelt de stilte in……… Stilte ……… 

 

 Enkele aanwijzingen om deze stilte te  

 gebruiken: 

 

- Ontspan je en probeer je thuis te voelen, zo
 als dat mag bij de Vader thuis. 

- Overdenk de Bijbelteksten die je gehoord 
 hebt. 

- Laat de liederen door je heen klinken. 

- Bid voor wat er in je opkomt. 

- Dank voor wat er in je opkomt. 

- Blijf dicht bij jezelf. 

- Blijf dicht bij God. 
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We zingen: Met hart en ziel (ELB nr. 268) 
(vertaling van “Magnificat”) 

Met hart en ziel loof ik de Heer. Hij heeft zijn 
liefde over allen uitgestrekt. 

Met hart en ziel loof ik de Heer. Hij draagt ons 
leven door de tijden. 

 

 

Voorbeden afgewisseld met het zingen van:  

O Lord, hear my prayer (Hemelhoog nr. 544) 

 

Vertaling: Heer, hoor mijn gebed. Als ik roep 
antwoord mij. Kom en luister naar mij. 
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Heer onze God, als de avond valt en het licht 
verdwijnt: neem ons gebed aan. 

God onze Vader, U ziet naar ons in ontferming: 
neem ons gebed aan. 

Korte stilte 

 

O Lord, hear my prayer, o Lord, hear my prayer. 
Come and listen to me. 

 

God onze Vader, U neemt onze lasten op U: ver-
vul ons met Uw vreugde. 

God onze Vader, in stilte komen wij tot U: beves-
tig ons door Uw Woord. 

Korte stilte 

 

O Lord, hear my prayer, o Lord, hear my prayer. 
Come and listen to me. 
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God onze Vader, Uw liefde is het enige dat wij 
nodig hebben: neem ons en allen die U ons 
heeft toevertrouwd aan. 

God onze Vader, ontsteek een nieuw licht in on-
ze duisternis, laat Uw licht over ons stralen. 

 

Korte stilte 

 

O Lord, hear my prayer, o Lord, hear my prayer. 
Come and listen to me. 

Slotgebed 

 

Christus, ook al zouden wij geloof hebben dat 
bergen verzet, wat zouden wij zijn zonder leven-
de liefde? U hebt ons lief. 

Wat zouden wij zijn zonder Uw Geest die ons 
hart bewoont? U hebt ons lief. 
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Door alles op U te nemen, opent U ons de weg 
naar het geloof, naar het vertrouwen in God die 
noch lijden, noch menselijk leed wil. 

Geest van de opgestane Christus, Geest van er-
barmen, Geest van lofzang, Uw liefde voor ieder 
van ons zal nooit wijken. 

 

We zingen: Prijs de Heer mijn ziel, en prijs Zijn 
heil’ge naam (ELB nr. 331) (vertaling van “Bless 
the Lord, my soul”) 

 

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs Zijn heil’ge 
naam, 

Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft. 
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Zegen:  

 

Zegen ons Christus Jezus. Uw liefde is groter 
dan ons hart. 

 

Vocaal loopt zingend de kerk uit: 

 

We zingen: Licht van de wereld (Lied 921) 
(vertaling van “Christe lux mundi”) 

Licht van de wereld, wie U volgt op uw weg, die 
heeft het licht van leven, levenslicht. 
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MEDEDELINGEN: 

 

 

Volgende week zondag 14 januari 2023 is er om 
9:30 uur een eredienst, waarin  

mevr. Velde- Roos uit Marle zal voorgaan.  

 

Er is dan ook  

koffiedrinken na de dienst. 

 

——————— 
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