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De liturgische kleur: zondagen van Kerst wit,  
Bij bediening Heilig Avondmaal wit,  
zondagen van Epifanie, verschijning van de Heer, groen (na 7 janu-
ari)  

7 januari  1e zondag na Epifanie 
9:30  Dhr. G. Timmer, Heerde 

19:00  Taizédienst 
Oud. v. dienst ochtend Dhr. A.C. van de Beerecamp 
 avond Mw. T.G. de Jong-Wijenberg 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Beeld en geluid 

14 januari  2e zondag na Epifanie 
9:30  Mw. M. de Velde-Roos, Marle   

                                    koffie na de dienst 

Oud. v. dienst  Dhr. J.A.S. Hiemstra 
Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  

Uitgang: Kosten erediensten 

21 januari  3e zondag na Epifanie 
9:30  Mw. P.L. Hellinga, Zwolle 

Oud. v. dienst  Dhr. A.C. van de Beerecamp 

Collecte  1. Doelcollecte (zie pag. 9) 2. Kerk  
Uitgang: NBG 

28 januari  Zondag Zeventigste 

9:30  Ds. J.M. Weststrate, Heerde 
                      Kerk-School-Gezinsdienst /  
               voorbereiding Heilig Avondmaal 

Oud. v. dienst  Dhr. R. van Marle 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 
Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk 
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Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig. 
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 februari  Zondag Zestigste 

9:30  Ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt 
                                Heilig Avondmaal 

11:00  Ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt 
            Heilig Avondmaal in Rehoboth 

19:00  Ds. H. Tiggelaar   
                  Heilig Avondmaal aan tafel 

Oud. v. dienst ochtend Mw. T.G. de Jong-Wijenberg 

 Rehoboth Mw. T.G.D de Jong Wijenberg 

 avond Mw. A. van Oosten 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 
Uitgang: Onderhoud & gebouwen 
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KERKKALENDER  
 
3 januari  Gebedsgroep 18.45-19.30 uur  
 Voor info: Gerhard Koele 
3 januari  Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
9 januari Bijbelkring in de Rots, 9.30-11.00 uur  
 (elke 2e dinsdag van de maand) 
10 januari Bijbelkring Rehoboth, 14.30 uur (elke  
 2e woensdag van de maand) 
17 januari Gebedsgroep 18.45-19.30 uur 
 Voor info: Gerhard Koele 
17 januari  Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
24 januari Inlevering kopij februari-nummer 
30 januari Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots 
 (elke laatste dinsdag van de maand) 
31 januari Gebedsgroep 18.45-19.30 uur 
 Voor info: Gerhard Koele 
31 januari Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
Via app Data voor Follow Me worden gecommuniceerd 
 via de app. Voor info en/of deelname aan  
 de groepsapp, neem contact op met  
 Rienk van Marle of Harm Jan Töpfer of 
 Marlies Draaijer 
Via app Wandelgroep: elke donderdagmorgen om  
 9.30 uur. Info bij Jenneke Zonnenberg/ 
 Bertha Keizer 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 

Niet gekomen 
 

Niet afgedaald is Hij van hemelswege 
om mensen op te zetten tegen elkaar 

 
Niet verschenen als vuurkogel om te 

verlichten het aardse strijdtoneel 
 

Niet gezonden is Hij als koningskind 
om te worden geëerd en toegejuicht 

 
Gekomen bewogen is Hij met ons 
zittend of staand als Mensenzoon 

 
Om zalig te prijzen wie hongert en 
dorst naar dat wat rechtvaardig is 

 
zachtmoedig barmhartig zuiver 

van hart en vredestichter is 
 

Niet jaagt op roem en faam 
maar juist bescheiden is 

 
Geboren niet gemaakt 

als Woord van God 
 

uit Heilige Geest 
en maagd 

     
Hans Lambrechts 

Hattem 
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 OOG VOOR ELKAAR 
 
Wij zijn ook met onze gedachten en gebeden bij de familie 
Hulleman(De Vree 73), nu de heer Gerrit Hulleman op 28 
december 2023 is overleden in de leeftijd van 89 jaar.  
Op 3 januari 2024 is de uitvaart in de Petruskerk.  
In de volgende wegwijzer leest u het in memoriam. 
 

Wij zijn verder niet benaderd om specifiek aandacht te vragen 
voor bepaalde mensen. 
 

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel 
sterkte toegewenst. 
 

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden 
samen in. Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het 
door aan pastoraat@pkwapenveld.nl  
 

Hartelijke groet, 
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk 
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VAN DE KERKENRAAD 
 
Voortgang beroepingsprocedure. 
Horende de gemeente op de gemeenteavond eind september 
en aan de hand van een aantal (schriftelijke) reacties van 
gemeenteleden is de concept profielschets voor de te beroepen 
predikant opgesteld. Op 8 januari zal deze ter goedkeuring 
aangeboden worden aan de kerkenraad. Na goedkeuring zijn 
alle voorbereidingen klaar en kan het daadwerkelijke 
beroepingsproces beginnen. De profielschetsen van gemeente 
en predikant en het beleidsplan kunnen opgestuurd worden naar 
de PKN, die een lijst van te beroepen predikanten voor ons op 
zal stellen. Vanaf nu tot 21 januari kunt u bij de scriba namen 
indienen van predikanten die beroepbaar zijn en waarvan u 
denkt dat ze geschikt zouden zijn om in onze gemeente te 
staan. 
De beroepingscommissie is als volgt samengesteld: Nanda Dijk, 
Mia Eilander, Klaas van der Hoek, Trijnie de Jong,  
Frederik Noordman, Marjelle van Selm, Dennis Stijf,  
Wim Westhoff en Alexien Wonink. 
U zult begrijpen dat er over het proces van het beroepen zelf om 
privacyredenen komende tijd geen mededelingen worden 
gedaan. 
 
Wij hopen en bidden dat we op niet al te lange termijn een 
geschikte kandidaat aan u voor kunnen stellen. 
 

DIACONIE 
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 Doelcollecte zondag 21 januari a.s.  
Stichting Grip op de Knip Heerde  

 
Grip op de Knip is er voor het voorkomen en oplossen van 
financiële schuldenproblematiek bij particulieren met behulp van 
vrijwilligers. De stichting laat zich bij het verrichten van haar 
werkzaamheden inspireren door de Bijbel. Stichting Grip op de 
Knip verzorgt en coördineert de activiteiten van 
Schuldhulpmaatje in Heerde. 
Samen lukt ’t, dat is de slogan van Grip op de Knip. Zeker als je 
in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je 
helpt. Zonder te oordelen, maar samen met jou aan de slag gaat 
om weer financieel orde op zaken te stellen. De maatjes van 
Stichting Grip op de Knip doen dat. 
 
Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen 
leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. 
Geïnspireerd door het evangelie bieden de samenwerkende 
kerken in de gemeente Heerde financiële hulp aan het 
toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse 
wijze. Het uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in 
de steek laat. De stichting gaat naast mensen met schulden 
staan. En samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen 
van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij 
financiële problemen kan rekenen op de steun van de maatjes. 
Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. 
Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom is er 
veel aandacht aan vroegsignalering en preventie. Wie de cirkel 
van schulden doorbreekt of weet te voorkomen, is pas echt vrij. 
U vindt op de website informatie over de werkwijze en wat u 
moet weten als u een schuldhulpmaatje wilt worden. Ook vindt u 
alle informatie voor als u, of iemand die u kent, hulp kunt 
gebruiken: gripopdeknip.nl  
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op  
NL 04 RABO0192066579 t.n.v. Stichting Grip op de Knip. 

 
Namens de diaconie,  

hartelijk dank! 
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Opbrengst huis-aan-huiscollecte voor de kinderen van  
Oekraïne. 
 
Begin december hebben een aantal gemeenteleden meegedaan 
aan de huis-aan-huiscollecte.  
Er is behoorlijk wat geld opgehaald: € 448,49.  
Iedereen hartelijk dank voor de inspanningen. 
 

Hartelijke groet namens de diaconie, 
Wilma Mateman 

 
Diner voor Oekraïne in de Rots 
 
Op vrijdagavond 10 november 2023 werd er een chique diner 
verzorgd door de leden van Follow Me in samenwerking met 
volwassenen van de diaconie. De avond werd afgetrapt met een 
korte speech waar het gebed op volgde. De drankjes en verdere 
bestellingen werden opgenomen door de obers, terwijl het 
voorgerecht geserveerd werd. Het voorgerecht bestond uit  
2 soorten soep, waaruit men kon kiezen. In de verdere rondes 
konden de gasten steeds kiezen uit 2 gerechten. Het 
keukenteam werd aan het werk gezet en het hoofdgerecht werd 
uitgeserveerd. Na het hoofdgerecht was het tijd voor een 
zoekspel in de kerk, waarna het dessert geserveerd werd. Het 
was een gezellige avond en bovenal heeft het diner € 653,05 
opgebracht voor Oekraïne. Een heel geslaagde avond dus! 
 

Jesper en Jolijn 
 
 
FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Datum Collecte  Bedrag 
26-11  via collecte € 215,15 
  via Givt € 58,50 
  via bankrekening € 97,00 
3-12 via collecte € 194,80 
  via Givt € 91,00 
  via bankrekening € 241,00 



11 

 

10-12 via collecte € 179,35 
  via Givt € 83,50 
  via bankrekening € 92,00 
17-12 via collecte € 218,90 
  via collecte kerstviering € 49,10 
  via Givt € 105,50 
  via bankrekening € 87,00 
24-12 via collecte inclusief 1e kerstdag € 425,15 
  via Givt inclusief 1e kerstdag € 237,00
  via bankrekening € 96,00 
 
Ontvangen per bank  Doel  Bedrag 
Activiteiten  oliebollenactie € 1.704,00 
Activiteiten  oud papier  € 46,00 
Activiteiten  opbrengst keuken € 4.700,00 
Per bank   div. giften dankdag € 300,00 
Per bank    div. giften kerk  € 470,00 
Per bank   div. giften Wegwijzer € 97,50 
Per bank   div. giften verj.fonds € 102,50 
Per bank   gift kinderen in Oekraïne € 100,00 
Per bank   opbrengst actie  
    kinderen Oekraïne € 1.070,54 
 
Giften contant ontvangen  
Via  Doel  Bedrag 
Dhr. A. Jonker gift kerk € 50,00 
Dhr. A. Jonker gift kerk € 10,00 
Dhr. W. Westhoff gift kerk en diaconie € 25,00 
Mw. E. Put  div. giften verj.fonds € 126,50 
Mw. B. Töpfer ouderenbezoek 80+ € 20,00 
Collecte  actie schoenendoos € 10,00 
 

Ton Eilander 
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Verantwoording giften diaconie 
 
Giften ontvangen door de diaconie (anders dan (doel)collectes, 
dankdag, zending etc.) in oktober t/m december 2023. 
 
Ontvangen per bank  Doel  Bedrag 
    algemeen € 1.500,00 
    80+ € 20,00 
    80+ € 20,00 
    algemeen € 12,50 
 
 
Giften contact ontvangen  
Via   Doel  Bedrag 
Mw. D. van der Scheer zending € 20,00 
Mw. W. Mateman bloemen € 10,00 
Mw. T. de Jong bloemen € 5,00 

 
KERKRENTMEESTERS 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Actie Kerkbalans 2024 
komt eraan. 
 
In januari doet ook onze gemeente weer mee aan de  
Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze actieperiode zullen we u 
om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen 
doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is: 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de 
toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken en uitnodigend zijn voor jonge 
mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
Daar hebben we uw steun hard bij nodig, want als kerk krijgen 
we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is 
noodzakelijk om te kunnen bestaan.  
 
Tussen 13 en 27 januari ontvangt u daarom een brief met het 
verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen 
rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken 
blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. 
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Wij hebben grote plannen voor 2024: vanaf 22 januari a.s. zullen 
er nieuwe camera’s en beeld- en geluidsapparatuur opgehangen 
worden en daarna zal vanaf 29 januari de kerkzaal opnieuw 
gesausd worden. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk enige 
overlast veroorzaken. 
Verder, nu de pastorie leegstaat, hebben we al een begin 
gemaakt met een grondig onderhoudsplan om de woning 
duurzaam en energiezuinig te maken. De oude houten vloeren 
zijn verwijderd en worden vervangen door een geïsoleerde 
betonnen vloer met vloerverwarming en er komt een nieuw 
verwarmingsysteem met een warmtepomp. 
 
Uw toezegging voor 2023 was € 104.250,00, waarvan we 
inmiddels € 100.750,00 hebben mogen ontvangen. 
Er staat nog een totaalbedrag van € 3.500,00 open van de 
toegezegde bedragen voor 2023 en deze hopen we nog te 
mogen ontvangen om onze begroting passend te kunnen 
maken. Hebt u al (alles) betaald? 
 
Natuurlijk ook onze hartelijke dank voor uw bijdrage voor 2023 
tot instandhouding van onze kerk. 
 
We willen de Kerkbalans 2024 van harte bij u aanbevelen, want 
ook uw kerk staat zwaar onder druk. 
 
Wij zouden het geweldig vinden als de gezamenlijke  
Actie Kerkbalans 2024 bijdragen op € 105.000,00 zouden 
uitkomen. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat: Op naar de kerk van morgen! 
 

Namens de Kerkrentmeesters, 
Ton Eilander 
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Oud papier 
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen 
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op 
het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2. 

 
 
 

De activiteitencommissie 
 
Inzameling oude metalen 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen,  
kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt  
denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, 
mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude 
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.  
Ook auto-accu’s kunt u inleveren. Let op: vanwege de 
koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis 
TV niet worden ingeleverd.  
U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 
in Marle. 
Wanneer het veel en/of groot is en u heeft er geen vervoer voor, 
kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.  
 
Bedankje voor de oliebollenactie 
 

De oliebollenactie die we ook dit jaar weer hebben gehouden, 
heeft het mooie bedrag van € 1.704 opgebracht.  
Deze actie zou niet geslaagd zijn zonder het bakteam van 
W.Z.C. genaamd ‘De Oliebol’, zonder de geweldige inzet van de 
vrijwilligers die uw bestelling opgenomen/bezorgd hebben, maar 
ook niet zonder u als koper van de oliebollen. 
Hartelijk dank voor dit  mooie resultaat. 
Wij hopen volgend jaar weer op U te mogen rekenen. 
 

Hartelijke groet,  
het oliebollenteam 
Willem Jan en Dini  
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Voedselpakkettenactie voor Roemenië. 
 

Van 1 t/m 8 februari mogen wij in Roemenië helpen met het 
uitdelen van voedselpakketten. Dick Krabbendam van  
Stichting Netwerk Roemenië zal, samen met een vrijwilliger uit 
Noord-Holland, een paar dagen eerder vertrekken met een bus 
en aanhanger vol goederen. Wij sluiten ons in Roemenië bij hen 
aan. Vooral de tijd na Kerst, wanneer de winter echt toeslaat, is 
een zeer moeilijke tijd voor de Roma's. Het is zo schrijnend om 
te zien hoe zij hun schamele huisjes proberen warm te houden, 
hiervoor hout moeten sprokkelen door enkeldiepe modder en dat 
zonder dat er voldoende gezond eten in huis is. Daarom 
probeert SNR jaarlijks aan het begin van het nieuwe jaar, 
pakketten uit te delen. Ons werkgebied zal rond Sighisoara zijn, 
ook in de wijken waar Liviu's stichting Perspective haar 
activiteiten heeft. Alle producten worden lokaal ingekocht, zodat 
de plaatselijke middenstand ook gesteund wordt. Het 
samenvoegen tot een pakket doen we zelf met hulp van 
Roemeense vrijwilligers. In de wijken zelf worden we bij het 
uitdelen begeleid door Roemenen, zoals Liviu, zodat de 
pakketten werkelijk bij die mensen terecht komen die ze het 
meest nodig hebben. De laatste keer mochten er 800 pakketten 
uitgedeeld worden. Een echte zegen voor de mensen daar. Ook 
dit jaar willen we zoveel mogelijk mensen ondersteunen met een 

voedselpakket. Wilt u hier aan meewerken?  
De kosten van een pakket zijn € 10. U kunt 
een bedrag overmaken naar SNR reknr. 
NL63RABO01221231882 onder vermelding 
van:  voedselactie. Uw bijdrage wordt voor 
de volle 100% gebruikt voor de voedsel-
pakketten. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook 
bij één van ons inleveren, dan zorgen wij er 
voor dat het goed terechtkomt. 
Wilt u ons financieel steunen om deze reis 
te maken dan kan dat ook rechtstreeks bij 
ons. 

 
Alvast heel erg dank voor uw steun, 

Lidy, Gerhard, Gerrit en René  
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Taizéviering met Vocaal o.l.v. Johan Bredewout 
 

Zondagavond 7 januari 2024, om 19.00 uur, is er weer een 
Taizéviering in de Petruskerk in Wapenveld. Dat betekent een 
rustige viering: kaarslicht, zingen, bidden en het in stilte 
overdenken van een bijbelwoord. 
 
Ben je niet zo bekend met de liederen uit Taizé? Geen 
probleem, Vocaal uit Vollenhove o.l.v. Johan Bredewout zal ons 
zingend door de dienst leiden.  
 
U/jij bent van harte uitgenodigd. 

 
 

CLASSIS 
 
De Joodse ziel 
Studie- en ontmoetingsdag op de Veluwe 
 
Op zaterdagmiddag 20 januari is er een ontmoetingsdag in de 
Maranathakerk ’t Loo Oldebroek (Verlengde Looweg 25). Thema 
is De Joodse Ziel, tussen christendom en jodendom. Wat 
betekent het als je Joods bent en hoe verhoudt zich dat tot het 
christendom. Ds. Harry Smith en zijn dochter Judith Boekel Smit 
vertellen daarover hun persoonlijk verhaal naar aanleiding van 
het boek over hun (groot)moeder: De ziel van Catharina.  
Ds. Jacco Overeem zal in zijn bijdrage inzicht geven in 
Messiaans Joodse geloofsgemeenschappen en hoe hun positie 
is ten opzichte van Israël en de kerk. Er is voldoende ruimte om 
over dit thema vragen te stellen en met elkaar in gesprek te 
gaan. De middag is van 13.15 tot 16.00 uur en iedereen die 
belangstelling heeft, is welkom. Het wordt georganiseerd door 
de classicale commissie Kerk en Israël Veluwe van de PKN. Er 
zijn geen kosten aan verbonden en men hoeft zich niet aan te 
melden. 

Gerrit Bok 
classicale vergadering Veluwe 

 
 



17 

 

 
 
 
 

 
Bijbelzondag - 28 januari 2024 
Thema ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat.’  
 
“Met deze woorden uit Psalm 113:3 staan we erbij stil dat 
wereldwijd mensen God kennen en prijzen. Dat schept 
verbinding - dankzij de Bijbel”, zegt directeur Rieuwerd 
Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het 
NBG stelt voor deze zondag een preekschets en materiaal voor 
kinderen beschikbaar via bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag. 
 
Bijbelzondag is bedoeld als impuls om de Bijbel open te doen, 
ook thuis. Sinds vorig jaar is deze zondag weer, net als 
voorheen, in januari. Dat past voor veel kerken beter in hun 
jaarplanning. De preekschets biedt zicht op de achtergrond van 
Psalm 113 en mogelijke betekenissen voor nu. 
 
Wereldwijd samen geloven 
“Probeer eens deze Psalm te lezen”, aldus Buitenwerf. “Het 
helpt je om te ervaren dat de Bijbel vol staat met verhalen over 
mensen als wij. Mensen die mooie dingen meemaken en blij 
zijn, maar ook mensen in moeilijke tijden. Hoe leefden zij hun 
leven met God? En wat kan dat voor mij betekenen?” 
 
Buitenwerf onderstreept het belang van het thema van 
Bijbelzondag: “Het is heel bijzonder dat mensen wereldwijd de 
Bijbel lezen. Als NBG steunen we projecten in meer dan  
40 landen. Als ik zo’n land bezoek en met mensen spreek, is het 
een feest om te ervaren dat we ons geloof delen. Zulke 
ontmoetingen verrijken je. Dat kun je ook ervaren in ons eigen 
land, bijvoorbeeld in een migrantenkerk. Ik hoop daarom van 
harte dat kerken op Bijbelzondag iets mogen ervaren van de 
rijkdom van samen geloven wereldwijd.” 
Soms heeft samen geloven een ingewikkelde kant, bijvoorbeeld 
rondom het slavernijverleden dat Nederland dit jaar herdenkt. 
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Buitenwerf: “De Bijbel vervulde destijds een akelige én een 
emanciperende rol. Het NBG sprak daarover met zijn relaties in 
de landen waar de slavernij zich afspeelde. De Bijbel kan helpen 
bij de verwerking, zoals ons boekje Geroepen om vrij te zijn laat 
zien. Kerken die dit onderwerp op Bijbelzondag willen 
bespreken, kunnen terecht in het hoofdstuk ‘Wie is mijn 
Onesimus?’’ 
 
Kinder- en collectemateriaal. 
Op de Bijbelzondag-site staat ook een programma voor de 
kinderdienst. Dat gaat over Psalm 8. Die vertelt net als Psalm 
113 over Gods grootheid, en zegt dat zelfs kleine kinderen 
erover zingen. Wat roept die grootheid op bij de kinderen? 
Voor miljoenen mensen wereldwijd is een eigen Bijbel te duur of 
er is nog geen Bijbel in hun taal. Daar werkt het NBG aan en dat 
kunnen kerken steunen met een collecte. Een collectedoel is te 
vinden op bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag: Bijbelverspreiding 
op eilanden in de Stille Zuidzee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




