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Wees voor mij een rots, een toevlucht, een
vesting die mij redding biedt. U zult mijn gids
zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.
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Psalm 31: 3b, ¢, 4b.
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ORDE VAN DE MORGENDIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust
voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst

Wij zingen staande ons intochtslied:
Psalm 31: 1, 3, 4

1 Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

3 Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,
om uwe naam, o Heer,
toevlucht en tegenweer.
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.
Al spannen zij hun netten,
Gij zelf zult mij ontzetten.
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4 In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

Stil gebed en Onze hulp en Groet:
waarna wij het Klein Gloria zingen:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Helilige-
Geest als in den beginne, nu en immer en
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen.

(wij gaan zitten)

Wij bidden het Kyriegebed
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Wij zingen een Glorialied:
Lied 305: 1 - 3 (NLB)

Alle eer en alle glorie

geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!



Gebed van de zondag

We lezen 1 Korintiérs 13

[1] Al sprak ik de talen van alle mensen en
die van de engelen — had ik de liefde niet,
ik zou niet meer zijn dan een dreunende
gong of een schallende cimbaal. [2] Al had
ik de gave om te profeteren en doorgrond-
de ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis
en had ik het geloof dat bergen kan ver-
plaatsen — had ik de liefde niet, ik zou niets
zijn. [3] Al verkocht ik mijn bezittingen om-
dat ik voedsel aan de armen wilde geven,
al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden
verbrand — had ik de liefde niet, het zou mij
niet baten. [4] De liefde is geduldig en vol
goedheid. De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoeg-
zaamheid. [5] Ze is niet grof en niet zelf-
zuchtig, ze laat zich niet boos maken en
rekent het kwaad niet aan, [6] ze verheugt
zich niet over het onrecht maar vindt
vreugde in de waarheid. [7] Alles verdraagt
ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles
volhardt ze.
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[8] De liefde zal nooit vergaan. Profetieén
zullen verdwijnen, klanktaal zal verstom-
men, kennis verloren gaan — [9] want ons
kennen schiet tekort en ons profeteren is
beperkt. [10] Wanneer het volmaakte komt
zal wat beperkt is verdwijnen. [11] Toen ik
nog een kind was sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind, redeneerde ik als
een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al
het kinderlijke achter me gelaten. [12] Nu
zien we nog maar een afspiegeling, een
raadselachtig beeld, maar straks staan we
00g in 00g. Nu is mijn kennen nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik
zelf gekend ben. [13] Dit is wat blijft: ge-
loof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde.

Wij zingen Lied 314: 1 -3

1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
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2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Het Kindermoment.
Wij zingen het Lied
"Jezus is de goede Herder"” (ELB 452)

Refrein: Jezus is de goede herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.



1. Als je 's-avonds niet kunt slapen,
als je bang in 't donker bent.
Denk dan eens aan al die schaapjes
die de Heer bij name kent.

Refrein: Jezus is de goede herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.

2. En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder
Hij vergeet zijn schaapjes niet

Refrein: Jezus is de goede herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.

De kinderen gaan naar hun eigen dienst
en nemen het licht mee



Wij lezen Leviticus 14 vers 1 - 9

[1] De HEER zei tegen Mozes: [2] ‘Dit zijn
de voorschriften die van toepassing zijn
wanneer iemand die door een onreine
huidziekte getroffen is, weer rein kan wor-
den verklaard. Zo iemand moet naar de
priester worden gebracht, [3] en de priester
moet buiten het kamp onderzoeken of hij
van zijn ziekte genezen is. Als dat zo is, [4]
moet de priester opdracht geven om voor
degene aan wie de reiniging moet worden
voltrokken twee levende, reine vogels te
halen, en cederhout, karmozijn en majo-
raan. [5] De ene vogel laat hij slachten bo-
ven een met bronwater gevulde aarden
schaal. [6] De andere, nog levende vogel
moet hij, net als het cederhout, het karmo-
zijn en de majoraan, in het bloed van de
boven het bronwater geslachte vogel do-
pen, [7] en met dat bloed moet hij degene
die na herstel van zijn ziekte gereinigd
moet worden zevenmaal besprenkelen.
Daarna verklaart hij hem rein. De levende
vogel moet hij vrijlaten in het open veld. [8]
Degene aan wie de reiniging wordt voltrok-
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ken, moet zijn kleren wassen, al zijn haar
afscheren en zich met water wassen. Dan
is hij weer rein. Daarna mag hij in het
kamp terugkeren, maar hij moet zeven da-
gen buiten zijn tent blijven. [9] Op de ze-
vende dag moet hij opnieuw al zijn haar af-
scheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn
wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afsche-
ren en zijn kleren en zijn lichaam moet hij
met water wassen; dan is hij weer rein.

en verder Marcus 1 vers 40 - 45

[40] Er kwam iemand naar Hem toe die
door een huidziekte onrein was; hij smeek-
te Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn
knieén viel: ‘Als U wilt, kunt U mij rein ma-
ken.’ [41] Jezus kreeg medelijden, stak zijn
hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het,
word rein.’ [42] En meteen verdween zijn
ziekte en hij was rein. [43] Jezus stuurde
hem weg met de ernstige waarschuwing:
[44] ‘Denk erom dat u er met niemand over
praat, maar ga u aan de priester laten zien
en breng als getuigenis voor de mensen
het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorge-
10



schreven.’ [45] Maar toen de man ver-
trokken was, ging hij overal breeduit rond-
vertellen wat er gebeurd was, waardoor
Jezus niet langer openlijk in een stad kon
verschijnen, maar op eenzame plaatsen
buiten de steden moest blijven. Toch ble-
ven de mensen van alle kanten naar Hem
toe komen.

Wij zingen Lied 834: 1 -3

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
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Verkondiging
Wij zingen Lied 858: 1 - 4

Vernieuw in ons, o God,

uw liefde, lentelicht.

Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

Beadem ons, o Geest,

met wonderlijke kracht,

dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

Geef ons, o Christus, deel

aan levenslang geluk.

Gedoopt in U, een nieuw bestaan —
dat slaat geen dood meer stuk.

Drie-enig God, vervul

wat U ons hebt beloofd,

na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij 0og in 00g.
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Gebeden

Mededelingen en i;:z

info over de
Inzameling van de 'th_II_Vtr r
gaven. "'

Eln.ilﬂ

De kinderen komen terug uit hun eigen
dienst

Wij zingen staande ons slotlied:
Lied 416:1-4

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending en Zegen met een
gezongen "Amen"

0-0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:

Er is vandaag koffie na de dienst!

Volgende week zondag 18 februari 2024
is er een eredienst,
waarin ds. Van Meulen uit Epe
zal voorgaan.
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