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IS BIDDEN IN 2024 TEVERGEEFS? 
 
Woord van welkom en mededelingen 
 

Wij zingen staande ons intochtslied:  
Lied 24: 1 (NLB) 

"De aarde en haar volheid zijn" 
 
1  De aarde en haar volheid zijn 

des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 

 
Bemoediging en groet 

 
Wij zingen nog staande Lied 24: 2, 3 

(NLB) "Wie is de mens die op zal gaan" 
 
2  Wie is de mens die op zal gaan 

en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 

Orde van de Avonddienst 
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MEDEDELING: 
 

Volgende week zondag 17 maart is er 
om 9:30 uur een eredienst waarin 

voorgaat 
dhr. P. Hartkamp uit Wapenveld. 
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verkeer de vloek in zegen, 
opdat wij als weleer 
bewonen zonder pijn 
een aarde, waar wij weer 
gelukkig kunnen zijn. 

 
4  Betrek ons eens voor al 

op Hem die alle dingen 
eenmaal nieuw maken zal, 
dat wij in duizelingen 
zien wat ons oog niet ziet 
en ons verblijden zeer, 
dat onze arbeid niet 
vergeefs is in de Heer. 

 
Heenzending en Zegen met een 

gezongen Amen 
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zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 

 
3  God is hem zegenrijk nabij, 

in ’t recht des Heren wandelt hij, 
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht 
en zoekt des Heren aangezicht, 
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 

 
Wij gaan zitten 
 
Gebed 
 

Wij zingen Lied 280: 1, 4, 5, 6 (NLB) 
"De vreugde voert ons naar dit huis" 

 
1  De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

 
4  Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
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5  Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

 
6  Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 

 
Wij Lezen  Psalm 127 vers 1 en 2 
 
1 Een pelgrimslied van Salomo. 
 
Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs 
zwoegen de bouwers; als de HEER de 
stad niet bewaakt, vergeefs doet de wach-
ter zijn ronde. 
[2] Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je 
laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – 
Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. 
 
en Marcus 4 vers 26 t/m 29 
 
[26] En Hij zei: ‘Het is met het koninkrijk 
van God als met een mens die zaad uit-
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Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

 
Wij lezen tekst Lied 717 
 
1  Waartoe geploegd, als ’t zaad 

niet valt in goede aarde? 
O God, of Gij ons haat? 
Wat heeft ons werk voor waarde? 
Met onkruid ruig en sterk 
vecht iedereen zich moe 
en de opbrengst van ons werk 
valt straks een ander toe. 

 
2  Zeg ons, welk voordeel heeft 

een mens, van al zijn streven? 
Hij wint zijn brood en leeft, 
maar, Here, is dat leven? 
Wij kunnen hier toch niet 
bestaan bij brood alleen? 
In moeiten en verdriet 
gaat zo ons leven heen. 

 
3  Heer, als er dan geen zin 

is in ons werk gelegen, 
leg Gij een zin daarin, 
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Wij zingen staande ons slotlied: 1006 
(NLB) "Onze Vader in de hemel" 

 
1  Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
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strooit op de aarde: [27] hij slaapt en staat 
weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad 
ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet 
hoe. [28] De aarde brengt uit zichzelf 
vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en 
dan het rijpe graan in de aar. [29] Maar zo 
gauw het graan het toelaat, slaat hij er de 
sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 
 

Wij zingen Lied 343 (ELB) 
"Heer, onze God, hoe heerlijk is uw 

Naam" 
1. 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en 
maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
2. 
Heer, onze God, die aard’ en hemel 
schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn 
riep, 
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
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3 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn 
bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 
4. 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 

 
Verkondiging 

"IS BIDDEN IN 2024 TEVERGEEFS?" 
 
Een Luisterlied via de Beamer: "Gebed 

voor de werkdag" 
 

Wij zingen Lied 978: 1, 2. 3 (NLB) 
"Aan U behoort, o Heer der heren" 

 
1  Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
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Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 
2  Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

 
3  Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Mededelingen en 
Informatie over de 
inzameling van de 
gaven  
 
 


