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LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING 
STILLE WEEK/PASEN 2024 

 
De basis van de schikking dit jaar is een 

grote bol, symbool voor het leven 
op aarde. 

Palmpasen:  de bol met het kruis dat ge-
dragen wordt om de wereld te redden. 

De kleur is rood: de kleur doet recht aan 
het Hosanna voor de intocht van Jezus en 

de liefde die het volk voelt.  
De stille week staat in het teken van 

Petrus: Petrus ‘de Rots’, maar ook de man 
die de haan hoorde kraaien nadat hij Jezus 

tot drie keer toe verloochende. 
Witte donderdag, waarop de voeten van de 

leerlingen door Jezus gewassen worden 
en het brood gebroken wordt. 

Stille zaterdag is wachten en vertrouwen, 
daarom wordt klimop toegevoegd. 

 
Pasen: het graf is open, Gods licht is ster-
ker dan de duisternis, daarom witte voor-

jaarsbloemen als nieuw begin. 
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‘’Simon Petrus, je slaapt” 
 

Binnenkomst in stilte 
Na aanvang korte stilte 

 
Openingsgebed: 

 
Wanneer ik val, dan valt U mee, 

al valt U mij ook tegen – 

soms roep ik ja, maar zegt U nee, 

al smeek ik om Uw zegen. 

En hoe ik dan ook zuchtend zoek 

naar zon en licht, de nacht vervloek, 

ik voel mij doodgezwegen. 

 

Wanneer ik val, dan valt U mee, 

Uw vleugels zullen dragen! 

Al val ik in de diepste zee, 

een oceaan vol vragen – 

U blijft de grond van mijn bestaan, 

mijn sterke rots van jongs af aan, 

in al mijn levensdagen. 

 

ORDE VAN DIENST 
Maandag 25 maart 2024 
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Wanneer ik val, dan valt U mee, 

U zult mij niet beschamen: 

zeg ik geen ja, roep ik zelfs nee, 

dan nog zegt U geen amen, 

dan draagt U mij door het heelal, 

dan valt U tot ik niet meer val, 

dan valt U met mij samen. 

 
Wij zingen lied 562: vers 1, 2 en 3 

 
1 Ik wil mij gaan vertroosten 

in ’t lijden van mijn Heer, 
die zelf bedroefd ten dode 
terneerboog keer op keer 
en zocht in zijn ellende 
naar troost om voort te gaan, 
tot hem wil ik mij wenden – 
o Jesu, zie mij aan. 

 
2 Hoe sloeg ik ooit uw woorden 

weerspannig in de wind, 
wilde niet zien of horen 
hoezeer ik werd bemind, 
mijn leven liep verloren, 
uw stem bracht mij tot staan, 
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U bidt voor wie U hoonden – 
o Jesu, zie mij aan. 

 
3 Mijn Heer die om mijn zonden 

in doem en duisternis 
ontluisterd en geschonden 
aan ’t kruis gehangen is, 
al ben ik U onwaardig, 
mijn toevlucht is uw naam, 
mijn redder, mijn genade – 
o Jesu, zie mij aan. 

 
Wij lezen en zingen uit Psalmgebed 86: 

 
Wij zingen Psalm 86: 1 

 
1 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 

zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven, U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 
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Wij lezen: Psalm 86: vers 3 - 5 
 
[3] Wees mij genadig, Heer, 
heel de dag roep ik tot U, 
[4] verblijd het hart van uw dienaar, 
naar U verlang ik, Heer. 
[5] U, Heer, bent goed en tot vergeving be-
reid, 
uw trouw is groot voor ieder die U aan-
roept. 
 

Wij zingen: Psalm 86: 4 
 
4 Leer mij naar uw wil te handelen, 

laat mij in uw waarheid wandelen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwe naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
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Wij lezen: Psalm 86: vers 6 - 11 
 
[6] Hoor mijn gebed, HEER, luister naar 
mijn smeken. 
[7] In dit uur van mijn nood roep ik U aan, 
want U geeft mij antwoord. 
[8] Geen god is U gelijk, Heer, uw daden 
zijn zonder weerga. 
[9] Alle volken, door U gemaakt, komen 
en buigen zich, Heer, voor U en prijzen uw 
naam. 
[10] U bent groot, U doet wonderen, U al-
leen bent God. 

[11] Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wan-
delen op het pad van uw waarheid, 
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. 
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Wij zingen: Psalm 86: vers 7 
 

7 Laat mij leven voor uw ogen, 
sterk uw knecht door uw vermogen. 
Maak Gijzelf voor hem vrij baan, 
die U dient van jongs af aan. 
Toon uw hulp mij door een teken, 
dat mijn vijanden verbleken, 
als zij zien dat Gij het zijt, 
die mij troost en mij bevrijdt. 

 
Lezing uit Marcus 14 vers 32 - 41 

 
[32] Ze kwamen bij een plek die Getsema-
ne heette, en Hij zei tegen zijn leerlingen: 
‘Blijven jullie hier zitten, terwijl Ik ga bid-
den.’ [33] Hij nam Petrus, Jakobus en Jo-
hannes met zich mee. Hij voelde zich on-
rustig en angstig worden [34] en zei tegen 
hen: ‘Ik ben diepbedroefd, tot stervens toe. 
Blijf hier waken.’ [35] Hij liep nog een stuk-
je verder, liet zich toen op de grond vallen 
en bad dat dit uur zo mogelijk aan Hem 
voorbij mocht gaan. [36] Hij zei: ‘Abba, Va-
der, voor U is alles mogelijk, neem deze 



9 

 

 

beker van Mij weg. Maar laat niet gebeu-
ren wat Ik wil, maar wat U wilt.’ [37] Hij liep 
terug en zag dat zijn leerlingen lagen te 
slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap 
je? Kon je niet één uur waken? [38] Blijf 
wakker en bid dat jullie niet in beproeving 
komen; de geest is wel gewillig, maar het 
lichaam is zwak.’ [39] Weer ging Hij weg 
om te bidden, met dezelfde woorden als 
daarvoor. [40] Toen Hij weer terugkwam, 
lagen ze opnieuw te slapen, want hun 
ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet 
wat ze Hem moesten antwoorden. [41] 
Toen Hij voor de derde maal terugkwam, 
zei Hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog 
steeds te slapen en te rusten? Het is ge-
noeg. Het ogenblik is gekomen waarop de 
Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de 
zondaars. 
 
 
Stilte 
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Wij zingen Opw. 687 (HH 420): 1 - 4 
 

1 Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 

 
 2 Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 

  
3 Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
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Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 

 
 4 Heer toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
 
Korte overdenking 
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Wij zingen Op Toonhoogte 150: 1, 3 
 

1 Heer, U bent mijn leven 
de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg  
de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad  
de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft,  
zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen,  
want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

3 Heer, U bent mijn kracht,  
de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid,  
de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven  
zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig,  
want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb,  
heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
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Gebed van de dag met voorbede door de 

voorganger, een stil gebed en 
gezamenlijke afsluiting met het 

Onze Vader. 
 
 

Avondlied : 
 

Wij zingen NLB Lied 556: 1, 5 
 
1 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
5 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
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Zegenbede 
 
Voorganger: 
dat wij leven mogen in verbondenheid met 
Jezus Christus 
Allen: 
dat wij luisteren naar zijn stem 
Voorganger: 
dat wij voort zullen gaan op zijn weg 
Allen: 
de weg met vallen en opstaan, de weg 
van het leven 
Voorganger: 
dat wij wegwijzers mogen zijn, 
Allen: 
en anderen inspireren, helpen en onder-
steunen 
Voorganger: 
zegen ons zo met het licht van uw aange-
zicht 
Allen: 
in deze stille week en alle dagen van ons 
leven onderweg naar het Feest dat komt 
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Wij verlaten de kerk in stilte. 
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Maandag 25 maart         Vesper                 
19:30 uur            Petruskerk 

Dinsdag 26 maart            Vesper                 
19:30 uur            Petruskerk 

Woensdag 27 maart       Vesper                 
19:30 uur            Petruskerk 

  

Op Witte Donderdag 28 maart is er om 

16:00 uur een avondmaalsdienst in Rehoboth 
en om 19:30 uur in de Petruskerk. 

In beide diensten gaat ds. Weststrate 

uit Heerde voor. 

  

Op Goede Vrijdag 29 maart is er om 19:30 uur 
een kerkdienst in de Petruskerk, met als 

voorganger ds. Weststrate uit Heerde. 

  

Stille Zaterdag 30 maart om 21:00 uur is er een 
dienst in de Petruskerk, voorganger is 

Ds. R. de Kok - Van der Born uit Nunspeet. 

  

  

Volgende week zondag, 

Eerste Paasdag 31 maart 2024, gaat de heer 
P. Hartkamp uit Wapenveld voor. 

Medewerking wordt verleend 

door CMH uit Hattem. 


