GROOTLETTER LITURGIE

/@M\ Protestantse Gemeente te
N Wapenveld
in Rehoboth
2 juni 2024 11:00 uur

Viering Heilig Avondmaal

Protestantse Kerk ——

Liturgische kleur: WIT

Voorganger: Ds. M. de Goei-Jansma
uit Amersfoort

Organiste: Mevr. B. Eilander— Hollander

Ouderling van dienst:
Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

ORDE VAN DE DIENST

Welkom

Openingslied: Lied 218 vers 1 en 3
(Evangelische liedbundel)

1.

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Prijst de Heer de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer!
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6. Wie heeft lust de Heer te vrezen,

Stil gebed 't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,

Bemoediging en groet leren hoe hij wandelen moet.
Wie het heil van Hem verwacht

Gebed zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht

Bijbeltekst: Johannes 4: 10 zal 't gezegend aardrijk erven.

Jezus zei tegen haar (de Samaritaanse

vrouw) Als u wist wat God wil geven, en Meditatief moment

Wie het is Die u om water vraagt, zou u
Hém erom vragen en dan zou Hij u levend
water geven.

Zingen: Lied 25 vers 2 en 6

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.
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Zingen: Lied 413 vers 1 en 3

Zingen: Lied 675 vers 1 (Geest van Hier-
boven, leer ons geloven...)

1. Grote God, wij loven U, Geest van hierboven,
Heer, o sterkste aller sterken! leer ons geloven,
Heel de wereld buigt voor U hopen, liefhebben door uw kracht!
en bewondert uwe werken. Hemelse vrede,
Die Gij waart te allen tijd, deel U nu mede
blijft Gij ook in eeuwigheid. aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
3. Heer, ontferm u over ons, van grote dingen,

open uwe vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan —
laat ons niet verloren gaan.

Viering van het Heilig Avondmaal

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

“Rivieren van levend water zullen stromen
uit het hart van wie in Mij gelooft”, zo zegt

de Schrift. (Johannes 7:38)



Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Zingen: Lied 103 vers 1

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des
Heren,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft
geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil
vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw
leven

verlost en kroont met goedertieren-
heid.

Zegen



