GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

M Protestantse Gemeente te

N Wapenveld
in de Petruskerk
23 juni 2024 09:30

Liturgische kleur: Groen

Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,U bent mij
altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, ver-
laat mij niet, God, mijn behoud.

Protestantse Kerk ——

Psalm 27: 7a, 9b.

Voorganger: Mevr. L Brugmans
Organist: Dhr. A. Dijkslag

Ouderling van dienst: Dhr. J.A.S. Hiemstra
Lector: Dhr. A. Schuurman

Collectes: Diaconie
Kerk
Beeld en Geluid




ORDE VAN DE MORGENDIENST

Thema: “Sta op en zing”

Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst

Wij zingen staande ons Intochtslied:
Lied 118: 1, 5,7
"Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen™

1 Laat ieder’s Heren goedheid prijzen,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israél, uw lofzang rijzen:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

5 De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
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Hoor in hun kamp Gods knechten
zingen

nu Hij de zege heeft gebracht:

Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

7 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.
Laat mij de voorhof binnentreden
en loven 's Heren majesteit.
Dit is de poort, de poort des Heren,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
nu ik uw antwoord heb verstaan.

Moment van stilte Bemoediging en Groet
Wij zingen het Klein Gloria:

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-
Geest als in den beginne, nu en immer en
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

(Wij gaan zitten)



Gebed

1

Wij zingen Lied 834: 1, 2, 3
"Vernieuw Gij mij o eeuwig licht"

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht,

van aangezicht tot aangezicht.

Leefregel



Wij zingen Lied 344: 1, 2, 3
"Wij geloven één voor één"

1 Wij geloven één voor éen
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

2 Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

3 Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Inleiding
Gebed bij de opening van het woord

Het Kindermoment:
Gesprek met de kinderen
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We zingen het kinderlied:
"Dank u voor de wond'ren" (ELB 426)

Dank U voor de wond'ren die gebeuren.
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.

Refrein: Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Dank U voor die duizend mooie dingen;
Dank U voor Uw liefde elke dag.

Dank U dat als zorgen mij omringen

ik eenvoudig bij U komen mag.

Refrein:

Dank U voor het zonlicht in de straten;
Dank U voor de sterren in de nacht.
Dank U dat als vrienden mij verlaten
U vanuit de hemel naar mij lacht.



Refrein:

Dank U voor het wonder in mijn leven;
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,

dat U alles voor mij hebt volbracht.

Refrein:
De Bijbel open bij

Handelingen 3 vers 4 - 8
en 4 vers 5-12 (NBV 21)

Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Jo-
hannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ De bedelaar
keek naar hen op, in de verwachting iets
van hen te krijgen. Maar Petrus zei: ‘Zilver
of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb,
geef ik u: in de naam van Jezus Christus
van Nazaret, sta op en loop.” Hij pakte
hem bij zijn rechterhand om hem overeind
te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in
zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging
staan en begon te lopen. Daarna ging hij



samen met hen de tempel binnen, lopend
en springend en God lovend.

De volgende dag kwamen de leiders, de
oudsten en de Schriftgeleerden bijeen in
Jeruzalem, samen met Annas, de hoge-
priester, Kajafas, en alle anderen die tot de
hogepriesterlijke familie behoorden. Ze lie-
ten Petrus en Johannes voorkomen en be-
gonnen het verhoor met de vraag: ‘Door
welke kracht of in wiens naam hebt u die
daad verricht?’ Petrus antwoordde, vervuld
van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk
en oudsten, nu wij vandaag worden ver-
hoord naar aanleiding van een weldaad,
bewezen aan een zieke, en nu ons wordt
gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,
dient u allen en het hele volk van Israél te
weten dat deze man hier gezond voor u
staat dankzij de naam van Jezus Christus
van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar
die door God uit de dood is opgewekt. Je-
zus is de steen die door u, de bouwlieden,
is verworpen, maar die nu de hoeksteen
geworden is. Door niemand anders kunnen
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wij worden gered, want zijn naam is de eni-
ge onder de hemel die de mens redding
biedt.’

Vertelpreek: "Sta op en zing"

Wij zingen een antwoordlied
ELB 398: 2,3,4,5

2 Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.

Refrein: Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.

3 Schouders heb je om te dragen
Zorg en pijn van alleman
En een hart om te aanvaarden
Wat een ander beter kan

Refrein:  Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.

9



4 \Voeten heb je om te lopen
naar een mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken,
dat geen mens een eiland is.

Refrein:  Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.

5 Oren heb je om te horen,
naar een mens die vrede is,
en een hart om te geloven,
in zijn God die liefde is.

Refrein;

Gebeden, stille gebeden en samen bidden:
Onze vader.

Collecte- en andere
mededelingen

(De kinderen komen
terug)
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Wij zingen staande ons slotlied:
Lied 146¢: 1, 3,7
"Alles wat adem heeft love de Here"

1

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israéls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3
Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!

Wat zou hem schaden, wie zou hem ver-
doemen,

die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,

die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!
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Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,

y4

inge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Heenzending en Zegenbede met een
Gezongen "Amen"

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
MEDEDELINGEN:

In de eredienst van volgende week
zondag 30 juni 2024 gaat
Mevr. P.L. Hellinga uit Zwolle voor.
Deze dienst begint om 09:30 uur.

Dinsdagmorgen 25 juni a.s.
Gaan we weer koffiedrinken in de Rots
vanaf 10.00 uur.
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