GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in Huize Rehoboth
1 september 2024 11:00
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Protestantse Kerk —
ﬁ

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger:
Ds. P.J. Ros uit Joure

Piano:
Mevr. B. Eilander

Ouderling v. Dienst:
Dhr. A.C. van de Beerecamp

(1) Diaconie

(2) Kerk
(3) Onderhoud & gebouwen

Collectes:

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Welkom

Zingen: Psalm 42:1,7: Evenals een moede
hinde

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.
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Stilte, bemoediging en groet

Zingen: Lied 287:1,4 : Rondom het licht dat
leven doet

1.

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;

wie in voor- of tegenspoed

zegen zoekt, mag binnentreden, —
bij de Heer zijn wij hier thuis,

kind aan huis.

Rond de tafel, in de kring,

staat ons land, de oogst voor ogen,
neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.

Gebed

Lezen: Psalm 23, gevolgd door enkele
woorden

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg

door een donker dal,

Ik vrees geen gevaair,

want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,

Zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,

ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
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Zingen: Lied 23b:1,2,5: De Heer is mijn
Herder

1. De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.

2. De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.

5. De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

Inleiding op de viering van het avondmaal

Zingen: Lied 840:1,2en 3

1.

Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom
want mijn leven is onder de macht
gesteld

van de Heer die mijn dagen en nach-
ten telt

en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet al-
leen,

wees het woord in mijn vilees en de
geest om mij heen,

Wees de adem waaruit ik ontsta.



3. Want o Heer, ik zeg “kom’ en
Gij komt,
Ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed
wordt wijn
En uw lichaam brood voor wie
hongerig zijn
En uw naam wordt een lied in mijn
mond.

Delen van brood en wijn
Zingen: Lied 654:1: Zing nu de Heer

1. Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.

Hij heeft het menselijk geslacht
in ‘t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen

Dankzegging en voorbeden, stil gebed,
Onze Vader

Wij zingen lied 654: 5 en 6

5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht,

Gij opgang uit den hoge,

die onze ziel hebt vrijgekocht,

dat zij U dienen moge, —

Gij herder die 't verlorene zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

. Zing dan de Heer, stem allen in

met ons die God lof geven:

Hij schiep ons voor een nieuw be-
gin,

hoeveel wij ook misdreven.

Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.

In Christus is ons leven!

Zegen

0-0-0-0-0



Vanavond, om 19:00 gaat Ds. Weststrate
uit Heerde voor. De Avondmaalsviering
vindt dan aan tafel plaats.

In de startdienst van volgende week
zondag 8 september 2024 gaat

Ds. |. Boersma-Prins uit Beilen voor.
Deze dienst begint om 09:30 uur.

Startweekend: 6 en 8 september
Jaarthema: Als nieuw

Programma:
Vrijdag 6 september 2024 bijeenkomst op
Rehoboth
18.45 uur: inloop met koffie en lekkers
19:00 uur: start liturgie
Na afloop een hapje en een drankje

Startweekend: 6 en 8 september
(vervolg)

Jaarthema: Als nieuw

Zondag 8 september:

09:30 uur: Kerkdienst, Kinderdienst,
Tienerdienst

Na de dienst is er koffie met taart voor
iedereen

- Uitleg van de Kerk-App

- Spel en Quiz

- Lunch

Geef je op voor de lunch via:

Lijst in de hal

Per mail naar Hetty de Weerdt:
j.de.weerdt@planet.nl
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