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Welkom en mededelingen door de 

ouderling van dienst 

 

Wij zingen staande ons intochtslied:  

Psalm 19: 1, 2 (NLB) 

 

1 De hemel roemt de Heer, 

het firmament geeft eer 

Hem, die 't heelal volbracht. 

De dag spreekt tot de dag 

van wat zijn hand vermag, 

de nacht meldt het de nacht. 

Er is geen taal, geen woord, 

toch wordt alom gehoord 

een wijd verbreide mare. 

Geen stem gaat van hen uit, 

maar overal verluidt 

hetgeen zij openbaren. 

 

2 God heeft de tent gemaakt, 

waarin de zon ontwaakt 

fier als een bruidegom, 

die blinkend van gewaad 

het bruidsvertrek verlaat 

en licht verspreidt alom. 

Orde van de Avonddienst 
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Zo, vrolijk als een held 

die tot de zege snelt, 

roept hij de nieuwe morgen; 

hij trekt zijn glanzend spoor 

de ganse hemel door: 

zijn gloed laat niets verborgen. 

 

Stil gebed, onze hulp en groet 

                        

Wij zingen het "Klein Gloria" 

 

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest 
als in den beginne, nu en immer en van eeuwig-
heid tot eeuwigheid.  Amen.  

(wij gaan zitten) 

 

Gebed       

 

Wij zingen Lied 978: 1 - 4 (NLB)  

"Aan U behoor, o Heer der heren" 

 

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
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2 Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

 

3 Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

4 Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

Bijbellezing uit Exodus 5 vers 1 t/m 18  (NBV21) 

 

Mozes en Aäron voor de farao; de onderdruk-
king verzwaard 

[1] Hierna gingen Mozes en Aäron naar de fa-
rao, en ze zeiden tegen hem: ‘Dit zegt de 
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HEER, de God van Israël: Laat mijn volk gaan, 
om in de woestijn ter ere van Mij een feest te 
vieren.’ [2] ‘Wie is die HEER, dat ik Hem zou ge-
hoorzamen?’ vroeg de farao. ‘Waarom zou ik de 
Israëlieten laten gaan? Ik ken de HEER niet en 
de Israëlieten laat ik niet gaan.’ [3] Ze zeiden: 
‘De God van de Hebreeën is naar ons toe geko-
men. Sta ons toe drie dagreizen ver de woestijn 
in te trekken om de HEER, onze God, daar of-
fers te brengen. Anders treft Hij ons met de pest 
of met het zwaard.’ [4] Maar de koning van 
Egypte zei: ‘Mozes en Aäron, hoe durft u het 
volk van zijn werk af te houden? Vooruit, aan het 
werk!’ [5] En hij voegde eraan toe: ‘Dat volk is 
nu al veel te talrijk, en dan wilt u ook nog dat ze 
ophouden met werken!’ 

[6] Nog diezelfde dag gaf de farao zijn slaven-
drijvers en de opzichters dit bevel: [7] ‘Jullie mo-
gen het volk geen stro meer geven om stenen te 
maken, zoals jullie tot nu toe deden; voortaan 
moeten ze zelf stro gaan zoeken. [8] Maar eis 
wel hetzelfde aantal stenen als voorheen, ze 
mogen geen steen minder afleveren. Ze zijn lui! 
Daarom roepen ze dat ze hun God offers willen 
gaan brengen. [9] Ze moeten harder aan het 
werk gezet worden, dan hebben ze geen tijd 
meer om naar zulke verzinsels te luisteren.’ 

[10] De slavendrijvers en opzichters brachten 
aan het volk over wat de farao had gezegd: dat 
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hij hun voortaan geen stro meer gaf, [11] en dat 
ze zelf stro moesten zien te vinden maar geen 
steen minder mochten afleveren. [12] Daarop 
zwermden de Israëlieten over heel Egypte uit 
om stoppels te zoeken ter vervanging van het 
stro. [13] En de slavendrijvers joegen hen op en 
eisten dat ze iedere dag evenveel werk zouden 
afleveren als toen ze het stro nog kregen. [14] 
De Israëlitische opzichters die door de slaven-
drijvers van de farao over het volk waren aange-
steld, werden afgeranseld; zij kregen te horen 
dat ze de laatste dagen niet het verplichte aantal 
stenen hadden afgeleverd. [15] Ze klaagden hun 
nood bij de farao. ‘Waarom behandelt u uw die-
naren zo?’ zeiden ze. [16] ‘We krijgen geen stro 
meer, en toch worden we gedwongen om ste-
nen te maken. En wij worden afgeranseld, terwijl 
de schuld bij uw volk ligt.’ [17] Maar de farao 
antwoordde: ‘Lui zijn jullie, alleen maar lui! Daar-
om willen jullie offers aan de HEER gaan bren-
gen. [18] Vooruit, onmiddellijk aan het werk! Jul-
lie krijgen geen stro, en jullie leveren hetzelfde 
aantal stenen.’ 
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Wij zingen Lied "10000 redenen"  

Hemelhoog 617 - Opw. 733 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag over-
komen, 

Laat mij nog zingen als de avond valt. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

Mijn adem stokt en mijn einde komt, 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

Loof de Heer, o mijn ziel. 



8 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

Verkondiging 

 

Meditatief moment via de Beamer: "Danklied" 

 

Wij zingen Gezang 390 (LvK1973)  

"k wil U, o God, mijn dank betalen"  

 

1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 

U prijzen in mijn avondlied. 

Het zonlicht moge nederdalen, 

maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 

Gij woudt mij met uw gunst omringen, 

meer dan een vader zorgdet Gij, 

Gij, milde bron van zegeningen: 

zulk een ontfermer waart Gij mij. 
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2 Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 

uw hand heeft mij gevoed, geleid; 

Gij waart nabij in mijn bezwaren, 

nabij in elke moeilijkheid. 

Deez' avond roept mij na mijn zorgen 

tot rust voor lichaam en voor geest. 

Heb dank, reeds van de vroege morgen 

zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 

 

3 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 

al wisselen ook dag en nacht. 

Ik ken de rots waarop ik bouwe: 

hij feilt niet, die uw heil verwacht. 

Eens aan de avond van mijn leven 

breng ik, van zorg en strijden moe, 

voor elke dag, mij hier gegeven, 

U hoger, reiner loflied toe. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 

gezamenlijk Onze Vader  

 

 

Collecte- en  

andere  

mededelingen  
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Wij zingen staande ons slotlied: 

Lied 704: 1 - 3 (NLB)  

"Dank, dank nu allen God" 

 

1 Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

2 Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

3 Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 
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gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Heenzending en zegen met een gezongen 
Amen  

 

0-0-0-0-0-0-0-0 

 

MEDEDELINGEN: 

 

Zondag 10 november 2024, om 09:30 uur, gaat 
Ds. B. Heslinga uit Vaassen voor. 

———————————- 
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