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8 oktober  
19.30 uur  
gemeente-
avond 

6 oktober 
19.00 uur 
Taizé-viering 
Zie ook blz. 19 
 

Blij of verdrietig nieuws? 
Geef het door aan 
pastoraat@pkwapenveld.nl 



Redactie: * wegwijzer@pkwapenveld.nl 
 

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W’ veld ' 038-447 0367 
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ' 06 46 99 17 10 
 

Predikant: vacant 
 
Voor pastorale zaken kunt u contact 
opnemen met het pastoraal team. 
Voor overige zaken kunt u de scriba 
benaderen. 

 

ADRESSEN 

Pastoraal team: 
pastoraat@pkwapenveld.nl 
 
Trijnie de Jong  06 49 69 64 62 
Wietse Venema 06 53 76 06 25 
Wanda IJzerman 06 11 48 31 43 
Jenneke Zonnenberg 06 40 96 62 71 

www.pkwapenveld.nl  
 
Kerkgebouw Kwartelweg 9   
' 038-447 9387  

Scriba A. Venema-Lindemulder 
De Steeg 20 
8191 LD Wapenveld 
' 06 47 33 39 456 
* scriba@pkwapenveld.nl 
 

Ledenadministratie: 
T. Eilander ' 06 12 88 10 11  
* ledenadministratie@pkwapenveld.nl 
 
Financiële administratie: 
T. Eilander ' 06 12 88 10 11  
* administrateur@pkwapenveld.nl 

Diaconie:  
J. Oldenhof-Colijn 
' 038-447 7400 
* diaconie@pkwapenveld.nl 
 

College van kerkrentmeesters:  
' 038-447 8282 
* kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl 

Kerkauto:  
J. IJzerman           '  038-447 86 00 
W. Westhoff    ' 06 46 99 17 10 

Bankrekening / Gironummers 

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk    
 O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer 

NL29 INGB 0002.5861.97     Diaconie, bloemen, zending, P.B.D. 
NL38 RABO 0326.5590.86    Activiteitencommissie en keuken  
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De liturgische kleur:  
Bij Heilig Avondmaal: wit 
Overige zondagen: groen  
 

6 oktober  Israëlzondag 
9:30  Ds. G.C. van Rheenen, Hattem 

19.00  Taizé-dienst 

Oud. v. dienst ochtend Mw. A. Venema 

 avond Mw. A. van Oosten 
Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  

Uitgang: Israël collecte 

13 oktober   
9:30  Ds. G. van den Dool, Vledder 

                 koffie na de dienst 

Oud. v. dienst  Dhr. A.C. van de Beerecamp 
Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  

Uitgang: Onderhoud & gebouwen 

20 oktober   
9:30  Ds. I. Boersma-Prins, Beilen 

Oud. v. dienst  Dhr. R. van Marle 

Collecte  1. Doelcollecte (zie pag. 14) 2. Kerk  
Uitgang. Beeld en geluid 

27 oktober   

9:30  Ds. T. Noort, IJsselmuiden   
             Voorbereiding Heilig Avondmaal 

Oud. v. dienst  Dhr. J.A.S. Hiemstra 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 
Uitgang: Kosten erediensten 
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Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig. 
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar. 

 
KERKKALENDER  
 
8 oktober Seniorenbijbelkring 9.30 uur  
8 oktober Gemeenteavond 19.30 uur 
9 oktober Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur 
9 oktober Gebedsgroep 18.45-19.30 uur  
9 oktober Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
23 oktober Gebedsgroep 18.45-19.30 uur  
23 oktober Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
23 oktober Inlevering kopij november-nummer 
29 oktober Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots 
 (elke laatste dinsdag van de maand) 

3 november  Heilig Avondmaal 

9:30  Ds. R. Koning, Putten 
                              Heilig Avondmaal 

11.00  Ds. R. Koning, Putten,  
           Heilig Avondmaal in Rehoboth 

19.00  Ds. R. Koning, Putten,  
                 Heilig Avondmaal aan tafel 
                          Zangdienst 

Oud. v. dienst ochtend Mw. A. Venema 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 
Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk  

 Rehoboth Mw. A. Venema 

 avond Mw. T.G. de Jong-Wijenberg 
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Via app Data voor Follow Me worden gecommuniceerd 
 via de app. Voor info en/of deelname aan  
 de groepsapp, neem contact op met  
 Rienk van Marle of Harm Jan Töpfer of 
 Marlies Draaijer 
Via app Wandelgroep: elke donderdagmorgen om  
 9.30 uur. Info bij Jenneke Zonnenberg/ 
 Bertha Keizer 
 

OM OVER NA TE DENKEN 
 
In deze tijd waarin we zoveel lezen over de ‘crisis’ in ons land 
aangaande het migratievraagstuk trof het volgende stuk mij dat 
ik las in de nieuwsbrief Ontmoeten op de Veluwe van de classis. 
In Harderwijk is een werkgroep Kerk en Vluchteling. Deze 
Werkgroep is eind 2015 opgericht vanwege de komst van een 
asielzoekerscentrum (azc) in Harderwijk. In de werkgroep zijn 
dertien kerken uit Harderwijk en Hierden vertegenwoordigd. Het 
doel van de werkgroep is asielzoekers en vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning (statushouders) in de stad welkom te heten, 
een relatie met hen op te bouwen, hen praktische hulp te bieden 
en Gods liefde in woord en daad met hen te delen. 
 
Ds. David Kroeze schijft over 1 van deze activiteiten: ”1 van de 
meest indrukwekkende momenten in mijn werk als dominee vind 
ik de internationale kerkdienst. Nergens vind ik zo’n sterke 
geloofsbeleving, nergens merk ik zo'n openheid naar wat méér 
is en zo'n honger naar vervulling. Dat zal vast te maken hebben 
met de situatie waarin veel bezoekers zitten: mensen vaak uit 
het azc, met angst en onzekerheid over de toekomst. Na een 
dienst zijn er altijd wel mensen met wie ik bid. Nood leert bidden, 
zegt een spreekwoord, maar dat betekent ook echt wat. De 
kracht van deze gebeden vind ik sterk voelbaar. Ik breng hun 
gebed naar voren in mijn woorden en daarin ontvang ik hun 
toewijding en vertrouwen. Vaak voelt hun overgave op zo'n 
moment veel groter dan de mijne. Voor mij is het geven en nog 
meer ontvangen.  
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Mijn wens is dat ze moed en kracht mogen krijgen om verder te 
gaan op hun weg vol angels en distels, weerstand en onmacht. 
Bestaanszekerheid kun je niet geven, wel een beetje houvast in 
geloof. Mijn gebed is telkens dat, wat er ook gebeurt, God bij 
hen mag zijn. 1 van de vluchtelingen is een vriend geworden. 
Een politiek vluchteling die de Nederlandse nationaliteit heeft 
gekregen. Nu zijn land van oorsprong weer veilig is voor hem, 
bouwt hij daar zelfstandig een ziekenhuis. Dat doet hij met het 
schamele geld dat hij hier verdient met zijn baan in de zorg.  
 
Ik kan daar alleen maar met grote bewondering naar kijken, en 
God bidden dat er telkens mensen zullen zijn die zo kunnen 
opstaan uit hun ellende, en die als Christus een nieuw leven 
krijgen.” 
 
Zie voor meer informatie over deze werkgroep 
https://www.geloveninharderwijk.nl/organisaties/kerk-en-
vluchteling-harderwijk/ 
 
Ik zou zo’n dienst wel eens mee willen maken. Zijn er mensen 
die mee willen gaan, neem dan contact op met mij. 
 

Annemarie van Oosten 
 
OOG VOOR ELKAAR 
 
Verdrietig zijn wij met de familie van de heer Rorije (Patrijsweg) 
die op 10 september is overleden in de leeftijd van 88 jaar. U 
leest verderop het in Memoriam. 
Zoals u weet, verblijven ook veel gemeenteleden in verzorging-/
verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze 
gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje? 
Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel 
sterkte toegewenst. 
De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden 
samen in. Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het 
door aan pastoraat@pkwapenveld.nl 

Hartelijke groet, 
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk 
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Gemeenteavond 
 

Enige tijd geleden heeft de beroepingscommissie aan de 
kerkenraad een voordracht gedaan voor een te beroepen 
predikant.  
Als kerkenraad zijn we dankbaar en blij dat we jullie uit kunnen 
nodigen voor een gemeenteavond op dinsdag 8 oktober  
19:30 uur om kennis te maken met deze kandidaat.  
Op deze avond zullen de beroepingscommissie en de 
kerkenraad uitleggen hoe de beroepingsprocedure is verlopen. 
Indien er geen geldige bezwaren tegen de gevolgde procedure 
worden aangedragen, gaan we over tot het beroepen van deze 
predikant. 
Verloop van de avond: 
· Uitleg procedure 
· Voorstellen kandidaat 
· Koffie met nadere kennismaking 
 
Graag zien we jullie allen op dinsdag 8 oktober om 19:30 uur in 
de kerk. 
 
 
 
 
 
 



IN MEMORIAM 
 

Hendrikus Rorije 
* 18 februari 1936          † 10 september 2024 

 
Op 10 september overleed dhr. Hendrikus Rorije in de leeftijd 
van 88 jaar. Het afscheid heeft maandag 16 september in het 
crematorium Kranenburg in Zwolle plaatsgevonden. 
Op de rouwkaart lezen we dat de familie afscheid moet nemen 
van hun lieve, zorgzame vader en opa maar ook dat ze beseffen 
dat het goed is zo. 
 
Hendrikus, geboren en getogen in Wapenveld, trouwde op  
11 juni 1965 met zijn Mies. Samen kregen ze 2 zonen en later 
kwamen daar schoondochters en kleinkinderen bij. Wat waren 
ze trots op hun kinderen en kleinkinderen.  
Hendrikus is vele jaren werkzaam geweest bij Philips in Zwolle. 
Hendrikus kon al op tijd met pensioen. Samen met Mies ging hij 
fietsen, op vakantie, vrijwilligerswerk bij tafeltje dekje doen. 
Hendrikus had wel wat met eten, hij kookte nadat hij met 
pensioen ging altijd. Ook tegen de kinderen deed hij vaak de 
uitspraak “als ik niet meer eet dan moeten jullie je zorgen gaan 
maken.” 
Na het overlijden van zijn geliefde vrouw Mies zei hij ook altijd 
“gelukkig kan ik mij zelf redden ik hoef geen eten van tafeltje 
dekje.” 
 
Al voor het overlijden van Mies waren er zorgen rondom de 
gezondheid van Hendrikus. 
Langzaam aan leverde Hendrikus iedere keer wat in. Eerst nog 
boodschappen doen met de auto, later op de fiets. Toen dat niet 
meer ging, waren er buren die mee gingen. Een paar maanden 
geleden werd duidelijk dat het minder goed ging met Hendrikus. 
Het lukte allemaal niet meer met boodschappen doen en eten 
koken en voor zichzelf te zorgen. 
De kinderen zijn dankbaar dat hij tot het laatst toe in zijn 
vertrouwde omgeving aan de Patrijsweg heeft kunnen wonen 
mede dankzij hulp van de buren en medewerkers van WZU.  
 



 Zondag 15 september hebben wij als gemeente  
Hendrikus Rorije herdacht door middel van het zingen van het 
lied ‘Groot is uw trouw, o Heer’. Een lied wat we tijdens de 
afscheidsdienst van zijn vrouw in 2022 ook samen hebben 
gezongen.  
 
Laten we met gebed en meeleven om de kinderen en 
kleinkinderen van Hendrikus Rorije heen staan. 
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KERKENRAADSVERSLAG 
 
Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op  
15 augustus 2024. 
De voorzitter opent de vergadering met Hebreeën 12, laten we 
vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt, met de blik 
gericht op Jezus.  
De notulen van de vorige vergadering worden besproken na een 
kleine aanpassing worden deze goedgekeurd.  
 
Er is een datum afgesproken waarop we kennismaken met de 
voorgedragen kandidaatpredikant.  
Het wel en wee van de gemeente wordt kort besproken. 
Het presentje dat de geslaagden hebben mogen ontvangen, is 
goed ontvangen. 
We zijn blij dat het met de hulpcollectanten goed loopt.  
 
De coördinator (en rondbrenger van 6 wijken) van het 
verjaardagsfonds voor de leeftijd van 13 t/m 75 stopt. We gaan 
nadenken hoe en of we hiermee verder moeten. Hier komen we 
de volgende vergadering weer op terug. 
Rienk wordt de moderator namens de Petruskerk voor Kerkplein 
Wapenveld. 
Er wordt aandacht gevraagd voor de week van verslaving. We 
zullen een stukje hierover in de wegwijzer plaatsen (l.s. is in 
september al verschenen). 
We kijken welke geluidsinstallatie we het beste kunnen 
gebruiken voor de avondmaalsviering op Rehoboth. 
We sluiten af door gezamenlijk het onze Vader te bidden. 
 

Agnes Venema 
Scriba 
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MUTATIES  
 
Overleden 
· Dhr. H. Rorije, Patrijsweg 40, 8191 BK Wapenveld op 

dinsdag 10 september 2024 in de leeftijd van 88 jaar. 
 
 

Ton Eilander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIACONIE 
 
Actie diaconieën kerken Wapenveld samen 
met de basisscholen  
 
Samen tegen armoede. 
Armoede. Opeens is het ook een zichtbaar 
thema in Nederland. Het aantal aanvragen 
bij de Voedselbank steeg het afgelopen jaar met maar liefst 
36%. Met de campagne Samen tegen armoede staan lokale 
kerken op om daar iets tegen te doen.  
Op zondag 3 en Dankdag 6 november staan de dozen weer 
klaar voor de voedselbank 
Deze actie organiseren we samen met de diaconieën van de 
ander kerken in Wapenveld en de scholen. 
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De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op Dankdag naar 1 van de 
kerken en kunnen daar hun meegebrachte eten achter laten. De 
jongere kinderen vieren dankdag op school. 
Dus op zondag 3 november en op Dankdag 6 november 
staan er dozen klaar. 
Het zou fantastisch zijn als het een mooie opbrengst wordt. 
Hieronder een aantal suggestie voor boodschappen: 
· Maaltijdsoepen 
· Peulvruchten 
· Havermout 
· Vis in blik 
· Groente of fruit uit blik of pot 
· Koffie en thee 
· Volkorenpasta 
· Zilvervlies- of meergranenrijst 
· Couscous 
· Olie (olijf, zonnebloem) 
· Houdbare melk 
· Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten 
· 20+ Smeerkaas 
· Eieren 
 

Namens de diaconieën, alvast hartelijk dank  
Jessica Oldenhof en Wilma Mateman 

 
Gratis menstruatieproducten via MUP’s  
 
Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland die in armoede 
leven, is thuis geen geld voor menstruatieproducten. Het 
Armoedefonds stelt daarom gratis menstruatieproducten 
beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere 
laagdrempelige locaties.  
Het Armoedefonds stelt gratis menstruatieproducten 
beschikbaar via MUP’s (menstruatieproducten uitgiftepunten). 
We willen meisjes en vrouwen zelf de keus bieden om een 
product uit te kiezen dat bij hen past en dat zij comfortabel 
vinden. Daarom bieden we verschillende soorten, maten en 
merken maandverband en tampons aan. Ook zijn er 
menstruatiecups beschikbaar.  
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Met al onze MUP’s bereiken wij nu zo’n 170.000 meisjes/
vrouwen in Nederland. 
Sinds 27 november hebben de gezamenlijke diaconieën van de 
Hervormde gemeente, Gereformeerde gemeente de Brug en de 
Petruskerk ook een MUP gerealiseerd. 
Met hartelijke dank aan Jaap IJzerman en Henk van der Wal die 
de kast hebben geregeld en opgeknapt. 
Deze MUP staat op het plein bij de Petruskerk, Kwartelweg 9. 
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Doelcollecte zondag 20 oktober 
 

Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede. 
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze 
spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere 
cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is 
weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde 
samenleving.  
Kerk in Actie steunt via het programma werelddiaconaat het 
werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke 
activiteiten organiseert op middelbare scholen en universiteiten. 
Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan met elkaar in 
gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over 
elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel 
verschillen kan overbruggen. 
 
Met uw gift in deze collecte steunt u onder andere jongeren in 
Israël die bouwen aan een cultuur van vrede. Van harte 
aanbevolen! 
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Gesprek 
Joodse en Palestijnse jongeren'.  
 

Namens de diaconie,  
hartelijk dank! 

ZWO 
 
Zendingserfgoedkalender 2025 
 
De zendingserfgoedkalender 2025 toont schilderijen van 
Severino Blanco uit de kapel van het CADECA vormingscentrum 
van catecheten in Cochabamba, Bolivia. 
 
Het thema luidt: De aankondiging - een nieuw begin! 
Bijbelverhalen in felle kleuren, geïnspireerd door het unieke in 
de stijl van de Quechua Indiaanse cultuur. Met de daarbij 
behorende kleding, het Indiaanse uiterlijk en elementen uit de 
traditionele samenleving en het overwegend rooms-katholieke 
geloof.  
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Een nieuw begin - een teken van hoop voor de toekomst, die 
door de armoede die veel Bolivianen kennen een teken mag 
zijn. 
 
De zendingserfgoedkalender is, sinds de eerste editie van 2015, 
een groot succes. Particulieren weten de weg te vinden om er  
1 of meerdere te bestellen, voor eigen gebruik of om cadeau te 
doen. Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie 
Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd 
uitgegeven, voortgezet. In deze traditie staat de verbeelding van 
het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika 
centraal. 
 
De zendingserfgoedkalender van 2025 toont ons Bijbelse 
verhalen die door Severino Blanco als muurschildering voor de 
kapel van het catechetencentrum in Cochabamba in Bolivia 
werden vervaardigd. 
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Bolivia 
en informatie over de plek die de verschillende religies innemen 
in dit grote land (26x Nederland), dat slechts 12 miljoen 
inwoners telt. Dat betreft vooral de overgrote rooms-katholieke 
meerderheid, wat samenhangt met de koloniale erfenis van het 
land. Daarnaast is er een voornamelijk protestantse minderheid, 
die in vele denominaties uiteenvalt. Verder vindt u informatie 
over christelijke kunst in Bolivia en een portret van 
autodidactisch kunstenaar Severino Blanco die door  
Pater Manfredo Rauh werd ontdekt  en in 2020 op 70-jarige 
leeftijd overleed. 
Behalve de zendingserfgoedkalender is er ook een serie met 
kerstkaarten ontwikkeld. De serie, gemaakt met werk 
van  Severino Blanco, bestaat uit 4 dubbele kerstkaarten met als 
thema’s: Jozef en Maria op weg naar Bethlehem, De herders die 
het nieuws van de geboorte als eerste te horen krijgen,  
De wijzen uit het oosten en De lofzang van Simeon in de 
tempel (3x dubbelgevouwen 14,8 x 10,5 cm en 1x dubbel-
gevouwen 13,2 x 13,2 cm) met bijpassende enveloppen en als 
bonuskaart een enkele ansichtkaart met de afbeelding 
De aankondiging - een nieuw begin! die ook op de voorzijde van 
de kalender is afgebeeld. 
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Zie de website van zendingserfgoed voor een afbeelding van de 
kaarten: www.zendingserfgoed.nl. 
 
Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK-traditie toe en 
beveelt deze van harte aan. De Zendingserfgoedkalender 2025 
met als thema ‘De aankondiging - een nieuw begin!’ kost € 10 
per stuk. De kerstkaarten kosten per set € 7. 
 
Voor bestellingen en vragen kunt u terecht bij op de website: 
Zendingserfgoedkalender 2025 - Zendingserfgoed. 
 

Met vriendelijke groet,  
ZWO-commissie 

 
FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Datum Collectes  Bedrag 
25-8   €  338,87 
01-9  €  601,05 
08-9  €   399,35 
15-9  €  472,20 
22-9  €   386,10 
 
Ontvangen per bank  Doel  Bedrag 
Activiteiten  oude metalen € 180,00 
Activiteiten  oud papier  € 107,75 
Activiteiten  opbrengst keuken € 1.800,00 
 
Giften contant ontvangen  
Via  Doel  Bedrag 
Dhr. A. Jonker beeld & geluid € 10,00 
Mw. D. van der Scheer kerk € 10,00 
Mw. T. de Jong kerk €  20,00 
Mw. H. de Weerdt startzondag € 10,00 

 
Ton Eilander 
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KERKRENTMEESTERS 
 
Bij het oktobernummer van de Wegwijzer ontvangt u een kaart 
ter herinnering aan de halfjaarlijkse bestrijding van de druk- en 
papierkosten van de Wegwijzer. De papier- en inktkosten 
bedragen +/- € 15 per jaar. Wij benadrukken dat het geheel 
vrijblijvend is of u ons tegemoet komt in de kosten en hoeveel u 
aan ons gaat overmaken 
U kunt deze kaart NIET als een betaalkaart gebruiken, maar wij 
zouden het zeer op prijs stellen als we uw bijdrage mogen 
ontvangen en dat kan op 3 manieren: 
· Uw bijdrage overmaken via telebankieren op 

rekeningnummer: NL 12 RABO 0396 5638 72 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Wapenveld o.v.v. Wegwijzer. 

· Uw bijdrage, via een overschrijvingskaart uit uw 
bankboekje, over te schrijven op rekeningnummer:  
NL 12 RABO 0396 5638 72 t.n.v. Protestantse Gemeente 
te Wapenveld o.v.v. Wegwijzer. 

· Nieuw, u kunt nu ook uw bijdrage doneren via de Petrus-
app. 

 
Bij eventuele vragen omtrent deze verandering kunt u contact 
opnemen met Ton Eilander. 
Via email: administrateur@pkwapenveld.nl of tel. 06-12 88 10 11 

 

De Kerkrentmeesters 
 

Verjaardagsfonds 
 
Jarenlang heb je via het verjaardagsfonds kaarten gehad, al dan 
niet vergezeld met een bezoekje rond je verjaardag.  
Aangezien de tijden en prioriteiten veranderen, heeft de 
kerkenraad moeten besluiten te stoppen met de verjaardags-
kaarten voor de leeftijd van 13 tot 80 jaar. 
Kinderen tot en met 12 jaar ontvangen nog steeds een 
verjaardagskaart. 
Personen van 80+ blijven een bezoekje ontvangen rond de 
verjaardag. 
Mocht je het op prijs stellen dat er toch iemand bij je langs komt, 
laat het ons dan weten via scriba@pkwapenveld.nl of 
pastoraat@pkwapenveld.nl. 
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Actie schoenendoos 2024 
 
Ook dit jaar willen we als kerk meedoen aan actie schoenen-
doos van Gain. Doet u/jij dit jaar ook weer mee om zoveel 
mogelijk schoenendozen te vullen zodat we weer veel kinderen 
blij kunnen maken? 
 
Op zondag 3 november worden er folders uitgedeeld in de kerk. 
Bent u niet in de gelegenheid een folder op te halen in de kerk 
en wilt u een schoenendoos vullen en/of bijdragen in de 
verzendkosten, neem dan contact op met Hetty via mail of 
telefoon en als u uw adres dan doorgeeft zorg ik dat u een folder 
krijgt. 
Ook zullen er folders in de hal van de kerk liggen. 
 
De gevulde dozen mogen bij mij thuis worden gebracht of in de 
kerk worden gezet op 17 en 24 november. 
De dozen worden 27 november weggebracht.  
Graag ontvang ik ze voor 26 november. 
 
Plak de dozen niet dicht (zie ook instructie folder). 
Meer informatie kunt u vinden op de website: 
schoenendoosactie.nl. 

Namens het jeugdwerk. 
Hetty de Weerdt 

j.de.weerdt@planet.nl 
038-4479356 / 06 30 17 05 92 

Hullenweg 8-1, Wapenveld 
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 

Oud papier 
 
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen 
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op 
het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2. 
 
 
 

De activiteitencommissie 
 

Inzameling oude metalen 
 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen,  
kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt  
denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, 
mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude 
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.  
Ook auto-accu’s kunt u inleveren. Let op: vanwege de 
koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis- 
tv’s niet worden ingeleverd.  
U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 
in Marle. 
Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, 
kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.  
 

Taizé-viering 6 oktober  
 
Zondagavond 6 oktober 2024 om 19.00 uur  
is er weer een Taizé-viering. Dat betekent  
een rustige viering: kaarslicht, zingen, bidden  
en het in stilte overdenken van een bijbelwoord.  
Een stilte om de liederen door je heen te laten 
klinken.  
Een stilte om dichtbij jezelf te zijn, een stilte om bij God te zijn. 
 
Je bent van harte uitgenodigd. 
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Startweekend september 2024 
 

Ieder jaar, ruim voordat september gaat beginnen, 
zijn een aantal mensen zich al aan het bezinnen. 
Ze gaan proberen om er iets moois van te maken 

en het liefst voor alle smaken. 
 

Op vrijdag, in Rehoboth, werd de aftrap gedaan 
met meditatie en zang en daarna werd met historische foto's 

verder gegaan. 
Vervolgens gaan we op naar de zondag. 
Een dag waarop iedereen meedoen mag. 

 
Met een kerkdienst in een volle kerk. 

Ook in de bovenzalen is men aan het werk. 
Daarna is er koffie, koek en een spel. 

Mensen denken bij de quiz ik weet het misschien wel. 
 

Hierna is het tijd om samen te eten 
en dat is zoals we allemaal weten 

ook weer een geweldig moment geweest. 
Dank aan alle organisatoren voor dit mooie feest. 

 
Diny & Bertus van der Scheer 
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BEDANKT 
 

Graag willen we hierbij de mensen bedanken die ons een kaartje 
hebben gestuurd en voor de bloemen. Verschillende mensen 
hebben voor en met ons gebeden voor herstel. Na veel 
onderzoeken is gebleken dat er gelukkig niets ernstigs aan de 
hand is. Alleen plaagt de rug me nog. Maar ook dat wordt heel 
langzaam beter.  

Hartelijke groeten, 
Tjeerd en Grietje de Kroon. 

 
 
 

Goede Start-doos 
 
Als Boekwinkel Shalom willen we graag jonge gezinnen uit de 
gemeente Heerde of Epe die een baby krijgen (onlangs 
gekregen hebben) de Goede Start-doos aanbieden. 
In de Goede Start-doos  vind je onder andere: 
· Magazine over geloofsopvoeding 
· Mini peuterbijbel 
· Doeboek voor broertjes en zusjes 
· Poster voor op de babykamer 
· Iets leuks voor de baby 
Bij inlevering van een (kopie van een) geboortekaartje ontvangt 
de klant gratis deze doos. 
We hopen dat veel jonge gezinnen met deze doos geïnspireerd 
mogen worden om Gods liefde met hun kindje te delen. 

 
Met vriendelijke groet,  

Boekwinkel Shalom 
 
 

 
 
 
 
 
 



22 

 

Verbinding met de pioniersplek bij de Hezenberg 
 
Zondag 15 september 2024 was een bijzondere dag voor de 
Hezenberg en de classicale vergadering. In een mooie viering in 
de Kapel geleid door Carla Boven kwam de verbinding tot stand 
tussen de Hezenberg retraitecentrum en de classicale 
vergadering Veluwe. Carla kreeg in deze viering geknield onder 
handoplegging de zegen mee omdat zij als pastotaal begeleider 
een centrale rol speelt in deze pioniersplek. Ook het hele team 
met vrijwilligers kreeg de zegen mee voor het mooie werk dat zij 
doen. In het bericht dat u vindt in deze rubriek 
www.pknclassisveluwe.nl/classicalevergaderingleest leest u 
meer over deze verbinding. Voor de classicale vergadering 
houdt dit in dat er periodiek overleg is met de leden vanuit onze 
classis in de stuurgroep. 
 
Kerk en Israël op de Veluwe. 
De classicale commissie voor Kerk en Israël Veluwe heeft nu 
een eigen tabblad binnen de website van de classis: 
www.pknclassisveluwe.nl/kerk-en-israel. Het onderhouden van 
een eigen website was niet meer mogelijk en daarom is 
besloten dat de informatie en de activiteiten voortaan een plaats 
krijgen op de website van de classicale vergadering en in de 
agenda. Zo blijft ook allerlei waardevolle informatie vanuit het 
verleden bewaard en toegankelijk. 
 

Gerrit Bok,  
scriba classicale vergadering Veluwe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




