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Er is koffie na de dienst. 
Welkom !! 

 

 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
10 nov. 2024 09:30 

 

Eerste zondag van de voleinding 
 

Liturgische kleur: Groen 

Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. 
U hebt mij behoed voor het zinloze graf, u 

hebt mijn zonden weggedaan. 
  

Jesaja 38: 17 
 
 

Voorganger: Ds. B. Heslinga uit Vaassen 
Organist: Dhr. A. Dijkslag 

Ouderling van dienst: Dhr. A. C.  van de 
Beerecamp 

Lector: Mw. A. Koetsier-van de Mars 
 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Onderhoud & Gebouwen 
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Thema: ‘Leven zonder God’ 
 

Wij zingen voor de dienst: 
Lied  215: 1, 2, 3 

1 
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 
 
2 
Rondom wie bidden dag aan dag 
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 
 
3 
Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

 
3 Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
Heenzending en Zegen 

met een gezongen Amen. 
0-0-0-0-0-0-0-0-0 

 
MEDEDELINGEN: 

In de jeugddienst van volgende  
zondag 17 november 2024, om 09:30 uur, 

gaat Mevr. M. de Velde-Roos uit Marle 
voor. 

Thema van deze jeugddienst is "Kan ik er 
wat aan doen?!" 



14 

Mededelingen 
en 
collecte 
omschrijvingen 
 
 
 

Wij zingen staande ons slotlied: 
Lied 418: 1, 2, 3 

 
1 God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
2 Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
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Welkom en mededelingen door de 
ouderling van dienst 

 
Wij zingen staande ons intochtslied:  

Psalm 111: 1, 2, 6 
 
1 
Van ganser harte loof ik Hem 
in ’t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ’t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
2 
Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 
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6 Van alle wijsheid het begin 
is: vrees de Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 

 
Stil gebed / Beginwoord en Groet 

 
We zingen nog staande: Lied 215: 4, 5  

 
4 Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 

 
5 Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 

 
(Wij gaan zitten)   
 

Begingebed 
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2 
U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
3 
Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Gebeden 
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3 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting 
geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij 
leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
 
Verkondiging 
 

Wij zingen Lied 939: 1, 2, 3 
 
1 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
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Leefregel  uit Deuteronomium 8 vers 7 - 16    
 
[7] Straks brengt de HEER, uw God, u 
naar een goed land, een land van beken, 
bronnen en waterstromen, die ontspringen 
in de valleien en op de bergen, [8] een 
land van tarwe en gerst, van wijnstokken, 
vijgenbomen en granaatappelbomen, een 
land van olijven en honing, [9] een land 
waar u niet slechts schamel brood zult 
eten, maar waar het u aan niets zal ontbre-
ken, een land waar u ijzer vindt in het ge-
steente en waar u koper delft uit de ber-
gen. [10] Wanneer u daar volop te eten 
hebt, dank de HEER, uw God, dan voor 
het goede land dat Hij u gegeven heeft. 
[11] Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet, 
waardoor u zijn geboden, wetten en regels, 
die ik u vandaag voorhoud, zou veronacht-
zamen. [12] Wanneer u volop te eten hebt 
en mooie huizen bouwt om in te wonen, 
[13] wanneer u steeds meer runderen, 
schapen en geiten krijgt, steeds meer goud 
en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, 
[14] mag u daardoor niet hoogmoedig wor-
den en de HEER, uw God, niet vergeten. 
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Was Hij het niet die u uit de slavernij in 
Egypte bevrijdde; [15] die u veilig door die 
grote, verschrikkelijke woestijn leidde, dat 
dorre land waar geen water te vinden is en 
waar giftige slangen en schorpioenen hui-
zen; die voor u water liet ontspringen uit de 
steenharde rots; [16] die u in de woestijn 
manna te eten gaf, voedsel dat uw voorou-
ders nog nooit hadden gezien – en dat al-
les om u te laten buigen voor zijn macht en 
u op de proef te stellen, zodat Hij u later 
zou kunnen zegenen? 
 

Wij zingen Lied 215: 6, 7 
 
6 De kalme gang, de kleine taak, 

zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in ’t gebod 
brengt daag´lijks nader ons tot God. 

 
7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 
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Wij zingen Lied 942: 1, 2, 3 
 
1 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw 
wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere ze-
gen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij te-
gen? 
 
2 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw 
hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
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2e lezing uit Romeinen 8 vers 12 - 17 
(NBV21) 

 
[12] Broeders en zusters, we zijn dus niet 
langer gebonden aan het aardse, om vol-
gens aardse maatstaven te leven. [13] Als 
u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u 
echter uw zondige praktijken doodt door de 
Geest, zult u leven. [14] Allen die door de 
Geest van God worden geleid, zijn kin-
deren van God. [15] U hebt de Geest niet 
ontvangen om opnieuw als slaven in angst 
te leven, u hebt de Geest ontvangen om 
Gods kinderen te worden – door Hem roe-
pen wij God aan met ‘Abba, Vader’. [16] 
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij 
Gods kinderen zijn. [17] En als we zijn kin-
deren zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: 
erfgenamen van God, samen met Christus. 
Want wij delen in zijn lijden om ook met 
Hem te kunnen delen in Gods luister. 
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Gebed 
 

We kijken en zingen samen met de 
Beamer het kinderlied: "Uw liefde" 

 
[Verse 1] 
U bent God en ik weet 
U vergeeft, U geneest 
U brengt vrede en geluk 
U bent de Allerhoogste 
 
Elke dag, ieder uur 
Maakt niet uit wat er gebeurt 
Ga ik links of ga ik rechts 
U bent altijd bij mij 
 
[Chorus] 
Liefde, groter dan ik begrijp 
Liefde, tot in de eeuwigheid 
Liefde, maakt ons aan het feesten 
Everybody dance now 
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[Verse 2] 
U bent God en ik weet 
U vergeeft, U geneest 
U brengt vrede en geluk 
U bent de Allerhoogste 
 
U bent trots op wie ik ben 
Elke dag en elke keer 
Blijft Uw liefde bestaan 
 
[Bridge] 
U bent het waard 
U bent het waard 
Wij zingen voor U, voor U 
 
En daarom geef, 
En daarom geef ik alles 
Aan U, aan U 

 
De kinderen gaan naar hun eigen dienst 

en nemen het licht mee 
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De schriftlezingen: 
 

1e lezing uit Psalm 14 (NBV21) 
 
1Voor de koorleider. Van David. Dwazen 
denken: Er is geen God. Verdorven zijn ze, 
en gruwelijk hun daden, geen van hen 
deugt. 
[2] De HEER kijkt vanuit de hemel naar de 
mensen om te zien of er één verstandig is, 
één die God zoekt. 
[3] Allen zijn afgedwaald, allen ontaard, 
geen van hen deugt, niet één. 
[4] Hebben ze dan geen inzicht, die 
kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk of 
het brood is en roepen de HEER niet aan. 
[5] Nog even, en hen overvalt een hevige 
angst, want God is met de rechtvaardigen. 
[6] Lach maar om het vertrouwen van de 
zwakke – hij vindt zijn toevlucht bij de 
HEER. 
[7] Ach, laat uit Sion redding komen voor 
Israël. Als de HEER het lot van zijn volk 
ten goede keert, zal Jakob juichen, Israël 
zich verheugen. 


