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De liturgische kleur:
Adventstijd: paars

Kerstavond t/m Epifanie (6 januari) - wit

1 december
9:30

19:00

Oud. v. dienst ochtend
avond

Collecte

8 december
9:30

Oud. v. dienst
Collecte

15 december-
9:30

Oud. v. dienst ochtend
Collecte

22 december
9:30

18:30

Oud. v. dienst ochtend
avond

Collecte

Eerste zondag van de Advent
Ds. L. v. Hilten-Matthijsen, Apeldoorn
adventsproject

Ds. R. Koning, Putten
Mw. A. van Oosten
Dhr. A.C. van de Beerecamp

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang. Kosten erediensten

Zondag Volk van Sion

Ds. T. Noort, IJsselmuiden
adventsproject/koffie na de dienst

Dhr. J.A.S. Hiemstra

1. Diaconie 2. Kerk

Uitgang. Onderhoud en gebouwen

Zondag Verblijdt u

Mw. M. de Velde-Roos, Marle
adventsproject
Mw. A. Venema

1. Doelcollecte (zie pag. 13) 2. Kerk
Uitgang. Jeugd en jongerenwerk

Zondag Dauwt hemelen

Ds. T.J.S. Staalduine, Elburg
adventsproject

Kinderkerstfeest

Aanvang buitenspel 18.00

mw. T.G. de Jong-Wijenberg

dhr. R. van Marle

1. Diaconie 2. Kerk

Uitgang: Beeld en geluid
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24 december
22:00

Oud. v. dienst
Collecte

25 december
10:00

Oud. v. dienst
Collecte

29 december
9:30

Oud. v. dienst
Collecte

31 december
19:00

Oud. v. dienst
Collecte

1 januari

10:00

Oud v. dienst
Collecte

ochtend

Kerstnacht

Ds. J.M. Weststrate, Heerde
m.m.v. Lieneke O’Rourke

Dhr. J.A.S. Hiemstra

1. Zending 2. Kerk
Uitgang. Kosten erediensten

Eerste Kerstdag

Ds. J.M. Weststrate, Heerde
m.m.v. Christelijke Muziekver. Hattem

Dhr. A.C. van de Beerecamp

1. Zending 2. Kerk
Uitgang: Onderhoud en gebouwen

Ds. J.C. Oosterwijk, Wezep
Mw. A. Venema

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Beeld en geluid

Oudjaar
Ds. L. v. Hilten-Matthijsen, Apeldoorn

Mw. T.G. de Jong-Wijenberg

1. Zending 2. Kerk Uitgang:
Kosten erediensten

Nieuwjaarsdag

Mw. A. Koetsier-van de Mars,
Wapenveld

Mw. A. van Oosten

1. Zending 2. Kerk
Uitgang: Onderhoud en gebouwen



5 januari
9:30 Ds. B. Heslinga, Vaassen
19:00 Ds. H. Tiggelaar, Ommen

Oud. v. dienst ochtend Dhr. A.C. van de Beerecamp
avond Dhr. J.A. Hiemstra

Collecte 1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Beeld en geluid

Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig.
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.



KERKKALENDER

4 december

4 december

10 december
11 december
13 december
18 december
18 december

28 december
8 januari

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur

voor info: Rienk van Marle

Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de
oneven weken 20.00-21.30 uur bij één van de
leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
Seniorenbijbelkring 9.30 uur

Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur

Kerstmiddag voor 80+ en alleenstaanden
Gebedsgroep 18.45-19.30 uur

voor info: Rienk van Marle

Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de
oneven weken 20.00-21.30 uur bij één van de
leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
Inlevering kopij januari-nummer

Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur

Data voor Follow Me worden gecommuniceerd via de app. Voor
info en/of deelname aan de groepsapp, neem contact op met
Rienk van Marle of Harm Jan Topfer en/of Marlies Draaijer.

Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij
Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer.



OM OVER NA TE DENKEN

Het is adventstijd. Met advent wachten we op Jezus: op zijn
geboorte in deze wereld die we met Kerst vieren en op zijn
wederkomst uit de hemel die we verwachten.

Misschien ken je dat lied wel: Stil maar, wacht maar, alles wordt
nieuw. Het past bij de tijd van het jaar waarin we leven: advent,
de weken voor kerst waarin we uitzien naar het feest van Jezus’
komst op aarde. Althans, zijn eerste komst waarover we
in Lucas 2, Matteus 1-2 en Johannes 1 lezen. Zeker in Lucas en
Mattels voel je daarbij de spanning tussen de kwetsbaarheid
van dat kindje, geboren in de woelige en vaak gewelddadige
wereld van het Romeinse rijk, en Gods plan dat zich tussen de
regels door onstuitbaar ontvouwt.

Het beeld van het kindje in de voerbak roept elk jaar opnieuw
ontroering op. Maar als dat het enige was, zou kerst vooral een
feest van terugkijken en herdenken zijn. En dat is het nou juist
niet!

Vol verwachting.

Voor zover we weten, vierden de christenen in de vroege kerk
geen kerst en deden ze niet aan advent. Maar ze keken wel vol
verwachting uit naar Jezus’ terugkomst op aarde. In Jezus’
woorden en daden hadden ze een glimp opgevangen van Gods
nieuwe wereld. En ze konden niet wachten tot die nieuwe wereld
volledig zou doorbreken!

In heel het Nieuwe Testament speelt dat wachten op de komst
van het koninkrijk van God een belangrijke rol. Johannes de
Doper en Jezus vertellen over deze tijd: ‘Gods nieuwe wereld is
dichtbij. Geloof dat goede nieuws!” (Marcus 1:15). Volgens de
oudste tradities in het Nieuwe Testament zou Gods koninkrijk
binnen enkele jaren aanbreken (zie bijvoorbeeld Marcus
13:30; 1 Tessalonicenzen 5:1-11).



Uiteindelijk blijkt het toch langer te duren. Ziekte, dood,
machtsmisbruik en onrecht blijven deel uitmaken van het leven
op aarde. Allerlei perikelen rond de organisatie van de groeiende
gemeenten vragen om aandacht. De hooggespannen
verwachtingen maken plaats voor vragen en zelfs ongeduld.
Hoezo ‘stil maar, wacht maar'? Had Jezus niet beloofd spoedig
terug te komen?

Heb geduld.

Dat is de situatie achter de brief van Jakobus. Een brief vol
pittige vermaningen om niet achterover te leunen maar werk te
maken van het geloof: ‘Gebruik je verstand! Als je gelooft, maar
geen goede dingen doet, dan is je geloof zinloos’ (Jakobus
2:20).

En dan, bijna helemaal aan het einde van de brief (Jakobus 5:7-
8), heeft Jakobus een boodschap van hoop:

7 Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens
aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare
opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn
gevallen. 8 Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer
zal spoedig komen.

Advent is in de kerk volgens de traditie de tijd om aan deze
verwachting te denken en daarbij stil te staan. We wachten in de
weken voor kerst niet alleen op de geboorte van Jezus, op zijn
komst als mens naar onze wereld. We wachten ook op zijn
wederkomst uit de hemel, op de komst van de opgestane
Christus in onze wereld. En als we kijken naar de manier van
geloven die in de rest van de brief van Jakobus centraal staat, is
dat geen passief, stil afwachten in de hoop dat het ooit beter
wordt, maar een actief wachten, waarin we onszelf en - voor
zover dat in onze macht ligt - de wereld om ons heen
voorbereiden op dat moment waarop echt alles nieuw wordt.

Nog niet en al wel.

Gods nieuwe wereld is er al wel en toch ook nog niet. De teksten
in het Nieuwe Testament zijn vol van de verwachting van een
goede toekomst met God en Jezus. En wij? Wij mogen delen in
dat wachten.



We wachten - samen met de schrijvers en de lezers van het
Nieuwe Testament, met al die gelovigen van toen en nu,
wereldwijd. We wachten op de dag dat Jezus terugkomt en God
bij de mensen zal wonen (Openbaring 21:3).

De oproep om met geduld uit te kiken naar de dag dat Jezus
terugkomt, is een bemoediging om standvastig te zijn en het
vertrouwen niet te verliezen. Dan kunnen we de toekomst
tegemoet zien in het geloof en het vertrouwen dat het leven in
Gods hand is. En dat God zal handelen op zijn eigen tijd en op
zZijn eigen manier. Wachten is dan geen nietsdoen en afwachten.
Het is een actief of ‘gevuld’ en hoopvol wachten. Een uitzien
naar. Met de belofte en de overtuiging van Jezus’ terugkomst
naar deze wereld. Vol verwachting. In geloof.

Anne-Mareike Schol
(van de site debijbel.nl)



BEROEPINGSWERK

Op donderdag 7 november hebben we helaas het bericht
gekregen dat ds. Maaike de Goei-Jansma heeft besloten het
uitgebrachte beroep niet aan te nemen.

We betreuren dit besluit en de kerkenraad zal zich beraden op
het opnieuw opstarten van het beroepingswerk.

Hieronder de brief die we van dominee De Goei-Jansma hebben
ontvangen:

Op vrijdag 18 oktober ontving ik de beroepsbrief met daarin de
uitnodiging predikant te worden in de Petruskerk.

Na intense weken van gesprek, gebed en luisteren naar God
heb ik moeten besluiten dit beroep niet aan te nemen.

Ik besef dat dit mogelijk vragen oproept.

Het voert nu te ver om in een paar woorden de reden van deze
beslissing te noemen.

Misschien kan ik dit het beste duiden met de volgende woorden:
van Godswege ervaarde ik de afgelopen weken niet dat er een
weg ‘openging’.

Het is hoe dan ook een teleurstellend en verdrietig bericht, voor
de beroepingscommissie, de kerkenraad en heel de gemeente,
maar zeker ook voor mijzelf. Persoonlijk ervaar ik het als een
diep ingrijpende en moeilijke beslissing die ik niet lichtvaardig
genomen heb.

Graag wil ik de beroepingscommissie, de kerkenraad, u en jullie
als gemeente bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
Voor de contacten en de gesprekken die er geweest zijn. Voor
de grote en enthousiaste opkomst tijJdens de gemeenteavond.
Dank ook voor de gebeden in de kerkdiensten en de
persoonlijke gebeden voor het proces en voor mij.
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Ik weet niet in hoeverre en op welke wijze onze wegen elkaar
weer eens zullen kruisen. Voor nu wens en ik u en jullie als
gemeente van harte Gods Nabijheid en leiding toe in de tijd die
komt.

Moge de Heer u en jullie allen persoonlijk en samen zegenen.
Een hartelijk groet,

Ds. Maaike de Goei-Jansma

OOG VOOR ELKAAR

De beroepingscommissie heeft afgelopen jaar veel werk verzet.
Ze gaan gewoon door met het zoeken naar een predikant voor
onze gemeente. Denkt u in uw gedachten en gebeden aan deze
groep mensen. Dat zij zich gedragen weten door ons allen.

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in verzorgings-/
verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze
gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Alle zieken, ook als zij hier niet genoemd worden, heel veel
sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden
samen in. Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het
door aan pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet,
Coordinatie Team Pastoraat Petruskerk
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KERKENRAADSVERSLAG

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op
15 oktober 2024

De voorzitter opent de vergadering met een verhaal over Less is
more. 3 leden zijn afwezig met kennisgeving. De notulen van
9 september wordt vastgesteld.

Over de voortgang van het beroepingswerk kunnen we melden
dat er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure zijn binnen -
gekomen en dat er dus wordt overgegaan tot het beroepen van
ds. Maaike de Goei-Jansma. De beroepsbrief zal aangetekend
verzonden worden.

Het pastoraat wordt doorgenomen. Ds Bouwknegt is betrokken
bij veel gezinnen waar zorgen zijn. Hij heeft nu 10 uur bij onze
gemeente en 20 uur bij een andere gemeente.

Gemeente De Brug heeft contact gezocht en er is een
brainstormsessie geweest over het eventueel samenwerken met
betrekking tot middag/avonddiensten. Deze bijeenkomst is
positief ervaren en er is nog een bijeenkomst gepland.

Er worden nog geen afspraken gemaakt, het gaat alleen om
oriéntatie over mogelijkheden. De begrotingen van de kerk
worden na enkele aanpassingen goedgekeurd. Die van de
diaconie wordt ook goedgekeurd met in gedachten dat er vanuit
de CCB nog iemand langs komt met uitleg over het FRIS-
systeem hoe alles ingevuld moet worden.

Er wordt gekeken naar de komende bijzondere diensten.
Voorstel vanuit de gemeente om de Wegwijzers die in de hal
liggen op de tafel bij de gastvrouw/heer te leggen, zodat het
makkelijker aan nieuwe mensen is mee te geven. Dit voorstel
wordt geaccepteerd.

We zijn op zoek naar een roostermaker, tot op heden
(21 oktober) nog geen vervanging gevonden.

Er wordt afgesloten met een stukje uit Op Weg van Pieter Both
over Respect.

Agnes Venema
Scriba
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DIACONIE

Doelcollecte zondag 15 december.

ledereen - in ieder geval: bijna iedereen - kent het Leger des
Heils. Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het
maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben.
ledereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het
Leger des Heils gelooft in kansen voor iedereen. Omdat
iedereen ertoe doet. Het Leger des Heils is een internationale
beweging en actief in meer dan 120 landen.

Het Leger des Heils werkt aan herstel van het gewone leven
voor mensen aan de onderkant van de samenleving. De deur
van het Leges des Heils staat altijd open.

Kerst is een tijd van samen zijn en naar elkaar omzien. Ook dit
jaar organiseert het Leger des Heils weer veel activiteiten.
Bijvoorbeeld een kerstdiner of een kerstnachtdienst. Maar ook
gewoon een gezellig kopje koffie.

Het feest van de geboorte van Jezus is niet voor iedereen een
feest met kerstballen en lekker eten. Als je helemaal alleen bent,
niets te eten hebt, of zelfs geen dak boven je hoofd - dan lijken
je omstandigheden veel op die van het kindje Jezus zelf. Het
Leger des Heils wil voor iedereen het Licht verspreiden in de
donkere dagen van Kerst.

Het werk van het Leger des Heils wordt van harte aanbevolen!
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening
NL72RABO0707070171 t.n.v. Leger des Heils.

Namens de diaconie, hartelijk dank!
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KERSTMIDDAG 80+

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse kerstmiddag voor 80+
en alleenstaanden. Misschien kent u iemand die alleen en/of
eenzaam is, dan is hij of zij ook van harte welkom.

Dit jaar zal de kerstmiddag worden gehouden op vrijdagmiddag
13 december 2024 in De Rots, Valkstraat 9 in Wapenveld.
Aanvang is 15.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:
Wij starten met koffie en/of thee met wat lekkers
daarna een viering
en ter afsluiting een broodmaaltijd.

Wij hopen dat u allen gehoor geeft aan deze uitnodiging.

In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten
hoeveel personen er aanwezig zullen zijn. U kunt zich opgeven
bij uw bezoekbroeder of -zuster of bij de contactpersoon van de
80+ groep: Jenneke Zonnenberg, telefoon 06 40 96 62 71.
Opgave is mogeliik tot maandag 9 december 2024.
(Graag na 17.30 uur bellen.)

Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u dit bij uw opgave
melden en zorgen wij voor vervoer.

Wij hopen samen met u een fijne middag te hebben.

Met hartelijke groet,
Werkgroep 80+ Petruskerk
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FINANCIEEL OVERZICHT

Datum Collecte: Bedrag
27-10 collecte € 473,95
3-11 collecte € 417,20
6-11 dankdag € 326,40
10-11 collecte € 337,70
17-11 collecte € 304,20
Ontvangen per bank Doel Bedrag
Activiteiten oude metalen € 700,00
Activiteiten opbrengst keuken € 2.000,00
Activiteiten actie schoenendoos € 75,00
Gift kerk € 500,00
Gift diaconie € 250,00
Gift beeld & geluid € 250,00
Giften contant ontvangen

Via Doel Bedrag
Dhr. A. Jonker beeld & geluid € 10,00
Dhr. A. Jonker najaarscollecte € 10,00
Mw. S. Postma najaarscollecte € 10,00

Ton Eilander

KERKRENTMEESTERS

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Actie Kerkbalans 2025
komt eraan. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden
om een financiéle bijdrage vragen, zodat we ook in 2025 kunnen
doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is:
Geef jij om je kerk? Doe dan mee! Want ook in de toekomst
willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping
en ontmoeting zoeken en uitnodigend zijn voor jonge mensen
die hun leven nog voor zich hebben. De financiéle bijdrage van
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat
we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.
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Tussen 11 en 25 januari 2025 ontvangt u een brief met het
verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen
rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken
blijiven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Uw
toezegging voor 2024 was € 96.000,00, waarvan we inmiddels
€ 93.000,00 hebben mogen ontvangen. Er staat nog een
totaalbedrag van € 3.000,00 open van de toegezegde bedragen
2024 en dit hopen we nog te mogen ontvangen om onze
begroting passend te kunnen maken. Hebt u al (alles) betaald?
Natuurlijk willen wij u ook hartelijk danken voor uw bijdrage
2024. We willen de Kerkbalans 2025 van harte bij u aanbevelen,
want ook uw kerk staat zwaar onder druk.

Dit jaar hebben we flink geinvesteerd, wij zijn in januari meteen
al begonnen om al het verouderde beeld- & geluidmateriaal te
vervangen, de kerkzaal heeft een nodige opfrisbeurt gekregen
door deze te verven en te sausen en daarna hebben we de
leegstaande pastorie grondig onder handen genomen. De
houten vloer is er door de tuinploeg uit gesloopt en er is een
nieuwe betonvioer met vloerverwarming ingekomen, in
combinatie met een nieuwe CV-ketel en een warmtepomp. De
spouwmuur is geisoleerd en de woning is van binnen en van
buiten geschilderd en gesausd. Laat de nieuwe predikant maar
komen, want we hebben een prachtige en duurzame woning
klaarstaan. Dit alles konden we gelukkig realiseren doordat we
nu vacant zijn en daardoor minder hoeven af te dragen aan de
PKN en we goed gespaard hadden. Wij zouden het geweldig
vinden als de gezamenlijke Actie Kerkbalans 2025 bijdragen op
€ 100.000,00 zouden uitkomen. Door vandaag te geven, kan de
kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Geef jij om je kerk? Doe dan mee!

Namens de Kerkrentmeesters,
Ton Eilander
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ADVENTSPROJECT: BESTEMMMING BETLEHEM

Met het adventsproject van dit jaar gaan we iedere week
opnieuw op weg naar Betlehem. Het is de plek waar Ruth,
Naomi en Boaz in een chaotische tijd laten zien wat het betekent
om trouw te zijn. David, de meest geliefde koning van Israél,
wordt in Betlehem geboren. En in een tijd waarin de leiders van
het volk het laten afweten, belooft de profeet Micha dat uit
Betlehem ooit weer een leider zal komen die namens God
regeert. Door de verhalen van vaak heel gewone mensen
ontdekken we steeds weer iets nieuws over Gods belofte van
vrede en recht, voor Israél en de hele wereld.

Voor in de kerk komt er een kijktafel van het stadje Betlehem en
de personen die er naartoe reizen.

De gezinnen met kinderen tot en met groep 8 ontvangen thuis
een koffertje. In het koffertie vinden ze 5 luikjes, voor elke
zondag van advent 1 luikje. In het boekje is er voor elke zondag
van advent tot en met kerst elke dag iets leuks om te tekenen, te
puzzelen, samen te lezen of om over na te denken.

Zien we jullie in de kerk en bij de kindernevendienst?

Groetjes Klasina, Mariska, Anne Marie,
Harm Jan, Hetty en Jacqueline

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier
ledere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen

op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op
het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

ouD.PA?\ER‘-‘.‘.‘.

De activiteitencommissie
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Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen,
kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij
zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt
denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons,
mobielties, computers en printplaten, maar ook oude
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

Ook auto-accu’s kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten,
diepvriezers, beeldbuis-tv’s niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2
in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor,
kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.

SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL

Schrijf een brief, verander een leven.

Elk jaar rond 10 december organiseert Amnesty International de
actie Write for Rights voor mensen die onterecht gevangen
zitten of worden bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie
ze zijn. Er worden honderdduizenden brieven gestuurd naar
regeringen; hen wordt gevraagd een einde te maken aan
onrecht.

Deze internationale actie levert elk jaar succes op: activisten
komen vrij, discriminatie stopt, daders worden berecht. Helpt u/
help jij ook mee dit jaar?

Op zondag 8 december na de dienst kunt u 1 of meerdere
brieven schrijven aan de hand van een voorbeeldbrief. Het is
ook mogelijk een kant-en-klare brief te ondertekenen. U kunt
ook voorbeeldbrieven meenemen en rustig thuis schrijven. U
kunt ze dan bij mij in de brievenbus doen (Meester Jan van
Doesburgstraat 25).
Daarnaast is er op dinsdagochtend 10 december een
schrijfochtend in de Krachtcentrale aan de Kwartelweg 2. Daar
kunt u aanschuiven om brieven te schrijven.

Geke Kegelaar
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