GROOTLETTER LITURGIE

g

Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
1 januari 2025 10:00 uur

Protestantse Kerk —
ﬁ

Nieuwjaarsdag

Liturgische kleur: WIT

en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer
van God, de Vader.

Filippenzen 2:11

Voorganger: Mw A. Koetsier-van de Mars
uit Wapenveld

Organist: Dhr. H. van der Geer

Ouderling van Dienst: Mevr. A. van Oosten
Lector: Dhr. A. Schuurman

(1) Zending

(2) Kerk
(3) Onderhoud gebouwen

Collectes:

ORDE VAN DE DIENST

Thema van de dienst:

“IK LAAT JE NIET ALLEEN ACHTER”

Welkom en mededelingen door
de ouderling van Dienst

Wij zingen staande het Intochtslied:
lied 283: 1,2 en 4

1.

In de veelheid van geluiden

in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
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Introductie, stil gebed, onze hulp en groet

Wij zingen het 'Klein Gloria'":

Ere zij de vader en de Zoon

en de Heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwighed.
Amen

(wij gaan zitten)

Gebed om ontferming

Wij zingen: Evang. Liedbundel (ELB) 218:

1,2en3

1.

Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is

en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt

en de Geest doorbreekt de gerenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Gebed bij de opening van het woord

Wij zingen lied 8:1

1.

Heer, onze Heer, hoe heerlijk
en verheven

hebt Gij uw naam op aarde
uitgeschreven-
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machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Bijbellezing: Psalm 8

"Voor de koorleider. Op de wijs van De
Gatitische. Een psalm van David.
’HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld
*door de mond van kinderen en
zuigelingen.

Tegen uw vijanden hebt U een macht ge-
bouwd om hun wraak en verzet te breken.
“Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar
bevestigd,

“wat is dan de sterveling dat U aan hem
denkt,

het mensenkind dat U naar hem omziet?
°U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,

"hem toevertrouwd het werk van uw
handen

en alles aan zijn voeten gelegd:
®schapen, geiten, al het vee,

5

en ook de dieren van het veld,

°de vogels aan de hemel, de vissen in de
zee

en alles wat trekt over de wegen der zeeén.
""HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Wij zingen lied 8: 6

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk
en verheven
hebt Gij uw naam op aarde
uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Bijbellezing: Romeinen 8: 14-17

"“Allen die door de Geest van God worden
geleid, zijn kinderen van God. "°U hebt de
Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven
in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen
om Gods kinderen te worden — door Hem
roepen wij God aan met ‘Abba, Vader'. "°De
Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods
kinderen zijn. '"En als we zijn kinderen zijn,
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zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen
van God, samen met Christus. Want wij
delen in zijn lijden om ook met Hem te kun-
nen delen in Gods luister.

1 Johannes 4: 1-3

Wie de Zoon heeft, heeft het leven
'Geliefde broeders en zusters, vertrouw
niet elke geest. Onderzoek altijd of een
geest van God komt, want er zijn veel
valse profeten in de wereld verschenen.
’De Geest van God herkent u hieraan: ie-
dere geest die belijdt dat Jezus Christus
als mens gekomen is, komt van God. °le-
dere geest die dit niet belijdt, komt niet van
God; dat is de geest van de antichrist,
waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen
— nu al is hij in de wereld.

Wij zingen lied 672: 1, 2, en 6

1. Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
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Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

. O Geest der eeuwigheid,

gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,

die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

. Vul aan wat ons ontbreekt,

want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van

de vrede uit den hoge,

laat dat, verheven licht,

in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.

Overdenking: “IK LAAT JE NIET ALLEEN
ACHTER”



Wij zingen ELB 426: 1,2 en 4

1.

Dank U voor de wond’ren die
gebeuren:

dank U voor de bloemen in het veld.

Dank U dat uw schepping vol met
kleuren
van uw liefde voor een mens vertelt

Refrein:

Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Dank U voor die duizend

mooie dingen;

dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.

Refrein:

Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

4. Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor uw Geest en voor uw
kracht
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.

Refrein:
Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Dankgebed, stil gebed en gezamenlijk Onze
Vader

Aandacht voor de collecte




Wij zingen: ELB 434A: 1 en 2

Refrein:
God zal met ons zijn,
God is Immanuel.
God zal met ons zijn,
de God van Israel

1. Jezus is de bron waardoor je
leven mag.
Ja, Hij is de vriend bij wie je
schuilen mag.
Al maken we fouten, maar hebben
berouw,
Hij zal ons vergeven, Jezus blijft ons
trouw.

Refrein:
God zal met ons zijn,
God is Immanuel.
God zal met ons zijn,
de God van Israel
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2. Jezus is de Koning van ons

mensen klein,

wil voor ons de Redder van de
wereld zijn.

Hij vraagt Hem te volgen, in zijn
spoor te gaan.

Hij is onze Koning, Hij kent onze
naam.

Refrein:

God zal met ons zijn,
God is Immanuel.
God zal met ons zijn,
de God van Israel

Wij gaan staan voor de Zegenbede
en aansluitend zingen wij NLB 425:

1.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze
wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem
wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen
gezonden

op weg in een wereld die wacht op

uw woord. b



Om daar in genade uw woorden als
zaden

te zaaien tot diep in het donkerste
dal,

door liefde gedreven, om wie met
ons leven

uw zegen te brengen die vrucht
dragen zal.

0-0-0-0-0-0
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Op zondag 5 januari 2025, om 09:30 uur
zal Ds. B. Heslinga uit Vaassen voorgaan.
Op zondag 5 januari 2025, om 19:00 uur
zal Ds. J. Tiggelaar uit Nieuwleusen voor-
gaan in een Taizé-dienst
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