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--------------------- 
ORDE VAN DE DIENST 
 
Welkom en stil gebed 
 
Wij zingen het Intochtslied: Psalm 103 vers 5 
 
5)  Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

 
Bemoediging en groet 
 



Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
 
Bijbellezing: 2 Samuël 9 vers 3-8:  
David en de zoon van Jonatan 
3 Koning David vroeg Siba: ‘Is er nog iemand over van 
de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen, zoals 
God dat voorschrijft.’ Siba antwoordde: ‘Er is nog een 
zoon van Jonatan, een kreupele.’ 4 ‘Waar is hij?’ vroeg 
de koning hem, en Siba antwoordde: ‘Hij verblijft in het 
huis van Machir, de zoon van Ammiël, in Lo-Debar.’ 
5 Koning David liet de zoon van Jonatan, de kleinzoon 
van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lo-Debar. 6 
Toen hij bij David kwam, knielde hij neer en boog diep 
voorover. ‘Mefiboset?’ vroeg David, en hij antwoordde: 
‘Ik ben uw dienaar, heer.’ 7 Daarop zei David tegen 
hem: ‘Wees niet bang, ik verzeker u dat ik u goed zal 
behandelen, dat ben ik aan uw vader Jonatan verplicht. 
Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven, en 
voortaan bent u aan mijn tafel te gast.’ 8 Opnieuw boog 
Mefiboset, en hij zei: ‘Wie ben ik, heer, dat u zich 
bekommert om een dode hond als ik?’ 
 
 
Meditatief moment ‘Bij de Koning aan tafel’ 
 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
 
 
 



Wij zingen: O Jezus, hoe vertrouwd en goed (Liedboek 
512) 
 
1)  O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ‘t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor. 

 
2)  Uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 

 
3)  Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 
mijn priester, die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed. 

 
Dankgebed 
 
Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn (Liedboek 
416) 
 
1)  Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
2)  Ga met God en Hij zal met je zijn 

bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 



Heenzending en zegen 
 
 
Samen zingen we 3x ‘Amen’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------- 
MEDEDELINGEN: 
---------------------- 
---------------------- 
Vanavond om 19:00 uur gaat  
Ds. B. Heslinga uit Vaassen voor. De avondmaalsviering 
vindt dan aan tafel plaats. 
------------------- 
Volgende week zondag 9 februari 2025 om 09:30 uur 
gaat Ds. J.M. Weststrate uit Heerde voor. 
--------------------- 
 


