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Welkom en mededelingen door  
de ouderling van dienst 
 
Welkom 
 
Wij zingen staande het intochtslied: Psalm 
23c:1,2,4,5 
 
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 

 
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 

 
4. Terwijl de vijand toe moet zien, 

maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 

 

ORDE VAN DE DIENST 
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5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

 
Stil gebed / Beginwoord en Groet 
 
(wij gaan zitten) 
 
Wij zingen lied 885 
 
1. Groot is uw trouw, o Heer,  
 mijn God en  Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer 
dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij 
ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw 
trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be-
toond. 
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2. Gij geeft ons vrede,  
 vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die 
leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop 
voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is 
uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer be-
toond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij 
gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij 
betoond. 

 
Begingebed 
 
Viering Avondmaal 
 
Wij zingen lied 405:4 
 
4. Heilig, heilig, heilig!  
 Heer, God almachtig 

hemel, zee en aarde verhoogt uw 
heerlijkheid. 
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Heilig, heilig, heilig!  
Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
Wij zingen lied 162  (Hemelhoog) 
 
1. Lam van God, 

dat de zonde der wereld draagt, 
Heer, ontferm U over ons. 

 
2. Lam van God, 

dat de zonde der wereld draagt, 
Heer, ontferm U over ons. 

 
3. Lam van God, 

dat de zonde der wereld draagt, 
Heer, geef vrede overal. 

 
Wij zingen lied 412:1 
 
1. Wij loven U, o God, belijden U als 
 Heer. 
 Eeuwige Vader, U geeft heel de 
 wereld eer. 
 U zingen alle hemelen, serafs, 
 machten, tronen, 
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onafgebroken rijst hun lied op hoge  
tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der  
legerscharen, 
wiens grootheid aarde en hemel 
heerlijk openbaren! 

 
 
Gebed 
  
 
Bijbellezing  Lucas 5:1-11 
1
Toen Hij eens aan de oever van het Meer 

van Gennesaret stond en het volk zich om 
Hem verdrong om naar het woord van God 
te luisteren, 

2
zag Hij twee boten aan de 

oever van het meer liggen; de vissers 
waren eruit gestapt, ze waren bezig de net-
ten te spoelen. 

3
Hij stapte in een van de 

boten, die van Simon was, en vroeg hem 
een eindje van het land weg te varen; Hij 
ging zitten en gaf de menigte onderricht  
vanuit de boot. 

4
Toen Hij was opgehouden 

met spreken, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar 
naar diep water en gooi jullie netten uit om 
vis te vangen.’ 

5
Simon antwoordde: 
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‘Meester, de hele nacht hebben we ons in-
gespannen en niets gevangen. Maar als U 
het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 

6
En 

toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n 
enorme school vissen in de netten dat die 
dreigden te scheuren. 

7
Ze gebaarden naar 

de mannen in de andere boot dat die hen 
moesten komen helpen; nadat dezen bij 
hen waren gekomen, vulden ze de beide 
boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 
8
Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn 

knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg 
van mij, Heer, want ik ben een zondig 
mens.’ 

9
Hij was verbijsterd, net als allen die 

bij hem waren, over de enorme hoeveel-
heid vis die ze gevangen hadden; 

10
zo 

verging het ook Jakobus en Johannes, de 
zonen van Zebedeüs, die met Simon 
samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: 
‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen 
vangen.’ 

11
En nadat ze de boten aan land 

hadden gebracht, lieten ze alles achter en 
volgden Hem. 
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Wij zingen Lied 531 
 
1. Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

 
2. Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam: 
‘’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 

 
3. Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
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tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 

  
Verkondiging 
 
Wij zingen Lied 838:1,3,4 
 
1. O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 
3. Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
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4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt 
met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Gebeden 
 
Aandacht voor de collecte en 
mededelingen 
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Wij zingen staande het slotlied: lied 268 
 
1. Goede herder, als wij slapen, 

heel deze nacht, 
waak dan over al uw schapen, 
heel deze nacht; 
dat wij dromen zonder zorgen, 
veilig rusten tot de morgen – 
lieve God, bij U geborgen, 
heel deze nacht. 

 
2. Geef dat wij hier nooit alleen zijn, 

bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, 
bij dag en nacht, 
dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven – 
allen door uw trouw omgeven, 
bij dag en nacht. 

 
 
Zegen 

 
 

0-0-0-0-0-0 
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------------------- 
MEDEDELINGEN: 
----------------------: 
------------------- 
In de dienst van volgende week zondag,  
9 februari 2025, om 09:30 uur, gaat Ds. 
Weststrate uit Heerde voor. 
--------------------- 


