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 O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer 

NL29 INGB 0002.5861.97     Diaconie, bloemen, zending, P.B.D. 
NL38 RABO 0326.5590.86    Activiteitencommissie en keuken  
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De liturgische kleur:  
Heilige Avondmaal: wit 
Overige zondagen: groen 

2 februari   
9:30  Ds. E. Posthouwer, Putten 

Heilig Avondmaal 

11:00  Ds. E. Posthouwer, Putten  
Heilig Avondmaal in Rehoboth 

19:00  Ds. B. Heslinga, Vaassen 
Heilig Avondmaal aan tafel 

Oud. v. dienst ochtend Dhr. J.A.S. Hiemstra 

 Rehoboth Dhr. J.A.S. Hiemstra 

 avond Mw. A. van Oosten 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang. Ned. Bijbel Genootschap 

9 februari   
9:30  Ds. J.M. Weststrate, Heerde 

Koffie na de dienst 

Oud. v. dienst  Dhr. A.C. van de Beerecamp 
Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  

Uitgang. Kosten erediensten 

16 februari  Zondag Zeventigste 
9:30  Ds. L. van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn 

Oud. v. dienst ochtend Mw. T.G. de Jong-Wijenberg 

Collecte  1. Doelcollecte (zie pag. 14) 2. Kerk  
Uitgang. Jeugd- en jongerenwerk 
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Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig. 
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 februari  Zondag Zestigste 

9:30  Ds. F. Buitink, Heino 

Oud. v. dienst  Mw. A. Venema 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 
Uitgang. Onderhoud en gebouwen 

2 maart   

9:30  Ds. G. van den Dool, Vledder 

19:00  Taizédienst 

Oud. v. dienst ochtend Dhr. R. van Marle 

 avond Dhr. J.A.S. Hiemstra 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Beeld en geluid 
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KERKKALENDER  
 
11 februari Senioren bijbelkring 9.30 uur in de Rots 
12 februari Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur 
12 februari Gebedsgroep 18.45-19.30 uur  
 Voor info: Rienk van Marle 
12 februari Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
19 februari Inlevering kopij maart-nummer 
20 februari Thema-avond 
25 februari Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots 
26 februari Gebedsgroep 18.45-19.30 uur  
 Voor info: Rienk van Marle 
26 februari Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
 
Data voor Follow Me worden gecommuniceerd via de app. Voor 
info en/of deelname aan de groepsapp, neem contact op met 
Rienk van Marle of Harm Jan Töpfer en/of Marlies Draaijer. 
 
Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij 
Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer. 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 
‘Nu komt het erop aan - momenten’  
Jonne Knevel schrijft over een preek van Nynke Dijkstra die 
onlangs voorging  in de dienst bij haar in de kerk: 
Zij sprak over de onrustige tijd waarin we vandaag de dag leven. 
We leven in een tijd van crisis en hoe gaan we daarmee om?  
Ze deelde over haar vader die inmiddels al is overleden. Hij was 
geboren in 1896 en had in zijn leven al meer crisissen 
meegemaakt dan dat Nynke tot nu toe in heel haar leven heeft 
ervaren en waarschijnlijk nog zal meemaken. Zo had haar vader 
allebei de  wereldoorlogen meegemaakt, de koude oorlog en ga 
zo maar door. Nynke herinnert zich de houding en reactie van 
haar vader als er dan weer wat op het punt stond te  gebeuren. 
Als er paniek dreigde uit te breken ver weg of dichtbij, dan 
rechte hij zijn rug, bleef hij kalm en verkondigde hij: “Nu komt het 
erop aan!” Met andere woorden: het zijn deze momenten van 
onrust, crisis en paniek die jou en mij de kans geven om te laten 
zien en te handelen naar wat wij ten diepste geloven. Om niet 
mee te gaan in chaos die er ontstaat, maar om juist dan rustig te 
blijven en terug te vallen op wat we elke zondagmorgen 
ontvangen en belijden: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en niet loslaat 
het werk dat zijn hand begon.’ En daar ook uiting aan te geven, 
daarnaar te reageren.  
De weken na de dienst is dat zinnetje van Nynkes vader bij mij 
blijven resoneren. Het is ook relevant voor de onrust en de 
chaos in het kleine en persoonlijke van ons leven. Zo mag ik zelf 
binnenkort met zwangerschapsverlof gaan, wat tegelijkertijd ook 
betekent dat de bevalling van ons tweede kindje dichtbij is. De 
geboorte van ons eerste kindje Thom verliep allesbehalve 
soepel. Dat maakt dat ik, ondanks het uitzien naar ons kindje, 
ook veel spanning ervaar over de bevalling. Na het horen van de 
verkondiging van Nynke is die angst niet direct weg, maar is dit 
voor mij een: ‘Nu komt het erop aan-moment’. Hoe ga ik hiermee 
om? Wil ik dat zo? Wil ik blijven rennen en vluchten voor wat er 
staat te komen? Wat getuig ik daarmee over God (in de eerste 
plaats naar mezelf)? Is dat wat ik ten diepste geloof en wil 
geloven? Ik heb daar even op moeten kauwen.  
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 Om tot de keuze te komen dat ik mij in deze tijd niet vast wil 
houden aan angst of ‘wat als scenario’s’. Maar in plaats daarvan 
mij veel liever vastklamp aan Gods hand en mijzelf eraan 
herinner dat hoe het straks ook mag verlopen; Hij is erbij en Hij 
draagt mij. Op Hem mag ik vertrouwen. Dit is ook wat ik wil 
uitdragen en uit wil stralen. Dat haalt de spanning er niet direct 
vanaf, sterker nog het vraagt oefening.  
Oefening in: 
· Gebed: Het benoemen aan God dat ik het spannend vind. 
· Het herhalen van woorden van Waarheid: Door Zijn woord 

te lezen maar ook door deze te herhalen. Zo herinner ik 
mezelf regelmatig aan de beginnende woorden van psalm 
23 ‘De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.’ 

· Of door even helemaal stil te worden: Door heel bewust in 
tijden van onrust de rust op te zoeken en te luisteren naar 
wat er van binnen allemaal in mij omgaat.  

 
Ik merk dat dit soort (Bijbelse) handelingen en gewoonten (en er 
zijn er nog veel meer die je kunt toepassen) een  andere vrucht 
voortbrengen. Een ander gedrag in mij naar boven halen.  Daar 
waar ik eerst veel onrustiger en gehaast werd, omdat ik mijzelf 
probeerde af te leiden op sociaal media of andere 
werkzaamheden voel ik mij door deze oefeningen rustiger en 
ook minder alleen. Het lukt mij om mijn zorgen te delen en 
benoemen in plaats van ze te verbloemen met afwezig of 
chagrijnig gedrag. Nogmaals, de spanning is niet weg, maar het 
is wel draaglijker geworden.  
 
Net als ik heb jij vast ook van die ‘Nu komt het erop aan-
momenten’. Dat er dingen in je leven spelen, zorgen in je hart 
leven, waar je bewust of onbewust op een bepaalde manier mee 
omgaat. Zo aan het begin van een nieuw jaar is het mooi om 
daarbij stil te staan: - Hoe ga ik hiermee om? Wil ik dat zo?  
- Wat getuig ik daarmee over God (in de eerste plaats naar 
mezelf)? - Is dat wat ik ten diepste geloof en wil geloven? Welke 
Bijbelse handelingen kan ik oefenen om anders met deze 
zorgen om te gaan?   
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We leven in een tijd waarin er voldoende ‘Nu komt het erop aan-
momenten’ plaatsvinden of zich nog zullen gaan aandienen. In 
de verkondiging van Nynke verwees zij naar de boodschap die 
wij door alle tijden heen in handen hebben. We bezitten ‘Groot 
Nieuws’ of letterlijk vanuit het Grieks vertaald eigenlijk ‘Mega 
Nieuws!’ Beseffen we dat? De vreugde en de vrede waarvan wij 
mogen leven en uitdelen?  
 

Jonne Knevel 
 
 
OOG VOOR ELKAAR 
 
Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in verzorgings-/ 
verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze 
gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje? 
Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel 
sterkte toegewenst. 
De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden 
samen in. Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het 
door aan pastoraat@pkwapenveld.nl 
 
Wij wensen u Gods zegen toe voor 2025. 
 

Hartelijke groet, 
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk 
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 KERKENRAADSVERSLAG 
 
Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op  
8 januari 2025. 
 
De voorzitter opent de vergadering met een stuk door  
Jonne Knevel over een preek van Nynke Dijkstra (zie “om over 
na te denken”). Over de onrustige tijd waarin we leven. Dat er in 
tijden van crisis een moment komt: nu komt het erop aan. Dat je 
je dan beseft terug te vallen op wat we zondags belijden. Je 
vastklampen aan Gods hand en weet; op hem mag ik 
vertrouwen. Dat je hiervoor moet oefenen in gebed.  
Er is een brief binnengekomen vanuit een paar leden van de 
gemeente met een idee om een paar themabijeenkomsten te 
houden. De kerkenraad vindt het mooi dat er zo’n initiatief vanuit 
de gemeente komt en staat hier ook zeker achter. 
Teruggekoppeld of ze dit verder willen uitwerken. 
De beroepingscommissie is opnieuw bij elkaar geweest om de 
nieuwe leden te leren kennen. Er wordt een advertentie 
geplaatst in Woord en Dienst. Vanuit de PKN komt eind januari 
een lijst met mogelijke kandidaten.  
Vanuit het pastoraat wordt gemeld dat de thema-avond 
gemeente breed wordt getrokken. De hele gemeente is dus 
welkom op de thema-avond ‘Als Nieuw’ op 20 februari om  
19:30 uur, dominee Bouwknegt zal de avond begeleiden.  
Verder wordt het wel en wee besproken. 
Vanaf het komende kwartaal neemt Agnes Venema het 
roostermaken over. 
De begroting voor 2025 van de diaconie is ingediend.  
De kindernevendienstleiding heeft een mooi adventsproject 
georganiseerd.  
Veel mensen gingen voor in de kerk even een kijkje nemen. 
Onze complimenten aan de kindernevendienstleiding. 
 
Stichting Caritas heeft contact opgenomen met de diaconie en 
betaalt mee aan de kerstpakketten. 
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Er zijn 25 kerstpakketten vanuit onze gemeente naar Stip 
gebracht, zij hebben deze naar mensen die begeleiding nodig 
hebben gebracht (dit binnen de Heerder gemeentegrenzen). 
Rond Kerst zijn er kalenders naar mensen op Rehoboth 
gebracht. Dit was een dankbare actie. 
Vanuit het overleg met De Brug zijn verschillende data gepland 
om elkaar uit te nodigen voor de diensten. Zie het stukje op 
pagina 9 in deze Wegwijzer. 
Er is een aanvraag binnengekomen om de dagelijkse over-
denking van Kaj Munk in de Petruskerkapp te plaatsen. Besloten 
is om een aparte groep hiervoor aan te maken, iedereen kan 
zich hiervoor aanmelden. Ook wordt een nieuwe groep 
aangemaakt om te kunnen napraten over de preek, de 
Preekpraatgroep. We hopen dat we zo met elkaar, elkaar 
kunnen blijven stimuleren en bemoedigen. 
De kerkrentmeesters blijven met Schaapsound in gesprek over 
het geluid, hoe kan dit beter, zeker bij optredens. 
 

Papieren liturgie. 
Er is besloten minder papieren liturgieën te laten drukken.  
Pak dus alleen een liturgie als je het echt niet kunt lezen op  
1 van de schermen. Om de mogelijkheid te bieden jezelf voor te 
bereiden op de dienst plaatsen we de liturgie op de vrijdag of 
zaterdag in de kerkapp en ook kun je hem vinden op de website. 
We hopen zo minder papier te gaan gebruiken en misschien 
kunnen we wel helemaal zonder de papieren versie. Scheelt 
werk en kosten. 
 

De jeugdouderling sluit de avond met 10 aanwijzingen over hoe 
we Gods leiding kunnen vinden van Joop Strietman. 
 

Agnes Venema, scriba 
 

UITWISSELING AVONDDIENSTEN BRUGKERK 
 

Eind vorig jaar zijn wij benaderd door de Brugkerk met de vraag 
of we in gesprek konden gaan over de invulling van de avond-/
middagdiensten. 
Deze gesprekken zijn opgestart en de uitkomst was dat we dit 
jaar elkaar regelmatig gaan uitnodigen in de dienst.  
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Deze diensten zulken dan bij voorkeur wel een bijzonder tintje 
krijgen. Dit is verder uitgewerkt door een gezamenlijke 
commissie, waar vanuit de Petruskerk Harm Jan Töpfer, Wim 
Westhoff en Johan Hiemstra in zitten. Vanaf februari gaan we nu 
regelmatig een uitwisseling doen. Op zondagmiddag 23 februari 
worden wij als gemeente uitgenodigd om naar de middagdienst 
te komen in de Brugkerk waar we willen starten met deze 
uitwisseling. 
Op 2 maart nodigen wij de gemeenteleden van de Brugkerk uit 
om aanwezig te zijn in de Taizé-dienst.  
Op 23 maart worden wij weer uitgenodigd in de Brugkerk en op 
6 april wordt een jeugddienst georganiseerd bij ons waar we de 
Brugkerk ook weer bij uitnodigen. We zullen de exacte data 
uiteraard blijven delen! Aan het eind van dit jaar gaan we 
evalueren met alle betrokkenen. Moge dit plan voor beide 
kerken in ons dorp tot zegen zijn! 
 

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE 
 

Na het niet aannemen van het beroep door ds. Maaike de Goei 
is de commissie in november weer bij elkaar geweest voor 
verder overleg. Alexien Wonink en Marjelle van Selm hebben, 
om verschillende maar begrijpelijke redenen, aangegeven niet 
verder te willen met hun werk in de commissie. Alexien en 
Marjelle, bedankt voor jullie aandeel en waardevolle inbreng in 
het proces zoals dat tot nu toe is gelopen. 
Gelukkig heeft de kerkenraad Marije Bremmer en Jannie Docter 
bereid gevonden de lege plaatsen op te vullen. 
Inmiddels hebben we een paar kandidaten benaderd, maar zij 
zijn om verschillende redenen niet beroepbaar. Wanneer u denkt 
een goede kandidaat te kennen kunt u dat aangeven bij één van 
de commissieleden. We hebben een advertentie geplaatst op de 
digitale nieuwsbrief van de PKN en ook komt er een advertentie 
in het blad ‘Woord en Dienst’. Ook hebben we weer een lijst, met 
mogelijk beschikbare en (in hun ogen) passende kandidaten 
voor onze gemeente, opgevraagd bij het landelijk bureau van de 
PKN. 
Die lijst verwachten we in januari nog te ontvangen en dan 
zullen we weer kandidaten benaderen voor een gesprek.  
Wordt vervolgd…  



IN MEMORIAM 
 

Dirkje Hanekamp-Beekhof 
* 29 mei 1931          † 16 januari 2025 

 
Dirkje is opgegroeid in Zalk. Ze was de vierde in een gezin van  
8 kinderen. Haar vader was dagloner, ze hadden het niet breed. 
Na de lagere school ging ze direct aan het werk, om ook wat 
geld in het laatje te brengen. Ze groeide op in een warm, gelovig 
gezin en had fijne vriendinnen. In 1949 trouwde Dirkje Beekhof 
met Arie Hanekamp. Na een aantal jaren verhuisden ze naar 
Wapenveld, vanwege werk. Ze hebben lang gewoond aan het 
Wapenvelderzand. Voor de kinderen was het een heerlijke plek 
om op te groeien. Veel buiten spelen, ook deden ze vaak samen 
spelletjes, vooral sjoelen was favoriet. Moeder Dirkje was van 
rust, reinheid en regelmaat. En zo ging het gezin ook elke 
zondag 2 keer naar de kerk. 
Voor Dirkje had het buitenaf wonen ook een mindere kant. Ze 
had last van de donkere bossen in de winter en in de zomer was 
het uitzicht vaak weg door rogge, haver of mais. 
In 1985 verhuisden ze naar de Merelweg, waar Arie zelf een 
huis had gebouwd. Daar heeft Dirkje haar gelukkigste tijd gehad. 
De oudste 3 kinderen, Adolf, Albert en Marrie woonden niet 
meer thuis, jongste zoon Carles wel. 
Dirkje was een doorzetter, op latere leeftijd haalde ze nog haar 
zwemdiploma en haar rijbewijs. Ze zwom 2x per week met haar 
vriendin, ze fietste regelmatig met tante Jannetje of haar vriendin 
Dien Visscher. Ze is nog een paar keer op vakantie geweest. 
Op 28 februari 1993 overleed oudste zoon Albert plotseling. 
Daar hebben Dirkje en Arie het heel moeilijk mee gehad. In de 
jaren daarna konden ze dit grote verlies nog samen dragen. 
Arie kon haar uit de schaduw halen, maar hij overleed in 2001. 
Na het gemis van haar kind en haar man is ze niet meer de 
oude geworden. Daar kwam ongeveer 10 jaar geleden bij dat 
haar gezondheid achteruitging. Ze kon steeds slechter zien.  



En in de laatste jaren werd ze ook getroffen door tia’s. In de 
laatste maanden kon ze niet meer zelfstandig wonen in haar 
aanleunwoning en kreeg ze een kamer in Rehoboth. 
 
In die laatste periode kon je haar nog maar met 1 ding een 
plezier doen, vertelden de kinderen: nabijheid. Maar je kunt dicht 
bij iemand zijn, bij elkaar in de kamer zitten en tegelijk merken 
hoe moeilijk het is om echt nabij zijn. Als je elkaar nabij bent, 
mag je er ook helemaal zijn. Dan kun je delen wat je voelt. Waar 
je blij mee bent, waar je moeite mee hebt. Waar je zoveel pijn 
van hebt, dat het voelt als een amputatie. En ‘het uiten van haar 
gevoelens’, dat kon Dirkje niet zo goed. In de kerk bij het 
afscheid heb ik daarover gezegd: misschien kon ze het niet zo 
goed in woorden zeggen, ze kon het wel laten merken: hoe goed 
het haar deed dat haar kinderen in die laatste periode zoveel bij 
haar waren. Dat gaf haar rust, dan voelde ze zich veilig. En wat 
mooi is het dat er in Rehoboth ook zorgmedewerkers waren en 
mensen van de kerk die bij haar waren in haar verlangen naar 
de veiligheid van haar geloof. Dat er tijd en ruimte was om een 
stukje te lezen uit de Bijbel of een dagboek. Of om samen met 
haar te bidden. 
 
Want haar geloof was het houvast voor Dirkje Hanekamp-
Beekhof. In de kerk hebben we onze troost en kracht gezocht bij 
Efeziërs 2 : 8 ‘Omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij ons 
gered. Jullie hebben niet jezelf gered, maar God. Het is zijn 
geschenk.’ Op de kaart staat een prachtige afbeelding waar je 
de zaadjes van de paardenbloem ziet wegwaaien, omhoog naar 
de hemel. Wij mogen geloven dat het zaadje van  
Dirkje Hanekamp-Beekhof daar zal uitgroeien tot nieuw leven. 
Daar zal zij niet in de schaduw blijven, maar volop genieten van 
leven in het Licht van de Eeuwige. 
 

Ds. Arjan Bouwknegt 
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MUTATIES  
 
Overleden 
· Mw. D. Hanekamp-Beekhof, de Vree 1 kamer 017, 8191 

JE Wapenveld op 16 januari 2025 in de leeftijd van 93 jaar. 
 

Ton Eilander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIACONIE 
 
Doelcollecte zondag 16 februari 
 

De doelcollecte is bestemd voor het fonds ‘Water & Hygiëne’ 
van Compassion. Alle kinderen die worden geholpen door de 
lokale kerken waarmee Compassion samenwerkt, leven in 
extreme armoede. Soms is de situatie te heftig en zijn de 
reguliere sponsorgelden niet toereikend.  
 

Veilig water en hygiëne zijn bepalend voor de overlevingskansen 
van kinderen én volwassenen.  
Compassion helpt met het aanleggen van toiletten, sanitair, 
waterputten en watersystemen.  
Daarnaast krijgen gezinnen waterfilters en de juiste educatie 
over het omgaan met water en hygiëne. 
Meer informatie over het fonds Water & Hygiëne vindt u op:  
https://www.compassion.nl/doneer/geef-een-gift/water-hygiene/. 
 

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL91 INGB 
0000 003232 t.n.v. Stichting Compassion Nederland. 

 

Namens de diaconie,  
hartelijk dank! 
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Najaarszending 
 

De najaarszendingscollecte van november 2024 heeft het mooie 
bedrag van € 1.285 opgeleverd. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
Namens de ZWO-commissie, 

Jannemieke van Doorn 
 

FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Datum Collecte:  Bedrag 
29-12-2024  collecte € 323,12 
1-1-2025 collecte € 122,00 
5-1-2025 collecte € 861,50 
12-1-2025 collecte € 404,90 
 
Ontvangen per bank  Doel  Bedrag 
Activiteiten  oude metalen € 200,00 
Activiteiten  oliebollen € 1.325,00 
 
 

Ton Eilander 
 
 
 

KERKRENTMEESTERS 
 

Misschien is er bij u nog enige verwarring hoe u het beste 
digitaal kunt bijdragen aan de wekelijkse collecten. 
Al jarenlang gebruiken we GIVT met de QR-code, maar van de 
opbrengst van elke € 100 wordt bij ons ongeveer € 6 
ingehouden om de kosten bij GIVT te financieren. 
 
Sinds kort hebben we de Petrus-app en via deze app kunt u ook 
geven aan de collecten. Ook hieraan zijn kosten verbonden, 
maar beduidend lager dan bij de GIVT-app. 
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U betaalt per storting € 0,24 aan kosten extra. U moet nu niet 
per collecte een bedrag gaan storten, want dat zou u bij  
3 collecten 3 x € 0,24 = € 0,72 extra gaan betalen, maar u gaat 
naar ´opwaarderen´. 
U klikt dus in de Petrus-app op de button ´geven´ en gaat naar 
´opwaarderen´ en stel dat u voor € 100 digitale collectebonnen 
koopt, betaalt u € 100 (aan digitaal tegoed) + € 0,24 (aan 
kosten) = € 100,24. 
Nu kunt u wekelijks van het opgewaarde saldo uw bijdrage 
kosteloos aan de collecten schenken. 
 

Van harte aanbevolen, 
College van Kerkrentmeesters 

 
VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Oud papier 
 
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen 
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op 
het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2. 
 

 
 

De activiteitencommissie 
Inzameling oude metalen 
 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen,  
kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt  
denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, 
mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude 
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.  
Ook auto-accu’s kunt u inleveren. Let op: vanwege de 
koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis-
tv’s  niet worden ingeleverd. U kunt uw oude metalen bezorgen 
bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle. 
Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, 
kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.  
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Oliebollenactie 
 
De oliebollenactie, die we ook dit jaar hebben gehouden, heeft 
het mooie bedrag van € 1.325 opgebracht. 
Deze actie zou niet geslaagd zijn zonder het bakteam van WZC 
genaamd ‘de Oliebol’ en zeker ook niet zonder de inzet van de 
vrijwilligers die uw bestelling opgenomen en bezorgd hebben. 
Maar vooral ook u als koper van de oliebollen. 
Hartelijk dank voor dit mooie resultaat.  
Wij hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen. 
 

Hartelijke groet,  
het oliebollenteam Willem Jan Stoffer en Dini van Raalte 

 
 

Taizéviering 
Met zang en muziek door ‘Vocaal” uit Vollenhove 

 
Zondagavond 2 maart a.s. om 19.00 uur is er weer een 
Taizéviering in onze kerk. 
Voor wie er nog nooit geweest is: dat betekent een rustige 
viering met zingen, bidden en het in stilte overdenken van een 
bijbelwoord. Een moment van rust en inkeer in deze hectische 
tijd. 
 
Ben je niet zo bekend met de liederen uit Taizé? Geen 
probleem: Vocaal uit Vollenhove o.l.v. Johan Bredewout zal ons 
zingend door de dienst leiden. Je bent van harte uitgenodigd. 
Voor deze dienst zullen voor het eerst ook gemeenteleden van 
de Brugkerk speciaal uitgenodigd worden. 
Ook andere gasten zijn natuurlijk van harte welkom. 
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Thema-avond ‘Als nieuw’ 
 

 
 
 

 Wanneer:  20 februari 2025 
 Waar:  Petruskerk Wapenveld 
 Inloop:  19.15 uur 
 Aanvang:  19.30 uur 
 Er is koffie/thee en wat lekkers. 

 
Welkom allen, jong en oud om deze interactieve avond bij te 
wonen. Samen: ontmoeten, verbinden, praten, leren. 

 
Tot ziens,  

Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk 
 

BEDANKT 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Zoals velen weten, ga ik begin februari Wapenveld verlaten. 
Stoffel en ik hebben ons altijd zeer welkom gevoeld. 
Nu ga ik alleen naar Nijmegen, daar wonen 2 kinderen van ons. 
Ik zal Wapenveld best missen, maar hoop me daar snel thuis te 
voelen. 
Bedankt voor de goede tijd en de warme vriendschappen. 
 

Hartelijke groet,  
Marieke van der Wekken 

CLASSIS 
 
Samen jong 
Met Samen Jong wordt bedoeld dat de gemeente steeds meer 
op Christus gaat lijken en Hem vertegenwoordigt in de wijk en 
de wereld. Met Samen Jong luisteren we naar de stem van 
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jongeren als richtingwijzers. Dit uitgangspunt past goed bij ons 
classicale speerpunt: Grijs en groen - over generaties in de kerk.  
Jeugdwerker Ramona van den Hoedt vertelt ons meer over dit 
onderwerp en gaat met ons in gesprek. Naast de 
afgevaardigden zijn de jeugdwerkers en ook andere 
belangstellenden hartelijk welkom. Zij zegt over zichzelf: Mijn 
droom voor het jeugdwerk in Nederland is dat iedere jongere 
een kans krijgt om God te leren kennen en leert hoe hier vorm 
aan te geven in zijn eigen leven. Onderdeel zijn van een kerk of 
community is essentieel. Mijn hoop is dat het jeugdwerk geen 
los onderdeel blijft. Jeugdwerk draagt bij aan het bouwen van 
kerk voor alle generaties. Met deze link kom je in de agenda en 
bij 11 februari lees je de hele uitnodiging of pknclassisveluwe.nl/
agenda en kijk dan bij 11 februari. 
· Waar: Bethabara, van den Berghlaan 79,3781 GE 

Voorthuizen 
· Wanneer: dinsdag 11 februari 
· Tijd: aanvang 19.30 uur tot 20.45 uur (inloop vanaf  

19.15 uur) 
· opgeven bij: cvVeluwe@kpnmail.nl tot uiterlijk 5 februari 

 
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe 

 
 




