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Taizé is een klein plaatsje in Frankrijk. In dat plaatsje in 
het zuiden van Bourgondië stichtte broeder Roger een 
internationale oecumenische gemeenschap. De ge-
meenschap bestaat nu uit een honderdtal broeders uit 
meer dan 25 landen. Ze zijn van protestantse en katho-
lieke afkomst. Ze hebben zich verbonden om in grote 
eenvoud te leven, en materiële en geestelijke goederen 
te delen. 
Heel bijzonder aan de gemeenschap in Taizé is de 
gastvrijheid. Elk jaar komen duizenden jongeren en 
jongvolwassenen naar Taizé om een week met de 
broeders mee te leven. Ze zijn op zoek naar zichzelf, 
naar geloof, naar hun weg in het leven. Gelovig of niet, 
iedereen is welkom. Centraal in het dagelijkse leven 
staan de drie gemeenschappelijke gebedsvieringen. 
De stijl en sfeer van de vieringen van Taizé wordt ge-
kenmerkt door de karakteristieke liederen op korte tek-
sten, de verstilling en het grote accent op meditatie en 
aanbidding. Vooral de lange stilte halverwege de vie-
ring heeft voor veel mensen iets ongemakkelijks en 
misschien is het lastig om het als “meditatieve stilte” te 
ervaren. Stilte is niet vanzelfsprekend en heeft 
“oefening” nodig. 
Belangrijk verschil met de doorsnee protestantse ere-
dienst is dat er geen preek wordt gehouden. Wel is er 
altijd een lezing van enkele teksten uit de bijbel. 
De liederen die we zingen zijn eenvoudig en we herha-
len ze vaak. 
 
Wees welkom om bij binnenkomst een kaarsje aan te 
steken. 

ORDE VAN DE DIENST 
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Voor de dienst speelt Johan op de piano. 
 
Bij aanvang van de dienst komt Vocaal  
zingend de kerk binnen en zingen we:  
Laudate Dominum (Taizé nr. 89/10/76) 

Laudate Dominum, Laudate Dominum, 
omnes gentes, alleluia! 
Laudate Dominum, Laudate Dominum, 
omnes gentes, alleluia! (5x) 
 
Vertaling: 
Loof, zing en prijs de Heer, loof, zing en 
prijs de Heer, alle volken, alleluja! 
Loof, zing en prijs de Heer, loof, zing en 
prijs de Heer, alle volken, alleluja! (5x) 
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Stil worden betekent niet jezelf afsluiten van 
het lawaai om je heen, maar veel meer: je 
openstellen voor God. In de stilte luister je 
naar Gods aanwezigheid, luister je naar de 
stem in je hart. Gods stem is vaak als een 
fluistering, een ademtocht van stilte. Het is 
soms moeilijk om het in de stilte uit te hou-
den. Stil worden moet je leren. Nadenken 
over het gelezen bijbelgedeelte, een tekst of 
een lied, kan daarbij helpen. 
 
We zingen: Licht van de wereld (Vertaling 
van: Christe, lux mundi) (Taizé 32/Lied 921) 

Licht van de wereld, wie U volgt op uw 
weg, die heeft het licht van leven, levens-
licht 
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Schriftlezing Johannes 8:12-19 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik 
ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt 
loopt nooit meer in de duisternis, maar 
heeft licht dat leven geeft. De farizeeën 
wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet be-
trouwbaar, want U getuigt over uzelf’. Maar 
Jezus ging verder: ‘Ook al getuig Ik over 
mijzelf, toch is mijn getuigenis betrouw-
baar, omdat Ik weet waar Ik vandaan geko-
men ben en waar Ik naartoe ga. 
Maar u weet niet waar Ik vandaan kom of 
waar Ik naartoe ga. U oordeelt met mense-
lijke maatstaven, maar Ik oordeel over nie-
mand. 
En wanneer Ik toch een oordeel vel, is mijn 
oordeel betrouwbaar, omdat Ik niet alleen 
ben, maar samen met de Vader, die Mij 
gezonden heeft. In uw wet staat geschre-
ven dat het getuigenis van twee mensen 
betrouwbaar is. Wel, Ik getuig over mijzelf, 
en de Vader, die Mij gezonden heeft, ge-
tuigt over Mij. Toen vroegen ze: ‘Waar is 
uw vader dan?’ U kent noch Mij, noch mijn 
Vader’, antwoordde Jezus. ‘Als u Mij zou 
kennen zou u mijn Vader ook kennen’. 
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We zingen: In de Heer vind ik heel mijn 
sterkte (Taizé nr. 47/ELB nr. 222) 

 
Schriftlezing Psalm 36: 6-10 
Heer, hoog als de hemel is Uw liefde, 
tot in de wolken reikt Uw trouw, 
Uw gerechtigheid is als de machtige ber-
gen, 
Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 
U, Heer, bent de redder van mens en dier. 
Hoe kostbaar is Uw liefde, God! 
In de schaduw van Uw vleugels schuilen 
de mensen, 
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Zij laven zich aan de overvloed van Uw 
huis, 
U lest hun dorst met een stroom van 
vreugde, 
Want bij U is de bron van het leven, 
Door Úw licht zien wij licht. 
 
We zingen: Bij God ben ik geborgen (Taizé 
nr. 98/Lied 62B) 

 
Johan speelt de stilte in… 
 



9 

 
STILTE 
 
 
We zingen: Iedere nacht verlang ik (Taizé 
nr. 59/152) 

 
 
 
We zingen: Jesus, remember me 
(vertaling: Jezus, denk aan mij wanneer U 
in uw koninkrijk komt)(Taizé 68/37/61; 
HemelH 197) 
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Kyriëgebed, afgewisseld met het zingen 
van: Heer, hoor mijn gebed (Vertaling van: 
O Lord, hear my prayer) (HemelH nr. 544) 
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Heer, hoor mijn gebed, 
Heer, hoor mijn gebed. 
Als ik roep Antwoord mij. 
Heer, hoor mijn gebed, 
Heer, hoor mijn gebed. 
Kom en luister naar mij. 
 
Heer, wij bidden voor de nood in de 
wereld. Wij zijn op zoek naar Uw nabijheid. 
Wilt U bij ons zijn als de avond valt, geef 
ons hoop en kracht om de nacht door te 
komen en Uw liefde te ervaren. 
 
Heer, hoor mijn gebed… 
 
Heer, wij weten dat U bij ons bent, toch 
ervaren wij dat niet altijd. 
Wilt U door Uw geest in ons hart aanwezig 
zijn en blijven? 
 
Heer, hoor mijn gebed… 
 
Heer, wilt U naar ons luisteren, geef ons 
warmte en wees ons nabij. 
Wilt U het licht zijn in deze onzekere tijd? 
Wilt U ons troost geven als wij elkaars 
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nabijheid missen? 
 
Heer, hoor mijn gebed… 
 
Wij bidden voor iedereen, die het moeilijk 
heeft. Wilt U met Uw liefde en trouw een 
bondgenoot van ons zijn. 
 
Heer, hoor mijn gebed… 
 
Wilt U een luisterend oor voor ons zijn? 
In de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. 
Amen. 
 
 
Er is nu tijd voor een persoonlijk stil gebed 
dat wordt afgesloten met het Onze Vader. 
 
 
 
We zingen: Onze Heer zal je hernieuwen 
(vertaling van: Il Signore ti ristora) (Taizé 
nr. 60) 
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We zingen: Laudate omnes gentes (Latijn)/
Verblijdt u alle volken/ Bring hulde, alle 
folken (Fries) (Taizé nr. 90/Lied 117d) 
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Laudate omnes gentes,  
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes,  
laudate Dominum. (3x) 
 
Verblijdt u alle volken,  
verblijdt u in de Heer. 
Verblijdt u alle volken,  
verblijdt u in de Heer. (3x) 
 
Bring hulde, alle folken,  
bring hulde oan de Hear. 
Bring hulde, alle folken,  
bring hulde oan de Hear (3x) 
 
Zegen: Zegen ons Christus Jezus. Uw 
liefde is groter dan ons hart. 
 
Vocaal loopt zingend de kerk uit: 
We zingen: Jubelt und freut euch 
(Vertaling: Juich en verheug je in de Heer, 
Hij heeft grote dingen voor ons gedaan. 
Juich en verheug je, vrees niet. Halleluja, 
halleluja!) (Taizé nr. 69/107) 
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Jubelt und freut euch über den Herrn, er 
hat Grosses an uns getan. 
Jubelt und freut euch, fürchtet euch 
nicht. Alleluja, Alleluja. 
 
 
 
 

0-0-0-0-0-0 
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------------------- 
MEDEDELINGEN: 
----------------------: 
Volgende week zondag 9 maart 2025, om 
09:30 uur, gaat Ds. G. Timmer uit Heerde 
voor. 
----------------- 
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