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ORDE VAN DE MORGENDIENST

Welkom

Wij zingen Gezang 14: 1,4en 5
"De Heer is mijn herder":
NLB 23b: 1,4en 5

1 De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat'ren der rust.

4 De Heer is mijn herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.




5 De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

Wij lezen Marcus 14 vers 22 - 25

[22] Terwijl ze aten, nam Hij een brood,
sprak het zegengebed uit, brak het brood,
deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is
mijn lichaam.’ [23] En Hij nam een beker,
sprak het dankgebed uit en gaf hun de be-
ker, en allen dronken eruit. [24] Hij zei te-
gen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van
het verbond, dat voor velen vergoten
wordt. [25] |k verzeker jullie: |k zal niet
meer van de vrucht van de wijnstok drin-
ken, tot de dag dat Ik er opnieuw van zal
drinken in het koninkrijk van God.’

Enkele woorden bij de schriftlezing



Wij zingen Gezang 234: 1, 2
"Al heeft Hij ons verlaten™
(NLB 663: 1, 2)

1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2 Alis Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,

dat wij zijn majesteit

van 0og tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Viering van het Heilige Avondmaal



Woorden en gebed vooraf,
uitdelen brood en beker

Wij zingen Psalm 103: 1 en 5
"Zegen, mijn ziel,
de grote naam des Heren"

1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des
Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3)

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met
erbarmen

God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht
gekomen,

slechts leven op de adem van zijn stem.
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Gebed

Wij zingen Gezang 456: 1,2 en 3
"Zegen ons Algoede”
(NLB 415: 1, 2 en 3)

1 Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!









