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College van kerkrentmeesters:
038-447 82 82
B4 kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers
NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
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Kerkgebouw Kwartelweg 9
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T. Eilander 78 038-447 8539
dledenadministratie@pkwapenveld.nl
Financiéle administratie:

T. Eilander 78 038-447 8539

< administrateur@pkwapenveld.nl
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J. [Jzerman 038-447 8600
W. Westhoff 06 4699 1710

038 4470367

Redactie: D4 wegwijzer@pkwapenveld.nl
H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W’ veld
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De liturgische kleur: Wit

4 mei

09:30
Oud. v. dienst

Collectes

11 mei
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

18 mei

09:30
Oud. v. dienst
Collectes

25 mei
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

29 mei
10:00

Oud. v. dienst

Collecte

Zondag ‘s Heren Goedertierenheid

Ds. T. Noort uit IJsselmuiden
Mw. A. Venema

1: Diaconie 2: Kerk 3: Beeld en Geluid

Zondag Juicht

Ds. A.J. Bouwknegt uit Wezep
Doopdienst/koffie na de dienst

Mevr. A. van Oosten

1: Diaconie 2: Kerk
3: Kosten Erediensten

Zondag Zingt

Ds. T. Noort uit [Jsselmuiden
Dhr. J.A.S. Hiemstra

1: Doelcollecte zie blz. 8 2: Kerk
3: Jeugd en Jongerenwerk
Zondag Bidt

Ds. G. Bleijenberg uit Heerde
voorbereiding H.A
Dhr. R. van Marle

1: Diaconie 2: Kerk
3: Onderhoud & Gebouwen

Hemelvaartsdag

Ds. G. Bleijenberg uit Heerde

Gez. dienst met VEG en PKN Vorchten
bij molen de Vlijt

Mevr. A. van Oosten

Kledingbank ‘de Cirkel’ in Heerde en
voor “Om de hoek” (bij Nicole) in Wa-
penveld.



1 juni Zondag Hoor
09:30 Ds. L.E. Bassa uit Heerde

Heilig Avondmaal
Oud. v. dienst Mw. A. Venema
11:00 Rehoboth Ds. L.E. Bassa uit Heerde H.A.
Oud. v. dienst Mevr. A. van Oosten
19:00 Ds. T.J.S. van Staalduine uit Elburg

H. A. aan tafel

Oud. v. dienst Mw. T. G. de Jong-Wijenberg
Collectes 1: Diaconie 2: Kerk

3: Kosten Erediensten

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig.
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

KERKKALENDER

Elke zondagmorgen eredienst 09.30 uur
Let op 4 mei geen avonddienst

6 mei

6 mei
9 mei

11 mei
14 mei
14 mei
7, 21 mei
7,21 mei

22 mei
27 mei

28 mei
29 mei

Thema avond ‘Geloven in deze tijd’, 20.00 uur

in de kerk

Dinsdagmorgen Bijbelkring - afsluiting seizoen 09:30
Benefiet concert tbv Roemenié t.b.v. Prospective Da
nes, de stichting die Liviu in Roemenié steunt,
m.m.v. blokfluitensemble FEW o.l.v. Annelies Schraa,
19:30 uur in de kerk

Zangdienst met en bij GK De Brug 16:30 uur
Bijbelstudie Rehoboth 14.30 uur

Afsluiting seizoen Follow Me

Gemeente groeigroep (contact: Jan en Nanda Dijk)
Gebedsgroep 18.45-19.30 uur (contact Rienk van
Marle)

Thema avond ‘Gemeente zijn in deze tijd’, 20.00 uur
in de kerk

Koffie-uurtje, £ 10.00-11.00 uur in de Rots

Inleveren kopij Wegwijzer voor juni
Hemelvaartsdag-dienst bij molen de Viijt,

zie aankondiging op blz. 7

Wandelgroep, elke donderdagmorgen om 9.30 uur (contact Jen-
neke vd Scheer/Bertha Keizer) 4



OM OVER NA TE DENKEN

Wat hadden we mooie Stille Week bijeenkomsten in aanloop
naar Pasen! Wat fijn om er z6 naar toe te leven met elkaar. Har-
telijk dank aan de commissie die alles voorbereid heeft.

Ik wil hier het gebed “Aanklacht onder het kruis” van Sytze de
Vries herhalen, dat mij op Goede Vrijdag aangreep:

Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had?
Waar was jij toen men Hem hing aan het hout?
Waar was jij, toen de zon niet langer wilde schijnen?
Waar was jij, toen Hij in zijn graf gelegd werd?

Wij kenden U niet, wij zochten onszelf.

Erbarm U, erbarm U, erbarm U!

Heilige, sterke, barmhartige God!

Erbarm U, erbarm U, erbarm U!

Waar was jij, toen Hij uit de doden opstond?
Waar was jij?

Ik ben te gering, wat zou ik antwoorden?
Ik leg mijn hand op mijn mond.

Honger heb ik geleden: gaf jij mij toen te eten?
Dorst heb ik gehad: liet jij mij toen drinken?

Wanneer dan Heer, wanneer dan?
Ooit was ik een vreemdeling: gaf jij mij onderdak?
Toen ik was uitgekleed: bedekte jij mijn schande?
En toen ik ziek was: kwam jij toen naar mij toe?

Wanneer dan Heer, wanneer dan?

Alles wat je niet voor één der minsten gedaan hebt, heb je Mijj
ook niet gedaan!

Annemarie van Oosten



OOG VOOR ELKAAR

Denkt u in uw gebeden aan Wim Scholten en zijn familie
(Wapenvelder Kerkweg 1) nu hij aan het revalideren is.

De organisatie (Petruskerk en De Brug) van Zussendag op 5
april, hebben samen veel werk verricht. Het was een waardevol-
le mooie dag. Vanaf deze plaats danken wij de organisatie.

Ook zijn wij dankbaar dat de Paasmiddag weer zo goed is verlo-
pen. Wij zijn de organisatie en alle vrijwilligers heel dankbaar
voor al hun werk.

De Stille Week is alweer achter ons. Om deze diensten allemaal
rond te krijgen is er veel werk verzet. Wij danken iedereen die op
welke wijze hieraan heeft meegewerkt.

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in een verzor-
ging-/verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze
gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel
sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden
samen in.

Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan
pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet,
Coordinatie Team Pastoraat Petruskerk



VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 23 apiril
2025.

De voorzitter opent de vergadering met “Aanklacht onder het
kruis” van Sytze de Vries, uit de liturgie van de dienst van Goede
Vrijdag.

De beroepingscommissie heeft een kandidaat voorgedragen. De
kerkenraad gaat hiermee aan de slag.

Grote complimenten naar de Stille Week commissie, voor de
gtoede Stille Week.

Gesproken over de diensten waarbij wij De Brug uitnodigen en
omgekeerd. De commissie gaat na de vakantie een evaluatie
houden,

De laatste Follow Me van dit seizoen is gehouden met een
Paaschallenge hierbij was ook de jeugd van De Brug aanwezig,
daarna hebben ze gezamenlijk gegeten en zijn ze naar de
jeugddienst geweest. Als afsluiting heeft de jeugd nog een uitje
op 14 mei.

Vanuit de classis is er een bijeenkomst over de veilige kerk. Hier
gaat iemand van de kerkenraad heen. We sluiten af met een
avondgebed uit het liedboek van Klaas Holwerda.

HAGEPREEK HEMELVAARTSDAG 29 MEI

Dit jaar is er weer een viering van Hemelvaartsdag bij molen de
Vlijt samen met de VEG Kruiskerk Heerde én dit jaar ook met de
Hervormde gemeente Vorchten. Bij goed weer gebeurt dit weer
in de buitenlucht bij molen de Vlijt in Wapenveld en bij minder
goed weer wordt er uitgeweken naar onze kerk.

De dienst begint om 10.00 uur en in de kuil voor de molen staan
weer een aantal houten klapstoelen, maar je kunt natuurlijk ook
zelf een stoel meenemen of een fleurig kleedje om op het gras
plaats te nemen.



Ds. Gijs Bleijenberg heeft dit jaar de algehele leiding en er is
muzikale begeleiding door een muziekteam en een accordeon.
Het centrale thema is dit keer: Sta niet zo te staren!

De kinderen gaan tijdens de dienst in optocht naar een knutsel-
en spelprogramma.

Na de dienst is er koffiedrinken in de tuin bij de molen!

Het leek ons mooi om de gezamenlijkheid te onderstrepen door
ook dit jaar weer samen fietsend aan te komen bij het molenter-
rein. Dus wacht op het kerkplein op de fietsers uit Heerde en
Vorchten, rond 9.30 uur worden zij aan de Kwartelweg verwacht.

Nog even op een rijtje: wie, wat, waar enz.

Openluchtdienst bij molen de Vlijt, Hemelvaartsdag 29 mei 10.00
uur.

Na de dienst koffiedrinken.

Speciaal kinderprogramma.

Fietstochten vanaf de Kruiskerk of PKN Vorchten via de Pe-
truskerk naar de molen.

Collecte voor kledingbank ‘de Cirkel’ in Heerde en voor “Om de
hoek” (bij Nicole) in Wapenveld.

Vrijwillig programma aansluitend: Wandelroutes beschikbaar van
3,5 en 13,4 km en fietsroutes beschikbaar van 36, 46 en 51 km.

DIACONIE
Doelcollecte zondag 18 mei a.s.

Stichting De Hezenberg Hattem

De Hezenberg is een christelijk centrum voor specialistische en
basis GGZ, Pastoraat en Retraite. Op het landgoed, aan de rand
van Hattem, kunnen gasten in alle rust werken aan zichzelf.

Specialistische en basis GGZ

Een psychiatrische stoornis kan het leven volledig beheersen.
Specialistische zorg kan dan noodzakelijk zijn. Aandacht voor
zingeving maakt de Hezenberg tot een unieke plek.
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Of een gast nu twaalf weken op het landgoed verblijft of eens
per week een bezoek brengt voor een gesprek met een behan-
delaar (Basis GGZ wordt alleen ambulant aangeboden), er wordt
op diverse manieren hulp geboden.

Pastorale begeleiding

Mensen die vastlopen, hebben vaak veel vragen. Waarom over-
komt mij dit? Wat moet ik met mijn leven? Op de Hezenberg is
er ruimte voor deze vragen. Samen wordt onderzocht hoe men
weer vooruit kunt.

Retraite en bezinningsactiviteiten

Soms is het goed even stil te staan en te bezinnen. Dit kan op
de Hezenberg. Door stil te worden kan er ruimte ontstaan om je
te bezinnen op dat wat jij belangrijk vindt.

De retraites worden gekenmerkt door een monastiek dagritme.
De term ‘monastiek’ komt uit het kloosterleven, waar ritme en
regelmaat een belangrijk onderdeel vormen van het dagelijks
leven. De Hezenberg beweegt zich in de oecumenisch-
christelijke traditie en heeft verwantschap met Taizé en lona. De
dagelijks terugkerende gebedsmomenten in de Kapel nodigen
uit tot zelfreflectie en bezinning. Ook buiten deze momenten
kunnen gasten terecht in de Kapel voor een moment van stilte,
gebed of meditatie. Door stilte een vaste plek in het leven te ge-
ven, creéert men een basis van innerlijke rust en inspiratie.

Het doel van de Hezenberg is om duurzame veranderingen te
realiseren in de persoonlijke levens en omstandigheden van
mensen. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achter-
gronden. Wat verbindt is met elkaar op weg zijn, in hoopvol ver-
trouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL37 INGB
0661 434 788 t.n.v. Stichting Hezenberg.

Namens de diaconie,
hartelijk dank!



IN MEMORIAM

Lubbertus Albert Leurink
* 29 januari 1929 T 16 maart 2025

Boven de kaart staan de vertrouwde woorden uit Psalm 23:
‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets’

Bertus groeide op aan de Wangen, in een gezin van 9 kinderen.
Toen hij nog met Gerrie aan de Zwartekolk woonde, kon hij die
plek nog aanwijzen, zijn thuis. Want het was dan wel een karige
tijd, als je maar ‘om elkaar denkt, goed op elkaar past’ dan wor-
den die prachtige woorden van psalm 23 ook dan waar. Als je
opgroeit in zo’n tijd, leert dat je wel om door te zetten, of zoals hij
het zelf kon zeggen: om te ‘strid’'n’.

Bertus groeide ook op in een tijd van: ‘Vader weet het beter’. En
de meester op school, de dokter, de dominee. En helaas zeiden
veel dominees toen: Mijn kerk is beter.

Daar luisterde je naar, zo hoorde dat. Maar Godzijdank: De lief-
de kwam in het spel.

Er bloeide iets moois op tussen Bertus en Gerrie. Dus toen er
met de vinger werd gezwaaid van: Twee geloven, daar slaapt de
duivel tussen... toen wisten de twee jonge geliefden wel beter.
Ze vroegen om een zegen over hun liefde op 4 december 1953.
Ook hier worden de woorden van Psalm 23 waar. Want de Her-
der van deze Psalm is dezelfde als de Schepper van Genesis 1.
En daar horen we al: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’. Zo
geeft de Herder ons aan elkaar om elkaar te helpen. En dan
mag je aan elkaar ontdekken dat het je aan niets ontbreekt. Die
Taal was Bertus op het lijf geschreven.

Als man, vader en opa kon Bertus de liefde voor zijn gezin voor-
al laten zien als elektricien, met twee rechterhanden. Hij was al-
tijd ‘in de weer’ met klussen. En niet alleen voor zijn familie. Ber-
tus had een groot sociaal hart. Hij kon op jonge leeftijd gebruik
maken van de VUT en maakte daar ook goed gebruik van.



Bertus was jaren lang de man die in de regio spreekluisterappa-
ratuur’ plaatste en bracht maaltijden rond voor tafeltje dekje,
waarbij hij soms het vlees moest snijden en verkapte thuiszorg
medewerker was.

Bertus was ook een groot sportliefhebber, speelde goed voetbal
en was 25 jaar penningmeester van WZC. Voor al zijn vrijwilli-
gerswerk kreeg hij een lintje als lid in de orde van Oranje Nas-
sau.

En of zijn dagen nog niet vol genoeg waren, Bertus hield er van
om buiten te zijn. Om te genieten van de eerste zonnestralen,
van alles wat hij in zijn moestuin liet groeien, en wat er op het erf
rondhuppelde. De hele familie (buurt) was dagen in touw om het
te verwerken en vervolgens ook op te eten. Na een goed leven
was dat ook het lot van kippen, geiten, varkens, enz.

Dat Bertus zoveel energie in elke dag kon stoppen, had hij ook
te danken aan alle goede zorgen van Gerrie. Zij zorgde ervoor
dat Bertus zo min mogelijk last had van zijn diabetes, waar hij
ongeveer 50 jaren mee heeft geleefd. De laatste jaren waren
voor Bertus en Gerrie niet gemakkelijk, omdat hij vanwege de-
mentie steeds minder de weg wist in zijn eigen leven.

Toch kon zijn familie vol overtuiging het afscheid op vrijdag 21
maart, een dankdienst noemen. Omdat er zoveel warme herin-
neringen waren om voor te danken. Omdat Bertus tot op de laat-
ste dag nog wist wie Gerrie was en zijn kinderen. En ook al was
hij niet zo’'n prater over wat er bij hem van binnen leefde. We
konden ook met elkaar danken dat Bertus rust en vertrouwen
vond in de woorden van Psalm 23. En hoe mooi is het dat de
kleinkinderen samen dat prachtige lied van geloof hebben ge-
zongen van Sela: ‘Een toekomst vol van hoop’. Om troost bid-
den wij voor zijn vrouw Gerrie, voor zijn kinderen en (achter)
kleinkinderen. Mogen de woorden van Psalm 23 ook hen troost
en rust geven.

Ds. Arjan Bouwknegt



FINANCIEEL OVERZICHT

datum: bedrag:

23-3-2025 collecte € 447,45
30-3-2025 collecte € 398,05
6-4-2025 collecte € 420,55
13-4-2025 collecte € 389,15
17-4-2025 collecte € 56,05
18-4-2025 collecte € 48,00
giften: per bank doel:
Activiteiten oude metalen € 325,00
Activiteiten oud papier € 70,00
opbrengst keu-
Activiteiten ken/zalen € 700,00
gift Kerk € 330,00
contant ontvangen
giften: via: doel: €
via collecte (bonnen)bloemen € 5,00
via Mw. B. Topfer Kerk € 20,00
via Dhr. W. Westhoff bloemen € 25,00

Ton Eilander
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KERKRENTMEESTERS

Uitnodiging vrijwilligers
Uitnodiging voor alle vrijwilligers: Een gezellige middag als dank!

Beste vrijwilliger van de Petruskerk Wapenveld,

Wat zou onze gemeente zijn zonder de inzet van al onze fantas-
tische vrijwilligers? Of u nu wekelijks klaarstaat of af en toe een
handje helpt, uw bijdrage is van onschatbare waarde. We waar-
deren dit bijzonder en daarom willen wij u graag in het zonnetje
zetten!

Op zaterdag 21 juni bent u van harte uitgenodigd voor een ge-
zellige middag in de Petruskerk. Van 16:00 tot 19:00 uur zorgen
wij voor een eenvoudige maar smakelijke barbecue als blijk van
waardering voor al uw inzet.

We hopen u daar te zien, zodat we samen kunnen genieten van
goed gezelschap, lekker eten en een mooie middag vol dank-
baarheid.

Meld u voor 7 juni 2025 aan via de kerkapp of stuur een e-mail
naar de scriba via scriba@pkwapenveld.nl onder vermelding
van: BBQ 21 juni.
Hopelijk tot dan!
Met een hartelijke groet,
De Kerkrentmeesters

$$5$
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier
ledere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op

het erf bij de
OUD-PAPIERI

familie Westhoff, Marledijk 2.

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kun-
nen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt den-
ken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes,
computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, ko-
per, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu’s kunt u inleve-
ren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-
vriezers en ook beeldbuis TV’s niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2
in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor,
kunt u ook bellen @ 06 4699 1710
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BEDANKT

Bij deze wil ik graag iedereen bedanken voor de kaarten, woor-
den en aandacht die ik mocht ontvangen bij de rouw- en dank-
dienst voor het leven van mijn man Bertus.

Ook namens de kinderen heel veel dank!

Gerrie Leurink-Zwanepol

Van vele gemeenteleden hebben we lovende kritieken gekregen
over de vespers en de kerkdiensten in de Stille Week. Ook wij
waren erg blij met deze diensten. Daarom: namens vele ge-
meenteleden hartelijk dank aan de Stille Week commissie en
allen die, op welke wijze dan ook, hebben meegewerkt.

Albert en Elly Jonker
TUSSENJAAR

Doet uw zoon, kleindochter, buurjongen eindexamen in mei en
weten zij nog niet wat ze willen gaan doen komend jaar? Onder-
staand (ingekort) bericht over een uitdagend christelijk tussen-
jaar ontvingen wij van de Evangelische Hogeschool te Amers-
foort. Misschien een idee?

EH-Studiechecker

Willen de jongeren uit uw kerk toegerust worden in hun geloof
of leren om sterker in hun schoenen te staan? Of twijfelen ze
over hun studiekeuze? Dan is een tussenjaar op de EH iets
voor hen! Met onze studiechecklist kunnen ze eenvoudig zien of
een tussenjaar bij hen past. Deel dit gerust!
https://www.eh.nl/studiechecker

Aanmelden EH-Basisjaar
Zijn de jongeren in uw kerk geinteresseerd in het EH-Basisjaar,

dan kunnen zij zich nu al inschrijven. Op tijd inschrijven vinden
we fijn. Het geeft ons alvast een idee hoeveel studenten we mo-
gen verwachten. Aanmelden kan via onze website: eh.nl/
aanmelden.
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CLASSIS

Beroepen geestelijk verzorger

Ds. Marijn Rohaan werkt als geestelijk verzorger in het St Jans-
dal Ziekenhuis in Harderwijk. Zij heeft gevraagd om een kerkelij-
ke zending vanuit de classicale vergadering Veluwe. Op 22 april
heeft de classicale vergadering ingestemd met haar verzoek.
Dat opende de weg om haar te beroepen en dat is gebeurd op
23 april. Zij heeft het beroep aangenomen. De verbintenis zal
plaatsvinden in de kapel van Ziekenhuis op 22 juni. De kerkelijke
zending houdt in dat de classicale vergadering een band aan-
gaat met de geestelijk verzorger en dat er jaarlijks een gesprek
plaatsvindt.

Benoemen visitator

Het classicaal college voor de visitatie Veluwe heeft gevraagd
om ds. Gerrit Heuver uit Heerde te benoemen als visitator. De
classicale vergadering heeft daarmee ingestemd en de benoe-
ming gaat in op 23 april voor een periode van vier jaar. Een visi-
tator heeft tot taak om gemeenten bij te staan en onderzoek te
doen als er spanningen zijn om deze op te lossen zodat het ker-
kelijk leven weer met stichting kan verlopen.

Benoemen stuurgroeplid

De classicale vergadering is vorig jaar een relatie aangegaan
met de pioniersplek bij de Hezenberg in Hattem. Er is een geza-
menlijke stuurgroep waarin twee personen door de classicale
vergadering worden benoemd. In de vergadering van 22 april is
Dorothée Berensen-Peppink uit Voorthuizen benoemd naast ds.
Jeannet van Doorn uit Ermelo. Dorothée werkt als studenten-
pastor in Wageningen en heeft een ruime ervaring op het gebied
van omgaan met verschillende doelgroepen en een rijke theolo-
gische bagage.

Afscheid afgevaardigde

Ds. Gert de Kok was op 22 april voor het laatst als afgevaardig-
de aanwezig omdat op 11 mei afscheid neemt van de wijkge-
meente Kapel Hulshorst in Nunspeet. Hij heeft een classiskaars
gekregen met daarbij een persoonlijk woord als dank voor zijn
inzet. Hij vertrekt naar Hervormde gemeente de Hoeksteen in
IJsselmuiden. En daarmee ontstaat een lege stoel...

Gerrit Bok, scriba
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n __ Nederlands-Viaams
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Rondom het avondmaal of de eucharistie is nogal wat te doen.
In de loop van de eeuwen is er heel wat gediscussieerd over
hoe het gevierd dient te worden en wie er zoal welkom is. In veel
protestantse, orthodoxe en katholieke kerken wordt het omge-
ven door een gewijde stilte. Een vaste liturgie en passende eer-
bied zijn dan kenmerkend voor het heilig avondmaal. Echter, bij
het eerste avondmaal was er allerminst sprake van stilte.

14Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen
voor de maaltijd. 1sHij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar ver-
langd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lij-
den aanbreekt. sWant Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal
meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het konink-
rijk van God.’ 17Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en
zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. gWant Ik
zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de
wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.” 1gEn Hij nam
een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het
uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe
dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ ,0Z0 nam Hij na de
maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt
uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten
wordt.

De eerste keer avondmaal
De eerste viering vindt niet plaats in de synagoge of tempel,
maar gewoon bij iemand thuis, in het gastenverblijf op de eerste
verdieping. Het begint rommelig. Wanneer Jezus en zijn leer-
lingen het gastenverblijf binnenkomen, moeten eerst de voeten
worden gewassen — een smerig karweitje waar niemand echt zin
in heeft. Aangezien geen van de discipelen hiervoor het initiatief
neemt, staat Jezus op om dit te doen. Niemand neemt vervol-
gens dit slavenwerk van Hem over. Tijdens de maaltijd wordt er
gekibbeld: ‘Wie van ons aan tafel is de belangrijkste? Wie is de
betere leerling?’ Naast dit gekibbel is er ook verwarring.
Jezus spreekt over een reistas en een zwaard, maar wat Hij be-
doelt, begrijpen de discipelen niet.
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Er is ook onbegrip: Jezus vertelt over zijn dood, maar dat is niet
wat zijn vrienden willen horen. Bij Petrus is er hoogmoed: ‘Ik zal
U niet verlaten Jezus, en verloochenen al helemaal niet!” Ook is
er angst en droefheid: iemand van hen zal Jezus verraden en ze
weten niet wie. En bij Judas is er zelfs teleurstelling en verbitte-
ring. Dit is niet de Jezus op wie hij hoopte. Hij haakt af en heeft
zich voorgenomen Jezus dan maar uit te leveren.

Een hevig verlangen naar het avondmaal

Laten we onze blik nu op Jezus richten. Trek Hij zich terug?
Denkt Hij: Moet ik voor deze mensen mijn leven geven?! Nee,
juist te midden van de verwarring en chaos breekt Hij het brood.
‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten.’
Jezus heeft een vurig verlangen om met kibbelende, verwarde,
hoogmoedige, angstige en teleurgestelde leerlingen het brood te
delen. Sterker nog, Hij wil zijn leven voor hen geven.

Zijn liefde hangt niet af van hoe ze zich op dat moment gedra-
gen. Niet van hoe ze zich voelen, niet van wat ze doen. Liefde is
zijn identiteit; genade is zijn geschenk. Hij breekt het brood, wat
wijst op zijn lichaam wat voor hen gebroken wordt, en deelt het
uit. Aan ieder persoonlijk; geen van hen wordt overgeslagen.
Ook aan Judas wordt het brood gegeven; de hand reikt ook naar
hem. De deur staat nog altijd open, hoewel Jezus wist van zijn
plan. Aan Jezus’ liefde ligt het niet. Ook de wijn wordt geschon-
ken, als teken van zijn bloed dat voor hen zal vioeien. De beker
gaat rond. Ze drinken allen daaruit.

Avondmaal in jouw chaos

Mogelijk herken je ook chaos in je leven. Ben je verward en
vraag je je af wie Jezus voor jou is. Voel je je een ‘loser omdat
je tekortgeschoten bent. Ben je angstig vanwege onzekerheden
in je leven, of verbitterd omdat je God niet begrijpt. Misschien
ben je vertwijfeld en dreig je af te haken. Denk dan terug aan het
eerste avondmaal. Te midden van de chaos is Jezus daar en
geeft Hij een rustpunt. Hij breekt brood en schenkt wijn. In ver-
warring en twijfel laat Hij zien wat zijn vurige verlangen is: de
maaltijd met jou delen.

De leerlingen waren druk met zichzelf en ze waren verward. Ze
zouden Hem diezelfde nacht zelfs nog allemaal verlaten.

18



Maar het was voor Jezus geen belemmering. Geen sta-in-de-
weg om zijn liefde te delen. Het hing niet van hen af en het
hangt niet van jou af. Het hing af van Jezus die zijn leven heeft
gedeeld. Die zijn hand reikt. Zijn liefde nodigt jou uit om te kie-
zen: wil je Hem aanvaarden of niet? Pak je het aangereikte
brood aan of niet? Vind rust met brood en wijn. Vind rust met Je-
zus. In gewijde stilte of in heilige chaos.

Emmely Post-Spreeuwenberq is hbo-theoloog en werkt voor
welzijnsorganisatie Ontmoeting in Rotterdam.
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