GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
13 juli 2025 09:30 uur

Protestantse Kerk

Vierde zondag van de zomer
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"Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw
roem tot aan de einden der aarde,

uw rechterhand is vol van gerechtigheid.”
Psalm 48: 11
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ORDE VAN DE MORGENDIENST

Welkom en mededelingen door de ouderling
van dienst

Wij zingen staande het intochtslied: psalm
149: 1, 2

1. Halleluja ! laat opgetogen
een nieuw gezang de HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israel, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

2. Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des HEREN wordt geprezen
met het aloude lied der vaadren.

De heilge reien naadren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in des HEREN heiligdom.
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Stil gebed, bemoediging en groet
Wij zingen het glorialied: Opw 277

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U.
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader,

prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

(wij gaan zitten)



Gebed van toenadering

Leefregel:

Matteus 13:44 (NBV21)

Het is met het koninkrijk van de hemel als

met een schat die verborgen lag in een ak-
ker. lemand vond hem en verborg hem op-
nieuw, en in zijn vreugde verkocht hij alles
wat hij had en kocht die akker.

1 Korinte 13:1-3 (NBV21)

'Al sprak ik de talen van alle mensen en
die van de engelen — had ik de liefde niet,
ik zou niet meer zijn dan een dreunende
gong of een schallende cimbaal. Al had ik
de gave om te profeteren en doorgrondde
ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en
had ik het geloof dat bergen kan verplaat-
sen — had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

*Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik
voedsel aan de armen wilde geven, al gaf
ik mijn lichaam prijs om te worden ver-
brand — had ik de liefde niet, het zou mij
niet baten.



Wij zingen gezang 381: 1,3 en 4

1.

Het nieuwe daglicht staat ons borg
voor Gods genade en Vaderzorg,
die ook in nacht en duisternis

ons zonneklaar gebleken is.

Hij die in iedre levenskring

zijn volk oproept tot heiliging,

zal tot het offer dat Hij vraagt

ons schenken al wat Hem behaagt.

Wij mogen leven door zijn kracht,
de taak door Hem ons toegedacht
volbrengend als een heerlijk blijk
van Christus' komend koninkrijk.

Gebed bij de opening van de Schrift
(lector)

Heilige Geest van God,
tedere aanwezigheid van de Vader
stem van Christus in ons hart
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Gij die het vuur in onze ziel doet ont-
branden,

Gij die ons influistert nooit op te geven,
Gij die het geloof doet groeien in onze
levens;

hoe zullen wij u noemen?

Vogel Gods boven de oervloed,
zalving van profeten en koningen

duif boven de Jordaan,

wind en vuur op de Pinksterdag
stuwkracht van de kerk van alle eeu-
wen,

Heilige Geest, wees welkom in ons
midden,

spreek woorden van eeuwig leven,
leer ons de diepte van de Schrift ver-
staan,

en Christus te volgen bij zonneschijn
en tegenwind

Amen.

We zingen het kinderlied met de beamer
mee: De liefde gaat nooit voorbij



Lezing uit het Evangelie: Lucas 19:1-10
'Jezus ging Jericho in en trok door de
stad. °Er was daar een man die Zachels
heette. Deze Zacheus was hoofdtollenaar,
en hij was erg rijk. *Hij wilde Jezus zien,
om te weten te komen wat voor iemand
het was, maar dat lukte hem niet vanwege
de menigte, want hij was klein van stuk.
*‘Daarom liep hij snel vooruit en klom in
een vijgenboom om Jezus te kunnen zien
wanneer Hij voorbijkwam. °Toen Jezus
daarlangs kwam, keek Hij naar boven en
zei: ‘Zacheus, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet Ik in uw huis verblij-
ven.’ ®Zachelis kwam meteen naar bene-
den en ontving Jezus vol vreugde bij zich
thuis. "Allen die dit zagen, zeiden morrend
tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zon-
dig mens binnengegaan om onderdak te
vinden voor de nacht.” ®Maar Zacheiis was
gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister,
Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik
aan de armen geven, en als ik iemand iets
heb afgeperst, zal ik het viervoudig ver-
goeden.’ *Jezus antwoordde: ‘Vandaag is
dit huis redding ten deel gevallen, want

7



ook deze man is een zoon van Abraham.
'®De Mensenzoon is gekomen om te zoe-
ken en te redden wat verloren was.’

Wij zingen lied 531:1 en 2

1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roep ook ons roept jou en mij
om alles op te geven
en trouw hem na te leven.

2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam;
" 'k wil in uw woning wezen
VOOr nu en voor nadezen," -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.



Epistellezing: Filippenzen 2:1-11

'Nu u door Christus zozeer bemoedigd
wordt en liefdevol getroost, nu er onder u
zo'n grote verbondenheid met de Geest is,
zoveel hartelijk medeleven, “maak mij dan
volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn,
één in liefde, één in streven, één van
geest. *Handel niet uit geldingsdrang of ei-
genwaan, maar acht in alle nederigheid de
ander belangrijker dan uzelf. “Heb niet al-
leen uw eigen belangen voor ogen, maar
ook die van de ander. °Laat onder u de ge-
zindheid heersen die Christus Jezus had.
°Hij, die de gestalte van God had, maakte
er geen aanspraak op aan God gelijk te
zijn, ‘maar deed afstand van zijn positie en
nam de gestalte aan van een dienaar. Hij
werd gelijk aan de mensen, en als mens
verschenen *heeft Hij zich vernederd en
werd gehoorzaam tot in de dood — de dood
aan het kruis. °Daarom heeft God Hem
hoog verheven en Hem de naam geschon-
ken die elke naam te boven gaat, ‘opdat
in de naam van Jezus elke knie zich zal
buigen, in de hemel, op de aarde en onder
de aarde, "'en elke tong zal belijden:
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‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God,
de Vader.

Wij zingen lied 675: 1 en 2

1.

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht !
Hemelse Vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht !
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja !
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja !
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2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad ?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja !
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja !

Verkondiging

Moment van verstilling - orgelspel
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Wij zingen Hemelhoog 386: 1,2,3 en 5

1. Wil je opstaan en Mij volgen
als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen,
zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind van jou
en jij in Mij?

2. Wil je gaan op nieuwe wegen,
steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen
voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard
die in leugens is verward?
Hoor je t kloppen van mijn hart
in jou en jij in Mij?

3. Wil je gids zijn voor de blinde
die je smeekt: 'Help mij!*
Wil je vechten voor een kind,
gevangen en onvrij?
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Zie je in ontferming aan,
ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan
in jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht,
en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta
in U en Gij in mij.

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Aandacht voor de collecte en
mededelingen




Wij zingen staande het Slotlied:
lied 704: 1 en 3

1.

Dank, dank nu allen God

met hart en mond en handen,
die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.

Heenzending en zegen
met een gezongen
'‘Amen, Amen, Amen'
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MEDEDELINGEN:

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie.

Volgende week zondag 20 juli 2025, om
09:30 uur, gaat Ds. M.R.H. van
Beusichem uit Hattem voor.
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