
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
6 juli 2025 09:30 uur 

 

Afscheid Kindernevendienst 

Derde zondag van de zomer 

Liturgische kleur: GROEN 

 

Klap in de handen, o volken, 
 juich God toe met jubelzang. 

Psalm 47:2 
 

 

Voorganger: Ds. Th. J. S. van Staalduine  
uit Elburg 

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-  
Bunte 

Ouderling van Dienst: Dhr. R. van Marle 
Lector:  Mw. W. A. IJzerman 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Jeugd– en jongerenwerk 
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Welkom en mededelingen door de  

ouderling van dienst 
 

Wij zingen staande het aanvangslied: 
Psalm 121: 1 en 4  

 
1. Ik sla mijn ogen op en zie 

 de hoge bergen aan, 
 waar komt mijn hulp vandaan? 
 Mijn hulp is van mijn Here, die 

 dit alles heeft geschapen. 
 Mijn herder zal niet slapen. 

 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 

 Hij maakt het kwade goed, 
 Hij is het die u hoedt. 

 Hij zal uw komen en uw gaan, 
 wat u mag wedervaren, 

 In eeuwigheid bewaren. 
 

Stil gebed, Bemoediging en Groet 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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Wij zingen het Klein Gloria: 

 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 

als in den beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 

 

(wij gaan zitten) 
 

Gebed van schuldbelijdenis 
 

Genadeverkondiging 
 

Wij zingen lied 8b: 1, 3 en 4  
 

1. Zie de zon, zie de maan, 
 zie de sterren in hun baan, 

 sterren ontelbaar, overal vandaan. 
 Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
 Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
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3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 

ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 

4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 

Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 

 
 

Leefregel: De tien woorden, in een een-
voudige versie: 

 
 

1. Ik ben de Heer, die jullie bevrijd 
heeft uit een onvrij land. Houd je 
dan ook vast aan je bevrijder. Blijf 
vrij van andere goden en verslavin-
gen. Laat je niet opnieuw tot slaaf 
maken. 
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2. Probeer mij niet uit te tekenen. Dat 
betekent ook, dat je niet mag bewe-
ren dat je precies weet hoe God is 
en hoe God er uit ziet. 

3. Gebruik mijn naam niet zomaar, en 
noem mijn naam niet bij dingen, 
waar ik niet mee te maken wil heb-
ben. 

4. Vier één dag in de week als mijn 
dag. Dat betekent dat het een vrije 
dag is. 

5. Houd je vader en je moeder in ere. 

6. Dood niet 
7. Blijf trouw aan de mensen van wie 

je houdt. Ook als dat moeilijk is. 
8. Steel niet 

9. Spreek geen kwaad van een ander. 
10. Wees niet jaloers op wat een ander 

heeft of is. Wees tevreden met je-
zelf. 

 
 

Gebed 
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We zingen het kinderlied mee met de bea-
mer: De liefde gaat nooit voorbij 
 
Refrein: 

De liefde gaat nooit voorbij, 
God geeft haar aan jou en mij. 

Niets is zo goed, zo geweldig als zij; 
de liefde gaat nooit voorbij. 

 
Stel dat je kon spreken 

in elke wereldtaal. 
Ook die van de engelen, 

je kon het allemaal. 
De geheimen van de wereld 
begrijp je door en door. 

Maar als je geen liefde hebt, 
stelt het niets voor. 

 
Refrein 

De liefde gaat nooit voorbij, 

God geeft haar aan jou en mij. 
Niets is zo goed, zo geweldig als zij; 

de liefde gaat nooit voorbij. 
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God geeft jou zijn liefde 
als jij op Hem vertrouwt. 

Het is heel bijzonder 
hoe Hij van mensen houdt. 

De liefde is geduldig, 
zij rekent kwaad niet aan. 

Als alles zou stoppen, 
blijft die liefde bestaan. 

 
Refrein 

De liefde gaat nooit voorbij, 

God geeft haar aan jou en mij. 
Niets is zo goed, zo geweldig als zij; 

de liefde gaat nooit voorbij. 
 

Is er iets, is er iets, 

is er iets dat nooit vergaat? (3x) 
Is er iets dat nooit vergaat? 

Is er iets, is er iets, 
is er iets dat nooit vergaat? (3x) 

Is er iets dat nooit vergaat? 
Ja, want ... 
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Verhaal voor de kinderen: De draad van 
boven  

 
Afscheid van de Kindernevendienst 

 
De kinderen gaan naar hun nevendienst 
en nemen het licht mee. 
 

Lezingen Oude Testament: Exodus 24: 1-2  
1Mozes kreeg van de HEER deze op-
dracht: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, sa-
men met Aäron, Nadab en Abihu en zeven-
tig van Israëls oudsten, en kniel op een af-
stand neer. 2Alleen jij, Mozes, mag in de 
nabijheid van de HEER komen, de ande-
ren niet. Het volk mag jou niet volgen als je 
de berg op gaat.’ 
 
Exodus 24: 12-18 
12De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar 
Mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal 
Ik je de stenen platen geven waarop Ik de 
wetten en geboden heb geschreven om 
het volk te onderrichten.’ 13Samen met zijn 
dienaar Jozua ging Mozes de berg van 
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God op. 14Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht 
hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blij-
ven bij u. Mocht iemand een uitspraak in 
een geschil willen, dan kan hij zich tot hen 
wenden.’ 
15Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze 
overdekt door een wolk: 16de majesteit van 
de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen 
lang bedekte de wolk de berg. Op de ze-
vende dag riep de HEER Mozes vanuit de 
wolk. 17En terwijl de Israëlieten de majes-
teit van de HEER zagen, als een laaiend 
vuur op de top van de berg, 18ging Mozes 
de wolk binnen en klom hij verder omhoog. 
Veertig dagen en veertig nachten bleef hij 
op de berg. 
 

Exodus 32: 7-8 
7De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug 
naar beneden, want jouw volk, dat je uit 
Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8Nu al 
zijn ze afgeweken van de weg die Ik hun 
gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld 
gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, 
er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, 
dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’ 
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Wij zingen Psalm 139: 1, 7 en 14  

 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

 
7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 

mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 

mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 

mij met uw wonderen omgeven. 
 
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op de weg ten leven. 
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Lezing Nieuwe Testament: Marcus 9:14-29 

 
14Toen ze terugkwamen bij de andere leer-
lingen, zagen ze een grote menigte om 
hen heen staan. Er waren ook schriftge-
leerden bij, die met hen aan het discussi-
ëren waren. 15De mensen waren verbaasd 
toen ze Hem zagen, en liepen meteen 
naar Hem toe om Hem te begroeten. 16Hij 
vroeg hun: ‘Waarover zijn jullie met hen 
aan het discussiëren?’ 17Iemand uit de me-
nigte antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn 
zoon naar U gebracht omdat hij door een 
geest bezeten is en niet kan praten; 
18steeds wanneer de geest hem overwel-
digt, gooit die hem op de grond, en dan 
komt het schuim hem op de mond te 
staan, hij knarst met zijn tanden en wordt 
helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen 
dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat 
konden ze niet.’ 19Hij zei tegen hen: ‘Wat 
zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang 
moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang 
moet Ik jullie nog verdragen? Breng hem 
bij Me.’ 20Ze brachten de jongen bij Hem. 
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Toen de geest Hem zag, deed hij de jon-
gen meteen stuiptrekken, en met het 
schuim op de lippen viel hij op de grond en 
rolde heen en weer. 21Jezus vroeg aan zijn 
vader: ‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ 
Hij antwoordde: ‘Al vanaf zijn vroegste 
jeugd, 22en hij heeft hem zelfs vaak in het 
vuur gegooid en in het water met de be-
doeling hem te doden; maar als U iets kunt 
doen, heb dan medelijden met ons en help 
ons.’ 23Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of Ik 
iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie 
gelooft.’ 24Meteen riep de vader van het 
kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te 
hulp.’ 25Toen Jezus zag dat er een grote 
groep mensen toestroomde, sprak Hij de 
onreine geest streng toe en zei: ‘Geest die 
doof en stom maakt, Ik gebied je: ga uit 
hem weg en keer niet meer in hem terug.’ 
26Onder geschreeuw en met hevige stuip-
trekkingen ging hij uit hem weg; de jongen 
bleef voor dood achter, zodat de mensen 
zeiden dat hij was gestorven. 27Maar Jezus 
pakte hem bij de hand om hem overeind te 
helpen en hij stond op. 
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28Hij ging een huis in, en toen ze weer al-
leen waren, vroegen zijn leerlingen Hem: 
‘Waarom konden wij die geest niet uitdrij-
ven?’ 29Hij antwoordde: ‘Dit soort kan al-
leen door gebed worden uitgedreven.’ 

 
 

Wij zingen lied 800: 1, 3, en 4  
 
1. Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

hoe zou ik zonder U bestaan? 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees 
zijn 
en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 

En waar zou ik een trooster vinden 
die werkelijk wist van mijn verdriet? 

 
3. Maar Christus gaf mij taal en teken 

en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 

het grondloos lot krijgt zin door 
Hem. 
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Nu word ik mens, herkrijg mijn vrij-
heid 

bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 

waar twee of drie vergaderd zijn. 
 

4. Godlof, een Heiland, een bevrijder, 
vol liefde en macht heeft ons gered. 
De Mensenzoon werd onze leider 

en heeft ons hart in vlam gezet. 
Toen ging voor ons de hemel open, 

oorsprong en doel, zo ongedacht. 
Geloven konden wij en hopen. 

Wij wisten ons van Gods geslacht. 
 

Preek  
 

Wij zingen lied 221: 1 en 3  
 

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen  
geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aange-
zicht, 
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ik roep zijn naam, bestorm Hem met 
mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen 
richt. 

Wil mij behoeden en op handen  
dragen. 

 
3. Spreek Gij het woord dat mij  

 vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw  

vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde 
heeft, 
wil alle liefde aan uw mens  

besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood,  

zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn  
gebeden. 

 
 

Dank- en voorbede – stil gebed – Onze 
Vader 
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Aandacht voor de collecte en mededelingen 
 

 
 
 

 
 

 
Wij zingen staande het slotlied: lied 425  

 
1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze 
 wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem 
wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen ge-
zonden 

op weg in een wereld die wacht op 
uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als 
zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste 
dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons 
leven 
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uw zegen te brengen die vrucht dra-
gen zal. 

 
Zegen, met gezongen "Amen, amen, 
amen". 
 

 
 

 
0-0-0-0-0-0 
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MEDEDELINGEN: 
-------------------------------- 
 

 
Mededelingen : 

-------- 
Vanavond om 19:00 uur, is de dienst in de 
vorm van een Johannes de 
Heer zangdienst. Bij deze dienst worden 
zijn gemeenteleden van de GK De 
Brug ook uitgenodigd. Van harte welkom!    

------------- 
Volgende week zondag 13 juli 2025, om 
09:30 uur, gaat Ds. R. Koning uit Putten 
voor. 
------------------- 
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