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De liturgische kleur: groen
Bij bediening Heilig Avondmaal: wit
Bevestiging ambtsdragers: rood

6 juli
09:30

19:00

Oud. v. dienst ochtend

Collectes

13 juli
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

20 juli
09:30
Oud. v. dienst

Collectes
27 juli

09:30
Oud. v. dienst

Collectes

3 augustus
09:30

Oud. v. dienst

Collectes

avond

ds. T.J.S. van Staalduine, Elburg
Afscheid kindernevendienst

Zangdienst voorbereid door een com-
missie. De Brug is ook uitgenodigd

Dhr. R. van Marle
Dhr. J.A.S. Hiemstra

1: Diaconie 2: Kerk
3: Jeugd en Jongerenwerk

Ds. R. Koning, Putten
koffie na de dienst
Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

1: Diaconie 2: Kerk
3: Onderhoud & Gebouwen

Ds. M.R.H. van Beusichem uit Hattem
Mevr. A. van Oosten

1: Doelcollecte zie blz. 10 2: Kerk
3: Beeld en Geluid

Ds. T. Noort, IJsselmuiden
Dhr. A. C. van de Beerecamp

1: Diaconie 2: Kerk
3: Kosten Erediensten

Ds. J. Wiegers, Olst
Mw. A. Venema

1: Diaconie 2: Kerk
3: Jeugd en Jongerenwerk
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10 augustus
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

17 augustus
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

24 augustus
09:30

Oud. v. dienst
Collectes

31 augustus
09:30

11:00

Oud. v. dienst 09:30
11:00

Collectes

7 september
09:30

19:00
Oud. v. dienst
Collectes

Mevr. G. Plug , Vorchten
koffie na de dienst

Nog niet bekend

1: Diaconie 2: Kerk
3: Onderhoud & Gebouwen

Ds. L van Hilten-Matthijsen , Apeldoorn

Nog niet bekend
1: Doelcollecte zie blz. 11 2: Kerk
3: Beeld en Geluid

Ds. J.M. Weststrate, Heerde
Voorbereiding HA

Nog niet bekend

1: Diaconie 2: Kerk
3: Onderhoud & Gebouwen

Ds. M. van Loon, Wezep
Heilig Avondmaal
Ds. M. van Loon, Wezep
Heilig Avondmaal op Rehoboth
Nog niet bekend
Mevr. A. van Oosten

1: Diaconie 2: Kerk
3: Jeugd en Jongerenwerk

Ds. A. Bouwknegt Wezep

Ds. R. van den Berg
Bevestiging Ds. Rineke van den Berg

Ds. J.P. van Ark, Wapenveld
Nog niet bekend

1: Diaconie 2: Kerk
3: Onderhoud & Gebouwen
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Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig.
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

KERKKALENDER
juli/augustus

2,16, 30 juli Gebedsgroep 18.45-19.30 uur. Voor info: Rienk

van Marle

16 juli 19.30 uur Kerkenraad

29 juli Koffie-uurtje, £ 10.00-11.00 uur in de Rots

13, 27 aug Gebedsgroep 18.45-19.30 uur. Voor info: Rienk
van Marle

25 aug 19.30 uur Kerkenraad

26 aug Koffie-uurtje, £ 10.00-11.00 uur in de Rots

27 aug inleveren kopij Wegwijzer van september

31 aug H. Avondmaal ochtenddienst en op Rehoboth

7 sept Intrededienst ds. Rineke van den Berg

14 sept Startzondag

Via app Wandelgroep, elke donderdagmorgen om 9.30

uur. Info bij Jenneke vd Scheer/Bertha Keizer

OM OVER NA TE DENKEN

Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij
heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit” Na deze woorden blies
Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’ - Johannes
20:21-22

De Geest van Jezus

Allereerst maar eens wat context bij dit bijbelgedeelte: als er in
de Bijbel wordt gesproken over de heilige Geest, gaat het eigen-
lijk altijd over Jezus’ Geest. In Johannes 19:30 staat: ‘Hij boog
zZijn hoofd en gaf de geest.’



Daar wordt hetzelfde woord gebruikt als in Johannes 20, waar
Jezus over zijn discipelen heen blaast en zegt: ‘Ontvang de heili-
ge Geest.’ Dezelfde Geest die Jezus vult, wil Hij met de discipe-
len delen. Daarbij roept Hij hen op om dezelfde beweging te ma-
ken als Hij, om in zijn spoor te volgen. ‘Zoals de Vader Mij heeft
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’

Als we de heilige Geest beschouwen als Jezus’ Geest, dan
wordt de Geest misschien wel wat concreter. Dan is de Geest
degene die je in het spoor van Jezus trekt — en wat dat spoor is,
kun je volop lezen in de evangelién. Zo wil Jezus ook jou en mij,
als deel van zijn gemeente, in zijn Geest de wereld in zenden.

Een gezamenlijke opdracht

De Geest ontvangen is geen spirituele egotripperij. Wij maken
het vaak persoonlijk: ‘Heb jij de Geest ontvangen?’, ‘Welke ga-
ven van de Geest heb jij?” Maar zowel in Handelingen 2 als in
Johannes 20 zien we dat Jezus de Geest niet aan een individu
geeft, maar aan een groep. En dat Hij de Geest niet zomaar
schenkt, maar met de opdracht om er iets mee te doen.

Het bijbelboek Handelingen laat daar mooie voorbeelden van
zien. Na de uitstorting van de Geest is het werk niet klaar. Nee,
de Geest blijft constant aan het werk. Saulus wordt bekeerd, Pe-
trus vindt de ruimte om het huis van de niet-joodse Cornelius
binnen te gaan, en de eerste joodse gemeente accepteert lang-
zamerhand dat ook niet-joden hetzelfde heil ontvangen als zij.
Wie zich verdiept in de geschiedenis van de kerk raakt onder de
indruk van de creativiteit en volharding waarmee de Geest
steeds nieuwe wegen zoekt en vindt voor het evangelie.

Op al die plekken is het Jezus die ons door zijn Geest voorgaat,
die ons in zijn spoor van liefde voor deze wereld trekt. ‘Ga ver-
der in mijn Geest’, dat is de oproep van Pinksteren.

Ds. René de Reuver



EEN NIEUWE PREDIKANT

Er klonk een spontaan applaus door de kerkzaal toen Alfred af-
kondigde dat we de beroepsbrief gebracht hadden naar ds. Ri-
neke van den Berg én dat we ‘m weer ondertekend mee naar
huis genomen hadden! Inmiddels heeft het Breed Moderamen
van de Classis ook approbatie verleend, m.a.w. alles is nu rond.
Wat zijn we hier met z'n allen dankbaar voor.

Hierdoor verschuift er wel het een en ander in het rooster in au-
gustus/september, daarvoor hier wat data:

Rineke en haar gezin zullen de tweede helft van augustus de
pastorie betrekken.

In de morgendienst van 7 september zal zij bevestigd worden.
Hierdoor moeten we schuiven met het Heilig Avondmaal: dat zal
31 augustus plaatsvinden in de morgendienst en op Rehoboth.
’'s Avonds is er dan geen dienst; wel kunnen we 's middags aan-
sluiten bij de dienst van de Brug-kerk.

7 September 's avonds gaat volgens het rooster ds. Van Ark
VOoor.

14 September zal zoals gepland de startzondag gevierd wor-
den, informatie hierover volgt op de gebruikelijke manieren,
maar houd die dag vast vrij tot na de lunch. Zie ook blz. 15

Wij hopen dat Rineke en haar gezin zich snel thuis zullen gaan
voelen in Wapenveld.

Wij bidden dat de Geest, mede door haar, zijn werk zal doen in
onze gemeente.

Wellicht dat dan verrassende dingen gaan gebeuren, het jaar-
thema van de PKN luidt immers vanaf startzondag:

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.

Agnes Venema
scriba



OOG VOOR ELKAAR

Verschillende gemeenteleden worden binnenkort geopereerd of
zZijn recent geopereerd of zijn bezig met een revalidatie. Ook al
worden de namen niet altijd gedeeld toch kunt u voor elkaar als
gemeenteleden bidden.

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in een verzor-
ging-/verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze
gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel
sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden
samen in.
Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan
pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet,
Coordinatie Team Pastoraat Petruskerk



IN MEMORIAM

Jan Kroon
* 30 juni 1938 T 6 juni 2025

Op 6 juni overleed dhr. Jan Kroon, hij zou later die maand 87
zijn geworden. Hij is in besloten kring begraven.

Het contact met onze gemeente verliep vooral via individuele
leden en niet zozeer via de kerk. Jan was zeer actief in het pira-
tenkoor als accordeonist en heeft ook op Rehoboth regelmatig
opgetreden voor de andere bewoners en op die manier plezier
en vrolijkheid in de levens van anderen gebracht.

Daarnaast liep hij ook rond met de koffiekar. Hij was dus een be-
kende verschijning op Rehoboth.

Het gedicht dat op de rouwkaart staat spreekt daar ook over:

Ik ben een accordeonist
en speel het lied van het leven
Een lied van liefde en leed
Een lied dat ik met jullie heb gedeeld,
waarvan ik nu de laatste noot heb gespeeld.

De dag voor zijn overlijden heeft hij nog bezoek gehad van Al-
bert Jonker namens de bezoekers van de 80 plussers. Die had
alvast een bos bloemen mee voor zijn verjaardag namens onze
gemeente.

Zoals Albert er die dag was voor Jan, zo was de Heer er in zijn
leven. Ook in moeilijke tijden.

Het lied dat we bij het moment ter nagedachtenis hebben ge-
zongen is: Blijf mij nabij.

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.



DIACONIE

Doelcollectes juli en augustus

zondag 20 juli 2025
Mercy Ships

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand
met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door
medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier
aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy
Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen
in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ont-
wikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiént,
brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment zijn er twee ziekenhuisschepen in de vaart — de
Africa Mercy en de Global Mercy, het grootste particuliere varen-
de ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht
om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km
afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste ma-
nier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig heb-
ben.

Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om
het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp
te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en
schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden.
Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij
plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip
wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.

Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische pro-
gramma’s en training & voorlichting:
Medische programma’s
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De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voor-
komende aandoeningen in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverle-
ning speciaal ingericht voor de nood in Afrika. Zo worden er kin-
deren en volwassenen geholpen die te kampen hebben met
aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ern-
stig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land
wordt tandheelkundige hulp gegeven.

Training en voorlichting

Door trainingen en medisch onderwijs wordt bijgedragen aan de
verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trai-
nen van onder andere medische professionals zoals verpleeg-
kundigen, chirurgen en anesthesisten, kunnen zij weer anderen
trainen. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbete-
ren nadat de schepen vertrokken zijn.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening
NL40 RABO 0356 3121 51 t.n.v. Mercy Ships te Rotterdam.

zondag 17 augustus 2025
Kerk voor de samenleving in Oekraine

Door de jarenlange economische crisis in Oekraine hadden al
veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen,
maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanval-
len verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt
continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drink-
water en de voedselvoorziening is in gevaar.

Kerken in Oekraine schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord
voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met
hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te
kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens inge-
richt, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen op-
warmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken.

De oorlog in Oekraine betekent onbeschrijflijk leed voor de men-
sen daar.
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Bijna 18 miljoen mensen in Oekraine hebben humanitaire hulp
nodig. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89
ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Kerk voor de sa-
menleving in Oekraine’.

De diaconie beveelt beide collectes van harte bij u aan!
Namens de diaconie,

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:
18-5-2025
25-5-2025
29-5-2025
1-6-2025
8-6-2025
15-6-2025

giften:

giften:

collecte:

per bank
Activiteiten
Activiteiten

Activiteiten

contant ontvangen
via:

via Mw. H. van Marle
via Dhr. W. Westhoff

via Mw. H. Kwakkel

doel:

Hemelvaartsdag

doel:
Oude metalen
Oud papier

Opbrengst keuken/
zalen

doel:

Kerk

Kerk
Bloemenfonds
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hartelijk dank!

bedrag:
€ 466,40
€ 355,25
€197,25
€ 454,20
€ 532,86
€ 338,75

bedrag:
€ 355,00
€ 142,50

€ 1.000,00

bedrag:
€ 20,00
€ 20,00
€ 10,00



MUTATIES

Overleden:

. Dhr. J. Kroon , de Vree 1, kamer 013, 8191 JE Wapenveld,
op 6 juni 2025 in de leeftijd van 86 jaar.

Ton Eilander

BEDANKT

Ik was zeer verrast toen ik na een periode van revalidatie de
bloemen van de Petruskerk mocht ontvangen. Dank u wel daar-
VOOor.

Mieke Boeve-Scheepmaker

13



VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

ledere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op
het erf bij de

familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kun-
nen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt den-
ken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes,
computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, ko-
per, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu’s kunt u inleve-
ren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-
vriezers en ook beeldbuis TV’s niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2
in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor,
kunt u ook bellen @ 06 4699 1710
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Startzondag met jaarthema: KIJK!

Zondag 14 september om 9.30 is er een startdienst voor jong en
oud.

Na de dienst is er koffiedrinken met wat lekkers.

We blijven in en om de kerk en zijn er verschillende activiteiten
Gezamenlijk eten.

Afsluiting.

Aanmelden:

Het is handig voor een inschatting van het aantal personen om
je op te geven voor de lunch via het inschrijfformulier wat ter zij-
ne tijd in de hal komt te liggen of via Hetty de Weerdt :
j.de.weerdt@planet.nl / 06 3017 0592

Ook horen we graag of er mensen zijn die een taart willen mee-
nemen voor de koffie. Hier komt dan ook een inschrijfformulier
voor te liggen.
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MET PAULUS OP REIS IN GRIEKENLAND 2026

Macedonié Filippi
acedonie
Berea® -0". Nhex
l Amfipolis |
Thessalonika Apollonta Troas
£ge; Galatié
Konnth r&ﬁﬁ'e - Klein-Azié
el' Atllene \ f 2 lkonium
I(enchreen'\—/' tage Lystra£
Achaje . (‘ Derbe t/?
Tarsus
® A
Rhodos
r
Paulus .
Middellandse Zee
tweede
" " 100 mijl Caesared
zendingsreis |—.lﬁ-4 -
50 100 kim :

Griekenland is een mooi land: de mensen, de natuur, het klimaat, de roemrij-
ke geschiedenis ....... en de Bijbel.

De Handelingen van de apostelen geven ons informatie over
maar liefst drie zendingsreizen van de apostel Paulus. Daarbij
deed hij regelmatig Griekenland aan. Ook de brieven die hij
schreef aan de christelijke kerken in Korinthe, Filippi en Thessa-
loniki en de brieven aan zijn medewerkers Timotheus, Titus en
Filemon, geven ons waardevolle informatie en maken deel uit
van onze Bijbel: het Nieuwe Testament.

Hoe mooi is het, om zelf een keer door dat deel van de Bijbel te
reizen, in de voetsporen van Paulus en met een leuk gezel-
schap. Die gelegenheid is er in mei 2026 (de datum ligt nog niet

vast).
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We vertrekken uit Heerde met de bus, we vliegen naar Thessa-
loniki, daar staat de bus met chauffeur en gids op ons te wach-
ten en we reizen van boven tot beneden het Griekse land door
en bezoeken uiteraard alle bezienswaardige bijbelse plekken, en
meer!

In 2002 en 2008 maakten we eerder deze fantastische reis. En-
kele deelnemers gaan dus voor een herhaling. Voor de meesten
is het een eerste kennismaking met Griekenand in de voetspo-
ren van Paulus.

Er is al een lange lijst met gegadigden. Wie belangstelling heeft,
moet snel reageren. Zodra er meer bekend is over de definitieve
data en de reisprijs, start de officiéle aanmelding.

Namens de reisleiding: ds. J.M. (Sjaak) en Marijke Weststrate
(e: jmweststrate@gmail.com)

n _ Nederlands-Viaams
= Bijbelgenootschap

NBG helpt jongeren met Gids bij de Bijbel

Wat staat er allemaal in de Bijbel? Spreekt God echt door de
Bijbel? Bijbellezen, hoe doe je dat eigenlijk? Voor jongeren
met dit soort vragen is er nu de Gids bij de Bijbel. ‘Deze
Gids is een mega-handige, laagdrempelige, frisse en tegelijk
verdiepende toof, vindt youth pastor Chesron Sminia van
WAY. ‘Als jongerenwerker zie ik dat veel jongeren wel
nieuwsgierig zijn naar de Bijbel, maar niet goed weten waar
ze moeten beginnen.’

Sminia noemt deze gids ‘perfect voor persoonlijk gebruik of in
communities, voor iedereen die Jezus wil volgen — ook als je al
wat langer onderweg bent op je geloofsreis.” Hij werkt bij WAY,
de jongerenorganisatie van Mozaiek.

Voor nieuwsgierige jongeren
‘Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren een groeiende
belangstelling hebben voor het christelijk geloof en de Bijbel’,
zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het Ne-
derlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
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30% van de niet-gelovige jongeren van 15-24 jaar wil meer van
de Bijbel weten, zegt het Patmos-onderzoek. Gelovige en niet-
gelovige jongeren zoeken in de Bijbel naar antwoorden op grote
levensvragen. Voor zulke jongeren is de Gids bij de Bijbel be-
doeld. Maar hij is ook geschikt als reisgenoot voor (jong-) vol-
wassenen die een modern, vlot leesbaar boekje zoeken, en voor
ouders, jeugdleiders en leraren met pubers. We hopen dat jon-
geren hiermee de Bijbel — eeuwenoud en nog altijd inspirerend —
beter leren kennen.’

&

DE
BIJBEL

Vorm, inhoud en bestelwijze

De Gids bij de Bijbel bevat:

Allerlei tips en manieren om in de Bijbel te lezen

Handige informatie en rake infographics

Uitleg over de boeken van de Bijbel

Samenvatting van het grote verhaal uit de Bijbel

Ruimte voor eigen notities.

De Gids telt 120 pagina’s en is voor €14,95 te koop in de boek-
handel en in de NBG-webshop.
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