
 
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
24  aug. 2025 09:30 

 

  

Liturgische kleur: Groen 

God, ons schild, zie naar ons om, sla 
goedgunstig het oog op uw gezalfde. 

Beter één dag in uw voorhoven dan duizend 
dagen daarbuiten, 

 

 

Psalm 84: 10 - 11a. 

 
Voorganger: Ds. J.M. Weststrate 

 uit Heerde 
Organist: Dhr. Th. van der Wal 

Ouderling van dienst: Dhr.  J.A.S. Hiemstra 
Lector: Mw. H. Scholten-Marskamp 

 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: Diaconie 
Kerk 

Onderhoud & Gebouwen 
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Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 

Welkom en mededelingen door de ouder-
ling van dienst 

 
Wij zingen staande ons intochtslied  

Psalm 42: 1, 7 (NLB) 
 
1 Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

 
7 Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 

 
Stil gebed, onze hulp en groet  

 
Wij zingen het Klein gloria: 

 
Ere zij de Vader en de Zoon en de  
Heilige-Geest als in den beginne, nu en 
immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 
 
(wij gaan zitten) 
 
 
 
 

Verootmoedigingsgebed     
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Wij zingen Lied 139b: 1, 2 (NLB) 
 
1 Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 

 
2 Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
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dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 
 

Genadeverkondiging   
 

Leefregel   
 

Wij zingen Lied 5: 1, 2, 3  
uit Joh. de Heer  

"Al de weg leidt mij mijn Heiland" 
 

Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijf’len, 
die mij voortleidt, keer op keer? 
Zoete troost en zaal’ge vrede, 
heb ik steeds op Zijn bevel. 
‘k Weet wat hier mij overkome, 
Hij maakt alle dingen wel. 
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‘k Weet wat hier mij overkome, 
Hij maakt alle dingen wel. 
 
Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
troost geeft Hij tot in de dood. 
Als ik zwak ben in beproeving, 
sterkt Hij mij met ‘t hemels brood. 
Als mijn schreden soms gaan wank’len 
en mijn ziel van dorst versmacht, 
geeft Hij mij het levend water, 
en vernieuwt mijn levenskracht. 
Geeft Hij mij het levend water, 
en vernieuwt mijn levenskracht. 
 
Al de weg leidt mij mijn Heiland, 
door al ‘t aardse stormgebruis, 
en volkomen vreugde wacht mij, 
in het zalig Vaderhuis. 
Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven, 
aan Zijn voeten nederleg, 
zal mijn lied voor eeuwig wezen: 
“Jezus leidde m’ al de weg.” 
Zal mijn lied voor eeuwig wezen: 
“Jezus leidde m’ al de weg.” 
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Gebed 
 

In deze vakantie tijd is er geen  
kindernevendienst,  

wel zingen we  
het kinderlied: "Het is Heerlijk" 

 
 
 

Bijbellezing uit Psalm 131 (NBV21) 
 
Een pelgrimslied van David. 
 
HEER, niet trots is mijn hart, niet hoog-
moedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot 
is voor mij en te hoog gegrepen. 
[2] Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn 
ziel tot rust gebracht. Als een kind, de 
borst ontwend, stil op de arm van zijn 
moeder, zo is mijn ziel in mij. 
[3] Israël, hoop op de HEER, van nu tot in 
eeuwigheid. 
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Wij zingen Lied 864: 1, 3, 5 (NLB) 
 

1 Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

 
3 Zou ooit een vrouw vergeten 

’t kind dat zij in zich droeg, 
er niet van willen weten, 
wanneer het naar haar vroeg? 
Al zou u ook begeven 
uw moeder vroeg of laat, 
de Heer zweert bij zijn leven, 
dat Hij u niet verlaat. 

 
5 Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
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Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 
nu en in eeuwigheid. 

 
Bijbellezing uit Lucas 18 vers 15 - 17 

(NBV21) 
 
[15] De mensen probeerden ook kleine kin-
deren bij Hem te brengen om ze door Hem 
te laten aanraken. Toen de leerlingen dat 
zagen, berispten ze hen.  

[16] Maar Jezus riep de kinderen bij zich 
en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet 
tegen, want het koninkrijk van God behoort 
toe aan wie is zoals zij.  
[17] Ik verzeker jullie: wie niet als een kind 
het koninkrijk van God ontvangt, zal er ze-
ker niet binnengaan!’ 
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Wij zingen Lied 991: 1, 3, 5, 7 (NLB) 
 

1 De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 

 
3 Zo staat het voorgeschreven, 

zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 

 
5 Wie later is geboren 

komt eerder aan de tijd, 
wie lager thuisbehoren 
gaan hogerop vrijuit. 

 
7 Veracht dan niet de kleinen 

en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 

 
Verkondiging 
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Orgelspel 
 

Wij zingen Lied 278: 1, 2 (ELB) 
 

1. Laat de kind’ren tot Mij komen, 
 alle alle kind’ren. 
 Laat de kind’ren tot Mij komen, 
 niemand mag ze hind’ren. 
 Want de poorten van mijn rijk 
 Staan voor kind’ren open, 
 laat ze allen groot en klein 
 bij Mij binnenlopen. 
 
2. Laat de mensen tot Mij komen 
 over alle wegen. 
 Laat de mensen tot Mij komen, 
 houdt ze toch niet tegen! 
 Want de poorten van mijn rijk 
 gaan ook voor hen open, 
 als ze aan een kind gelijk 
 bij Mij binnenlopen. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 

gezamenlijk Onze Vader  
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Collecte- en  
andere  
mededelingen 
op het scherm. 

 
 

 
 
 
 
                                                            

Wij zingen staande ons slotlied  
Lied 939: 1 - 3 (NLB) 

 
1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
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2 U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 

 
3 Van eerste kreet tot laatste zucht 

leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad ge-
rucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 

 
Heenzending en zegen met een gezongen 

"Amen" 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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De mededelingen: 
 
Volgende week zondag 31 augustus 2025, 

om 09:30 uur, gaat  
Ds. M. van Loon uit Wezep voor. 

 
In deze dienst vieren we het  

Heilig Avondmaal. 
 

Aansluitend, om 11:00 uur, is er een 
avondmaalsviering op Rehoboth. 

 
————————— 

 
's Middags is er een leesdienst  

bij de Brug om 16:30 uur,  
waar wij bij uitgenodigd zijn. 

 
—————————————— 

Dinsdag 26 augustus 2025 bent u van  
harte uitgenodigd voor een 
 kopje koffie/thee in de Rots  

vanaf 10.00 uur. U komt toch ook? 
 



16 

 
 
 
 


