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Thema: "Here houdt ook deze nacht over mij 
getrouw de wacht" 

 

Welkom namens de kerkenraad 

 

Wij zingen staande ons intochtslied: 

“Dit huis een herberg onderweg”  

(van ds. A.F.Troost)  

(op de melodie van psalm 84 ) 

 

Dit huis, een herberg onderweg  

voor wie verdwaald in heg en steg 

geen rust, geen ruimte meer kon vinden. 

Een toevluchtsoord in de woestijn  

voor wie met olie en met wijn  

pijnlijke wonden liet verbinden, 

dit huis, waarin men smarten deelt,  

weet hoe Gods liefde harten deelt. 

 

Dit huis, waarin een gastheer is           

wiens zachte juk geen last meer is,  

dit huis is ons tot heil gegeven. 

Een herberg voor wie moe en mat  

terzijde van het smalle pad 

struikelt en langer niet wil leven,  

Orde van de Avonddienst 
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plaats tegen de neerslachtigheid,  

een pleister van barmhartigheid 

 

Dit huis met liefde opgebouwd  

dit gastenhuis voor jong en oud 

ligt langs de weg als een oase  

hier kan men putten nieuwe kracht 

hier is beschutting voor de nacht  

hier is het elke morgen Pasen! 

Gezegend al wie binnen gaat,  

en hier zijn lasten liggen laat. 

 

Stil gebed, onze hulp en groet 

 

Wij gaan zitten 

 

Introductie op het thema van de dienst  

 

 

Wij zingen op de melodie van:  

"All day, all night" 

 

Dag en nacht Heer  

waakt Gij als een herder over mij 

Dag en nacht Heer 

veilig mag ik met U gaan 
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Als de dag opnieuw begint 

waakt Gij als een herder over mij 

Als een vader voor zijn kind 

veilig mag ik met U gaan 

 

Dag en nacht Heer  

waakt Gij als een herder over mij 

Dag en nacht Heer 

veilig mag ik met U gaan 

 

In de avondschemering 

waakt Gij als een herder over mij 

Ik ben Uw beschermeling 

veilig mag ik met U gaan 

 

Dag en nacht Heer  

waakt Gij als een herder over mij 

Dag en nacht Heer 

veilig mag ik met U gaan 

 

In het duister van de nacht 

waakt Gij als een herder over mij 

Gij mijn toevlucht en mijn kracht 

veilig mag ik met U gaan 
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Dag en nacht Heer  

waakt Gij als een herder over mij 

Dag en nacht Heer 

veilig mag ik met U gaan 

 

Gebed 

 

Wij zingen uit de ELB 167: 1, 2, 5  

"Wees mijn vooruitzicht" 

1  

Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd;  

niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt.  

Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht.  

Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht.  

 

2. Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn 
mond.  

Wees Gij met mij één in uw heilig verbond:  

Gij – machtige Vader; ik – waarlijk uw kind,  

dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt.  

 

5  

Zon, die de hemel met vreugde regeert,  

doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert !  

O Hart dat mijn hart en 't heelal houdt omvat,  

wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad.  
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Bijbellezingen uit NBV 2021: 

 

1ste lezing Psalm 91: 1 tot en met 4 en 11 en 12 

 

[1] Wie in de beschutting van de Allerhoogste 
woont 

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwek-
kende, 

[2] zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn 
vesting, 

mijn God, op U vertrouw ik.’ 

 

[3] Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 

en redt je van de dodelijke pest, 

[4] Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 

onder zijn wieken vind je een toevlucht, 

zijn trouw is een schild en pantser. 

 

[11] Zijn engelen geeft Hij opdracht 

over je te waken waar je ook gaat. 

[12] Op hun handen zullen zij je dragen, 

je zult je voet niet stoten aan een steen. 
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Wij zingen  Psalm 91  vers 1, 5 en 6 (NLB) 
 

1 Heil hem wien God een plaats bereidt 

in zijn verheven woning: 

hij overnacht in veiligheid 

bij een almachtig koning. 

Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 

mijn toevlucht en mijn veste, 

op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 

voor mij altijd het beste. 

 

5 Maar gij moogt schuilen bij de Heer, 

geen kwaad bedreigt uw woning: 

gij hebt tot schild en tegenweer 

de allerhoogste koning. 

Hij gaf zijn engelen bevel 

dat u geen ding zou schaden; 

zij zullen u naar Gods bestel 

behoeden op uw paden. 
 

6 Ja, zij zijn om u als een wacht, 

zij dragen u op handen; 

lichtvoetig, in des Heren kracht, 

zo gaat gij door de landen. 

Uw voet bezeert zich aan geen steen, 

de leeuw ontwijkt uw schreden, 

de slang krimpt voor uw voet ineen, 

 gij zult de draak vertreden. 
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Tweede lezing Spreuken 3 vers 24 tot en met 26 

 NBV 2021  

"Je hoeft niet bang te zijn als je gaat slapen…." 

 

[24] Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen 
gaat, 

je slaap zal vredig zijn. 

[25] En wees niet bang voor plotseling onheil, 

voor de rampspoed die goddelozen overkomt. 

[26] Je kunt vertrouwen op de HEER, 

Hij beschermt je tegen hinderlagen. 

 

Derde Lezing Filippenzen 4 vers 6 en 7  

NBV 2021 

 

[6] Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle 
omstandigheden aan God wat u nodig hebt en 
dank Hem in uw gebeden. [7] Dan zal de vrede 
van God, die alle verstand te boven gaat, uw 
hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

 

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle 
omstandigheden aan God wat u nodig hebt en 
dank Hem in uw gebeden 

dan zal de vrede van God die alle verstand te 
boven gaat uw hart en uw gedachten in Christus 
Jezus bewaren 
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Zingen Laat mij slapend op U wachten  

Joh de Heer 177 geheel 

 

1 Laat mij slapend op U wachten, 

O, dan slaap ik zo gerust; 

Geef mij heilige gedachten 

En wees in den droom mijn lust. 

’t Lichaam slaapt, maar ’t harte waakt, 

Daar het zich in U vermaakt. 

Mag ik dicht bij Jezus wezen, 

O dan slaap ik zonder vreezen. 

 

 

2 ’t Zij ik slaap’ of wake, Heere, 

blijve Gij mij steeds ter zij. 

Dan alleen kan niets mij deren, 

Heeft geen zonde vat op mij. 

’k Maak, o lieve Heiland, staat 

Op Uw trouw. die nooit vergaat: 

Neen, die zal mij nooit begeven, 

Hier zoo min als na dit leven. 

 

 

3 Lieve Jezus, houd mijn harte 

Dicht bij ’t Uwe in elken strijd. 

Help mij, dat door vreugd en smarte 

’k Rijpen moog’ voor d’ eeuwigheid. 
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Slaap ’k dan voor het laatst hier in, 

Wordt dit mij tot groot gewin; 

Want dan zal ik altoos waken 

En mijn heil steeds zien volmaken. 

 

Overdenking:  

Here houd ook deze nacht over mij getrouw  

de wacht. 

 

Na de overdenking samenzang 

 "Ik ga slapen ik ben moe" 

 

Ik ga slapen, ik ben moe, 

'k sluit mijn beide ogen toe, 

Here houdt ook deze nacht, 

over mij getrouw de wacht. 

 

't Boze dat ik heb gedaan, 

zie het Here toch niet aan. 

Schoon mijn zonden vele zijn, 

maak om Jezus wil mij rein. 

 

Zorg voor arme kind'ren Heer', 

en herstel de zieken weer. 

Ja, voor alle mensen saâm, 

bid ik U in Jezus naam. 
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Wij gaan staan: 

 

Doe mij dankbaar en gezond, 

opstaan in de morgenstond. 

Als 'k mijn ogen open doe, 

lacht Uw zon mij vriend'lijk toe. 

 

In mijn bed zo warm en zacht, 

sliep ik rustig deze nacht, 

en nu ik weer op mag staan, 

vraag ik Heer', wil met mij gaan. 

 

Geef dat ik op deze dag, 

weer veel aan U denken mag. 

Leer mij leven zo 't behoort, 

leid mij door Uw Geest en Woord. 

Amen 

 

Dankgebed 

 

 

 

Collecte en  

andere  

mededelingen: 

 

 



12 

Wij zingen staande ons Slotlied  

ELB 191 vers 1 en 2  

"Veilig in Jezus armen" 

 

1. Veilig in Jezus’ armen 

 veilig aan Jezus’ hart;  

 dáár in zijn teer erbarmen, 

 dáár rust mijn ziel van smart.  

 Hoor, ’t is het lied der eng’len,  

 zingend van liefd’ en vreê,  

 ruisend uit ’s hemels zalen,  

 over de glazen zee.   

 Veilig in Jezus’ armen,  

 veilig aan Jezus’ hart;  

 dáár in zijn teer erbarmen,  

 dáár rust mijn ziel van smart.   

 

2. Veilig in Jezus’ armen,  

 vrij bij mijn Heer en Borg,  

 vrij van ’t gewoel der wereld,  

 vrij van verdriet en zorg;  

 vrij van de vrees en twijfel,  

 vrij van der zonden macht;  

 nog slechts een weinig lijden,  

 nog slechts een korte nacht.  

 Veilig in Jezus’ armen,  

 vrij bij mijn Heer en Borg,  



13 

 vrij van ’t gewoel der wereld,  

 vrij van verdriet en zorg.  

 

Heenzending en Zegen waarna wij zingen  

ELB 191 vers 3  

 

3. Jezus, mijn dierb’re toevlucht,  

 Jezus, Gij stierf voor mij!  

 Dat op die rots der eeuwen,  

 eeuwig mijn hope zij.  

 Heer, laat mij lijdzaam wachten,  

 totdat het duister vliedt,  

 en ’t oog aan gindse kusten  

 uw heillicht gloren ziet.  

 Jezus, mijn dierb’re toevlucht,  

 Jezus, Gij stierf voor mij!  

 Dat op die rots der eeuwen,  

 eeuwig mijn hope zij!  

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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