GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

M Protestantse Gemeente te

N Wapenveld
in de Petruskerk
7 sept.2025 09:30

Liturgische kleur: Rood

Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep
ik tot U.
U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
Psalm 86: 3, 5

Protestantse Kerk ——

Voorganger: Ds. A.J. Bouwknegt uit Wezep

Ds. Rineke van den Berg

Organist: Dhr. H. van der Geer

Dennis en Lisanne Stijf

Ouderling van dienst: Mevr. A. van Oosten

Lector: Mw. W.A. IJzerman

Collectes: Diaconie

Kerk
Onderhoud & Gebouwen




ORDE VAN DE MORGENDIENST

7 september 2025
Bevestiging en intrede
Ds. Rineke van den Berg

Orgelspel voorafgaand aan de kerkdienst
Welkom door de ouderling van dienst

We zingen staande ons aanvangslied:
Lied 216: 1, 2, 3 (NLB)
Muzikale begeleiding:

Dennis en Lisanne Stijf

1

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de mor-
gen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.




2

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe
schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Moment van stil worden
Bemoediging en groet

Wij gaan zitten

Gebed



Wij zingen Lied: Opwekking 733,
"10.000 redenen”
Muzikale begeleiding:
Dennis en Lisanne Stijf

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.



Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.



DIENST VAN DE BEVESTIGING

We zingen: Lied 425: 1
"Vervuld van uw zegen" (we gaan staan)
(NLB)

Muzikale begeleiding door organist

1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze we-
gen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt
gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw
woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons le-
ven

uw zegen te brengen die vrucht dragen
zal.

Aanvaarding en verwelkoming:
Gemeente, dit is uw predikant.
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Wilt u, Rineke van den Berg,
als herder en leraar aanvaarden,
haar dragen in uw gebeden en met haar
meewerken in de dienst van
Jezus Messias?
Gemeente van de Petruskerk,
wat is hierop uw antwoord.

Gemeente: Ja... dat willen wij van harte



We zingen:
Welkom, welkom in ons midden
(Staand)
op de melodie van:
“Ere zij aan God de Vader”
Muzikale begeleiding door organist

Welkom, welkom in ons midden
Welkom hier in onze kerk

Dat u zich hier thuis mag voelen
In uw huis en in uw werk

Vol vertrouwen

Verder bouwen

Hier met ons aan deze kerk.

Welkom, welkom in ons midden
Welkom hier met uw gezin

En wij vragen om Gods zegen
Voor uw werk — dit nieuw begin
Leid ons verder

Als een herder

Deze nieuwe fase in.



Trouwe Vader in de hemel

Wilt U altijd naast haar staan

Wil haar helpen en haar steunen
Geeft U steeds de richting aan
Leg Uw zegen

Op de wegen

Die wij samen mogen gaan

Trouwe Vader in de hemel
Wilt U ook met ons zijn, Heer
En ons helpen haar te helpen
Alle dagen telkens weer

Laat ons groeien

Laat ons bloeien

Door Uw liefde — keer op keer.

Gebed voor de opening van het woord



Kindermoment

We zingen eerst het kinderlied:
“Heer, U kent mij als geen ander”
Via de Beamer

Heer, U kent mij als geen ander,
U weet of ik zit of sta.

En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga.

Dat U mij zo heel goed kent Heer,
daar snap ik dus echt niks van.

t' Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.

Want U bent altijd bij mij

en altijd om mij heen.

U legt uw handen op mij

en laat mij nooit alleen. (2x)
Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,

U zult altijd naast mij staan.

En U maakte heel mijn lichaam,
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telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.

Want U bent altijd bij mij

en altijd om mij heen.

U legt uw handen op mij

en laat mij nooit alleen. (2x)

Gesprek met de kinderen waarna zij naar
hun eigen dienst toe gaan en het licht
meenemen

| ezing: Johannes 15 vers 1 -5
Gelezen door de lector

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is
de wijnbouwer. 2ledere rank aan Mij die
geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iede-
re rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij,
opdat hij meer vruchten voortbrengt. 3Jul-
lie zijn al rein door alles wat |k tegen jullie
gezegd heb. 4Blijf in Mij, dan blijf Ik in jul-
lie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft,
kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo
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kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie
niet in Mij blijven. 51k ben de wijnstok en
jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft
en Ik in hem, zal hij veel vruchten voort-
brengen. Maar zonder Mij kun je niets
doen.

We zingen: Lied 978: 1 -4
"Aan U behoort, o Heer der heren”
(NLB)

Muzikale begeleiding door organist

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.
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3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Overdenking
We luisteren naar Sela
"Als ik naar de bergen kijk"
Muziek: Dennis en Lisanne Stijf

Gebeden

De kinderen komen terug!
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Collecte

en

andere
mededelingen

We zingen staande ons Slotlied:
Lied 413: 3 "Grote God wij loven u"
(NLB)

Muzikale begeleiding door organist

3 Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan —
laat ons niet verloren gaan.

Wegzending en zegen

0-0-0-0-0-0-0-0
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Na deze dienst is er gelegenheid om
onder het genot van een kop koffie
elkaar te ontmoeten.

.A‘h, Startzondag
“v Jaarthema: Kijk!

Zondag 14 september

9:30 uur: Kerkdienst, kinderdienst, tienerdienst.

Na de dienst is er koffie met taart voor iedereen.

SESEJ=RC
- Spel / Quiz

- Lunch

Geef je op voor de lunch via:
¢ Lijst in de hal
¢ Per mail naar Hetty de Weerdt: j.de.weerdt@planet.nl
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