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De liturgische kleur: rood bij bevestiging van ds. Van den Berg
Groen bij de overige diensten

7 september
9:30

19:00

Oud. v. dienst ochtend

Collecte

14 september
9:30

Oud. v. dienst
Collecte

21 september
9:30
Oud. v. dienst

Collecte

28 september
9:30

Oud. v. dienst
Collecte

Ds. A.J. Bouwknegt, Wezep
Bevestiging ds. C.M.G. van den Berg
M.m.v. Dennis en Lisanne Stijf

Ds. J.P. van Ark, Wapenveld Zangdienst
M.m.v. Marja Marskamp op Eufonium

Mw. A. van Oosten
Dhr. R. van Marle

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang. Onderhoud & gebouwen

Ds. C.M.G. van den Berg, Wapenveld
Startzondag en

Tienerdienst m.m.v. combo Petruskerk
Dhr. J.A.S. Hiemstra

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang. Jeugd- en jongerenwerk

Ds. C.M.G. van den Berg, Wapenveld
Dhr. A.C. van de Beerecamp

1. Doelcollecte (zie pag. 20) 2. Kerk
Uitgang. Onderhoud en Gebouwen

Ds. D. de Jong, Voorthuizen
Dhr. R. van Marle

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang. Beeld en Geluid



5 oktober
9:30

19:00

Oud. v. dienst

Collecte

Ds. L. van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn
Israélzondag

Taizédienst
NGK De Brug wordt uitgenodigd

ochtend Mw. A. van Oosten
avond Dhr. J.A.S. Hiemstra

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Kerk & Israél

Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig.
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

KERKKALENDER

7 september
9 september
10 september
10 september
10 september

14 september
24 september
24 september

24 september
30 september

Intrededienst ds. Rineke van den Berg
Seniorenbijbelkring 9:30-11:00 uur (De Rots)
Bijbelkring Rehoboth 14:30 uur

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur

Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de
oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de
leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
Startzondag zie blz. 27

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur

Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de
oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de
leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
Inlevering kopij oktober

Koffie-uurtje, £ 10:00-11:00 uur in de Rots

Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij
Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer.



OM OVER NA TE DENKEN

Weer beginnen.

De vakantie is voor de meesten ten einde, een nieuw seizoen
gaat weer beginnen. Ook als je niet bent weggeweest, zal de
drukte weer toenemen, want het gewone leven om je heen
begint weer. Het leven van mensen wordt vaak vormgegeven
door begin en einde: gebeurtenissen die komen en gaan. Een
leven dat begint en eindigt.

Je hoort bij een generatie die komt en die gaat. We bakenen ons
leven af met tijdslijnen: van toen tot toen zat ik op school of
maakte ik die geweldige reis.

Daarom moet de bijbel wel beginnen met de woorden 'in den
beginne', want ergens moet toch ook het verhaal tussen God en
mens voor ons beginnen? Inmiddels is het een heel groot
verhaal geworden van vele eeuwen lang. We vertellen elkaar
door hoe het van het begin af aan is gegaan tussen God en de
mensen. Zo voelt de geschiedenis die we met God hebben als
vertrouwd aan. De toekomst echter voelt soms onzeker. Wat zal
er in mijn leven nog allemaal gaan gebeuren en hoe speelt God
hierin een rol? Hoe zal een nieuwe generatie haar geloof levend
houden?

We staan als gemeenschap aan het begin van een nieuw
seizoen, waarin weer van alles zal gebeuren en georganiseerd
zal worden. Ik mag als uw nieuwe predikant daarin met u
meetrekken, de toekomst tegemoet. Ik hoop de komende tijd
vele gemeenteleden te leren kennen. Ook zal ik het 'gewone
werk wat een predikant zoal doet' oppakken. Daarnaast is er
door de kerkenraad aan mij gevraagd me in te zetten voor de
jonge gezinnen. Dat betekent dat er vast nieuwe initiatieven
zullen worden ondernomen. Daarnaast zullen dit seizoen vast
ook besluiten worden genomen. Zo gaat het in een
kerkgemeenschap heb ik gemerkt in mijn werkzame leven als
dominee; een kerkgemeenschap is altijd in beweging.



Wat zou het heerlijk zijn als gemeente als we precies wisten wat
we konden verwachten voor het komende seizoen, dan waren
we van alle onzekerheden af over moeilijke besluiten en nieuwe
ontwikkelingen. Ook voor mij als predikant zou dat rustig werken
zijn.

Maar... ook saai... en ontmoedigend, want waarom nog initiatief
nemen als we toch al weten hoe het zal verlopen? En staan we
dan nog open voor nieuwe dingen of blijft alles bij het oude, de
geschiedenis die zo vertrouwd voelt? Bij een nieuwe start van
het seizoen kun je je afvragen: geven we ruimte aan Gods
Geest om te waaien door onze gemeente en door ons leven?
Gods Geest die je soms een heel andere weg doet gaan dan je
van te voren had bedacht.

Zoals een mens gehecht is aan een begin en een einde, aan
zekerheden, zo geheel anders is God die zowel het begin als het
einde is en we 'de Eeuwige' noemen. De profeet Jesaja
beschrijft deze verhoudingen in een notendop (Jes 41:4): "Wie
roept de generaties vanaf het begin? |k, de HEER, ik was de
eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn."

Als we met dit perspectief ieder nieuw begin aandurven, verlicht
dat heel wat onzekerheden. Hoe komend seizoen en hoe de
komende jaren voor onze gemeente ook zullen verlopen, God
zal erbij zijn. De Eeuwige is van alle tijden.

Ds. Rineke van den Berg



O0G VOOR ELKAAR

Helaas zijn er in de afgelopen periode veel gemeenteleden
overleden. U leest verderop in de Wegwijzer een aantal
In Memoriams. Denkt u in al uw gebeden aan de families van
mevrouw  Egberts, mevrouw Mud, de heer Rorije,
mevrouw Frelink en mevrouw Meijer nu zij een dierbare moeten
missen.

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in verzorging-/
verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze
gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel
sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vwvullen wij als gemeenteleden
samen in. Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het
door aan pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet, Codrdinatie Team Pastoraat Petruskerk

KERKENRAADSVERSLAG

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op
16 juli 2025.
De voorzitter opent de vergadering met gebed van
Huub Oosterhuis: Wat ook gebeurt.
3 personen zijn afwezig met kennisgeving.
Bertus van der Scheer is namens de Petruskerk naar
verschillende bijeenkomsten over de ID-raad van Rehoboth
geweest. Bertus, dank je wel hiervoor. Wij zijn nog op zoek naar
vervanging, dus als u denkt: dit lijkt mij mooi om te doen, laat het
ons dan weten.
Het pastoraat is doorgenomen. Op de zangdienst met liederen
van Johannes de Heer kwamen veel positieve reacties. Bij de
overstapdienst heeft de kindernevendienst afscheid van
Iris Ordelman genomen. Namens de kerkenraad willen we alle
geslaagden van harte feliciteren. Op de startzondag van
14 september zal Rineke van den Berg voorgaan, letterlijk een
nieuwe start voor ons allen.
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De diaconie loopt tegen het probleem van bemensing tijdens het
avondmaal aan. Voor nu is er afgesproken dat de ouderling en
een hulpdiaken het avondmaal op Rehoboth verzorgen. De
kerkrentmeesters hebben een barbecue verzorgd voor de
vrijwilligers. Dit was een heel gezellige middag/avond en werd
zeer gewaardeerd door de vrijwilligers.

Op verzoek van de PKN is er een nieuwe meerjarenbegroting
gemaakt en deze is door de kerkenraad goedgekeurd. Verder
wordt er gekeken naar een warmtepomp voor de kerk. Er is een
extra muurtje in de pastorie gemaakt zodat er een extra
slaapkamer is. De kerkrentmeester sluit af met een gebed.

Beroepingswerk

De kerkenraad heeft een uitnodiging gehad voor het afscheid
van Rineke van den Berg te Hengelo (Gld), hier gaat een
delegatie van de kerkenraad heen.
De bevestigingsdienst van 7 september van Rineke is
besproken. Ook is er een overleg geweest met Rineke over
welke werkzaamheden ze als eerste gaat oppakken.
Hieruit is gekomen dat er al een datum wordt gepland voor
overleg met de jongeren over hoe zij verder willen. Ook wordt er
al een datum gepland voor overleg met het bloemblad Jeugd.
Rineke gaat de maandsluiting op Rehoboth verzorgen. Verder
staat een bijeenkomst voor jonge ouders en een gesprek over
een vervolg van de thema-avonden op de prioriteitenlijst.
Arjan Bouwknegt blijft in overleg met Rineke nog enige tijd om
het pastoraat warm te kunnen overdragen, zodat Rineke eerst
de tijd krijgt om kennis te maken met de gemeente.
Ook is er een mailadres aangemaakt voor de predikant. U kunt
Rineke bereiken op predikant@pkwapenveld.nl. Voor pastorale
dingen blijft de weg via het pastorale team. Verder is er
afgesproken dat Rineke de dinsdag- en donderdagmiddag in
ieder geval vrij is. Wij hopen dat Rineke en haar gezin zich snel
thuis voelen bij ons in Wapenveld en dat wij met haar en met
elkaar komende tijd verder mogen bouwen aan een levende
gemeente van Jezus Christus.

Agnes Venema,

scriba



IN MEMORIAM

Aaltje Janna (Ali) Mud-Reuvekamp
*19 mei 1942 T 18 juli 2025

Ali Reuvekamp werd geboren op 19 mei 1942 in Zwollerkerspel.
Ze was de enige dochter in een gezin met 4 broers. Net als haar
broers hielp ze mee op de boerderij en dat was altijd hard
werken. Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool,
waarna ze in de leer ging bij haar moeder om mee te helpen in
de huishouding. Zoals het in die tijd gebruikelijk was.

Ali was een actief lid van de Christelijke Jongeren Vereniging.
Op het Oranjefeest in augustus 1965 ontmoette ze Foppe Mud.
Na een periode van verkering en verloving trouwden ze op
24 augustus 1966 en gingen ze in Assendorp (Zwolle) wonen.
Vrij snel daarna werd Anja geboren en al gauw groeide het
jonge gezin met de geboorte van Christine en Mariélle. Het huis
in de Lindestraat werd te klein en iets meer ruimte om het huis
was gewenst, dus verhuisde het gezin in 1979 naar Wapenveld.
Door veranderde WAO-wetgeving moest daar het huis aan
De Kade verkocht worden en betrokken ze een huurwoning aan
de Kwartelweg 19. Dat was een moeilijke periode, vooral voor
Foppe, maar daardoor ook voor het gezin.

Foppe Mud overleed in 2011. De periode erna was Ali somber
en had ze tijd nodig om het verlies te verwerken. Ze pakte haar
leven weer op en er brak nog een mooie periode aan. Ze genoot
van haar kinderen en kleinkinderen en miste niets uit hun
levens. Ze heeft 6 kleinkinderen waar ze heel trots op was en
altijld aan anderen over vertelde.

Ali Mud had reuma, is gedotterd en heeft een zogenoemde
‘broekoperatie’ ondergaan. Telkens krabbelde ze op en klaagde
nooit. Ondanks haar fysieke gestel genoot ze van fietsen, liep ze
vaak in het bos met 1 van haar honden en was ze dol op ritjes in
haar auto.



IN MEMORIAM

Anna Maria (Marie) Egberts-Metz
*5 november 1926 T 11 juli 2025

Marie groeide op in Vlagtwedde, Groningen. Net als Henk, haar
man. Ze groeide als meisje op tussen de bloemen in de zaak
van haar ouders. Marie was zelf al 18 jaar toen haar jongste
broer werd geboren. Zoals het ging in die tijd, zou de zaak voor
haar broer zijn, maar Marie hielp wel volop mee in de zaak.

Henk moest - zoals zoveel jongens - naar Indonesié. En dat
maakte de eerste jaren van hun verkering niet gemakkelijk.

Terug in Nederland trouwden ze en werden er twee kinderen
geboren. In de jaren ‘50 maakten Henk en Marie een grote stap.
Ze verhuisden vanuit Groningen naar Wapenveld. Henk kreeg
bij AKZO, Sikkens een leidinggevende baan. Voor Marie was het
een hele overgang. Het Groningse Ter Apel was toch heel
anders dan het Veluwse Wapenveld. Ze miste haar ouders.
Jaren later zijn ook haar ouders hier naar toe verhuisd.

Toch hebben Henk en Marie hun plek gevonden in Wapenveld.
Henk is kerkelijk heel actief geweest, hij was o.a. scriba in toen
nog de Gereformeerde Kerk.

Marie ondersteunde hem daarbij. Zijj was een mens, met een
positief spontaan geloof. Ze hield van zingen en kon dat ook
goed.

Haar zoon Gerrit vertelde mij dat zijn moeder een tijd iets
gedaan heeft dat we nu sociaal maatschappelijk werk zouden
noemen. Namens de kerk bezocht ze mensen thuis en had een
luisterend oor voor hen. Daar was ze trots op.

Op latere leeftijld kreeg haar man Henk te kampen met
dementie. Dat was geen gemakkelijke tijd. Toen het thuis niet
meer ging, verhuisde hij naar de Wenthorst. Zelf kwam ze na
verloop van tijd te wonen op Rehoboth.
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Marie Egberts was een oprecht gelovig mens. Zij hield van
zingen en tot in haar laatste levensfase kende ze nog de
woorden van vertrouwde liederen van geloof.

Zij verlangde ernaar om weer samen te zijn met haar man Henk.
Op woensdag 16 juli hebben we op haar kamer in Rehoboth
afscheid van haar genomen, in een kleine kring van familie en
zorg medewerkers. Daarbij hebben we geloof en kracht geput uit
de woorden van het vertrouwde lied van geloof, Psalm 139. Zij
zong graag en mooi. Daarom sluit ik af met de berijmde tekst uit
dit oude lied van geloof: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben. Dieper
dan ik mijzelf ooit ken. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt
alles open voor uw ogen. O God, houd mij geheel omgeven, en
leid mij op de weg ten leven’.

Ds. Arjan Bouwknegt
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Ali was een buitenmens: ze hield van de natuur, de bossen, de
heide en het uiterwaardengebied. Daar kwam ze tot rust en kon
ze de nabijheid van God ervaren. Al sprak ze hier nooit expliciet
over.

Spreken over haar geloof of andere persoonlijke dingen vond ze
sowieso moeilijk. Maar het geloofsvertrouwen was er. Dat ervoer
ze sterk in die moeilijke periode.

In de kerk had ze zo haar plekje en onderhield ze de contacten
en deed ook kleine taken voor de kerk.

De laatste 1,5 jaar, na haar val met als gevolg een gebroken
heup, was niet gemakkelijk voor haar. Verzorgd worden in een
revalidatiecentrum was niet vanzelfsprekend voor de
zelfstandige Ali. In de zomer van 2024 kwam ze weer thuis en
heeft ze hard geknokt om weer zelfstandig te kunnen wonen.
Maar ze had pech, begin 2025 moest ze opnieuw geopereerd
worden. Ze heeft toen een flinke stap teruggedaan. Vlak voor
Pinksteren is ze opnieuw gevallen en vanaf dat moment viel het
leven haar zwaar.

Betrekkelijk onverwacht overleed ze op 18 juli, nadat ze vanuit
haar huisje nog naar Zwolle was vervoerd. Het was goed zo.

Op 23 juli kwamen we samen in een goed gevulde Petruskerk
om afscheid te nemen en God te danken. Aan deze dienst
werkten gezinsleden actief mee, onder andere in de vorm van
een muzikale bijdrage, een bijbellezing en een levensloop.

We zochten steun bij de woorden van de bijbel, waar God ons
als Herder van ons leven wordt getekend. We dankten God voor
wie Ali was geweest en voor wat Hij voor haar had betekend.

De begrafenis vond plaats op de begraafplaats van Wapenveld.

Ds. J.M. (Sjaak) Weststrate

12



IN MEMORIAM

Jannigje (Jannie) Frelink-van Dijk
* 5 april 1942 T 25 juli 2025

Jannie van Dijk werd op 5 april 1942 in Hattem geboren. Ze
groeide op, samen met maar 1 zus. Na de lagere school en de
Nijverheidsschool ging ze werken bij gezinnen en werkte ze
thuis mee. Jannie kreeg verkering met Gerrit Frelink en ze
trouwden in 1963 en gingen in Wapenveld wonen. 2 jaar later
werd zoon Diederik geboren. In 2000 werden Jannie en Gerrit
grootouders van Tom. Jannie was een huismus. Ze was heel
tevreden met haar eigen kleine omgeving. Ze had veel last van
somberheid en dat kleurde haar dagen. Ze was snel bezorgd en
wilde graag dat Gerrit zijn baan als kok op schepen in de grote
vaart verwisselde voor een baan aan wal. Dat gebeurde en daar
was ze heel blij mee. Grote vakanties of verre reizen zaten er
niet in, maar bij Gerrit achterop de motor vond ze fantastisch.
Ook samen met vrienden op de motor naar Duitsland.

Vanuit huis verzamelde Jannie allerlei gegevens van mensen
inzake hun verbruik-gedrag en die speelde ze dan door voor
zogenaamde statistiecken. Een veilig klus vanuit haar eigen
veilige plek. Ook zette ze zich in bij de kerk voor de Hervormde
Vrouwen Dienst (HVD). Eerst was dat bij ‘de Kandelaar’, later
werd dat de Petruskerk. De somberheid van Jannie maakte haar
wereld klein en ze had er een slecht zelfbeeld bij. Gelukkig had
ze haar geloof en ook al was haar Godsbeeld van huis-uit niet
dat van een royale God, maar van een God waar je bang voor
moest zijn, ze had dat anders leren zien, al moest ze daar bij
voortduring aan herinnerd worden.

Zolang het kon, kwamen Jannie en Gerrit in de kerk. Na de
coronatijd volgden ze de diensten via de livestream. Lichamelijk
kwamen er veel ongemakken, gepaard met hevige pijnen, waar
de artsen weinig aan konden doen. Toen ze tijdelijk opgenomen
werd op een verpleegafdeling, was ze bang dat terugkeer naar
haar eigen vertrouwde huis er misschien niet meer inzat.
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IN MEMORIAM

Hendrik Rorije
* 31 maart 1947 T 23 juli 2025

Zijn familie schrijft op de kaart deze woorden:

Nooit meer je stem

Nooit meer je lach

Nooit meer samen genieten

Van een mooie dag.

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt

Henk was een man met zijn hart op de goede plek. Voor zijn
vrouw Dicky, en dochter Diana, in de eerste plaats, maar ook
voor anderen stond hij klaar. In hun jonge jaren dansten Henk
en Dicky samen door het leven. Henk was een harde werker,
menig hekwerk heeft hij geplaatst. Dicky kreeg helaas te
kampen met haar gezondheid, ze moest veel opgeven. Maar ze
kon altijd rekenen op hulp en steun van Henk voor zijn ‘meissie’.
Voor zijn dochter Diana heeft hij langer door gewerkt zodat zij
haar opleiding kon afmaken.

‘Als je iets belooft, moet je het ook doen’ was zijn motto. Je kon
op hem rekenen en je kon ook altijld rekenen op een geintje.
Waar Henk kwam was er altijd fleur en kleur.

De laatste paar jaren kreeg Henk te kampen met een vorm van
dementie. En was hij steeds minder de man en vader die hij
altjd was geweest. Het was dan ook voor zijn gezin een
wonderlijk geschenk dat die Henk in de laatste dagen van zijn
leven weer tevoorschijn kwam.

Toen ik bij hem kwam in het ziekenhuis, was hij niet bezig met
zichzelf, maar maakte hij zich druk om wat mensen elkaar
aandoen in deze wereld. Toen ik hem vroeg hoe ik hem kon
helpen, zagen we een man die helder uit de ogen keek. Henk
keek mij aan en vroeg: Waarom is er zoveel ellende in de
wereld, waarom doen mensen elkaar zoveel verdriet. Het voelde
als een vraag die hem al zijn hele leven dwars zat.
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En het leek wel of het een vraag was, niet alleen aan een
dominee, maar aan God zelf. Zelf vind ik dit één van de
moeilijkste vragen, die er zijn. Maar toen kreeg ik de rust om dit
te zeggen: Er gebeurt in deze wereld heel veel tegen de wil van
God in. Maar God is niet zoals de machtige mannen van deze
wereld. Hij gebruikt geen geweld, want geweld maakt meer
kapot dan je lief is.

In de kerk geloven we in Jezus, en hij zegt: Wie mij heeft gezien,
heeft God gezien. Volg Mij! Als wij Hem volgen, dan zien we een
weg van woorden en daden vol liefde, een weg die lijkt dood te
lopen op het kruis, maar voorbij dat kruis opent zich het graf,
zien we de Opgestane! Hij leeft, en wij met Hem!

We hebben troost en geloof gevonden in de woorden uit
Openbaring 21. En Henk ontving met een open hart Gods
zegen. Op dinsdag 29 juli hebben we afscheid van Henk
genomen in de aula van Memento Mori, Brinklaan 4a, in Heerde.
En ook daar hebben deze woorden van troost en geloof
geklonken: ‘lIk zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zie,
de tent van God is bij de mensen, Hij zal bij hen wonen. God zelf
zal bij hen zijn en Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal
geen dood meer zijn, geen verdriet, geen pijn. Hij die op troon
zat, zei: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.

ds Arjan Bouwknegt
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Wat niemand had verwacht, gebeurde op 25 juli, toen haar
levenskaars steeds zwakker was gaan branden en ze vredig
insliep. Op 31 juli kwamen we in de Petruskerk samen om God
te danken voor haar leven en te bidden voor de mensen die
achterblijven - haar man Gerrit, zoon Diederik, schoondochter
Ellen, kleinzoon Tom - en de andere familieleden en vrienden.

Ds. J.M. (Sjaak) Weststrate
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IN MEMORIAM

Aukje Meijer-van Diepen
* 1 oktober 1928 T 4 augustus 2025

Zij overleed op 4 augustus jl. in de leeftijd van 96 jaar.

De tekst op de rouwkaart luidde:

Eens komt de dag dat ik Hem ontmoeten mag...... die dag is nu
aangebroken.

Mevrouw Meijer werd op 1 oktober 1928 geboren in
Menaldumadeel in Friesland en bracht haar jeugd door in Edam
en Wormer. Daar ontmoette ze haar man Wim die daar bij de
papierfabriek werkte. Via Enschede zijn ze in Wapenveld terecht
gekomen.

Het echtpaar Meijer kreeg 9 kinderen en adopteerde er ook nog
één. De kinderen, klein- en achterkleinkinderen verliezen een
zorgzame en bescheiden moeder en oma, die altijd klaar stond
voor anderen. Die zelfs, ouder dan 90 jaar oud, 3 weken de zorg
van een stervend familielid op zich nam, maar zelf van geen
hulp wilde weten. Andere mensen ‘lastig vallen’, dat doe je niet.
In de gemeente waren Wim en Aukje actief voor oud en jong.
Met de bandrecorder rond met daarop de opgenomen diensten
en zelf toegevoegde muziek als een verre voorloper van de
huidige livestreams. Bij de droppingen aan het begin van het
kerkelijk jaar stond Aukje klaar met soep.

Mevrouw Meijer was sinds 2000 weduwe en woonde tot dit
voorjaar nog zelfstandig. Afgelopen januari is ze gevallen en
sindsdien ging het niet meer zo goed, ze woonde net in
Rehoboth waar ze het goed naar de zin had. Helaas heeft ze
daar niet lang van mogen genieten.

Ter nagedachtenis zongen we één van haar favoriete liederen:
Ik zie een poort wijd open staan.

Team Pastoraat
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MUTATIES

Overleden

Mw. A.M. Egberts-Metz, de Vree 1, kamer 217, 8191 JE
Wapenveld op 11 juli 2025 in de leeftijd van 98 jaar.

Mw. A.J. Mud-Reuvekamp, Kwartelweg 19, 8191 AP
Wapenveld op 18 juli 2025 in de leeftijd van 83 jaar.

Dhr. H. Rorije, 't Krijt 55, 8181 TN Heerde op 23 juli 2025
op 23 juli 2025 in de leeftijd van 78 jaar.

Mw. J. Frelink-van Dijk, Torenkamp 14, 8191 BB
Wapenveld op 25 juli 2025 in de leeftijd van 83 jaar.

Mw. A. Meijer-van Diepen, de Vree 1, kamer 208, 8191 JE
Wapenveld op 4 augustus 2025 in de leeftijd van 96 jaar.

Ton Eilander



DIACONIE

Doelcollecte zondag 21 september a.s.
Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria.

Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn
vermoord. Pastor Marks dorp werd in brand gestoken door de
terroristen van Boko Haram. Maar ook andere gewelddadige
groepen zijn actief. Zo zijn velen getraumatiseerd in Noordoost-
Nigeria, waar in 10 jaar tijd 20.000 mensen zijn vermoord en
4.000 ontvoerd. Totaal zijn ruim 2 miljoen mensen door het
conflict op de vlucht geslagen. Kerk in Actie biedt noodhulp om
hongersnood te voorkomen en helpt christenen en moslims om
hun leven samen te verbeteren.

Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het
geweld op de wvlucht in eigen land. In officiéle
vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor
500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in
dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is
een enorm tekort aan voedsel, water en hygiéne. Via
Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie
voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1.200 volwassenen
en 600 kinderen om trauma’s te verwerken. Christenen en
moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden
van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en
terrorisme.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.
veiligheid Nigeria.

Namens de diaconie, hartelijk dank!
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FINANCIEEL OVERZICHT

Datum collectes Bedrag
22-6-2025 € 320,90
29-6-2025 € 493,40
6-7-2025 € 402,30
13-7-2025 € 354,20
20-7-2025 € 467,20
27-7-2025 € 402,85
3-8-2025 € 334,20
10-8-2025 € 283,20
17-8-2025 € 352,80
Ontvangen per bank Bedrag
Activiteiten oude metalen € 690,00
Activiteiten oud papier € 125,75
Activiteiten opbrengst keuken/zalen € 1.500,00
Kerktoren opbrengst zendmast Odido € 10.979,71
Gift kerk € 50,00
Gift diaconie € 50,00

Giften contant ontvangen

Via Doel Bedrag
Mw. B. Topfer kerk € 20,00
Mw. E. Jonker kerk € 20,00
Mw. D. v.d. Scheer  kerk € 25,00
Collecten actie: kinderen in Rwanda € 50,00
Collecten actie: gratis vakantieweken € 50,00
Collecten kerk, goede doelen € 50,00
Dhr. W. Westhoff bloemenfonds € 10,00
Dhr. W. Westhoff verjaardagsfonds € 10,00

Ton Eilander

20



KERKRENTMEESTERS

Tuinwerkzaamheden.

De picknicktafel die buiten staat is helemaal opgeknapt door de
tuinmannen. De kosten voor deze materialen zijn door
Jaap I|Jzerman geschonken. Jaap, onze hartelijke dank
daarvoor.

Onze tuinmannen onderhouden met grote regelmaat de tuin
rondom de kerk en de pastorie. Als kerkrentmeesters zijn wij erg
blij dat zij dat met zoveel passie doen, onze hartelijke dank aan
deze mannen.

Echter, voor onze huidige tuinmannen beginnen de jaren ook te
tellen. Daarom vragen wij wie hen wil komen helpen.

Als u (of jij) nu denkt: ik zou ook wel mee willen helpen, dan kunt
u zich melden bij Jaap I|Jzerman of bij 1 van de kerk-
rentmeesters.

Namens de kerkrentmeesters
Ties Koetsier.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

ledere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op
het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

De activiteitencommissie
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Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen,
kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt
denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons,
mobielties, computers en printplaten, maar ook oude
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

Ook auto-accu’s kunt u inleveren. Let op: vanwege de
koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis-
tv’'s niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2
in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor,
kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.

Seniorenbijbelkring seizoen 2025/2026

Het komende seizoen staat centraal de brief Jacobus, broer van
Jezus. Jacobus wordt ook wel de ‘Amos van het Nieuwe
Testament’” genoemd vanwege zijn vurige en profetische
aanklacht tegen uitbuiting en sociaal onrecht. En ook
‘Spreukenboek van het Nieuwe Testament’, omdat de brief een
soort kralenketting is van praktische wijsheden en
aanbevelingen. Redenen genoeg om er samen in te lezen en
erover te praten aan de hand van het boekje van het
Evangelisch Werkverband.

De Bijbelkring is elke tweede dinsdag van de maand. De eerste
keer zal 9 september zijn van 9:30 uur tot 11:00 uur. Je hoeft
geen ‘senior’ te zijn om mee te doen. ledereen is welkom.

Contactpersoon: Esther Bootsma, telefoon 06 1143 9896
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Bijbelgroepen ‘'Voor iedereen’

Vanuit de gezamenlijke kerken zijn er 6 bijbelgroepen voor
mensen die anders begaafd zijn. Elke 2 weken op dinsdagavond
komen ze bij elkaar. In Heerde zijn 4 groepen (3 aan de
Kanaalstraat en 1 in het koor van de Johanneskerk) en in
Wapenveld 2 (De Vree) met bij elkaar ongeveer 35 deelnemers.
In alle groepen wordt geprobeerd om op het niveau van de
deelnemers met de Bijbel bezig te zijn. Bij de 1 wordt meer
gezongen, bij de ander meer verteld, gelezen, gepraat,
geknutseld. Bij de één wordt met flanelplaten gewerkt, de ander
gebruikt een speciale catechesemethode en YouTube-filmpjes.
Gebeden wordt er door de leiding, maar soms ook door de leden
zelf of gezamenlijk. Ook het koffie drinken is een belangrijk
moment, omdat er dan echt aandacht voor elkaar is.

Met kerst en pasen hebben we een viering in het Trefpunt met
alle deelnemers.

Omdat dit interkerkelijk is, zowel wat betreft deelnemers als
leiders, vragen we ieder jaar een financi€le bijdrage van alle
kerken. U mag dit werk natuurlijk ook persoonlijk financieel
ondersteunen (NL90 ABNA 0129 2624 98 t.n.v. W. Petersen),
maar uw gebed en persoonlijke aandacht is ook voor
deelnemers en leiding het belangrijkste!

De groepen beginnen weer op dinsdag 16 september. De
deelnemers van voorgaande jaren ontvangen allemaal een
uitnodiging. Weet u nog iemand van wie u denkt, dat die ook
graag naar zo een groep toe zou gaan, dan kunt u contact
met Gert Timmer of Jan en Nanda Dijk opnemen.

Noot van de redactie: In Wapenveld word deze kring geleid door
Harriét Vroling en Gerhard Koele

BEDANKT

Namens ons enorm bedankt voor alle kaarten, berichtjes,
telefoontjes en het mooie bloemstuk dat we mochten ontvangen.

Update van Johanna: ze heeft maandag 14 juli een goed bericht
gekregen van de chirurg, dat ze alle kanker hebben kunnen
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verwijderen. Ze hoefde zelfs geen stoma.

Ze moet over een halfjaar weer terug voor controle en over een
jaar een endoscopie van de darmen maken. Ze is nog wel moe,
maar dat is normaal na zo'n operatie, het herstel kan wel 3 tot
6 maanden duren. We zijn ontzettend dankbaar dat de Here
onze en uw gebeden heeft verhoord.

Update van mijzelf: minder goede uitslag wat betreft de lekkage
van de ingebrachte stent in de hoofdslagader, hier is niets meer
aan te doen en een nieuwe stent is te risicovol.

Over 3 maanden een echo maken en over 6 maanden een CT-
scan.

Nogmaals dank voor al het meeleven, het is een grote steun
voor ons geweest. Het heeft ons erg goed gedaan.

Johanna en Piet Heres

Online platform Move

(Klein)kind niet meer naar de kerk?

Chiara Bosgra werkt als docent Nederlands op een middelbare
school. Nadat ze de kerk van haar jeugd had verlaten, vond ze
houvast bij de online community Move, een initiatief van onder
meer de Protestantse Kerk dat zich richt op jongvolwassenen
van 18-30 jaar. “Bij Move ervaar je dat je niet de enige bent die
ergens doorheen gaat.”

“Ik ben opgegroeid in een evangelische gemeente. Toen ik me
daar op m’n 23° van losmaakte, wilde ik een tijdje niet veel met
God te maken hebben. In die periode kwam ik Move op
Instagram tegen. Het was de coronatijd, je zat veel alleen thuis.
Via Move kon ik toch verbinding ervaren met anderen en een
linkje houden met het geloof, dat vond ik heel tof.

Ook al stond God toen meer op afstand, toch vond ik bij Move
inspiratie en verhalen van mensen waarin ik me herkende. Net
als bij Jona liet Hij me niet los.”

Niet de enige.

“‘Move is in de basis een Instagram-account waar je dagelijks
posts vindt over dingen die met het geloof te maken hebben. In
filmpjes vertellen mensen wat ze hebben meegemaakt en hoe
ze God daarin hebben ervaren.
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Zo laat Move zien: je bent niet de enige die ergens doorheen
gaat. Maar ze posten ook filmpjes van bekende mensen -
artiesten, sporters - die naar Jezus verwijzen. En je krijgt tips
voor offlineactiviteiten. Bijvoorbeeld over Alpha Students: ik
kende dat helemaal niet, maar via Move kwam ik bij Alpha
terecht toen ik qua geloof zoekende was.”
Vrijwilliger
“Gaandeweg ben ik actiever betrokken geraakt bij Move. Ik werk
nu als vrijwilliger mee aan verschillende activiteiten, net wat er
nodig is. De verzending van onze Wake Me Ups bijvoorbeeld:
dagelijkse korte overdenkingen via WhatsApp. Maar ook de
liveactiviteiten die we op Opwekking doen, zoals de Silent Disco
en de Wake Me Up in real life. Daardoor krijg ik ook een kijkje
achter de schermen en zie ik hoe bevlogen mensen met Move
bezig zijn.”
Onlinewereld.
“Sinds begin dit jaar ben ik weer aangesloten bij een gemeente
in Utrecht. Voor mij komt Move dan ook niet in de plaats van een
gewone kerk. |k zou jongeren altijd stimuleren om ook naar de
kerk te gaan: daar vind je verdieping en ontmoeting. Voor mij is
het meer ‘en-en’.
Ik denk wel dat kerken zich meer online zouden moeten
profileren. Juist een platform zoals Move kan goed laten zien
hoe je dat kunt aanpakken. Want we leven in een tijd waarin de
onlinewereld een steeds grotere rol speelt.”
Kijk op www.move.community

(Overgenomen van de PKN-site)
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Startzondag met jaarthema: KIJK!

Zondag 14 september om 9.30 is er een startdienst voor jong en
oud.

Na de dienst is er koffiedrinken met wat lekkers.

We blijven in en om de kerk en zijn er verschillende activiteiten
Gezamenlijk eten.

Afsluiting.

Aanmelden:

Het is handig voor een inschatting van het aantal personen om
je op te geven voor de lunch via het inschrijfformulier wat ter
Zijne tijd in de hal komt te liggen of via Hetty de Weerdt :
j.de.weerdt@planet.nl / 06 3017 0592

Ook horen we graag of er mensen zijn die een taart willen
meenemen voor de koffie. Hier komt dan ook een
inschrijfformulier voor te liggen.
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