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De liturgische kleur: groen 
Bij Heilig Avondmaal: wit 

5 oktober   

09:30  Ds. L. van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn 
 Israëlzondag 

19:00  Commissie                          Taizéviering 

Oud. v. dienst ochtend Mevr. A. van Oosten  

 avond Dhr.  J.A.S. Hiemstra  

Collectes  1: Diaconie  2: Kerk  
3: Kerk & Israël  

12 oktober   
09:30  Ds. C.M.G. van den Berg  

Koffie na de dienst 

Oud. v. dienst  Dhr. A. C.  van de Beerecamp  

Collectes  1: Diaconie  2: Kerk  
3: Kosten Erediensten  

19 oktober   
09:30  Ds. J.M. Weststrate, Heerde  

Oud. v. dienst  Mevr. T. G.  de Jong-Wijenberg  

Collectes  1: Doelcollecte zie blz. 16 2: Kerk  
3: Jeugd en Jongerenwerk  

26 oktober   

09:30  Ds. G.C. van Rheenen, Hattem  
Voorbereiding Heilig Avondmaal 

Oud. v. dienst  Mevr. A. Venema  

Collectes  1: Diaconie  2: Kerk  
3: Onderhoud & Gebouwen  



4 

 

2 november   

09:30  Ds. G. van den Dool, Vledder  
Heilig Avondmaal 

11:00  Ds. G. van den Dool, Vledder  
Heilig Avondmaal in Rehoboth 

19:00  Ds. R.J. van Amstel, Putten  
Heilig Avondmaal aan tafel 

Oud. v. dienst ochtend Dhr. A. C.  van de Beerecamp  

 11:00 Mevr. A. van Oosten  
 avond Mevr.  A. Venema  

Collectes  1: Diaconie  2: Kerk  
3: Beeld en Geluid  

5 november   

 19:30 Ds. C.M.G. van den Berg  
Dankdag voor gewas en arbeid 

Oud. v. dienst  Nog niet bekend 

Collecte  Najaarszending  
   
Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig. 
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar. 

KERKKALENDER 
7 en 21 okt. Follow Me contact Rienk van Marle, Harm Jan 
   Töpfer 
8 oktober           Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur 
8 en 22 okt.       Gebedsgroep 18.45-19.30 uur 
8 en 22 okt.       Gemeente groeigroep woensdagavond oneven 
   weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden 
   thuis, contact: Jan en Nanda Dijk  
14 oktober         Seniorenbijbelkring 09.30 uur - 11.00 uur 
22 oktober         Inlevering kopij november-nummer 
27 oktober         Pastorale avond 19.30 uur in de Rots zie blz. 8 
28 oktober         Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots 
+ 
Via app: Wandelgroep, elke donderdagmorgen om 9.30 uur. In-
fo bij Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 
Vruchtdragen, oogsten in het najaar  
 
U heeft wellicht gemerkt dat mijn man druk in de tuin bezig is. 
Verticuteren van het grasveld voor, voorbereidingen treffen om 
een moestuin aan te leggen en planten die we hebben meege-
nomen uit Hengelo een plekje geven. Al jaren houden mijn man 
en ik een moestuin, daar zijn we in mijn eerste gemeente mee 
begonnen en we vinden het heerlijk om uit eigen tuin te kunnen 
oogsten.  
Ieder jaar hebben we één of twee courgetteplanten. Een cour-
getteplant kan, bij een goed jaar, veel vrucht dragen. Binnen een 
paar dagen tijd groeit vanuit de bloem een prachtige groene 
courgette.  
Als we een goed jaar hebben, komen er zeker 20 courgettes aan 
de plant gedurende de zomertijd. Maar we hebben een jaar ge-
had, waarin de courgetteplant het erg slecht deed en slechts een 
paar vruchten voorbracht. Waar dat aan lag? Ik kan er niet pre-
cies de vinger op leggen. 
Het weer, de plant zelf, de verzorging, het ongedierte, er zijn 
veel factoren die bepalen of een plant, een boom of een struik 
veel vruchten oplevert. 
 
Jezus heeft een gelijkenis vertelt over vruchtdragen en die wil ik 
u in deze Wegwijzer meegeven:  
 
En Jezus zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God ver-
gelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het 
is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle za-
den op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het 
zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt 
het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw 
kunnen nestelen.’ (Marcus 4: 30-32) 
 
Vaak denken we dat we grootste daden moeten verrichten om 
‘vrucht te dragen’. Dat we allemaal nobelprijswinnaar moeten 
worden. Als u zo naar vrucht dragen in uw leven kijkt, dan is het 
een soort optelsom van goede daden doen.  
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De natuur denkt anders over vrucht dragen. Er komen pas 
vruchten, als er gebloeid heeft. Prachtige witte appelbloesem, of 
die courgetteplant in mijn moestuin met gele/oranje bloemen.  
Een vrucht is dan het resultaat van een bloeiend leven. Als we 
dit vertalen naar ons eigen leven, dan gaat het om een leven 
waar u, en de anderen om u heen verheugd over kunnen zijn. 
Een leven waarin mooie dingen gebeuren, bloeiende bloemen 
vormen vaak een schoonheid. Een leven dat krachtig is, denk 
maar aan een courgetteplant waarvan vanuit de bloem binnen 
een paar dagen een hele courgette is gegroeid. Een bloeiend 
leven, is een leven zoals God dat voor ogen heeft. Zo mooi als 
Hij de schepping heeft geschapen, zo goed, zo puur en echt, ja 
zo kan een mensenleven zijn.  
 

Natuurlijk is het is goed te realiseren dat er veel factoren zijn die 
uw bloei beïnvloeden. Net zoals mijn courgetteplant van het 
weer, verzorging of ongedierte afhankelijk was, zo zijn wij ook 
afhankelijk van de omgeving waarin we opgroeiden, van levens-
ervaringen, van een karakter dat in ons zit.  
Wat mij aanspreekt in Jezus is dat Hij tijdens zijn leven mensen 
deed opbloeien. Hij trok zich niets aan van al die omstandighe-
den. Van ongeluk dat mensen was overkomen, van ontrouw die 
ze hadden begaan. Hij geloofde dat ieder mens mocht opbloeien 
voor God, zijn Vader.  
 

Als wij aan een bloeiend leven denken, dan denken we vaak aan 
succes hebben in het leven, of een leven zonder ziekte, zonder 
gemis of gebrek.  
De gelijkenis van Jezus laat zien, dat een bloeiend leven juist in 
het kleine begint. In een lief gebaar naar uw partner en u voelt 
zich weer even heel verbonden. Het sorry durven zeggen na een 
chagrijnige uitspraak. Je nieuwe buren welkom heten. Als men-
sen dus naast elkaar staan en verbonden willen zijn. Als je zo 
naar vruchtdragen kijkt, dan kan ieder mens vruchtdragen in zijn 
of haar leven.  
 

Ieder van u kan vanuit uw vermogen delen in wijsheid, woorden, 
vriendschap en zorg. En zo ontstaat er vanuit het gebrek, het 
gemis en verdriet, een grote plant, een bloeiend koninkrijk waar 
alle vogels van de hemel een plaatsje vinden. 

Ds. Rineke van den Berg 
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 DANK! 
 

Hartelijk dank voor het warme welkom dat wij ontvingen op zon-
dag 7 september toen ik verbonden werd als predikant aan de 
Petruskerk. We raken als gezin inmiddels aardig vertrouwd in 
Wapenveld. De slinger met poppetjes met daarop wensen heb ik 
mee naar huis genomen en gelezen. Heel leuk om zo al iets 
kennis te kunnen maken met de gemeente door de wensen te 
lezen.  

Rineke van den Berg 
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Werkwijze coördinatie team pastoraat Petruskerk    
                       
Blij of verdrietig nieuws? 
Geef het door aan pastoraat@pkwapenveld.nl 
Ook nu er weer een eigen predikant is blijven wij op dezelfde wij-
ze werken.  
Alles kan gemeld worden via het Pastoraat.  
Zie ook wegwijzer voor de telefoonnummers van de leden van 
het coördinatie team pastoraat. 
 
AGENDA TIP 27 OKTOBER 2025 

Pastorale avond voor bezoekzusters, broeders en andere be-
langstellenden. 
Ds. Rineke van den Berg zal het onderwerp verzorgen. 
Waar: de Rots 
Inloop: 19.15 uur 
Aanvang: 19.30 
Tot dan! 
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk 
 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 25 augus-
tus 2025. 
Opening door de voorzitter, Leven in het Licht: Omdat Christus 
onder ons aanwezig is valt het licht van het koninkrijk nu al van-
uit de toekomst op ons heden. Geen hoop op 'licht aan het eind 
van de donkere tunnel', maar geroepen zijn om Gods licht in het 
hier en nu te herkennen en ons er door te laten inspireren. 
Er is één afmelding en twee personen schuiven iets later aan. 
Vanuit “Heerde 850 jaar”: De datum voor de officiële opening 
van het jubileumjaar is vastgesteld op 20, 21 en 22 maart 2026, 
voor de zondag zal een gedeelde liturgie worden ontwikkeld. 
Voor de bevestigingsdienst van dominee C.M.G. Van den Berg 
zullen vlaggetjes worden gemaakt waar een iedere gemeentelid 
een boodschap op kan schrijven. De kindernevendienst zal deze 
slinger binnenbrengen en overhandigen. 
Komende werkzaamheden voor Rineke besproken. 
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Een viertal sprekers heeft zich gemeld om dominee Van de Berg 
toe te spreken.  
In de afgelopen weken zijn er in zeer korte tijd vijf overlijdens ge-
weest. We zijn dan ook dankbaar dat dominee Weststrate heeft 
bijgesprongen om dominee Bouwknegt te kunnen ondersteunen. 
De geslaagden hebben een ijsco-bon ontvangen van de jeugd-
ouderling. 
In de pastorie is een nieuwe vaatwasser geplaatst. 
De jeugdouderling sluit af, hij vertelt over zijn bezoek aan Gra-
celand festival: Hij geeft ons het Lied van Martijn Buwalda mee 
voor de komende tijd.  
 
Sprong in het diepe: 
Dit is een sprong in het diepe 
Met mijn ogen open 
Een stap die me uitdaagt 
Om weer te geloven. 
‘t Is spannend, het is eng 
Maar sinds wanneer is dat een reden 
Om iets niet te doen 

Agnes Venema 
scriba 

 
TAIZÉVIERING 
 
Op 5 oktober 2025 om 19.00 uur, is er weer een Taizéviering in 
onze kerk. Dat betekent een rustige viering: kaarslicht, zingen, 
bidden en het in stilte overdenken van een bijbelwoord. Een stil-
te om de liederen door je heen te laten klinken. Een stilte om 
dichtbij jezelf te zijn, een stilte om bij God te zijn. 
U/jij bent van harte uitgenodigd. 
Voor deze viering wordt ook de NGK De Brug uitgenodigd 

 
Ina Pol 
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Israëlzondag 5 oktober a.s. 
 
Hieronder staat een artikel afgedrukt in het Nederlands Dagblad, 
ons aangereikt door Peter Hammingh. Níet om bij ons ook een 
discussie op gang te brengen, maar om een aantal genuanceer-
de gedachten onder de aandacht te brengen, die we mee kun-
nen nemen in onze eigen ideeën over de oorlog in Gaza. Drie 
predikanten belichten het onderwerp van drie verschillende kan-
ten: 
 
Protestantse kerken worstelen met Israëlzondag door de oorlog 
in Gaza enerzijds en de verbondenheid met het Joodse volk an-
derzijds. 
Predikanten kiezen voor een genuanceerde benadering. Ze ver-
mijden spreken over de politiek, maar hebben wel aandacht voor 
Bijbelse wortels en vrede. 
Ad van Nieuwpoort pleit voor verbondenheid met de synagoge in 
plaats van de staat Israël, ter voorkoming van misverstanden. 

 
‘We moeten voorkomen dat een gemeente scheurt vanwege Is-
raël’ 
Predikant Davy Hoolwerf van hervormde gemeente De Ark in 
Ede is gehecht aan Israëlzondag. ‘Zo laten we onze verbonden-
heid met het Joodse volk zien.’ Hij begrijpt niet dat collega-
predikanten door de gevoeligheid dit jaar minder aandacht ge-
ven aan de themazondag. In De Ark doen ze het net als voor-
gaande jaren: bij het uitlopen van de dienst staat een ‘Israël-
tafel’ met flyers en in de preek is er extra aandacht voor de ver-
bondenheid met het volk Israël. ‘Als je altijd aandacht gaf aan 
Israëlzondag, maar dat nu niet doet, dan maak je het politiek.  
Hij merkt wel dat het thema gevoelig ligt, ook in zijn gemeente. 
Onlangs was er in de kerk een gespreksbijeenkomst. ‘Je merkt 
dat het schuurt, maar dat moet je juist niet uit de weg gaan. Bid-
den om vrede en voor slachtoffers in oorlogsgeweld blijft een 
roeping van de kerk. We moeten voorkomen dat een gemeente 
scheurt vanwege Israël. Dat juist bij dat onderwerp zoveel polari-
satie is, laat iets zien van een geestelijke strijd.’ 
Voor Hoolwerf is het bijbelse volk Israël niet los te zien van het 
huidige land. Een scheiding tussen het land en het Joodse volk 
is volgens hem niet mogelijk.  
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‘Het is een bijbels gegeven dat het land hoort bij het volk. Dat de 
staat Israël is gesticht is een teken van Gods trouw. Dat erkende 
onze kerk ook toen in 1949 Israëlzondag werd ingevoerd. Dat 
kun je niet opeens wegmoffelen, nu er een regering zit die je 
minder bevalt.’ 
‘Na de Shoah hebben we ook in de kerk gezegd, dit nooit meer’, 
zegt Hoolwerf. ‘Het is daarom belangrijk dat we één zondag ex-
pliciet aandacht geven aan de Joodse wortels van het christelijk 
geloof. Dat moeten we absoluut niet loslaten.’  
 
Dominee Hester Smits: ‘We putten als christenen en joden gro-
tendeels uit dezelfde bronnen.’ 
Hester Smits, predikant in de Grote Kerk van Apeldoorn, over-
legt elk jaar met haar kerkenraad hoe ze in de viering invulling 
geeft aan Israëlzondag. ‘Ik vind het sinds 2023 elk jaar moeilijker 
worden, en dan bedoel ik niet alleen Israëlzondag’, zegt zij.  
 
Als de gemeente het woord Israël leest of zingt, gaat het voor 
veel kerkgangers niet meer alleen om het Israël uit de Bijbel, 
merkt ze. ‘In de hoofden en harten verschijnt dan ook direct de 
huidige staat Israël en dan schrikken sommige mensen, omdat 
de huidige politieke keuzes zulke afschuwelijke gevolgen heb-
ben.’ 
Tegelijkertijd vindt Smits de onopgeefbare verbondenheid met 
de Joodse wortels essentieel onderdeel van haar theologie. ‘Ik 
denk er elke zondag over na. We putten als christenen groten-
deels uit dezelfde bronnen. We zingen bijvoorbeeld elke viering 
een intochtspsalm. Ik let goed op eventuele verwarrende psalm-
teksten en geef soms de nodige context.’  
‘Er zijn meer wezenlijke thema’s die de Bijbel ons aanreikt en die 
gemeenteleden belangrijk vinden’ 
Israëlzondag is eigenlijk te klein geworden om in één dag te vat-
ten, vindt Smits. ‘Je kunt niet alles in één viering benoemen, en 
dat hoeft dus ook niet als je er elke week mee bezig bent.’ Met 
haar kerkenraad heeft ze dit jaar gekozen voor een tweeluik. 
‘Zondag 28 september is de afsluiting van de vredesweek, dan 
staan we uitvoerig stil bij het leed in Gaza en Israël. Op Israël-
zondag zelf besteed ik alleen aandacht aan deze themazondag 
in de voorbede.  
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We vieren dan verder in de liturgie de schepping, want die dag 
ervoor is het dierendag. Dat is geen principiële keuze tegen Isra-
ëlzondag, er zijn simpelweg meer wezenlijke thema’s die de Bij-
bel ons aanreikt en die gemeenteleden belangrijk vinden.’   
 

‘Het Bijbelse Israël is iets anders dan het Israël van Netanyahu’ 
Predikant Ad van Nieuwpoort zal op 5 oktober niet het Israëli-
sche volkslied laten spelen of een Israëlische vlag aan de Haag-
se Duinzichtkerk hangen. Wel zal hij ook deze zondag bena-
drukken dat ‘wij schatplichtig zijn aan de synagoge’.  
‘De Schrift waaruit wij lezen, hebben wij immers aan haar te 
danken’. Daarom pleit de dominee in de Protestantse Kerk er-
voor de in de kerkorde verankerde ‘onopgeefbare verbonden-
heid met het volk Israël’ te veranderen in: ‘de onopgeefbare ver-
bondenheid met de synagoge’.  
 
‘Mensen verwarren de verbondenheid met het volk Israël met de 
staat die sinds 1948 bestaat. Als ik over Israël spreek, heb ik het 
over het Israël uit de Bijbel. Dan heb ik het over die manke 
aartsvader die bij de Jabbok de naam ‘Israël’ krijgt en zijn nage-
slacht. Ik moet tegenwoordig er wel steeds bij zeggen dat het 
Bijbelse Israël iets anders is dan het Israël van Netanyahu. Met 
alles wat er daar nu gebeurt, is het spreken over Israël wel inge-
wikkeld geworden.’ 
‘Op Israëlzondag zou het wat mij betreft moeten gaan over het 
belang van Tenach, het Oude Testament en haar uitlegtraditie 
binnen het Jodendom. De kerk heeft het Oude Testament maar 
al te vaak geannexeerd als haar eigen boek, terwijl het een ge-
schenk is van de synagoge. Als de synagoge de Bijbel niet be-
waard had, hadden wij geen Bijbel gehad. Om Jezus te kunnen 
verstaan zullen we terug moeten waarnaar Hij voortdurend ver-
wijst in het evangelie: naar Mozes en de profeten.  
Als we zeggen dat we verbonden zijn met de synagoge, dan 
krijgt de kerk ook een extra verantwoordelijkheid. Het betekent 
dat we samen strijden tegen antisemitisme, en dat we ons ver-
diepen in hoe de Bijbel wordt verstaan in de Joodse tradities. 
Predikanten zullen dan ook goed hun Hebreeuws moeten bij-
houden.’ 

 
De kerkenraad 

 
 



13 

 

FELICITATIES 
 
Wat mooi om uit te zien naar zondag 7 september: 
Jullie nieuwe predikant begint dan haar werkzaamheden in en 
voor de Petruskerk. 
Hopelijk het begin van een mooie tijd samen. 
 

Ds. J.M. (Sjaak) Weststrate, Heerde 
 
Zondag is een mooie en belangrijke stap in het gemeenteleven 
in Wapenveld - de bevestiging van Rineke van den Berg. Jam-
mer genoeg zullen Anke en ik er niet bij zijn. Wij leven in 'de 
drukte' van ons afscheid - volgend weekend 14 sept - hier in 
Putten. Zoals jullie misschien al wel weten verhuizen we dit na-
jaar naar Assen, waar we een huis hebben gekocht vlak bij Mar-
jolein (onze oudste). 
We wensen jullie een stralende en gezegende zondag toe dat 
het begin mag zijn van een mooie nieuwe tijd in jullie gemeen-
schap. 

mede namens Anke,  
  Reinoud Koning  

 
Van harte wens ik jullie zondag een mooie dienst toe, rond de 
bevestiging van de nieuwe predikante! 
Gods zegen over deze verbintenis 
 

Ds. Dineke van de Wetering, Epe 
 
Waarde kerkenraad en leden van de Protestantse gemeente te 
Wapenveld, 
Namens de classicale vergadering Veluwe de hartelijke geluk-
wensen met de verbintenis van de nieuwe predikant ds. Rineke 
van de Berg. Jullie nieuwe dominee gaat de gemeente voor op 
de weg door de tijd en bepaalt haar bij de roeping in de tijd om 
het Licht van het Evangelie te laten schijnen. Ieder in de ge-
meente met de geschonken gaven en talenten dienstbaar naar 
elkaar en als gemeenten ook dienstbaar voor elkaar om elkaar 
bij te staan en te steunen en met vreugde en blijdschap de 
plaats op aarde in te nemen.  
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De gemeente is een deel van de wereldwijde kerk van onze 
Heer Jezus Christus en wij belijden ook één heilige, algemene, 
christelijke kerk die tot openbaring komt in de plaatselijke ge-
meenten. 
Er is een wisselwerking tussen gemeente en predikant in het ge-
bed voor haar opdat zij in de verkondiging en het pastoraat aan-
reikt wat je nodig hebt. Die wisselwerking is er ook bij wat zij 
hoort en wat dan verwerkt kan worden in de verkondiging. El-
kaar stimuleren om met vreugde en blijdschap te delen in wat 
God geeft om in vrijheid te leven.  
Leven van hoop zoals dat ook verbeeld wordt in het classissym-
bool. Een anker tegen de achtergrond van het logo van de Pro-
testantse kerk. Hoop gefundeerd in het werk van Jezus Christus, 
de Heer van kerk. 
 

Namens de classicale vergadering Veluwe, 
Gerrit Bok, 

scriba 
 

DIACONIE 
 
Actie diaconieën kerken Wapenveld samen met de basisscholen  
 

Samen tegen armoede 

Op de site van de voedselbank kwam ik onderstaand verhaal 
tegen: 

“Toen ik de diagnose reuma kreeg, wist ik niet dat het mijn hele 
leven zou veranderen. Werken ging steeds moeilijker, en uitein-
delijk moest ik stoppen. Mijn uitkering is laag en de zorgkosten 
zijn hoog. Zelfs met een verzekering moet ik veel zelf betalen: 
medicijnen, fysiotherapie, aanpassingen in huis… Het geld vliegt 
eruit.” 

Boodschappen werden een luxe. “Ik probeerde te bezuinigen op 
eten, maar dat ging ten koste van mijn gezondheid. Ik had min-
der energie en meer pijn. Toen iemand me vertelde over de 
voedselbank, twijfelde ik. Was ik ‘zielig genoeg’ om hulp te vra-
gen?” 

Maar bij de voedselbank voelde ik me geen nummer, maar een 
mens. “De vrijwilligers waren zo vriendelijk en begripvol.  



15 

 

Dankzij die extra hulp hoef ik minder te kiezen tussen eten en 
medicijnen. Het geeft me een beetje lucht.” 

 

Wat kunnen wij doen? 

Op zondag 2 november en dankdag 5 november  staan de do-
zen weer klaar voor de voedselbank 
Deze actie organiseren we samen met de diaconieën van de an-
der kerken in Wapenveld en de scholen. 
De  kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op dankdag naar een van 
de kerken en kunnen daar hun meegebrachte eten achter laten. 
De jongere kinderen vieren dankdag op school. 
 
De vorige keer was het een mooi resultaat, we hopen dit keer 
weer op uw medewerking zodat we vanuit Wapenveld  kunnen 
laten zien dat we willen bijdragen aan de armoede bestrijding. 
Gewoon meedoen! 
Evt kunnen levensmiddelen ook worden gebracht bij Wilma Ma-
teman De Steeg 2a  
Hier onder een aantal suggestie voor boodschappen 
 
· Maaltijdsoepen. 
· Peulvruchten. 
· Havermout. 
· Vis in blik. 
· Groente of fruit uit blik of pot. 
· Koffie en thee. 
· Volkorenpasta. 
· Zilvervlies- of meergranenrijst. 
· Couscous. 
· Olie (olijf, zonnebloem). 
· Houdbare melk. 
· Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten. 
· 20+ Smeerkaas. 
· Eieren. 
 

Namens de diaconieën alvast hartelijk dank! 
Jessica Oldenhof en Wilma Mateman 
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Doelcollecte zondag 19 oktober a.s.  
 
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen in Israël 
 
Begrip en dialoog blijven bevorderen in Israël 
Joodse en Palestijnse kinderen in Israël groeien op in een wer-
kelijkheid vol angst en geweld. Vaak leren ze elkaar nauwelijks 
kennen en leven ze met beelden vol wantrouwen. Het Rossing 
Center in Jeruzalem wil dat doorbreken. Het centrum traint do-
centen en schoolleiders om vredeseducatie een vaste plek te 
geven in hun lessen en schoolcultuur. Jongeren leren omgaan 
met trauma’s en krijgen handvatten om conflicten op een res-
pectvolle manier te bespreken. Zo ontdekken ze dat er een an-
dere weg mogelijk is: die van dialoog, gerechtigheid en vrede.  
 
Sinds de oorlog die volgde op 7 oktober is dit werk moeilijker en 
tegelijk urgenter dan ooit. Jongeren leven dagelijks met trauma’s 
en zien op sociale media de verschrikkingen van het geweld. 
Daarom is er in de dialoogprogramma’s nu extra aandacht voor 
verwerking binnen de eigen groep, zodat er toch ruimte blijft 
voor echte ontmoeting en begrip.  
 
Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie het Ros-
sing Center om het ontmoetingsprogramma op scholen in Israël 
uit te voeren. U kunt dit werk steunen door een bijdrage aan dit 
programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 
'Dialoog Israël'. Hartelijk dank! 
 

Namens de diaconie,  
hartelijk dank! 
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zwo 
 

Zendingserfgoedkalender 2026 
 

De Zendingserfgoedkalender 2026 wordt gesierd door glasra-
men uit de kerk van Mulungwishi ontworpen door Kafusha La-
ban. 
 

Het thema luidt: Geroepen door Christus Bijbelverhalen zijn naar 
een idee van de Methodisten zendeling Woody Bartlett, die veer-
tig jaar van zijn leven in Mulungwishi, in het zuidoosten van de 
Democratische Republiek Congo werkte, door de Congolese 
kunstenaar Kafusha Laban uitgebeeld in zijn ontwerpen voor de-
ze glasramen. Daarbij heeft hij de Congolese context als uit-
gangspunt genomen. Dat zien we terug in het uiterlijk van de af-
gebeelde Bijbelse figuren, en in de afbeeldingen van de omge-
ving en de voorwerpen.  
 
De Zendingserfgoedkalender is, sinds de eerste editie van 2015, 
een groot succes. Particulieren weten de weg te vinden om er 
één of meerdere te bestellen, voor eigen gebruik of om cadeau 
te doen. Hiermee wordt de traditie van de vertrouwde Missie 
Zendingskalender (MZK), die in 2013 voor het laatst werd uitge-
geven, voortgezet. In deze traditie staat de verbeelding van het 
Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika cen-
traal. 
 
De zendingserfgoedkalender van 2026 toont ons Bijbelse ver-
halen die door Kafusha Laban voor de kerk van Mulungwishi zijn 
ontworpen. 
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van de De-
mocratische Republiek Congo en informatie over de plek die de 
verschillende religies innemen in dit bijzonder grote land (56 x 
Nederland), dat 113 miljoen inwoners telt. Het christendom is 
met 95% veruit de grootste religie in het land. 50% rekent zich 
tot de Rooms-katholieke kerk, ca. 30% is lid van een van de 62 
protestantse denominaties en ca. 15% behoort tot de inheemse 
kerkgenootschappen, waarbij de Kimbanguisten de grootste 
kerk uitmaakt.  
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In de kalender vindt u verder iets over traditionele Afrikaanse 
kunst uit het land en over Mulungwishi en Kafusha Laban. 
 
Het aanbod van kerstkaarten in de afgelopen jaren kon steeds 
op uw warme belangstelling rekenen en het is gelukt ook nu 
weer een serie samen te stellen. De serie, gemaakt met werk 
van  de Congolese kunstenaars Kafusha Laban, Joseph Mulam-
ba-Mandangi en André Luësa KambaSeverino, bestaat uit vier 
dubbele kerstkaarten met als thema’s: De geboorte van Christus 
in de stal van Bethlehem, De wijzen volgden de ster naar Bethle-
hem, De lofzang van Simeon en Jozef  stond midden in de nacht 
op, nam het kind en Maria mee en vluchtte naar Egypte. 
Bekijk hier de serie kerstkaarten: 
 
https://www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender 
 
Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK traditie toe en 
beveelt deze van harte aan. De Zendingserfgoedkalender 2026 
met als thema Geroepen door Christus kost € 10 per stuk. De 
kerstkaarten kosten per set € 7. 
 
Voor bestellingen en vragen kunt u terecht bij op de website: 
 
https://www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender 
 

 
Met vriendelijke groet,  

ZWO-commissie  
 
 
 
Via KERK IN ACTIE ontvingen wij onderstaand bericht. 
Er wordt een coördinators gezocht voor de huis-aan-huis collec-
te in Wapenveld: 
  
Wij hebben u/jou nodig als coördinator van de Kerk in Actie 
huis-aan-huis collecte! 
Vind je het leuk om te organiseren en contact te hebben met 
(nieuwe) mensen in jouw buurt of kerk? Word coördinator van de 
huis-aan-huiscollecte! 
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Wat doe je als coördinator: 
·  Contact opnemen met jouw collectanten en eventueel nieu
 we mensen zoeken (natuurlijk helpt Kerk in Actie je graag 
 met het zoeken naar nieuwe collectanten) 
·  Een straten-indeling maken 
·  Collectematerialen bestellen en uitdelen 
· Opbrengst tellen en afstorten 
  
Hoeveel tijd kost coördineren? 
Dat kun je voor een groot deel zelf bepalen. Het organiseren 
kost ongeveer tussen de 6 en 18 uur, afhankelijk van het aantal 
collectanten en of je alleen of samen organiseert. 
Het werk is eenvoudig omdat je gebruik maakt van een online 
systeem en je wordt hierbij natuurlijk ondersteund door het lan-
delijke collecteteam. 
Feiten en informatie: 
· Huis-aan-huis collecteren is nog steeds zeer de moeite 
waard! De opbrengst (cash en persoonlijke QR) per collectant is 
gemiddeld 116 euro 
·  Je ontmoet (nieuwe) mensen uit kerk of buurt 
·  Een waardevolle activiteit om samen te doen, bijvoorbeeld 
 met de jeugdgroep of wijkkring 
·  17 – 22 november 2025 collecteweek 
 
Doel: Samen tegen armoede in Nederland 
  
· Geef je voor 1 oktober op via: kerkinactie.nl/

huisaanhuiscollecte 
· Bel of mail ons gerust voor meer informatie via: 030 880 

1701 en collecte@kerkinactie.nl of kijk op: kerkinactie.nl/
collectekracht 

Een hartelijke groet van de Kerk in Actie consulenten in Gelder-
land en Flevoland,  

Jaantje Vink, j.vink@protestantsekerk.nl, 06 1590 0278, (di, wo 
en do)  

Arjen Overweg, a.overweg@protestantsekerk.nl, 06 2141 9631, 
(ma, di, wo en do)  
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FINANCIEEL OVERZICHT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 datum: collecte: doel: bedrag: 

24-8-2025 via collecte  € 345,90 

31-8-2025 via collecte  € 424,90 
7-9-2025 via collecte  € 494,05 

14-9-2025 via collecte  € 374,62 
    

giften: per bank  doel: bedrag: 
 Activiteiten  Oude metalen  € 390,00 

 Activiteiten  oud papier € 119,75 
 gift Kerk € 50,00 
    

giften: 
contant ontvangen 
via: doel: bedrag: 

 via dhr. A. Jonker Beeld & geluid € 20,00 
 via mw. B. Töpfer gift Kerk € 20,00 
   Ton Eilander 
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KERKRENTMEESTERS 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Bij het oktober nummer van de Wegwijzer ontvangt u een kaart 
ter herinnering aan de druk-en papierkosten van de Wegwijzer. 
U kunt deze kaart  NIET als een betaalkaart gebruiken, maar wij 
zouden het zeer op prijs stellen, als we uw bijdrage mogen ont-
vangen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 12 
RABO 0396 5638 72 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wapen-
veld o.v.v. Wegwijzer. 
Dit betreft een vrijwillige halfjaarlijkse bijdrage. De kosten voor 
een papieren versie van de Wegwijzer bedragen +/- € 15.00 per 
jaar. U kunt er ook voor kiezen de Wegwijzer digitaal te ontvan-
gen om deze kosten te besparen. U kunt dit, desgewenst, door-
geven aan: wegwijzer@pkwapenveld.nl  
Bij eventuele vragen omtrent deze verandering kunt u contact 
opnemen met Ton Eilander. 
Via email: administrateur@pkwapenveld.nl of tel. 06-12 88 10 11 

 

De Kerkrentmeesters 

 
 
VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Oud papier 
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen 
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op 
het erf bij de  
familie Westhoff, Marledijk 2. 
 
 
 

De activiteitencommissie 
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Inzameling oude metalen 
 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kun-
nen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt den-
ken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, 
computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, ko-
per, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu’s kunt u inleve-
ren. 
 
Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-
vriezers en ook beeldbuis TV’s niet worden ingeleverd.  
U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 
in Marle.  
Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, 
kunt u ook bellen )  06 4699 1710 
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OPROEP 
 
Nieuwe vrijwilligers gevraagd op Rehoboth  
  
Voor ons gezellige woonzorgcentrum Rehoboth op de Vree in 
Wapenveld zoeken we enthousiaste vrijwilligers die meehelpen 
op de huiskamers.  
 
Je komt te werken op een van onze drie afdelingen met bewo-
ners met een lichte dementie. Je doet kleine klusjes met grote 
betekenis zoals afwassen, tafeldekken en je luistert naar de ver-
halen van onze cliënten. 
 
We zoeken vrijwilligers voor de hele dag en avond, ook in het 
weekend.  
Natuurlijk geef je aan ons je beschikbaarheid door en we maken 
een rooster dat bij je past.  
 
Voor vragen kun je graag contact opnemen met onze coördina-
tor vrijwilligers Clarissa Veldkamp op nummer 06-27287497 of 
per mail c.veldkamp@leliezorggroep.nl. 
 
We hopen je te verwelkomen!  
 
 
 
 
 




