GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
23 november 2025 09:30

Protestantse Kerk

Eeuwigheidszondag
Derde zondag van de voleinding
Liturgische kleur: WIT

" Mijn plan met jullie staat vast — spreekt de
HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen,
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle

toekomst geven.”
Jeremia 29: 11.

Voorganger: Ds. Rineke van den Berg

uit Wapenveld

Organist: Dhr. Th. van der Wal

Ouderling van Dienst: Mevr. A. van Oosten
Lector: Mw. A. Koetsier-van de Mars

(1) Diaconie

(2) Kerk
(3) Beeld en geluid

Collectes:

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Welkom en mededelingen door de ouderling
van dienst

We gaan staan en zingen lied 139b

1. Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.



2. Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Moment van stil worden
Bemoediging en groet
We zingen het Klein Gloria:

Ere zij de Vader en de Zoon,

en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen

(we gaan zitten)

Gebed
We zingen lied 136: 1, 12en 13

1. Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

12. Loof de Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

13. Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Kindermoment

We zingen: het kinderlied ‘de Heer is mijn

Herder mee met de beamer;



De Heer is mijn herder,

Hij is alles wat ik nodig heb.

Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht.

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan.
De Heer is mijn herder.

Al ga ik door een donker dal,
ik hoef niet bang te zijn.

Ik weet dat U mij bij zult staan,
U bent heel dicht bij.

De Heer is mijn herder,

Hij is alles wat ik nodig heb.

Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht.

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan.
De Heer is mijn herder.

Want wat mij ook wordt aangedaan,
U helpt mij telkens weer.

U geeft mij wat ik nodig heb

en nog zoveel meer.

Uw goedheid en uw liefde, Heer,
volgen mij altijd.

En ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid.

De Heer is mijn herder,

Hij is alles wat ik nodig heb.

Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht.

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan.
De Heer is mijn herder.

De Heer is mijn herder.

De kinderen gaan naar de
kindernevendienst en nemen het licht mee

Lezing: 1 Korintiérs 13: 1-13

'Al sprak ik de talen van alle mensen en
die van de engelen — had ik de liefde niet,
ik zou niet meer zijn dan een dreunende
gong of een schallende cimbaal. “Al had ik
de gave om te profeteren en doorgrondde
ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en
had ik het geloof dat bergen kan
verplaatsen — had ik de liefde niet, ik zou
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niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen
omdat ik voedsel aan de armen wilde
geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te
worden verbrand — had ik de liefde niet,
het zou mij niet baten.

*De liefde is geduldig en vol goedheid. De
liefde kent geen afgunst, geen gdel vertoon
en geen zelfgenoegzaamheid. *Ze is niet
grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet
boos maken en rekent het kwaad niet aan,
°ze verheugt zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid. "Alles
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt
ze, in alles volhardt ze.

®De liefde zal nooit vergaan. Profetieén
zullen verdwijnen, klanktaal zal verstom-
men, kennis verloren gaan — want ons
kennen schiet tekort en ons profeteren is
beperkt. ""Wanneer het volmaakte komt
zal wat beperkt is verdwijnen. " Toen ik nog
een kind was sprak ik als een kind, dacht
ik als een kind, redeneerde ik als een kind.
Nu ik volwassen ben heb ik al het kinder-
liike achter me gelaten. *Nu zien we nog
maar een afspiegeling, een raadselachtig
beeld, maar straks staan we oog in 0og.
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Nu is mijn kennen nog beperkt, maar
straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf
gekend ben. "°Dit is wat blijft: geloof, hoop
en liefde, deze drie, maar de grootste
daarvan is de liefde.

We zingen lied 791

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.



4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, —
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Verkondiging

Orgelspel:
Bless the Lord my soul —
bewerking

We zingen: Toekomst vol van hoop - Sela

1.

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
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Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

4. U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein: (3x)
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Dankgebed, stil gebed, voorbeden, Onze
Vader

Collectemoment
Kinderen in ons midden
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Gedenken

Inleiding

We zingen lied 852:1 (op melodie van lied
650 De aarde is vervuld)

1.

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,

in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

Dirkje Hanekamp-Beekhof
29 mei 1931 - 16 januari 2025

Jantina Hendrika Johanna Oosterbroek-

Grolleman
23 november 1950 - 29 januari 2025

Gerrit Tempelman
27 oktober 1938 - 21 februari 2025

Lubbertus Albert Leurink
29 januari 1929 - 16 maart 2025
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We zingen lied 852: 2

2. U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

Jan Kroon
30 juni 1938 - 6 juni 2025

Anna Maria Egberts-Metz
5 november 1926 - 11 juli 2025

Aaltje Janna Mud - Reuvenkamp
19 mei 1942 - 18 juli 2025

Hendrik Rorije
31 maart 1947 - 23 juli 2025

We zingen: lied 852:3

3. een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, —
o Heer die bij mij zijt,
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Jannigje Frelink-van Dijk
5 april 1942 - 25 juli 2025

Aukje Meijer-van Diepen
1 oktober 1928 - 4 augustus 2025

We ontsteken een licht aan als een
tastbaar teken dat verwijst naar alle namen
die leven in ons hart.

We zingen: lied 852: 4

4. ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Hierna krijgt iedereen de gelegenheid om
vooraan een kaarsje aan te steken voor de
naam die leeft in zijn / haar hart.
(ondertussen orgelspel)
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We zingen staande het slotlied: lied 416

1.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen

ALLEN: AMEN, AMEN, AMEN

Volgende week zondag 30 november 2025,
om 09:30 uur,

gaat Ds. J.M. Weststrate uit Heerde voor.
Dinsdag 25 november 2025 bent u van
harte uitgenodigd voor een kopje koffie/
thee in de Rots vanaf 10.00 uur. U komt

toch ook?
SCHOENEN
DOOSACTIE

Denkt u aan het inleveren van de gevulde schoenendozen?
Dit kan tot 24 november in de kerk
en tot 26 november aan de Hullenweg 8-1.

Actie schoenendoos

Namens het jeugdwerk.
Hetty de Weerdt
j.de.weerdt@planet.nl
0630170592

Een project van Gﬁ
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