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Bijzonderheid:  
Viering Maaltijd van de Heer 

Heilig Avondmaal 
 

Thema: “Er zoemt van alles hier” 
 

Bijbeltekst: OT: Rechters 14, vers 1 t/m 20 
Richteren 14 (NBV21)  

 
Orgelspel voorafgaand aan de dienst. 

 
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 

voor te bereiden op de dienst. 
 

Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst 

 
Wij zingen staande ons Intochtslied:  

“Laten we blij zijn”, vers 1 en 2 
 

(uit: Licht. 100 Liedjes voor iedereen; tekst:  
Ria Borkent; melodie: U zij de glorie) 

Orde van de Avonddienst 
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2. Heet allen welkom, iedereen die minder 
heeft, 
eensgezind in al ons mensdom,  
iedereen die leeft. 
Open alle dichte deuren.  
Gun een ander licht. 
Laat het ook voor hem gebeuren.  
Geef hem eind’lijk zicht. 
Heet allen welkom,  
iedereen die minder heeft, eensgezind in al 
ons mensdom, iedereen die leeft. 
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Stil gebed gevolgd door de Groet van God  
Gemeente neemt weer plaats. 

 
Gebed tot God 

 
Gezongen geloofsbelijdenis als loflied:  

“Ik geloof in God de Vader” 
(uit: Evangelische Liedbundel, lied 289)  

 
GEMEENTE GAAT STAAN 

 
1. Ik geloof in God de Vader 

die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
het gesternte zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 

 
2. Ik geloof in Jezus Christus 

die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Men-
sen 
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goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 

 
3. Ik geloof dat mijn Verlosser 

door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam  
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 

 
Introductie op de Bijbellezing 

 
Lezing uit de Bijbel:  

Rechters 14, vers 1 t/m 20 (NBV21) 
 
1 Op een keer ging Simson naar Timna. 
Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. 2 
Toen hij thuiskwam vertelde hij zijn ouders: 
‘Ik heb in Timna een Filistijns meisje ge-
zien. Ik zou willen dat u haar voor mij ten 
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huwelijk vraagt.’ 3 Maar zijn ouders zeiden: 
‘Waarom zoek je een bruid bij die onbe-
sneden Filistijnen? Er is onder de dochters 
van je verwanten toch wel een vrouw voor 
je te vinden, of in elk geval onder de meis-
jes van ons eigen volk.’ ‘Nee, vader,’ ant-
woordde Simson. ‘Dit meisje moet u voor 
me vragen, want zij bevalt me.’ 4 Zijn ou-
ders wisten niet dat het de HEER was die 
hierop aanstuurde, omdat Hij een aanlei-
ding zocht om de strijd met de Filistijnen 
aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd 
namelijk heer en meester in Israël. 
 
5 Simson ging met zijn vader en moeder 
op weg naar Timna. In de buurt van de 
wijngaarden van Timna kwam opeens een 
leeuw brullend op hem af. 6 Toen voer de 
geest van de HEER in hem en met zijn blo-
te handen verscheurde hij de leeuw, alsof 
het een geitenbokje was. Maar tegen zijn 
vader en moeder sprak hij er met geen 
woord over.  
7 Hij vervolgde zijn weg en sprak met het 
meisje, en zij beviel hem nog steeds. 8 
Niet lang daarna maakte hij de reis op-
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nieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. 
Onderweg verliet hij even het pad om naar 
de dode leeuw te kijken. Daar zag hij dat 
zich in het kadaver een zwerm bijen had 
genesteld, en dat er honing in zat. 9 Met 
beide handen haalde hij de honing eruit, 
en al etend liep hij terug naar zijn ouders. 
Hij gaf hun er ook wat van te eten, maar hij 
zei er niet bij dat hij die honing uit het ka-
daver van een leeuw had gehaald. 
 
10 Zijn vader ging naar het ouderlijk huis 
van het meisje. Simson gaf daar een feest, 
want zo hoorde dat wanneer een jonge-
man ging trouwen. 11 Na de kennismaking 
werden dertig van zijn leeftijdsgenoten uit-
gekozen om het feest bij te wonen. 12 
Simson zei tegen hen: ‘Laat ik jullie een 
raadsel opgeven. Als jullie me binnen de 
zeven dagen van dit feest de oplossing 
vertellen, krijgen jullie alle dertig een stel 
onder- en bovenkleren van mij. 13 Maar 
als jullie de oplossing niet kunnen vinden, 
krijg ik van jullie dertig stel onder- en bo-
venkleren.’ ‘Afgesproken!’ antwoordden ze. 
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‘Laat je raadsel maar horen.’ 14Toen zei 
Simson: 
 
‘Het is sterk en het verslindt altijd, 
nu biedt het een maal van zoetigheid.’ 
 
Na drie dagen hadden ze de oplossing nog 
niet gevonden. 15 Daarom zeiden ze op de 
vierde dag tegen Simsons vrouw: ‘Jij moet 
je man overhalen om ons de oplossing van 
het raadsel te vertellen, anders steken we 
jullie huis in brand zodat jij en je familie in 
de vlammen omkomen. Wat denken jullie 
wel! Hebben jullie ons soms uitgenodigd 
om ons tot de bedelstaf te brengen?’  
 
16 Snikkend viel Simsons vrouw haar man 
om de hals en verweet hem: ‘Je houdt niet 
van me, het lijkt wel of je een hekel aan me 
hebt. Je hebt mijn volksgenoten een raad-
sel opgegeven maar mij niet eens de op-
lossing verteld.’  
 
‘Die heb ik zelfs niet aan mijn eigen vader 
en moeder verteld,’ zei Simson, ‘waarom 
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dan wel aan jou?’ 17 Maar de hele feest-
week door bleef ze hem in tranen verwijten 
maken, en op de zevende dag gaf hij ten 
slotte toe, zo had ze hem met haar verwij-
ten bestookt. Ze vertelde de oplossing van 
het raadsel door aan haar volksgenoten, 
18 en die stelden op die zevende dag, vlak 
voor zonsondergang, aan Simson de we-
dervraag: 
 

‘Wat zou er zoeter zijn dan honing 
en sterker dan de leeuwenkoning?’ 

 
‘Ja ja,’ zei Simson. ‘Jullie hebben met mijn 
vaars geploegd, anders waren jullie er 
nooit achter gekomen.’ 19 De geest van de 
HEER voer in hem en hij ging naar Aske-
lon en doodde daar dertig man. Hij nam 
hun kleren mee en gaf die aan de jonge-
mannen die de oplossing van het raadsel 
hadden gegeven. Hij was zo kwaad dat hij 
terugging naar het huis van zijn vader. 20 
Zijn vrouw werd aan een ander gegeven, 
aan degene die bij zijn huwelijk als getuige 
was opgetreden. 
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Samenzang: Psalm 119, vers 39 en 40  
 
39 
Hoe aangenaam is ’t woord van uw ver-
bond, 
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren, 
Ja, zij is mij als honing in de mond, 
inzicht ontvang ik, door naar haar te ho-
ren. 
Ik zoek uw recht, en haat uit ’s harten 
grond 
het pad van hen die zich in ’t kwaad verlo-
ren. 

 
40 
Uw woord is als een lamp, een helder 
licht, 

een schijnsel op mijn pad, een eeuwig ba-
ken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
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ToesPreek –  thema:  
“Er zoemt van alles hier” 

 
Antwoordlied:  

“Liefde eenmaal uitgesproken”, Lied 
791 vers 1, 2, 3 en 6 (NLB) 

 
1 Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

 
2 Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

 
3 Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
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6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

  
De tafel wordt gereed gemaakt. 

Mededelingen en collecte doelen 
 

Viering Heilig Avondmaal 
Nodiging. 

 
Wij wensen elkaar Gods vrede toe met de 

woorden “Vrede van Christus” 

 
Betekenis van het Heilig Avondmaal 

 
Samenzang: “Heilig, heilig, heilig”,  

vers 1 en 4 
(uit: Liedboek 2013, lied 405)  

 
1. 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied ge-
wijd. 
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Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
4. 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijk-
heid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Voorbeden  besloten met een gezamenlijk 

gesproken “Onze Vader” 
 

Gemeenteleden worden uitgenodigd om 
aan tafel te komen 

 
Uitreikingswoorden: 

 
Het brood dat wij breken, is gemeenschap 
met het lichaam van Christus. Neemt, eet, 

gedenkt en gelooft, dat het lichaam van 
onze Heer Jezus Christus gegeven is tot 

een volkomen verzoening van al onze zon-
den. 

 



14 

Brood wordt gegeten 
 

De beker der dankzegging waarover wij de 
dankzegging uitspreken is gemeenschap 
met het bloed van Christus. Neemt, drinkt 
allen daaruit; gedenkt en gelooft dat het 
bloed van onze Here Jezus Christus ver-
goten is als voorsmaak van de vreugde 

van Gods Koninkrijk. 

 
Wijn / Druivensap worden gedronken 

 
Na het delen  van brood en wijn: lezing uit 

de Bijbel: 2 Timoteüs 1, vers 6 t/m 10  
(NBV21) 

 
6 Daarom spoor ik je aan het vuur bran-
dend te houden van de gave die God je 
schonk toen ik je de handen oplegde. 7 
God heeft ons niet een geest van lafhartig-
heid gegeven, maar een geest van kracht, 
liefde en bezonnenheid. 8 Schaam je er 
dus niet voor om van onze Heer te getui-
gen; schaam je ook niet voor mij, die om-
wille van Hem gevangenzit, maar deel in 
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het lijden voor het evangelie, met de 
kracht die God je geeft.  
9 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot 
een heilige taak, niet op grond van onze 
daden, maar omdat Hij daartoe uit genade 
besloten had. Deze genade was ons al 
vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 
10maar nu is ze bekend geworden doordat 
onze redder Christus Jezus is verschenen, 
die de dood heeft vernietigd en onvergan-
kelijk leven heeft doen oplichten door het 
evangelie. 

 
 

Dankgebed 
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Slotlied Staande: 
“Gezegend is de mens die leeft”,  

vers 1, 2, 3 en 4 
(uit: Zingenderwijs, lied 58; tekst: ds Alfred 
Bronswijk; melodie: Gezang 308 Liedboek 

1973) 
 
1. Gezegend is de mens, die leeft 

op adem van de Geest 
die in zijn woord en daad verweeft 
wat men in dromen leest. 

 
2. Gezegend is het woord dat gaat 

als bode van het licht 
en lichter leven zaait, als zaad 
wat zich op goedheid richt. 

 
3. Gezegend is de daad die heelt 

wat wond is of wat breekt, 
die in barmhartigheid verbeeldt 
wat vanuit harten spreekt. 
 

4. Gezegend is het levensspoor 
dat naar de toekomst wijst. 
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Gods Geest gaat daarin mensen voor, 
wáár liefde zich bewijst. 

  
Heenzending en Zegen van God 

 
De zegen wordt na het amen van de 

voorganger beantwoord met vers 2 en 3 
van het lied “Aan alles wat hier is  

gehoord” 
 (uit: Grenstaal, lied 147; melodie: lied 215 

Nieuwe Liedboek) 
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3. Wij bidden, God, dat elke dag 
ervaren wordt hoezeer Uw kracht 
ons staande houdt, ons inspireert, 
en ons bestaan ten goede keert. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 

MEDEDELINGEN: 
 

Dankdag woensdag 5 november 2025, om 
19:00 uur, gaat Ds. Rineke van den Berg 

uit Wapenveld voor. 
—— 

Volgende week zondag 9 november 2025, 
om 09:30 uur, gaat Ds. R. Koning uit  

Putten voor. 
—— 

Dinsdag 4 november 2025 bent u van harte 
uitgenodigd voor een kopje koffie/thee in 

de Rots vanaf 10.00 uur. U komt toch ook? 
—— 
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Actie Diaconie samen met de  
basisscholen in Wapenveld 

Samen tegen armoede 
 

Op zondag 2 november en dankdag 5 no-
vember staan de dozen voor de voedsel-
bank weer klaar. Samen met de  diaconie-
ën van de andere kerken in Wapenveld en 

de scholen organiseren wij deze actie 
De  kinderen van groep 5 t/m 8 gaan dank-
dag ook naar een van de kerken en kun-
nen daar hun meegebrachte eten achter 

laten. De jongere kinderen vieren dankdag 
op school. 

—————————— 
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Jeugddienst 'Zingen voor de Heer',  
9 nov 16:30 uur 

 
Volgende week zondagmiddag willen we 
weer een jeugddienst houden. In GK de 

Brug, met als speciaal genodigden alle le-
den van de Petruskerk, met name de jon-

geren natuurlijk. 
Het thema is 'Zingen voor de Heer'. Aan 
Sefa kun je bijvoorbeeld wel merken dat 

dat ook voor jongeren helemaal van deze 
tijd is. Met een catechisatiegroep van rond 
de zestien jaar, hebben we liederen uitge-
kozen. Die willen we als een prachtig boe-
ket bloemen aanbieden aan de Heer. Elk 

nummer bieden we apart aan de Heer aan, 
met een toelichting waarom we dát num-

mer graag voor Hem willen zingen. 
Er zal ook een overdenking zijn van een 

paar bijbelverzen, omdat we ook willen ho-
ren wat de Heer tegen ons wil zeggen. 

Maar de nadruk ligt deze keer op zingen 
voor Hem. Welkom! 

 
Dominee Erik Dwarshuis 

 


