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De liturgische kleur: Advent: Paars, vanaf Kerstnacht: Wit

7 december
09:30

19:00

Oud. v. dienst

Collectes

14 december
09:30

Oud. v. dienst

Collectes

21 december
09:30

18:30

Oud. v. dienst

Collectes

24 december
22:00

Oud. v. dienst
Collectes

ochtend
avond

ochtend
avond

Zondag Volk van Sion
Ds. Rineke van den Berg, Wapenveld
adventsproject

Ds. Rineke van den Berg, Wapenveld
Zangdienst, NGK De Brug wordt uitgeno-
digd
Dhr. R. van Marle
Dhr. J.A.S. Hiemstra

1: Diaconie 2: Kerk
3: Jeugd en Jongerenwerk

Zondag Verblijdt u

Ds. F. Buitink, Heino

adventsproject/koffie na de dienst/
uitzending via Radio 794

Mevr. A. van Oosten

1: Diaconie 2: Kerk

3: Onderhoud & Gebouwen

Zondag Dauwt hemelen

Ds. Rineke van den Berg, Wapenveld
adventsproject

Ds. Rineke van den Berg, Wapenveld

Kinderkerstfeest
Dhr. J.A.S. Hiemstra
Mw. A. Venema

1: Diaconie 2: Kerk
3: Beeld en Geluid
Kerstnacht

Ds. Rineke van den Berg, Wapenveld
Kerstnacht m.m.v. kleinkoor Glorify
Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

1: Zending 2: Kerk
3: Kost;n Erediensten



25 december
10:00

Oud. v. dienst
Collectes

28 december
09:30
Oud. v. dienst

Collectes
31 december

19:00
Oud. v. dienst

Collectes

1 januari
10:00

Oud. v. dienst
Collectes

4 januari
09:30

19:00

Oud. v. dienst ochtend

Collectes

avond

Kerstdag

Ds. Rineke van den Berg, Wapenveld
Kerst, m.m.v. Peter Koetsveld

Dhr. R. van Marle

1: Zending 2: Kerk

3:0nderhoud & Gebouwen

Dhr. G. Timmer, Heerde

Mw. A. Venema

1: Diaconie 2: Kerk 3: Beeld en Geluid
Oudjaar

Ds. J.M. Weststrate, Heerde

Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

1: Zending 2: Kerk
3: Kosten Erediensten

Nieuwjaarsdag
Mevr. A. Koetsier, Wapenveld

Mevr. A. van Oosten

1: Diaconie 2: Kerk
3: Kosten Erediensten

Ds. B. Heslinga, Vaassen

Commissie

Taizé-dienst, waarbij NGK De Brug wordt
uitgenodigd
Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

Dhr. J.A.S. Hiemstra

1: Diaconie 2: Kerk
3: Beeld en Geluid

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig.
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.



KERKKALENDER

2 december
3 december

3 december

4 december

9 december

10 december
16 december
17 december

17 december

19 december

30 december
31 december
7 januari

Follow Me, 19.00 uur in de jeugdruimte
Gebedsgroep 18.45-19.30 uur info Rienk van
Marle of via de scriba

Gemeente groeigroep woensdagavond oneven
weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden
thuis, contact: Jan en Nanda Dijk

16+ gespreksgroep, 20.00-21.00 in de jeugd
ruimte

Seniorenbijbelkring 09.30 uur - 11.00 uur
Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur

Follow Me, 19.00 uur in de jeugdruimte
Gebedsgroep 18.45-19.30 uur info Rienk van
Marle of via de scriba

Gemeente groeigroep woensdagavond oneven
weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden
thuis, contact: Jan en Nanda Dijk
Kerstmiddag voor ouderen en overige belang
stellenden, 15.00 uur in de Rots
Koffie-uurtje, £ 10.00-11.00 uur in de Rots
Inlevering kopij januari-nummer
Verjaardagsvisite voor iedereen die in
december jarig was, 19.00-20.30 in de Rots

Via app Wandelgroep, elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info
bij Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer



OM OVER NA TE DENKEN

‘prettige feestdagen?’

Als ik nu boodschappen doe, dan zegt de kassiere na de beta-
ling: “prettig weekend”. Vlak voor de feestdagen verandert dit in
“prettige feestdagen”. De feestdagen kunnen ook prettig zijn: ze
brengen plezier, je voelt de warmte van andere mensen om je
heen, je mag even afstand nemen van het dagelijkse leven met
de afwas, werk of boodschappen.

Er zijn ook heel wat mensen die tegen de feestmaand december
opzien. Weer zo’n periode waarin je voelt dat je geen familie
hebt om op terug te vallen. Of misschien breng je de feestdagen
wel voor het eerst alleen door na een scheiding. Je mist een ge-
liefde, dit jaar voor het eerst, of alweer een jaar zonder hem of
haar. De feestdagen halen je ook uit het ritme. Soms zit je hele-
maal niet te wachten op een extra ‘zondag’, zo’n dag dat ieder-
een van alles te doen heeft, behalve jij.

We leggen met elkaar een hoge druk op de decembermaand. Er
moet van alles, en het moet nog leuk zijn ook. Natuurlijk moeten
we een Kerstviering houden met de kring van die, en de club
van dat. Er moet versiering zijn, cadeaus om te geven. Er moet
besloten worden naar welke kerstviering je gaat, bij wie je eerste
kerstdag bent, en bij wie de tweede.

Naast de hoge druk die feestvieren kan oproepen, hebben we
ook zo onze eigen verwachtingen van het feest, en leggen die
ook anderen op. Men kijkt op van iemand die zegt dat hij te moe
is om te feesten dit jaar. Je hoort al gauw: “het zal je goed doen
om je onder de mensen te begeven en even te vergeten.” Feest-
vieren zien we als vanzelfsprekend, het hoort bij de levensloop.
Tegelijkertijd wordt ook diegene die pas haar man is verloren en
lachend kerst aan het vieren is bij haar kinderen vreemd aange-
keken. Hoe is het nu mogelijk dat je kunt feestvieren als je pas
een dierbare hebt verloren?



Al met al maken we het onszelf soms best moeilijk in december.
En zijn het vooral de dagen voor het feest waarop we ons druk
maken. Over wat men zegt, en wat we van onszelf verwachten.
De wereld draait door, jij draait door en wie staat er stil bij jou?

Advent, de dagen voor Kerst, is een tijd van verwachting. Van
‘wachten’. Van stil staan zou je kunnen zeggen. Er gebeurt nog
niet zo heel veel, want met Kerstmis gebeurt het namelijk pas!
Als je de dagen voor het feest de rust kunt vinden, dan kan er op
het feest een nieuw lied klinken. En daar is een feest voor be-
doeld. Andersom gezegd: als je heel druk bent geweest met de
voorbereidingen, wat valt er dan nog voor nieuws te ontdekken
op de feestdag zelf?

Ook in tijden van verdriet en gemis kun je verrast worden door
wat een feest wil vertellen. Echter, een feest is altijd vrijwillig te
bezoeken. Je mag dus best een jaartje overslaan.

Doe jezelf geen geweld aan de laatste maand van het jaar, maar
laat er ruimte zijn om te ontdekken waar je staat, of rust om te
denken aan diegene die je mist. Het hoeft niet per se een leuke
maand of feest te worden. Alleen al dat idee loslaten, geeft een
hoop rust.

Ik wens u toe dat het komend Kerstfeest mag zijn als een an-
sichtkaart die onverwacht op de deurmat valt, met aandachtige
woorden, zorgvuldig gekozen, waardoor het lichter wordt in uw
hart.

Ds. Rineke van den Berg

DOOP

Op zondag 7 december wordt Noa Elisa Stijf, dochter van Den-
nis en Lisanne Stijf, gedoopt. Haar zusjes Julia en Laure zijn er
natuurlijk ook bij. De doop vindt plaats in het midden van de
kerkgemeenschap omdat Noa door de doop bij de wereldwijde
gemeenschap van Christus gaat horen. We kijken uit naar een
feestelijke en gezegende dienst.



Kerst begint
waar de mens eindigt
Zijn eigen weg te gaan e

7
Kerst begint d:z‘J .
waar de mens ?/4’5‘
terugkeert Ce,

van zijn omzwervingen
naar zijn thuishaven

Kerst begint
waar de mens
weerkeert
naar de relatie
met zijn Vader

Kerst begint
waar de mens
neerknielt

bij de kribbe
in de stal

Kerst begint

waar de mens

Gods liefdevolle armen

om zich heen laat slaan

Nico Siebel en Max Altewischer

naar Lukas 15:11-24

... Hij was nog ver van huis, toen zijn vader hem al zag. Omdat
hij met hem begaan was, liep hij hem snel tegemoet, sloeg zijn

armen om hem heen en kuste hem.



Kennismaken — verjaardagsvisite

Een jaar lang kunt u kennismaken met mij en elkaar ontmoeten
tijdens de ‘verjaardagsvisite’.

Ik nodig iedere maand alle gemeenteleden uit die in de betref-
fende maand jarig zijn geweest voor een kop koffie, thee of wat
fris mét natuurlijk wat lekkers erbij in De Rots. We vieren tenslot-
te uw verjaardag!

De jarigen van december ontmoet ik graag op woensdag 7 ja-
nuari 19:00-20:30 en de jarigen van januari zijn van harte wel-
kom op dinsdag 27 januari 19:00-20:30.

Omdat alle leeftijden welkom zijn, waarbij de één misschien op
tijd naar bed moet, de ander laat thuis is van werk en weer een
ander’s avonds niet graag laat nog weg is, is het een inloop.

U mag komen en gaan wanneer u wilt tussen 19:00 en 20:30.
Ook de kinderen zijn uitgenodigd. Mochten zij het spannend vin-
den om alleen te komen, dan is een ouder natuurlijk altijd wel-
kom om mee te komen.

We willen graag voor wat lekkers zorgen, daarom is het fijn om
te weten of u / je komt. Dit kan via de mail van de pastoraats-
groep: Pastoraat@pkwapenveld.nl of telefonisch of een appje
naar Wietse Venema, 06-537 606 25.

Mocht je het ontzettend jammer vinden dat je deze avond niet
kunt en graag een maand later mee willen doen, laat het dan
ook even weten.

Voor gemeenteleden die op Rehoboth wonen, heeft de ontmoe-
eting inmiddels plaats gevonden op woensdag 3 december.

Voor alle jarigen in februari 2026 noteer vast de datum voor de

verjaardagsvisite waarvoor ook jullie uitgenodigd zullen worden:
woensdag 25 februari 19:00-20:30.

Hartelijke groet,

Rineke van den Berg.



KERSTMIDDAG 80+

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Kerstmiddag voor 80+
en alleenstaanden. Misschien kent u iemand die alleen en/of
eenzaam is, dan is hij of zij ook van harte welkom.

Dit jaar zal de Kerstmiddag worden gehouden op vrijdagmiddag
19 december in de “De Rots”, ingang Valkstraat.

Aanvang is 15.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

Wij starten met koffie en/of thee met wat lekkers

daarna een viering en ter afsluiting een broodmaaltijd.

Wij hopen dat u allen gehoor geeft aan deze uitnodiging.
In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten hoe-
veel personen er aanwezig zullen zijn.

U kunt zich opgeven geven bij uw bezoekbroeder of zuster of bij
de contactpersoon van de 80+ groep:

Jenneke Zonnenberg tel. 06-4096627 1

Opgave is mogelijk tot maandag 15 december 2025.

(Graag na 17.30 uur bellen.)

Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u dit bij uw opgave mel-
den en zorgen wij voor vervoer.

Wij hopen samen met u een fijne middag te hebben.

Met hartelijke groet,
Werkgroep 80+ Petruskerk
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VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 12 no-
vember.

Opening door Rineke uit Exodus 3: 1-5 en 13-15 over Mozes en
de brandende braamstruik, over Heilige grond. En de naam van
God: Ik ben die er zijn zal.

Daarbij zijn vier vragen gesteld:

-Wat is je eigen eerste herinnering aan God?

-Wat is je eigen eerste herinnering aan (een flard uit) een preek?
Een preek kan dimensies hebben van een gesprek, van de bele-
ving en van een kritische confrontatie.

- Welke dimensie vind jij belangrijk en waarom?

- Welke dimensie heeft de gemeente nodig volgens jou, en
waarom?

Hierover met elkaar gesproken.

Op zondag 14 december zal er een schrijffactie van Amnestie
gehouden worden.

Er is gesproken over de zondagsnamen en de bijbehorende tek-
sten. Er is besloten dat we de ‘tekst van de zondag’ per 1 januari
2026 laten vervallen. De liturgie is altijd een mooi samenhan-
gend geheel, waar deze tekst toch enigszins los van staat. De
zondagsnaam bij de afkondiging houden we wel.

Tijdstippen van de speciale diensten weer op een rijtie gezet
vanwege wisselingen.

De zondagse avonddiensten om 19:00 uur. Doordeweekse
avonddiensten (dank- en biddag, stille week) om 19:30 uur. Af-
wijkend: stille zaterdag om 21:00 uur, kinderkerstfeest 18:30,
Kerstnacht om 22:00, 1e Kerstdag om 10:00, uur Oudjaarsavond
is om 19:00, Nieuwjaar om 10:00 uur.

De pastorale avond is goed bezocht, het thema was “Wat zijn
uw wensen”

Met vragen over hoe je je uitvaart wilt, hoe breng je dit in ge-
sprek.

Het pastoraat gaat een formulier/leidraad maken die men kan
gebruiken om de wensen bij overlilden op papier te zetten. Dit
formulier zal t.z.t. op de website geplaatst worden. Op 19 de-
cember is er de Kerstmiddag voor de 80+ groep en andere gein-
teresseerden.
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Vanuit het bloemblad Jeugd: Er komt een kraam van de Pe-
truskerk op de Kerstmarkt van Pinkeltje. Het adventsproject is
gekozen en er worden weer pakketjes verspreid. Er is een 16
plus groep gestart onder leiding van Rineke. De jeugddienst van
november is samen met Follow me voorbereid.

Vanuit de gezamenlijke diaconieén wordt er weer een kleine at-
tentie geregeld voor de mensen op Rehoboth en Philadelphia. In
november is de flessenactie bij de A.H. voor het project van Ja-
na en Jolijn in Zambia. De begroting van de diaconie voor 2026
is goedgekeurd.

Bij de kerk is een warmtepomp geinstalleerd.

Dominee Arjan Bouwknegt stopt per 31 december 2025 bij onze
gemeente. Op zondag 11 januari 2026, na de dienst tijdens de
koffie, is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen

Agnes Venema
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FINANCIEEL OVERZICHT

19-10-2025
26-10-2025

2-11-2025
5-11-2025
9-11-2025
16-11-2025

per bank
Activiteiten
Activiteiten

Activiteiten

diverse giften
diverse giften
gift

contant ontvangen
via:

via dhr. A. Jonker
via nw. H. van Marle
via nw. H. van Marle
via mw. A. Eilander
via collecten

collecte:
collecte

collecte

collecte
dankdagcollecte
collecte
collecte

doel:
oud papier
oude metalen

keuken

dankdag & actie schoe-
nendoos

Kerk

bloemen

doel:

Kerk

Kerk

Kerk

PBD
voedselbank
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bedrag:
€ 466,17

€ 396,65

€727,76
€ 312,39
€ 504,26
€ 641,60

bedrag:
€ 150,00
€ 230,00

€ 5.000,00

€ 200,00
€ 137,50
€ 10,00

bedrag:
€ 10,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00

Ton Eilander



KERKRENTMEESTERS

De “Actie Kerkbalans 2026” komt eraan. Tijdens deze actieperio-
de zullen we u, als kerkleden, om een financiéle bijdrage vragen
voor het jaar 2026, zodat we weer kunnen doen waar we als
kerk voor staan. Het thema van de Actie is : Geef vandaag voor
de kerk van morgen. Doet u ook mee! Want ook in de toekomst
willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping
en ontmoeting zoeken en uitnodigend zijn voor jonge mensen
die hun leven nog voor zich hebben. De financiéle bijdrage van
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat
we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. Tus-
sen 10 en 24 januari 2026 ontvangt u een brief met het verzoek
om bij te dragen om onze kerk in stand te houden . We hopen
dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen
we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken
voor de toekomst. Uw toezegging voor 2025 was € 96.000,00,
waarvan we inmiddels € 93.000,00 hebben mogen ontvangen.
Er staat nog een totaalbedrag van € 3.000,00 van de toegezeg-
de bedragen 2025 open en dit hopen we nog te mogen ontvan-
gen om onze begroting passend te kunnen maken. Hebt u al
(alles) betaald? Natuurlijk willen wij u ook hartelijke danken voor
uw bijdrage 2025. We willen de Kerkbalans 2026 van harte bij u
aanbevelen, want ook uw kerk staat zwaar onder druk.
Dit jaar hebben we flink geinvesteerd. Vanaf 2024 hebben we de
pastorie grondig gerenoveerd en volledig duurzaam gemaakt en
met succes. En wij zijn nu ook erg blij, dat deze door Ds. Rineke
van den Berg en haar gezin wordt bewoond. Later hebben in
2025 hebben we nog eens zonnepanelen op de garage van de
pastorie laten leggen om nog meer op de energiekosten te kun-
nen besparen.
Ook hebben we het kerkgebouw laten voorzien van een warmte-
pomp om in onze hoge stookkosten te kunnen besparen en het
veel geriefelijker warm hebben in de kerkzalen en als u dit artikel
leest, dan is de hal van de kerk inmiddels gesausd en geverfd.
In april 2026 krijgt het kerkgebouw buiten een grondige verf-
beurt, wat ook hard nodig is. De beamer doet het gelukkig ook
nog steeds, maar we kunnen geen vervangende onderdelen
meer bestellen, dus wij zijn in overleg met diverse leveranciers
hoe we dit kunnen gaan oplossen.
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U begrijpt, dat na zulke grote uitgaven, ook de bodem van onze
“grootonderhoud pot” in zicht is en we weer hopen dan ook een
pas op de plaats te kunnen maken in 2027.

Wij zouden het geweldig vinden als de gezamenlijke Actie Kerk-
balans 2026 een succes te maken en uw bijdragen op €
100.000,00 zouden uitkomen. Door vandaag te geven, kan de
kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe dan mee!!

Namens de Kerkrentmeesters,
Ton Eilander
JEUGD

Actie Schoenendoos.

Dit jaar hebben we 48 dozen weg mogen brengen voor actie
schoenendoos, en hebben we € 284,00 kunnen overmaken om
de dozen te verzenden. Hartelijk dank allemaal !

Namens de jeugdcommissie.
Hetty de Weerdt.
(.de.weerdi@planet.nl , 0630170592)

Adventsproject:
Wees welkom! Kerst in de stal

‘Nu zijt wellekome’, zo begint een bekend oud kerstlied. Met
Kerst heten we Jezus welkom in ons midden, nadat we ons tij-
dens de advent hebben voorbereid op zijn komst. De komende
weken staan we in de kerk stil bij een kerststal waar elke week
een nieuw figuur uit de Bijbel bij komt.
We kijken iedere zondag door de ogen van een ander Bijbels
personage uit naar de redder die God al lang geleden beloofd
heeft. En die uiteindelijk toch op zo’n verrassende manier bij de
mensen komt: ver van het centrum van de macht, bij herders en
dieren en in een armoedige voerbak.
We luisteren naar de profetie van Jesaja over een koning die
vrede brengt — vrede die zo allesomvattend is dat zelfs roofdie-
ren en tamme dieren samen kunnen spelen.
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amen met Gabriél brengen we een bijzondere boodschap aan
een meisje in Nazaret. Met Maria zijn we verrast en blij dat God
door een heel gewoon meisje zijn redding teweeg wil brengen.
Met Jozef dromen we van een kind dat speciale namen krijgt:
‘God redt’ en ‘God is bij ons’. En samen met de herders gaan we
op kraambezoek bij het kindje in de voerbak.

Hartelijke groetjes van Klasina, Hetty, Anne Marie, Harm Jan,
Mariska en Jacqueline.

Kinderkerstfeest — 21 december vanaf 18.00 uur

Kom op zondagavond 21 december naar het kinderkerstfeest en
vier Kerst mee in een warme, feestelijke sfeer! Vanaf 18.00 uur
staat de warme chocolademelk klaar en klinkt er vrolijke muziek.
Tijdens de dienst luisteren we naar een bijzonder kerstverhaal
over een schaap dat een heel speciaal plekje krijgt in de kerst-
stal.

We willen in de kerk meerdere kerststallen laten zien

Daarom nodigen we alle kinderen én volwassenen uit om hun
eigen kerststal mee te nemen. Groot of klein, zelfgemaakt of ge-
érfd—alles is welkom. Hoe meer kerststallen, hoe mooier en ge-
zelliger de kerk zal worden! Je mag je kerststal in de ochtend-
dienst van 21 december of in de avond brengen en zondag-
avond na de dienst rond 19.30 uur kun je hem weer meenemen.
Je hoeft je niet op te geven; iedereen is van harte welkom. De
dienst begint om 18.30 uur.

We hopen dat jij er bent!
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

ledere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op
het erf bij de

familie Westhoff, Marledijk 2. O“D'PAP\ER""""

De activiteitencommissie
Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kun-
nen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt den-
ken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes,
computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, ko-
per, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu’s kunt u inleve-
ren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-
vriezers en ook beeldbuis TV’s niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2
in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor,
kunt u ook bellen @ 06 4699 1710
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BEDANKT

Graag wil ik jullie allen heel hartelijk bedanken voor jullie lieve
bemoedigingskaart.
Ik voel me blij vereerd !!

Hartelijk groet
Leunie van ‘t Hoog

Graag wil ik iedereen bedanken voor de hartelijke groeten, op de
kaart geschreven, die ik van de Petrus Kerk mocht ontvangen.
Zoveel meeleven heeft me goed gedaan en daar ben ik u dank-
baar voor.
Ik was gevallen en had m’'n schouder behoorlijk bezeerd, maar
het gaat nu gelukkig beter met me.
Hartelijke groet,
Gerry Leurink- Zwanepol
Zwartekolk 26

Rouwen & Vieren Heerde — een plek voor verbinding en
troost

HEERDE - In de drukte van december naast Villa Jacoba staat
van 16 tot en met 27 december iets bijzonders: een glazen kas
vol licht, warmte en herinnering. Een plek waar iedereen even
stil mag staan bij verlies.

Rouwen & Vieren Heerde is een initiatief van de stichting Ruimte
voor Rouwen Heerde en is er voor iedereen. Gelovig of niet,
jong of oud — iedereen die iemand of iets mist, is welkom. De
kas is geen kerkelijk initiatief, maar een open, liefdevolle plek
waar verdriet en hoop hand in hand mogen gaan.

De inspiratie komt uit Amsterdam, waar een van de initiatiefne-
mers geraakt werd door het project ‘Rouwen & Vieren’. Daar
staat al een aantal jaren in de donkere decembermaand een
mooi aangeklede en sfeervol ingerichte kas — en dit jaar zelfs op
25 plaatsen in Nederland. Nu krijgt dit warme idee ook in Heerde
een plek.

18



Rouw is liefde die blijft

Rouw is niet het einde van liefde — het is liefde. ledereen rouwt
op zijn of haar eigen manier. Daarom is de kas van iedereen, en
voor iedereen.

Tussen de lichtjes en het feestgedruis biedt de kas ruimte voor
rust, bezinning en herinnering. Bezoekers kunnen een kaarsje
aansteken, iets schrijven in het gastenboek, een lint ophangen
met een dankbare herinnering of een kaartje maken van schep-
papier met bloemzaadjes voor ‘hemelpost’. In het voorjaar wor-
den deze kaartjes op een speciale plek gezaaid. Een klein, sym-
bolisch gebaar van hoop en nieuw begin.

Samen zien dat je niet alleen bent

In de kas mogen een lach en een traan naast elkaar bestaan.
Hier vind je verbinding — met jezelf, met anderen en met het le-
ven dat doorgaat. Elke kaars, elk lint vertelt een verhaal. En sa-
men laten ze zien: ik ben niet alleen.

Veel mensen hebben zich al aangemeld als vrijwilliger om als
gastvrouw of gastheer aanwezig te zijn. Rouwen & Vieren Heer-
de wordt mogelijk gemaakt door sponsoren en door bijdragen
via een crowdfunding, waarvoor iedereen kan doneren om dit
bijzondere initiatief steunen.

Opening

De officiéle opening vindt plaats op dinsdagavond 16 december
om 19.30 uur op De Brink, in aanwezigheid van burgemeester
Olaf Prinsen. ledereen is van harte welkom. De kas is van 17 tot
en met 27 december dagelijks geopend van 12.00 tot 20.00 uur.

Ina Vegter en ds. Sjaak Weststrate
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AMNESTY INTERNATIONAL

Schrijf een brief. Verander een leven.

Tijdens Write for Rights komen we ieder jaar rond 10 december
in actie voor mensen die onterecht vastzitten of worden be-
dreigd.

Brieven schrijven is Amnesty’s meest beproefde actiemethode.
Met postzakken vol brieven bonzen we al decennia keihard op
de deuren van machthebbers. Zo laten we hun weten dat het
onrecht NU moet stoppen. En dat de mensen voor wie we actie-
voeren moeten worden vrijgelaten.

Rond 10 december — de Dag van de Mensenrechten — schrijven
mensen over de hele wereld samen brieven voor negen verschil-
lende mensen of groepen. Daarnaast steunen we de activisten
en hun families met hoopvolle kaartjes. Zo houden ze de moed
om door te gaan.

Bijvoorbeeld: voor de Tunesische advocate Sonia Dahmani. Zij
sprak op radio en tv regelmatig over onrecht in haar land. Op 11
mei 2024 werd ze gearresteerd. De autoriteiten beschuldigen
haar van het ‘verspreiden van nepnieuws’. Sonia zit vast in een
krappe, smerige cel. Ze kan vele jaren gevangenisstraf krijgen.
Schrijft u mee? Dat kan op 14 december bij het koffiedrinken
na de dienst. U kunt ook één of meerdere voorbeeldbrieven
meenemen en thuis schrijven. U kunt de geschreven brieven
daarna bij mij in de bus doen. (Mr Jan van Doesburgstraat 25).
U kunt ook op woensdag 10 december brieven schrijven bij Fy-
sio & Fitness aan de Kwartelweg.

Geke Kegelaar
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n D Nederlands-Viaams
= Bijbelgenootschap

Bijbel voor beginners, webinar en landingspagina voor
nieuwe gelovigen

De Bijbel kan op nieuwe interesse rekenen, vooral van jongere
generaties. Deze nieuwkomers willen de Bijbel leren kennen,
maar zijn er niet mee opgegroeid en hebben veel vragen. Voor
hen is er nu de Bijbel voor beginners, een webinar op 5 novem-
ber en een speciale startpagina. ‘Ben je of ken je zo iemand?
Volg dan ons webinar, koop deze Bijbel of kijk op de landingspa-
gina’, zegt Stefan van Dijk van het Nederlands-VIaams Bijbelge-
nootschap.

‘Nieuwkomers hebben allerlei vragen over de Bijbel en het chris-
telijk geloof’, vervolgt Van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitge-
ven bij het NBG. ‘Het is onze missie dat iedereen de Bijbel moet
kunnen leren kennen. Daarom helpen we ook deze mensen
graag op weg. Voor beginnende Bijbellezers is er nu ook een
landingspagina: www.debijbel.nl/beginners.’

Op deze pagina zijn antwoorden te vinden op basale vragen als:
De Bijbel, wat is dat? Wie heeft hem geschreven? Wat is het
grote verhaal van de Bijbel? Wie is Jezus?

Webinar Beginnen met de Bijbel — wat, waarom en hoe?

Tim Thijs Ketting van Move Community presenteert dit webinar.
Je krijgt basis-uitleg over de Bijbel van theoloog Charlotte Glas-
bergen. Influencer Christian van Vliet, die niet lang geleden
christen werd, deelt zijn ervaringen. Er is een interactieve chat
en wie op 5 november niet kan meedoen, kan het webinar terug-
kijken.

Datum en tijd: woensdagavond 5 november, 19.30-20.15 uur.
Aanmelding: gratis
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Bijbel voor beginners

Met de Bijbel voor beginners krijg je basiskennis over de Bijbel.
Dit boek bevat het Nieuwe Testament, delen uit het Oude Testa-
ment, 30 leesroutes, en themapagina’s over vragen als: Waarom
is de Bijbel de basis van het christelijk geloof? Hoe is de Bijbel
ontstaan? Waarom is er zoveel kwaad in de wereld? De leesrou-
tes leiden je langs belangrijke woorden als vergeving, liefde en
hoop, en langs onderdelen van het christelijke leven, zoals de
kerk, gebed en discipelschap. Auteurs uit verschillende kerkelij-
ke tradities hebben meegewerkt; daardoor geeft dit boek een
evenwichtige kijk op het christelijk geloof.

De Bijbel voor beginners is voor € 16,50 verkrijgbaar in de boek-
handel en in de NBG-webshop.
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