
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
11 januari 2026 

09:30 

 

Eerste zondag na Epifanie 

 

Liturgische kleur: WIT. 

 

Voorganger: Ds. Rineke van den Berg  
uit Wapenveld 

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte 

Ouderling van dienst: Dhr. A. C.  van de 
Beerecamp 

Lector: Dhr. P. Hammingh 

 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: (1) Diaconie 
(2) Kerk 

(3) Onderhoud en Beheer 
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Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst 
 
Wij zingen staande het intochtslied: 10.000 
redenen tot dankbaarheid, lied 617a 
(Hemelhoog) 
 
1. De zon komt op,  
 maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt  
 en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
2. Heer, vol geduld  
 toont U ons uw liefde. 
 Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven 
 zingen; 
 tienduizend redenen tot  
 dankbaarheid. 
 
 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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3. En op die dag,  
 als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven 
 zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Coda 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

 
Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige naam. 

 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
Voorganger:  

Onze hulp is in de naam van de Heer 
Die hemel en aarde geschapen heeft. 
U die ons kent, U die ons hoort 
en weet wat er in ons leeft 
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ALLEN:  
 U DIE ONS GESCHAPEN HEEFT 
 NAAR UW BEELD 
Voorganger:  
 mannelijk en vrouwelijk schiep U  
 mensen, veelzijdig, als helpers voor 
 elkaar, 
 liefdevol hebt U ons geschapen en U 
 zag dat het goed was. 
 Breng vanmorgen aan het licht de  
 mensen die wij zijn, 
 en schijn Uw licht in ons hart opdat wij 
 leven vrij en vol van genade. 
ALLEN:  
 AMEN 
 
 
Wij zingen het Klein Gloria: 
 

Ere zij de Vader en de Zoon,  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 

 
(wij gaan zitten) 
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De Tien Woorden 
 
Voorganger:  

U roepen wij aan, o God, want Gij 
baant ons de weg naar het leven en 
spreekt Uw woord van bevrijding: 
1.Ik ben de Enige, mij alleen zal je 
dienen, 
Van niets en niemand zal je slaaf zijn. 
2.Niets is aan Mij gelijk, niets anders 
zal je god zijn, 
Voor niemand zal je neerbuigen. 

ALLEN:  
VERLOS ONS HEER, EN WIJS ONS 
DE WEG 

Voorganger: 
3.Houd mijn Naam hoog, 
Misbruik hem niet voor eigenbelang. 
4.Eén dag is een dag apart, 
Dag van schepping, dag van bevrijding; 
Laat je werk liggen, gun elkaar rust, 
Zoals Ik jullie de rust geef. 

ALLEN:  
VERLOS ONS HEER, EN WIJS ONS 
DE WEG 
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Voorganger: 
5.Schat je ouders naar waarde, 
Zij geven het leven door, 
Eer ieder die je helpt om te leven met 
mijn woorden. 
6.Houd elkaars leven hoog. 

ALLEN:  
VERLOS ONS HEER, EN WIJS ONS 
DE WEG 

Voorganger: 
7.Wees elkaar trouw. 
8.Eigen je niets van de ander toe. 
9.Spreek waarheid over de ander. 
10.Gun elkaar het goede van het leven. 

ALLEN:  
VERLOS ONS HEER, EN WIJS ONS 
DE WEG 

Voorganger: 
U roepen wij aan, o God, want Gij baant 
ons de weg ten leven. 

ALLEN:  
 AMEN 
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Wij zingen: lied 89 vers 1 
 
1. Ik zal zo lang ik leef  
 bezingen in mijn lied 
 des Heren milde gunst,  
 het werk aan ons geschied. 
 Mijn mond verkondigt, Heer,  
 aan komende geslachten 
 hoe Gij uw trouw betoont  
 aan hen die U verwachten. 
 Uw goedertierenheid rijst op  
 en gaat zich welven, 
 een altijd veilig huis,  
 vast als de hemel zelve. 
 
 
Moment voor de kinderen 
 
Kinderen komen naar voren voor een 
praatje  
 
en daarna zingen we het kinderlied mee 
met de beamer:  
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Refrein 1: 
God zal met u zijn 
God is Immanuel 
God zal met u zijn 
De God van Israel. 

 
Refrein 2: 

God zal met ons zijn 
God is Immanuel 
God zal met ons zijn 
De God van Israel. 
 
Ver weg van het Kindje 
Ver weg overal. 
Weet je dat die Koning  
bij ons blijven zal? 
Ver weg in het oosten, 
Waar wij gaan of staan, 
Hij zal bij ons blijven, 
Jezus is zijn naam. 

 
Refrein 2: 

God zal met ons zijn 
God is Immanuel 
God zal met ons zijn 
De God van Israel. 
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Jezus is de Koning, 
Hij is nu nog klein. 
Straks zal Hij de Redder 
Van de wereld zijn. 
Ver weg in het oosten, 
Waar wij gaan of staan, 
Hij is onze koning, 
Jezus is zijn naam 

 
Refrein 2: 

God zal met ons zijn 
God is Immanuel 
God zal met ons zijn 
De God van Israel. 

 
De kinderen gaan naar de  
kindernevendienst 
 
Lezing: Lucas 3:21-22 
Het hele volk liet zich dopen. Ook Jezus 
werd gedoopt. Toen hij na de doop aan het 
bidden was, ging de hemel open. Uit de 
hemel kwam de heilige Geest naar Jezus 
toe, in de vorm van een duif. En Gods 
stem klonk uit de hemel: ‘Jij bent mijn 
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 
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Wij zingen: lied 526, vers 1 en 2 
 
1. Juich voor de koning van de Joden, 

buig voor geen dove wereldmacht, 
kniel voor de knecht die Gods  
geboden 
beluisterd heeft en wel geacht. 
Drie vreemden zochten Hem van 
verre, 
Herodes hebben zij bespot, 
met goud, met wierook en met mirre 
aanbaden zij de Zoon van God. 

 
2. Hij daalt ootmoedig in het water, 

de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. 

 
 
Overdenking 
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Wij zingen: Opwekking 642 (HemelHoog 
294) De rivier 
 
1. Al mijn zonden, al mijn zorgen, 

neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 

2. Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
’t Is een stroom van uw genade, 
waar ’k U steeds ontmoeten mag. 

 
Refrein: 

Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
’k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
3. Kom ontvang een heel nieuw leven, 

kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt ‘Ontmoet Mij hier.’ 
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Coda 
Leid mij steeds weer naar het water; 
’k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Refrein: 

Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
’k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 
Afscheid Ds. Arjan Bouwknegt 
 
We zingen: lied 416: 1 en 4 (staande) 
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
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Aandacht voor de collecte en 
mededelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen van de kindernevendienst komen 
in ons midden en de kinderen van de 
crèche kunnen worden opgehaald. 
 
 
Wij zingen staande het slotlied: Lied 687  
 
1. Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
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2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 

 
3. Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

 
Wegzending en zegen 
 
ALLEN: AMEN, AMEN, AMEN 
 
 
 

0-0-0-0-0 
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Mededelingen  
----------- 
 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten onder het genot van een kop-
je koffie. 
Hierbij kunnen we persoonlijk afscheid  
nemen van dominee Arjan Bouwknegt. 
 
------------- 
 
Volgende week zondag 18 januari 2026, 
om 09:30 uur, gaat Ds. M. van Loon 
uit Wezep voor. 
 
----------------- 
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