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De liturgische kleur: zondagen na Epifanie (6 januari) groen 
 

11 januari   
9:30  Ds. R. van den Berg, Wapenveld 

Afscheid ds. Arjan Bouwknegt,  
koffie na de dienst 

Oud. v. dienst ochtend Dhr. A.C. van de Beerecamp 
Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  

3. Onderhoud en beheer 

18 januari   
9:30  Ds. M. van Loon, Wezep 
Oud. v. dienst  Dhr. R. van Marle 
Collecte  1. Doelcollecte (zie pag. 11) 2. Kerk 

3. Kosten erediensten 

25 januari   
9:30  Ds. R. van den Berg, Wapenveld 

Kerk-school-gezinsdienst 

Oud. v. dienst  Mw. A. van Oosten 
Collecte  1. Diaconie (zie pag. 12) 2. Kerk  

3. Jeugd- en Jongerenwerk 

1 februari   
9:30  Ds. R. van den Berg, Wapenveld   

Oud. v. dienst  Dhr. J.A.S. Hiemstra 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  
3. Onderhoud en beheer 

Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig. 
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar. 
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KERKKALENDER  
 

  8 januari 16+ groep 20.00-21.00 uur 
13 januari Seniorenbijbelkring 9.30-11.00 uur 
14 januari Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur 
14 januari Gebedsgroep 18.45-19.30 uur  
14 januari Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
20 januari Follow me 19.00-20.00 uur 
24 januari Winterwandeling zie blz. 16 
27 januari Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 in de Rots 
27 januari Verjaardagsvisite jarigen januari,  
 19.00-20.30 uur in de Rots 
28 januari Gebedsgroep 18.45-19.30 uur  
28 januari Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de  
 oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de  
 leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk 
28 januari Inlevering kopij februari-nummer 
 3 februari Follow me 19.00-20.00 uur 
 5 februari 16+ groep 20.00-21.00 uur 
 
Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij 
Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer. 
 
Opgave voor de verschillende activiteiten kan via de 
contactpersoon of via de scriba (scriba@pkwapenveld.nl). 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 
Verlangen naar een zinvol nieuw jaar. 
Had jij ook goede voornemens voor het nieuwe jaar? Die 
misschien allang weer gesneuveld zijn? Of je ze nu wel of niet 
had, allemaal proberen we iets van ons leven te maken. Je weet 
van jezelf waar je sterk in bent, maar ook waarin je vaak faalt.  
Tweeduizend jaar geleden lieten mensen zich door een man 
dopen, Johannes de Doper. Waarom? Om een nieuw begin te 
maken. Ze wilden graag een leven leiden wat er toe doet. Wat 
zin heeft. Al is het maar voor een tijdje. Ze willen het proberen.  
De doop is daarvoor voor hen een start.  
Ook Jezus wordt gedoopt. Waarom? Hij heeft dat toch niet 
nodig, denk je misschien. Zo dacht Johannes de Doper wel. Hij 
protesteerde toen Jezus het water inliep. Maar daar trok Jezus 
zich niets van aan. Vanaf het begin van zijn verkondiging 
verbond Hij zich met mensenlevens, ook nu dus. Hij stapt in het 
water waarin al zoveel mensen hadden gestaan met hun 
verlangens.  
En dan klinkt er een stem “Jij bent mijn geliefde Zoon” en daalt 
er een duif uit de hemel neer. God verbindt zich met Zijn Zoon. 
Vaak verlangen we daar ook naar. Niet alleen zingeving naar 
elkaar als mensen, maar ook zoeken naar de zin van het leven 
en wat er meer is in het leven. In de Bijbel lijkt dat zo makkelijk 
te gebeuren en lees je vaak over tekenen uit de hemel. Maar die 
stem en die duif zijn er niet zomaar.  
Als Jezus is gedoopt dan bidt Hij. Jezus zoekt niet alleen de 
verbinding met de mensen om hem heen, maar Hij zoekt ook 
heel nadrukkelijk de verbinding met God. Dat doet Jezus vaker. 
Op momenten dat het erom gaat, zoekt Jezus God op in gebed. 
Zijn innerlijke levenskracht zoekt Hij bij zijn Vader. En dán 
ontvangt Hij de Heilige Geest. 
Vraag je daarom deze maand eens af: kom jij regelmatig in 
gebed tot de Heer? Sta je wel eens stil bij kracht die je ontvangt 
in het leven? Je zult merken dat wanneer je je innerlijke 
levenskracht zoekt bij God, je ook meer van zijn kracht zult 
merken. 

 
Ds. Rineke van den Berg 
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Kennismaken - verjaardagsvisite 
 
Sinds september 2025 ben ik als dominee verbonden aan de 
Petruskerk. Om zoveel mogelijk mensen te leren kennen, houd 
ik het komende jaar ‘verjaardagsvisite’. Ik nodig iedere maand 
alle gemeenteleden die in de betreffende maand jarig zijn 
geweest uit voor een kop koffie, thee of wat fris mét natuurlijk 
wat lekkers erbij in de Rots. Omdat alle leeftijden welkom zijn, 
waarbij de 1 misschien op tijd naar bed moet, de ander laat thuis 
is van werk en weer een ander ’s avonds niet graag laat nog 
weg is, is het een inloop. Je mag komen en gaan wanneer je wil 
tussen 19:00 en 20:30 uur. Ook de kinderen zijn uitgenodigd. 
Mochten zij het spannend vinden om alleen te komen, dan is 
een ouder natuurlijk altijd welkom om mee te komen. 
 
We willen graag voor wat lekkers zorgen, daarom is het fijn om 
te weten of u/je komt. Dit kan via de mail van het  pastoraat: 
pastoraat@pkwapenveld.nl of telefonisch of een appje naar 
Wietse Venema, 06 53 76 06 25. 
 
Mocht je het jammer vinden dat je deze avond niet kunt en 
graag een maand later mee willen doen, laat het dan ook even 
weten.  
 
Data: 
Woensdag 7 januari 19:00-20:30 uur (jarigen december) 
Dinsdag 27 januari 19:00-20:30 uur (jarigen januari) 
 
Jarigen van februari kunnen vast de datum noteren in hun 
agenda: woensdag 25 februari 19:00-20:30 uur. 
 

Hartelijke groet, 
Rineke van den Berg 
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 OOG VOOR ELKAAR 
 

Dankbaar zijn wij voor al het werk wat ds. Arjan Bouwknegt de 
afgelopen 2 jaar voor onze gemeente heeft gedaan. Wij wensen 
hem Gods zegen toe op zijn verdere levenspad.  
Zondag 11 januari nemen wij afscheid van ds. Arjan Bouwknegt. 
Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om afscheid te 
nemen. 
 
Wij zijn in gedachten bij de familie van mevrouw Grietje van der 
Scheer-Houtman (p/a Zwolseweg 45 d, 8181 AB Heerde) nu zij 
op 12 december afscheid hebben moeten nemen van hun 
moeder en oma in de leeftijd van 101 jaar. De uitvaart heeft op 
19 december plaatsgevonden. Verderop leest u het  
In Memoriam. 
 
 
 
 
 
Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in verzorgings-/
verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze 
gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje? 
Beseffend dat er in onze gemeente ook mensen zijn die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat zij ziek zijn, zorgen 
hebben, een geliefde hebben verloren aan de dood of het leven, 
of om welke andere reden dan ook, dragen we hen allen op in 
de hoede van onze God en denken aan hen in onze gebeden. 
 
De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden 
samen in. Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het 
door aan pastoraat@pkwapenveld.nl. 
 

Hartelijke groet, 
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk 

 
 
 
 



IN MEMORIAM 
 
 

Grietje van der Scheer-Houtman 
* 17 september 1924           † 12 december 2025 

 
 

Als je 101 mag worden, dan is het logisch als je kinderen toch 
eens vragen: “ma, wat zou je graag met je uitvaart willen?”. 
Grietje was er heel duidelijk over. Ze wilde graag dat het lied 
‘Wat de toekomst brengen moge’ gezongen zou worden. Dat 
hebben we dus ook gedaan tijdens de afscheidsdienst. 
Ook lazen we 2 verzen uit het Johannesevangelie, Johannes 14 
vers 1 en 2. Jezus sprak deze woorden tot zijn leerlingen in een 
gesprek dat Hij met ze had waarin Hij al met afscheid nemen 
bezig was. Blijkbaar maakte dat de leerlingen ongerust. Waarop 
Jezus zegt: “Wees niet ongerust maar vertrouw op God en op 
Mij.” 
 
Tijdens de afscheidsdienst spraken we uit dat Grietje dit 
Godsvertrouwen had. Een heel gelovige vrouw. Ook spraken we 
uit dat Grietje een zwaar leven heeft gehad, met veel verlies en 
lastige situaties. Laat er dan iets zijn waar je op terug kunt 
vallen: je geloof. Je geloof in een God die niet loslaat en die voor 
jou blijft zorgen. 
Grietje Houtman werd in 1924 geboren als derde kind in een 
sober levend gezin. Haar vader was koerier van spullen. Het 
gezin had een koe voor de melk, kippen en een moestuin. Toen 
Grietje 5 jaar oud was, overleed haar moeder. Haar vader zocht 
een huishoudster en dat werd Jannetje Jonker. Zij trouwden 
later met elkaar en uit dat huwelijk werd nog een dochter 
geboren. Grietje vond dat ze een lieve stiefmoeder heeft gehad. 
Toen ze ouder was, heeft ze op verschillende plekken als 
dienstmeisje gewerkt. Op latere leeftijd trouwde ze met  
Sarris van der Scheer en ze gingen samen op een boerderij 
wonen waar Grietje 2 ooms van Sarris tot hun dood verzorgde. 
Ondertussen kregen ze 5 kinderen. Het gezinsleven was lang 
niet altijd makkelijk voor Grietje en in 1982 overleed haar man 
vrij plotseling.  



 Nog 6 jaar woonde ze op de boerderij maar daarna heeft ze 
meer dan 30 jaar heel fijn aan de Nachtegaalweg gewoond. De 
ziekte van haar zoon Sarry en zijn vroegtijdig overlijden had veel 
impact op haar. 
 
De laatste jaren van haar leven heeft ze op de Wendakker in 
Heerde gewoond. Eerst wilde ze daar echt niet heen, maar toen 
ze er eenmaal was, was ze tevreden. Voor haar kinderen was 
het fijn te weten dat er goed voor hun moeder gezorgd werd. En 
de achterkleinkinderen vonden het leuk haar daar te bezoeken. 
Op 12 december overleed ze en we spraken tijdens de 
afscheidsdienst uit dat ze een nieuw thuis gevonden had, een 
woning bij haar Hemelse Vader. 
 

Ds. Rineke van den Berg 
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MUTATIES 
 
 
Overleden 
· Mw. G. (Grietje) van der Scheer-Houtman, Wendakker 18, 

8181 RM Heerde op 12 december 2025, in de leeftijd van 
101 jaar. 

 
Ton Eilander 
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DIACONIE 
 
Doelcollecte 18 januari: Grip op de Knip 
 
Het voorkomen en oplossen van financiële schulden-
problematiek bij particulieren met behulp van vrijwilligers. De 
stichting laat zich bij het verrichten van haar werkzaamheden 
inspireren door de Bijbel. Stichting Grip op de Knip verzorgt en 
coördineert de activiteiten van Schuldhulpmaatje in Heerde.  
 
Op de site van Grip op de Knip staat het volgende:  
Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij Grip op de Knip. 
Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je 
gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar samen met jou aan 
de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze 
maatjes doen dat. 
 
Waar is het geld voor nodig? 
Professionaliteit van de organisatie heeft  hoge prioriteit. 
Daarvoor zijn deskundigheidstrainingen en intervisiemomenten 
noodzakelijk. Nieuwe maatjes worden verplicht gesteld een 
driedaagse training te volgen. 
 
Het is soms lastig om over armoede en geldzorgen te praten, er 
is veel schaamte. De ervaringen bij Grip op de Knip geven hoop. 
Als diaconie ondersteunen we Grip op de Knip en met deze 
collecte vragen wij extra aandacht voor dit goede doel. Armoede 
en schulden zijn niet ver weg. Laten we ook  dicht bij huis helpen 
door geld te geven maar ook door een open oor en oog te 
hebben voor personen en gezinnen die het financieel lastig 
hebben. Een schuldhulpmaatje merkte op dat hij telkens weer 
wordt geraakt als het gezinnen betreft waar ook kinderen in 
Heerde opgroeien in armoede. 
 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen 
U kunt ook rechtstreeks geven: 
NL04RABO0192066579 t.n.v. Stichting Grip op de Knip. 
 

De diaconie 
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Collecte 25 januari  
 
Les krijgen onder een boom of in een vervallen gebouw is nu de 
realiteit voor de leerlingen van Elijah, een dorp in Oost-Zambia. 
De Elijah School heeft behoefte aan nieuwe klaslokalen. De  
3 leraren en 5 vrijwilligers die er nu zijn willen graag méér 
lesgeven.  
Jolijn Hiemstra en Jana van Doorn hebben zich opgegeven bij 
World Servants om in de zomer van 2026 met deze organisatie 
op reis te gaan naar Zambia en daar te bouwen aan klaslokalen. 
De gemeenschap van Elijah is zelf al begonnen met de bouw 
van 2 klaslokalen, maar dat is lang niet genoeg voor de  
500 leerlingen van de Elijah School. Samen met de 
gemeenschap gaan Jana en Jolijn bouwen aan 2 lokalen. 
Kinderen hoeven dan niet achter elkaar naar school, maar 
kunnen tegelijkertijd les krijgen. Samen maak je écht verschil!  
Jolijn en Jana zijn heel blij dat de diaconie heeft aangeboden 
een collecte te houden voor de gemeenschap in Elijah. Helpt u 
hen mee verschil te maken komende zomer? 
 
Wat meer info over Elijah: 
De Elijah School ligt aan de rivier Elijah, tussen de dorpen Elijah 
en Bulwe in het Chasefu District, op zo’n 2 uur rijden van 
Lundazi. De omgeving is groen, vlak en bestaat uit verschillende 
dorpen met gezinnen die leven van kleinschalige landbouw. De 
gemeenschap telt ongeveer 1.000 mensen en zit boordevol 
motivatie: er zijn al 70.000 stenen gebakken én een start 
gemaakt met de eerste 2 lokalen. Aan energie en toewijding 
geen gebrek. Ze kijken er naar uit om de Nederlandse jongeren 
te ontmoeten!  

 
 

Douwe Egberts zegels, postzegels, ansichtkaarten 
 
Denkt u nog aan de inzameldozen voor Douwe Egberts-punten, 
die DE bij inlevering ruilt voor koffie voor de voedselbank! 
En ook de postzegels en ansichtkaarten leveren nog steeds geld 
op voor diverse goede doelen. 
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Boodschappen voor ‘Om de hoek Wapenveld’ 18 januari 
 
De gemeenschappelijke diaconieën van de verschillende kerken 
in Wapenveld zijn onlangs weer bijgepraat over de stichting  
‘Om de hoek Wapenveld’ en hebben besloten boodschappen in 
te zamelen. Onze kerk gaat dit doen op 18 januari. 
 
Hier een korte samenvatting van de presentatie die wij van  
‘Om de hoek Wapenveld’ kregen: 
· Afgelopen tijd is er veel veranderd, de winkel heeft met 

hulp van sponsoren een metamorfose gekregen.  
· ‘Om de hoek Wapenveld’ bestaat sinds 2023. 
· De belangrijkste doelen zijn: mensen samenbrengen en 

ontmoeten; hulp bieden; verbinding en armoede bestrijden. 
· De winkel is een ontmoetingsplek, met koffie en thee. Er 

zijn veel eenzame mensen (vooral ook in de vakantie-
periode) die even langskomen.  

· Er komen voornamelijk eenzame ouderen, jonge gezinnen 
(stille armoede), Wapenvelders met een migratie- 
achtergrond, Oekraïners en er zijn contacten met de lokale 
jeugd. 

· Vrijwilligers van ‘Om de hoek’ helpen met veel 
verschillende zaken, denk bijvoorbeeld aan het leren van 
de Nederlandse taal; of meehelpen met organiseren van 
kinderfeestjes voor mensen die daar de middelen eigenlijk 
niet voor hebben. 

· In de winkel zijn onder andere kleding, schoeisel, 
verzorgingsproducten, MUP (menstruatiemiddelen) en 
voedsel verkrijgbaar. 

· In de winkel wordt gewerkt met een soort kaartensysteem, 
een aantal producten per week per klant is beperkt. 

· verbinding: door ontmoeting, maar ook door bijvoorbeeld 
sponsoring bij de metamorfose van de winkel, armoede- 
pact, samenwerking met Rode Beer en De Cirkel. 

· Armoede bestrijden: veel ‘stille’ armoede; in plaats van 
opzichtige flyers wordt er gewerkt met kleine, discrete 
visitekaartjes voor meer hulp; vaak worden mensen 
doorverwezen naar andere instanties. 

 



14 

 

· Belangrijk is dat mensen gezien worden. 
· De stichting is naarstig op zoek naar meer bestuursleden 

en (vaste) vrijwilligers (nu draait de winkel op circa  
10 vrijwilligers). 

 
‘Om de hoek Wapenveld’ heeft behoefte aan onderstaande 
boodschappen: koffie, thee, koffie melk, koffie filters, suiker, 
houdbare melk, rijst, pasta, pakjes soep, blikken soep, pannen-
koekmix, hagelslag, pinda kaas, jam, beschuit, babyvoeding, 
groente in blik, aardappelpuree, mix voor bami en nasi en 
macaroni, tomatenpuree, tomatensaus, juspakjes, smac in blik, 
muesli.  
Helpt u weer mee? 
 
 
FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Datum Collectes  Bedrag 
23-11   € 348,80 
30-11  € 460,43 
7-12  € 435,50 
14-12  € 526,70 
21-12  € 374,10 
24-12  € 74,00 
25-12  € 417,01 
   
Ontvangen per bank  Doel  Bedrag 
Activiteiten  oude metalen € 380,00 
Activiteiten  oud papier  € 112,25 
Activiteiten  opbrengst keuken/zalen € 2.000,00 
Activiteiten  oliebollenactie € 1.225,00 
Gift ter bemoediging kerk € 100,00 
Gift   kerk € 300,00 
Diverse giften kerstgiften € 120,00 
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Giften contant ontvangen  
 
Via  Doel  Bedrag 
Mw. T. de Jong kerk € 10,00 
Mw. B. Töpfer kerk € 20,00 
Collecte  verjaardagfonds € 10,00 
Dhr. A. Jonker kerstmiddag 80+ € 15,00 
Mw. H. Kwakkel 80+ € 10,00 

 
Ton Eilander 

 
KERKRENTMEESTERS 
 
De oliebollenactie die we ook dit jaar weer hebben gehouden, 
heeft het mooie bedrag van € 1.225 opgebracht. 
Deze actie zou niet geslaagd zijn zonder het bakteam van 
W.Z.C. genaamd ‘De Oliebol’ en de  inzet van de vrijwilligers die 
uw bestelling opgenomen en bezorgd hebben. Maar zeker ook u 
als  koper van de oliebollen. Hartelijk dank voor dit  mooie 
resultaat. 
Wij hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen. 
 

Hartelijke groet,  
het oliebollenteam Willem Jan en Dini 

 
VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Oud papier 
 
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen 
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op 
het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2. 
 
 

 
 

De activiteitencommissie 
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Inzameling oude metalen 
 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen,  
kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt  
denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, 
mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude 
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.  
Ook auto-accu’s kunt u inleveren. Let op: vanwege de 
koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis-
tv’s  niet worden ingeleverd.  
U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 
in Marle. 
Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, 
kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.  
 
Wintersfeerwandeling Wapenveld 
24 januari 15:00-18:00 uur 
 
Actiegroep Wapenveld organiseert een 
wintersfeerwandeling van ongeveer 1 uur door 
Wapenveld. Hiermee hopen Jana van Doorn  
en Jolijn Hiemstra geld  op te halen voor het 
bouwen van klaslokalen in Zambia.  
De wandeling gaat door Wapenveld en onderweg is er van alles 
te zien en te doen wat met de winter te maken heeft! Zo kunnen 
kinderen meedoen met een prijsvraag ‘sneeuwpoppen zoeken’, 
zijn er onderweg tuinen in winterse sferen te zien, waarbij je ook 
warme chocolademelk kunt drinken of marsmellows kunt 
roosteren. Of maak met elkaar een gekke winterse foto bij het 
stoppunt waar een fotolijst staat met winterse attributen! 
 
De start van de wandeling is bij de hoofdingang van Rehoboth, 
de Vree 1. Daar krijg je een routebeschrijving mee en is ook al 
van alles te zien en te doen. De bewoners van Rehoboth worden 
uitgenodigd om even te komen kijken. Daarnaast zijn er een 
aantal jongeren die bewoners in de rolstoel zouden willen duwen 
zodat ook de bewoners van de wintersfeerwandeling kunnen 
genieten. 
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 De wandeling eindigt bij de parkeerplaats van de Petruskerk 
aan de Valkstraat. Daar is opnieuw een versnapering te krijgen 
en er is ook een mini-markt met kraampjes waar allerlei leuke 
hebbedingetjes voor een klein prijsje te koop zijn. Denk aan 
vogeltaartjes en kaarsen. Als je het gezellig vindt om even op de 
markt te komen kijken, zonder te wandelen, dan ben je  
natuurlijk van harte welkom! De wandeling kun je op je eigen tijd 
starten ergens tussen 15:00 en 17:30 uur. Rond 18:00 uur zal 
alles onderweg weer opgeruimd gaan worden. De mini-markt 
met de snert zal als laatste worden opgeruimd, dus kom rustig 
nog even langs rond etenstijd. 
De wandeling is gratis te lopen. Om geld in te zamelen voor 
Zambia staat aan het einde van de wandeling een melkbus waar 
een donatie in mag worden gedaan. Onderweg hangen ook op 
de verschillende stoppunten QRcodes waarmee digitaal een 
donatie kan worden gedaan. 
 
Actiegroep Wapenveld kijkt uit naar een sfeervolle 
winterwandeling en hoopt dat u ervan genieten zult! 

 
Pop-Up Restaurant zaterdag 14 februari 

 
Noteer vast in de agenda de volgende actie van Jolijn en Jana 
voor Zambia: op Valentijnsdag, zaterdag 14 februari, is er een 
Pop-Up Restaurant in de Petruskerk. U kunt dan genieten van 
een driegangenmenu met koffie/thee en iets lekkers na! De 
jongeren van Follow me zullen bedienen. 
Heeft u zin om met Valentijn lekker uit eten te gaan dan is dit 
een unieke kans! 
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BEDANKT 
 
Eind maart ben ik ongelukkig ten val gekomen waarbij ik mijn 
been gebroken heb. Na verschillende operaties en een lange 
revalidatieperiode in de Voord in Elburg mocht ik half oktober 
weer thuiskomen waar ik heel erg dankbaar voor ben. 
 
Bij deze wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor alle 
kaarten, telefoontjes en de bloemen die ik mocht ontvangen. 
Het heeft mij enorm gesteund en goed gedaan dat er zoveel 
mensen aan mij gedacht hebben. 
  

Hartelijke groet 
Corrie Beekhof-Horst, Kwartelweg 26 

 
GEDICHT 
 

Het nieuwe jaar - een boek nog ongelezen. 
De inhoud aan de Schrijver slechts bekend. 

Voor wie door ‘t licht van Hem wordt onderwezen, 
wordt ‘t nieuwe boek een kostbaar document. 
Het nieuwe jaar - sla ‘t boek maar rustig open. 

Want blad voor bladzijde wijst Hij ons aan. 
En wie met Hem het jaarboek wil doorlopen, 

die zal de inhoud nimmer misverstaan. 
Het nieuwe jaar - geloven, bidden, hopen. 

En elke bladzij achter Jezus aan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Facebook/Christelijke plaatjes/Posts/Gods zegen in het nieuwe jaar) 
 
 
 




