
 

Protestantse Gemeente  te 
Wapenveld 

in de Petruskerk 
18 januari 2026 

09:30 

 

Tweede zondag na Epifanie 

Kerk/ school/ gezinsdienst 

 

 

Liturgische kleur: GROEN. 

 

Voorganger: Ds. Rineke van den Berg  
uit Wapenveld 

Organist: Dhr. H. van der Geer 

Ouderling van dienst: Mevr. A. van Oosten 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST 

Collectes: (1) Diaconie 
(2) Kerk 

(3) Jeugd- en jongerenwerk 
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We zingen voorafgaand aan de kerkdienst: 
lied 8 uit de Evangelische liedbundel  

 
Als een hert dat verlangt naar water 
zo verlangt mijn ziel naar U 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
We worden stil 
 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling 
van dienst 
 
 
 

ORDE VAN DE MORGENDIENST 
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We zingen staande lied 18 (uit: Geroepen 
om te zingen, melodie van Lied 675: Geest 
van hierboven)  
 

Bijeengeroepen uit onze huizen,  
elk met zijn eigen levenslied,  
zijn wij gekomen om weer te dromen  
van wat God in ons mensen ziet.  
Wij willen zingen van alle dingen,  
roepen uit donker, roepen om leven, 
roepen om licht om Gods woorden 
te zien.  
God zal ons horen,  
Hij schenkt het leven.  
Hij zal ons vragen  
antwoord te geven,  
samen te leven in zijn gloria.  
 
Bijeengekomen,  
woord in ons midden,  
samen zijn wij hier in Gods huis.  
Kleinen en groten,  
niemand verstoten:  
voor wie God zoekt is hier een thuis.  
Bidden en danken,  
stilte en klanken,  



4 

met elkaar delen,  
één zijn met velen  
en zingen keer op keer:  
Jezus is Heer!  
Jong en oud samen  
zingen nu ‘Amen’,  
God ins ons midden,  
verhoor ons bidden.  
Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 

 
Bemoediging en groet 
 
(wij gaan zitten) 
 
Gebed 
 
Wij zingen lied 84: 1 en 6 
 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
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6. Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als 
schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 
 
Inleiding op de dienst 
 
We zingen het eerste gedeelte van het lied 
‘Iemand als Ruth’ mee met de beamer. 
 

Kijk daar lopen Ruth en Naomi, 
zomaar twee vrouwen hand in hand. 
Met hun hele hebben en houwen, 
zijn ze op weg naar een ander land 
Naar Israel, dat verre land 
Naar Israel, dat verre land. 
Dan zegt Naomi: je kunt nog terug 
Naar jouw eigen volk, ga nu maar 
vlug 
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Nee zegt Ruth uw lot is mijn lot 
Uw volk is mij volk, uw God is mijn 
God 
Iemand als Ruth standvastig en trouw 
Zo zou ik willen worden 
Iemand als Ruth, een fantastische 
vrouw, 
zo zou ik willen zijn 

 
Hoe het verder gaat met Ruth en Noömi - 
Prentenbijbel, met afbeeldingen van de 
prentenbijbel  
 
1. Noömi en Ruth gaan in Bethlehem  
wonen. Ze zijn arm. Ruth moet zorgen dat 
ze te eten krijgen. 
Ruth gaat naar het veld van boer Boaz.  
Boaz is familie van Noömi. 
Op het veld van Boaz raapt Ruth koren op 
dat de maaiers hebben laten vallen. 
Dat mag in Israël, dat heeft God gezegd. 
 
2. ‘Wie is dat?’ vraagt Boaz aan zijn 
knechten. 
‘Dat is Ruth’, zeggen de maaiers. ‘Ze is met 
Noömi uit een ver land gekomen.’ 
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‘Jullie mogen haar niet wegjagen’, zegt  
Boaz. ‘Help haar een beetje.  
Laat maar eens wat extra korenhalmen 
vallen. Dan heeft ze vanavond lekker veel.’ 
 
3. Boaz loopt naar Ruth toe.  
‘Ik heb water meegenomen voor mijn 
knechten’, zegt hij vriendelijk. 
‘Jij mag er ook van drinken, hoor.’ 
‘Waarom zijn jullie zo aardig voor mij?’ 
vraagt Ruth. ‘Ik kom toch uit een ander 
land?’ 
‘We vinden het fijn dat je nu in Betlehem 
woont’, zegt Boaz. 
 
4. ‘En je zorgt goed voor Noömi. We gaan 
zo eten. Voor jou is er ook brood. Kom 
maar gerust.’ 
Ruth eet met Boaz en zijn knechten mee. 
Als ze ’s avonds naar huis gaat, heeft ze 
genoeg te eten bij zich voor haarzelf en 
Noömi. 
 
 
 
 



8 

We zingen: lied 1005: 3 en 5 
 
3. Zoekend naar brood lijden zij 
 honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor 
allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door 
het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te 
delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door 
het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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Huis van brood - Betlehem 
 
Hoe het verder gaat met Ruth en Noömi 
Rineke vertelt inleiding van hoofdstuk 3 
aan de hand van attributen. 
 
Lezing: Ruth 3: 7-11  
7Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en 
legde zich te slapen tegen een hoop gerst. 
Toen kwam Ruth stilletjes naar hem toe, 
sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug 
en ging liggen. 8Midden in de nacht schrok 
hij wakker, draaide zich om en zag een 
vrouw aan zijn voeteneinde liggen. 9‘Wie 
ben jij?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, heer, Ruth,’ 
zei ze. ‘Laat mij bij u schuilen, want u kunt 
voor ons als losser optreden.’ 10‘Moge de 
HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij. 
‘Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je 
voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet 
omgekeken naar jongere mannen, arm of 
rijk. 11Daarom, mijn dochter, wees niet 
bang. Ik zal doen wat je van me vraagt;  
iedereen in de stad weet immers dat je een 
moedige vrouw bent. 
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We zingen: HH 388, ELB 422: 1, 3 en 4 
 
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 

 
Refrein:  

Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria.(2x) 

 
3.  Als je geen oog hebt voor het gemis, 
 als je geen brood weet te delen, 
 denk dan aan Jezus die brood  
 en die vis, 
 uit liefde deelde met velen.          
 
Refrein:  

Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria.(2x) 

 
4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
 is er geen hoop meer op zegen. 
 Kinderen, maak de liefde toch waar: 
 schrijf het op alle wegen.             
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Refrein:  

Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria.(2x) 

 
 
Hoe het verhaal afloopt van Ruth en Noömi  
Filmpje Prentenbijbel  
 
 
Overdenking 
 
We zingen: HH 338 / ELB 188 
We zingen dit in canon 
 
 

’k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
’k Zie naar Hem op en ’k weet 
Hij is mij steeds nabij. 
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Bericht van overlijden: 
 

Wij gedenken 
 

Johanna van het Veld - van Dijk 
Annie 

 
* 13 juni 1938      -      † 18 januari 2026 

 
 
Wij zingen staande:  
Lichtstad met uw paarlen poorten   
Joh. De Heer/ ELB 413:1 
 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten  

Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men hier op aarde,  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 
Refrein: 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
Luist'ren naar zijn liefdestem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

 
 



13 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze 
Vader 
 
Aandacht voor de collecte en mededlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jana en Jolijn vertellen over hun project in 
Zambia 
 
Wij zingen staande het slotlied: lied 218  
 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 

Dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
Bij U komen mag. 

 
2.  Dank U voor deze mooie aarde, 
 Dank U voor sterren, maan en zon. 
 Dank U dat U ons wilt bewaren, 

Kracht en levensbron. 
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5. Dank U, dat U hebt willen spreken 

Dank U, U hoort in ieders taal. 
Dank U dat U het brood wilt breken 
Met ons allemaal. 

 
Wegzending en zegen 
 
ALLEN: AMEN, AMEN, AMEN 
 
 
 

0-0-0-0-0-0 
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Mededelingen  
----------- 
---------------- 
Dinsdag 27 januari 2026 bent u van harte 
uitgenodigd voor een kopje koffie/thee in 
de Rots vanaf 10.00 uur. U komt toch ook? 
-------------------- 
Opbrengst collecte diaconie is vandaag 
bestemd voor het world servants 
project van Jana en Jolijn in Zambia. 
Twee jongeren vanuit de gemeente gaan 
komende zomer met de christelijke 
organisatie World Servants op reis naar 
Zambia om klaslokalen te bouwen, 
samen met de bevolking. De kinderen daar 
krijgen nu les onder een boom 
en daar willen wij verandering in brengen. 
Om het project te bekostigen is geld nodig, 
uw bijdrage wordt zeer 
gewaardeerd!  
----------------- 
Volgende week zondag 1 februari 2026, 
om 09:30 uur, gaat de predikant 
verbonden aan onze gemeente,  
Ds. Rineke van den Berg uit Wapenveld 
voor. 
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------------------ 
Volgende week zondag, 1 februari 2026 
wordt om  14:30 uur een zangdienst  
in De Brug gehouden. Wij zijn ook van 
harte uitgenodigd! 
 


