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Redactie:  * wegwijzer@pkwapenveld.nl 
 

H. IJzerman  Hullenweg 5  8191 LB W’ veld ' 038 4470367 
W. Westhoff  Marledijk 2  8198 KP Marle ' 06 46991710 

Predikant ds. Rineke van den Berg 
* predikant@pkwapenveld.nl 
' 06 37 35 07 53  
 

(afwezig op dinsdag- en donderdag-
middag) 
 

Voor pastorale zaken kunt u contact 
opnemen met het pastoral team. 

 

ADRESSEN 

Pastoraal team: 
pastoraat@pkwapenveld.nl 
 
Trijnie de Jong           06 496 964 62 
Wietse Venema 06 537 606 25 
Wanda IJzerman 06 114 831 43 
Jenneke Zonnenberg 06 409 662 71 

www.pkwapenveld.nl  
 
Kerkgebouw Kwartelweg 9 
' 038-447 9387  

Scriba A. Venema-Lindemulder 
De Steeg 20 
8191 LD  Wapenveld 
' 06 4733 3946  
* scriba@pkwapenveld.nl 
 

Ledenadministratie: 
T. Eilander ' 038-447 8539 
*ledenadministratie@pkwapenveld.nl 
Financiële administratie: 
T. Eilander ' 038-447 8539 
* administrateur@pkwapenveld.nl 

Diaconie:  
J. Oldenhof-Colijn 
' 038 447 7400 
* diaconie@pkwapenveld.nl 
 

College van kerkrentmeesters:  
' 038-447 82 82 
* kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl 

Kerkauto: 
J. IJzerman          ' 038-447 8600 
W. Westhoff         ' 06 4699 1710 

Bankrekeningnummers 

NL12 RABO 03965.63.872  Kerk     
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer 

NL29 INGB 0002 5861 97         Diaconie, bloemen, zending, P.B.D. 
NL38 RABO 0326 5590 86         Activiteitencommissie en keuken  
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8 februari   

09:30  Ds. J.P. van Ark, Wapenveld  
voorbereiding HA/koffie na de dienst 

Oud. v. dienst  Mw. T. G.  de Jong-Wijenberg  

Collectes  1: Diaconie   2: Kerk 
3: Beeld en Geluid 

15 februari   

09:30  Ds. L van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn  
Heilig Avondmaal 

11:00  Ds. L van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn  
Heilige Avondmaal in Rehoboth 

Oud. v. dienst  Mw. A. Venema  
Oud. v. dienst Rehoboth Mw. A. Venema  

Collectes  1: Diaconie  2: Kerk  
3: Kosten Erediensten  

22 februari  1e zondag van de Veertigdagen 

09:30  Ds. R. Kok-van den Born, IJsselmuiden 
40-dagen project 

Oud. v. dienst  Dhr.  J.A.S. Hiemstra  

Collectes  1: 40-dagenproject  2: Kerk  
3: Onderhoud en Beheer  

   

   

De liturgische kleur: 8 februari:  groen 
Bij Heilig Avondmaal:                 wit 
Bevestiging ambtsdragers:        rood 
40-dagen tijd:                             paars 
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1 maart  2e zondag van de Veertigdagen  

09:30  Ds. Rineke van den Berg, Wapenveld  
Bevestiging ambtsdragers,  

40-dagen project  

19:00  Commissie, begeleiding door Henk en 
Leonie  

Jeugddienst waarbij NGK De Brug 
wordt uitgenodigd 

Oud. v. dienst ochtend Mw. T. G.  de Jong-Wijenberg  

 avond Dhr. R. van Marle  

Collectes  1: 40-dagenproject  2: Kerk  
3: World Vision  

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig. 
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar. 

KERKKALENDER 
 

10 februari         Seniorenbijbelkring 09.30 uur - 11.00 uur 
11 februari         Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur 
11 februari         Gebedsgroep 18.45-19.30 uur 
11 februari         Gemeente groeigroep woensdagavond oneven 
   weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden t
   huis, contact: Jan en Nanda Dijk 
14 februari         Valentijnsdiner project Zambia van Jana en  
   Jolijn 
17 februari         Follow me 19.00-20.00 uur 
24 februari         Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots 
25 februari         Verjaardagsvisite jarigen januari 19.00-20.30 
   uur in de Rots 
25 februari         Gebedsgroep 18.45-19.30 uur 
25 februari         Gemeente groeigroep woensdagavond oneven 
   weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden 
   thuis, contact: Jan en Nanda Dijk 
25 februari         Inlevering kopij februari-nummer 
5 maart              16+-groep 20.00-21.00 uur 
+ 
Via app Wandelgroep, elke donderdagmorgen om 9.30 uur. In-
fo bij Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer 
Opgave voor de verschillende activiteiten kan via de contact-
persoon of via de scriba (scriba@pkwapenveld.nl) 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 
‘Een tijd van concentratie’ 
 
Op woensdag 18 februari begint officieel de veertigdagentijd: 
veertig dagen voordat het Pasen is. Eigenlijk zijn het zesenveer-
tig dagen. De zondagen worden namelijk niet meegeteld, zij zijn 
even een adempauze in de tijd van concentratie naar Pasen toe. 
We beginnen daarom al op Aswoensdag (18 februari) te tellen. 
De laatste jaren komt er in de protestantse kerk steeds meer 
aandacht voor hoe je de veertig dagen voor Pasen kunt invullen. 
Via verschillende apps kun je iedere dag een overdenking ont-
vangen op je telefoon, de kindernevendienst volgt met de kin-
deren een veertigdagentijdproject en je kunt vasten.  
Vasten kun je van snoep of lekkers, roken, Netflixen, vlees 
eten… iets wat je normaal vanzelfsprekend vindt, maar nu even 
niet doet om je zo voor te bereiden op het feest van de opstan-
ding.  
 
Vasten in de Bijbel 
Oorspronkelijk is de veertigdagentijd geen tijd van vasten, maar 
een tijd van concentratie. Vasten kan daarbij wel dienstbaar zijn. 
Ik wil u er kort wat meer over schrijven.  
In het oude testament is vasten een teken van boete en berouw, 
een reinigingsritueel voor als je de God wilt ontmoeten en een 
teken van solidariteit met de armen. 
 
Vanuit het nieuwe testament kennen we het verhaal van Jezus 
die veertig dagen in de woestijn verbleef, voordat hij de weg van 
God ging volgen. Het was een tijd van concentratie voor Jezus, 
en vasten hielp hem daarbij. 
Het Marcusevangelie vertelt echter ook dat Jezus en zijn leer-
lingen erop aan werden gesproken dat zij niet vasten! (Marcus 
2:18-20) Het antwoord van Jezus was: ‘Bruiloftsgasten kunnen 
toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze 
de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er 
komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en 
dan is het hun tijd om te vasten.’ 
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Een tijd van concentratie 
Vasten schept ruimte voor verlangen naar het grote feest. In de 
ruimte van dat verlangen kan gebed opkomen en tijd en aan-
dacht voor de naaste. Verschillende Bijbelse verhalen vermel-
den al het samengaan van vasten en bidden. 
40 dagen lang krijg je de tijd om je te leren concentreren op dat 
wat belangrijk is: ruimte voor God en je naaste door ruimte te 
scheppen in je dagelijks leven. 
 
Vasten is ommekeer 
naar wie mijn naaste is, 
moment voor actie  
omdat de tijd nu rijp is. 
 

Uit: Het Vastenlied (Tekst: Stan Firitschy, Mel. Het lied van de 
stad) 
 
Wanneer je vast 
 

Wanneer je vast, 
zwaai dan de luiken 
van je strakke denkbeelden wijd open en 
laat een frisse wind naar binnen stromen. 
 

Wanneer je vast, 
speur naar je wortels 
die je ziel verharden 
en hak ze uit 
tot je minzaan elkeen 
tegemoet kan komen. 
 

Wanneer je vast, 
schep dan een nieuwe orde in je wereld 
zodat je lotsverbonden raakt 
met ieder mens 
die brood of recht ontbeert. 
Deel in die mate 
dat zijn honger wordt gestild. 
Wek hoop die 
dagelijks en voor ontelbaren 
een weg aanlegt naar Pasen. 

Kris Gelaude, voor wie 
verstilling zoekt, im-
pressies en gedachten. 
Uitg. Averbode I Forte 
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 OOG VOOR ELKAAR 
 

Wij Onze gebeden zijn ook gevraagd voor alle gemeenteleden 
(niet bij naam genoemd) die operaties of behandelingen moeten 
ondergaan.  
Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in een verzor-
ging-/verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze 
gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje? 
Beseffend dat er in onze gemeente ook mensen zijn die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat zij ziek zijn, zorgen 
hebben, een geliefde hebben verloren aan de dood of het leven, 
of om welke andere reden dan ook, dragen we hen allen op in 
de hoede van onze God en denken aan hen in onze gebeden. 
De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden 
samen in. 
Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan 
pastoraat@pkwapenveld.nl 

Hartelijke groet, 
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk 
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Zondag 1 maart 2026 Bevestiging en herbevestiging ambts-
dragers 
 

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd wordt Wilco 
Zonnenberg bevestigd als diaken. Ouderling-kerkrentmeester 
Alfred van de Beerecamp heeft aangegeven nog een termijn te 
willen doen na zijn eerste vier jaren, dus hij zal worden herbe-
vestigd. 
 
Senioren bijbelkring 10 februari 09:30-11:00 
 

Esther Bootsma is met haar studie op reis naar Rome en daar-
om leid ik deze keer de Bijbelkring. We gaan verder met het 
boekje ‘Leef je geloof!’ En behandelen programma 7 ‘niet voor-
trekken, niet neerkijken’. Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten! 
 

Ds. Rineke van den Berg 
 
Afwezig 
 

18, 19 en 20 februari ben ik afwezig. Bij dringende berichten 
kunt u contact opnemen met het pastoraatsteam, scriba of voor-
zitter. 

Ds. Rineke van den Berg 
 
Verjaardagsvisite 
 

U heeft er al vaker over kunnen lezen in de Wegwijzer en ook 
foto’s kunnen zien op de Petruskerk app: de verjaardagsvisite. 
Een laagdrempelige manier om kennis te maken met mij, maar 
ook heel gezellig om heel verschillende gemeenteleden te ont-
moeten die je anders niet zo snel spreekt. 
 
Woensdag 25 februari tussen 19:00 en 20:30 (je kunt komen 
en gaan wanneer het schikt) is er weer verjaardagsvisite in De 
Rots. Alle jarigen, jong en oud, die jarig zijn in februari zijn daar-
voor uitgenodigd. 
 
We willen graag voor wat lekkers zorgen, daarom is het fijn om 
te weten of u / je komt. Dit kan via de mail van de pastoraats-
groep: Pastoraat@pkwapenveld.nl 
of telefonisch of een appje naar Wietse Venema, 06-537 606 25. 
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Jarigen van maart kunnen vast de datum noteren in hun agenda: 
Dinsdag 24 maart 19:00-20:30  
 
Ik hoop u binnenkort te ontmoeten! 
 

Rineke van den Berg 
 

 
Bij interesse start ik 
met belijdeniscate-
chese. Een gespreks-
groep voor (jonge) 
gemeenteleden die 
met elkaar in gesprek 
willen gaan en na wil-
len denken over ge-

loofsvragen. De bijeenkomsten kunnen uitmonden in het doen 
van belijdenis, maar dat is geen voorwaarde om mee te doen. 
De praktijk leert vaak dat je door de gesprekken die over onze 
vragen gaan, toegroeit naar het beantwoorden van die vragen 
en dus belijdenis doen. Daarbij speelt mee dat als je belijdenis 
doet, dat niet betekent dat je nooit meer zult twijfelen, of dat je 
nooit meer vragen zult hebben op geloofsgebied.  
De waarde van een tijd met elkaar optrekken en de vragen aan 
durven gaan zit hem veel meer in een stuk verdieping aanbren-
gen in je leven. Een ankerpunt voor je verdere leven om op te-
rug te vallen of vanuit door te groeien. 
 
Van vroeger uit waren het vooral jongeren rond de 20 jaar die 
belijdeniscatechisatie volgden, maar dat verschuift de laatste ja-
ren. Ook mensen van 30 of 60 jaar doen belijdenis van hun ge-
loof merk ik nu. Belijdenis doen raakt héél de gemeente, en dan 
maakt leeftijd niet uit. 
 
Heb je interesse, wil je meer informatie? Mail, app of bel me, of 
schiet me even aan. 

Ds. Rineke van den Berg 
 
 
 



WIJ GEDENKEN 
 
 

JOHANNA VAN HET VELD – VAN DIJK 
Annie 

 
*13-06-1938   †18-01-2026 

 
 

 
Psalm 103 vers 8, 15 en 16a 
8 Liefdevol en genadig is de HEER, 
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
 
15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, 
hij is als een bloem die bloeit op het veld 
16 en verdwijnt zodra de wind hem ver-
zengt; 
 
 
Annie van het Veld-van Dijk is 87 jaar ge-
worden maar ze was zich gedurende haar 
leven bewust dat het leven van een mens 
ook eindig is. Ze schreef daarom een heel 

aantal aanwijzingen voor haar uitvaart op. Toen we tijdens de 
dankdienst voor haar leven haar herdachten, zongen we volop 
liederen die door haar waren uitgekozen. Zo werd het leven van 
Annie ten volle in het licht gezet! 
 
Als klein meisje groeide ze op in een sober gezin in Hattem. Tij-
dens één van de 5 mei feesten vlak na de oorlog ontmoette ze 
Henk van het Veld uit Wapenveld. Na 7 jaar verkering trouwden 
ze en gingen ze in het ouderlijk huis van Henk wonen aan de 
Klapperdijk. Ze kregen twee kinderen, Saskia en Allard, en twee 
kleinkinderen. Annie stond niet op de voorgrond maar wat is ze 
ontzettend belangrijk geweest voor haar gezin! 
Annie was een echt natuurmens. Ze genoot enorm van de kleur-
rijke rijkdom van bloemen, vlinders en wat de natuur nog meer 
biedt aan planten en bomen.  



De tuin aan de Klapperdijk onderhield ze graag. Maar nog liever 
trok ze erop uit naar het buitenland om daar de schoonheid van 
de bergen en bloemen te bewonderen. Vele vakanties zijn er ge-
maakt, samen met haar man Henk, maar ook met kleindochter 
Iris, en samen met haar zoon Allard en schoondochter Elles. An-
nie kon een lange tijd op haar hurken in een groot veld met bloe-
men turen naar om zo allerlei verschillende bloemetjes te ont-
dekken en vast te leggen op de foto. 
Jaren heeft Annie met veel plezier ook opgetrokken met haar 
twee kleinkinderen die veel aan de Klapperdijk kwamen.  
Tot 5 jaar terug was Annie heel actief. Maar haar wereld werd na 
de diagnose ‘vasculaire dementie’ snel kleiner. Dit was verdrietig 
voor haar en ook moeilijk voor haar naasten. De laatste tijd van 
haar leven werd ze verzorgd in Rosengaerde in Dalfsen. Toen ik 
haar daar opzocht, sprak ze haar geloofsvertrouwen uit: 
“wanneer het mijn tijd is haalt de Heer mij thuis”. In dit vertrou-
wen hebben we afscheid van haar genomen en uitgesproken dat 
Annie van het Veld-van Dijk is bewaard in Gods schepping die 
haar zo lief was. 
 

Ds. Rineke van den Berg 
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VAN DE KERKENRAAD 
 

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 21 januari 
2026. 
Rineke opent de vergadering met Genesis 22, Abraham wordt 
op de proef gesteld. God roept en Abraham luistert. Gevolgd 
door een stukje uit het boekje Kleine spiritualiteit over luisteren. 
Als kerkenraad is het van belang om te luisteren. Hierover heb-
ben we met elkaar gesproken en geluisterd. 
Vanwege verbouwing t.z.t. van GK De Brug wordt de Zussendag 
18 april in de Petruskerk gehouden. 
Het rooster van 2027 is vastgesteld. De kerstvieringen geëvalu-
eerd.  
Er is gesproken over de oudjaarsdienst en nieuwjaarsdienst. Het 
wordt steeds lastiger om deze diensten te bemensen. Afgespro-
ken dat we dit jaar een digitale oudejaarsdienst gaan doen, naar 
een idee van Rineke. Precieze invulling wordt t.z.t. vorm gege-
ven.  
Activiteiten vanuit het pastoraat: 
27 maart Paasmiddag 80+ 
20 mei Pastorale avond voor de pastorale medewerkers, thema 
is het jaarthema: Kijk laat je verrassen door Gods Geest. 
De kasten en de jeugdruimte boven zijn opgeruimd. Oppasruim-
te moet nog gebeuren. 
Jeugddienst van 28 juni is verplaatst naar 5 juli, dit wordt dan 
een overstapdienst / uitzwaaidienst / jeugddienst. 
Jana en Jolijn hebben verschillende activiteiten gepland: 
24 januari een winterwandeling 
14 februari een Valentijn diner 
21 maart een gezellige middag met o.a. een talentenveiling 
(denkt u vast na wat uw talenten zijn die geveild kunnen wor-
den). 
Voor de verwarming zijn en worden veel werkzaamheden ge-
daan. De kerkrentmeesters zijn druk bezig om dit alles goed te 
regelen, dit kost tijd. We vragen uw begrip hiervoor.  
De eerste groep kosters gaan binnenkort naar een BHV cursus. 
Op 1 maart wordt Wilco Zonnenberg bevestigd als diaken. 
Als sluiting wordt het gedicht Liefde uit het gebedenboekje van 
Toon Hermans gelezen. 

Agnes Venema, 
scriba 
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DIACONIE 
 
De veertigdagentijdkalender 2026 
 

18 februari begint de 40 dagen tijd weer. 
Er zullen half februari weer een aantal veertigdagentijdkalenders 
van de PKN in de kerk liggen om mee te nemen of aan iemand 
te geven. 
Het is een beperkte hoeveelheid en je kunt ze voor jezelf of voor 
iemand anders ook gemakkelijk bestellen via de PKN site: 
https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 
 
Thema ‘Kijk! Door Jezus’ ogen’ 
 

Kijk! Door Jezus’ ogen. Dat is het thema van deze veertigdagen-
tijdkalender. Dit thema sluit aan bij het jaarthema van de Protes-
tantse Kerk: ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods 
Geest’.   
Als er in de Bijbel wordt gesproken over de heilige Geest, gaat 
het eigenlijk altijd over Jezus’ Geest. De Geest is degene die 
ons in het spoor van Jezus trekt en ons oproept om in dat spoor 
verder te gaan. In deze Veertigdagentijd verdiepen we ons daar-
om in belangrijke passages uit de Bijbel over Jezus. Hoe daagt 
Hij ons uit om ‘anders’ te kijken naar de wereld om ons heen? 
En wat betekent dat voor ons leven van vandaag?  
 
Over de veertigdagentijdkalender 2026 
 

De veertigdagentijdkalender van Petrus biedt voor elke dag een 
overdenking en staat vol inspirerende quotes, liederen en gebe-
den. Zo kunnen we met Jezus als voorbeeld op weg naar Pa-
sen. Een goede en gezegende Veertigdagentijd gewenst! 
 

Hartelijke groet namens de diaconie 
Jessica Oldenhof en Wilma Mateman 
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ZWO 
 

Najaarszending 
 
De najaarszendingscollecte van november 2025 heeft het erg 
mooie bedrag van € 1952,- opgeleverd. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Namens de ZWO-commissie, 
Jannemieke van Doorn 

40dagentijd 2026 
 
Kijk! Door Jezus’ ogen’ 
 
Het thema van deze Veertigdagentijd is ‘Kijk! Door Jezus’ ogen’. 
De Geest nodigt ons uit om in het spoor van Jezus te gaan en 
met nieuwe ogen te kijken naar mensen om ons heen én naar 
mensen ver weg, die hunkeren naar perspectief. Met ogen vol 
aandacht en liefde, die zien wat vaak over het hoofd wordt ge-
zien.  
Ga in deze Veertigdagentijd mee naar India, waar Dalit-kinderen 
vaak niet gezien worden en door armoede nauwelijks kansen 
krijgen op school. Cards, partnerorganisatie van Kerk in Ac-
tie, ziet hen door Jezus' ogen en biedt naschoolse opvang en 
bijles. Zo krijgen kinderen zelfvertrouwen en toekomstperspec-
tief. Doe mee, samen zijn we de kerk in actie!  
Dit zijn de projecten die we tijdens de gehele 40dagentijd vol-
gen, dichtbij en ver weg:  
 
22 februari: Guatemala  Alle kinderen naar school in Guate

        mala   
1 maart: Libanon   Meebouwen aan een stabiele sa 

     menleving 
8 maart: Egypte    Een betere toekomst voor meisjes in 

     achterstandswijken 
11 maart: Rwanda    Met zusters werken aan gezond eten 
15 maart: Moldavië    Kinderen en ouderen worden gezien 
22 maart: Burkina Faso   Meer voedsel en inkomen voor  

            boerinnen 
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29 maart: Nederland   Pasen als missionaire kans 
5 april: India    Onderwijs geeft kansarme kinderen 

    toekomst  
 
Iedere zondag volgt tijdens de collecte een toelichting over het 
betreffende project.  
 
Bij deze Wegwijzer treft u een spaardoosje aan. Ontvangt u de 
Wegwijzer digitaal? Dan liggen de spaardoosjes voor u klaar in 
de hal van de kerk.  
De gehele opbrengst van deze spaardoosjes zal eveneens wor-
den besteed aan bovengenoemde projecten. 
 
De spaardoosjes kunnen op Paaszondag, zondag 5 april 2026, 
worden ingeleverd in de kerk. 
 
Mocht u niet in staat zijn om uw spaardoosje in de kerk in te le-
veren, neemt u dan contact op met Jannemieke van Doorn. Het 
doosje kan bij u worden opgehaald. Ook mag u het spaardoosje 
bij mij inleveren.  
 
Samen zijn we Kerk in Actie. Doet u, doe jij ook mee! 
 

Namens de Z.W.O. commissie, 
Jannemieke van Doorn 

Paasgroetenactie 2026 
 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden 
ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Neder-
land. De afbeelding op de kaart is dit jaar gemaakt door een ge-
detineerde in de PI Nieuwegein. Het thema is ‘De onvoorwaar-
delijke liefde van een moeder voor haar kind’. (Zoals deze moe-
der haar kind liefheeft en beschermt, zo houdt Jezus onvoor-
waardelijk van ons: Hij droeg onze pijn, stierf aan het kruis en 
overwon de dood uit liefde voor ons). 
 
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Vóór en ná de mor-
gendienst op zondag 15 februari 2026 kunt u de kaarten ophalen 
in de hal van de kerk. Bij de kaart(en) ontvangt u een envelop 
met het adres van PKN. 
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We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk 23 februari 2026 te 
verzenden met gebruikmaking van de geadresseerde envelop. 
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ont-
vangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al 
weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan over-
tuigd zijn dat een bemoedigende groet hen goed doet. Het is al-
tijd een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst 
rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.  
 
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op pro-
testantsekerk.nl/paasgroetenactie.  
 
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk 
dank! 

Namens de Z.W.O. commissie, 
Jannemieke van Doorn 

 
FINANCIEEL OVERZICHT 

 
 
 
 
 

Ton Eilander 

 datum: collecte: doel: bedrag: 
28-12-2025 via collecte  € 340,00 
31-12-2025 via collecte  € 60,80 

1-1-2026 via collecte  € 62,50 
4-1-2026 via collecte  € 389,50 

11-1-2026 via collecte  € 403,25 
18-1-2026 via collecte  € 391,60 

    
giften: per bank  doel: bedrag: 
 Activiteiten  oud papier € 56,00 

 Activiteiten  opbrengst keuken/ € 1.000,00 
    

giften: contant ont- doel: bedrag: 
 via collecte bloemen € 5,00 

 via collecte Zambia € 25,00 
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MUTATIES 
 

Overleden:                                                         
Mw. J. (Annie) van  het Veld, Klapperdijk 6, 8191 AD Wapen-
veld, op 18 januari 2026 in de leeftijd van 87 jaar. 

 
Ton Eilander 

 
 
 
 
 
 

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 

Oud papier 
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen 
op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op 
het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2. 
 
 

De activiteitencommissie 
 

Inzameling oude metalen 
 
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kun-
nen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen 
ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt den-
ken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, 
computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, ko-
per, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu’s kunt u inleve-
ren. 
 
Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-
vriezers en ook beeldbuis TV’s niet worden ingeleverd.  
U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 
in Marle.  
Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, 
kunt u ook bellen )  06 4699 1710 
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Save the date  - Zussendag 2026 
 
Dames, zet het alvast in je agenda!  
Op zaterdag 18 april a.s. organiseren wij samen met GK De 
Brug en de Hervormde gemeente een zussendag. 
Een leuke / inspirerende / verbindende en voorál gezellige bij-
eenkomst voor dames 18+. 
¨ Locatie: Petruskerk, Kwartelweg 9, Wapenveld 
¨ Tijd: 10u – 15u 
 

Meer informatie volgt later. 
Jullie komen toch ook? Wij hebben er in elk geval weer erg veel 
zin in! 

Jenneke en Shweta 
(interkerkelijke commissie) 

 
Zing jij mee met de Herghesangertjes? 
 
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en hou je van zingen? Doe dan 
mee en maak kennis met kinderkoor De Herghesangertjes! Kom 
vier keer oefenen op dit mooie, vrolijke en gezellige koor. En 
zing mee tijdens een optreden op zaterdagmiddag 11 april sa-
men met koor de Regenboog.  
  We oefenen in de Rehobothkerk, Acacialaan in Heerde. 
 Dat doen we op maandag 9, 16, 23 en 30 maart van 18.15 
 tot 19.00 uur. 
 Optreden is zaterdagmiddag 11 april in Heerde. 
  Meer weten of vragen? Stuur een appje naar: 06-
 29416530 
 
 
 
 
 
 
 


